Ik doe niet graag de afwas

Ik zet me voor de spoelbak, met een diepe zucht en de gedachte dat ik afwassen haat, draai ik de
mengkraan open en laat ik lauw water in de spoelbak lopen. Ik neem het afwasmiddel en duw er een
flinke scheut van in het water. Met één hand draai ik rondjes, zodat water en afwasmiddel één
geheel vormen met elkaar. De geur van het mengsel stijgt in mijn neus, wat ruikt het heerlijk. Door
het water en sop wat te wild te mengen, spat er wat naar mijn gezicht, met mijn nog propere hand
wrijf ik mijn lippen droog. Hihi, sop ruikt dan wel goed, maar daarom proeft het niet lekker hoor.
Als ik goed luister, hoor ik het schuim op het water knetteren. Op de tast zoek ik in het sop naar de
afwasdoek. Alles wat op het aanrecht staat van kopjes, bordjes, bestek,... verdwijnt één voor één in
het sop. Na de wasbeurt scannen mijn ogen al het servies nog eens goed na, om te checken of er
geen vuil meer aanwezig is. Als het in orde is, plaats ik alles op het afdruiprek en kan ik met een

tevreden blik waarnemen dat de afwas gedaan is.
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