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    PROLOOG


    


    


    Ze schrok op door het geluid van zijn stem die door de gang bulderde. In combinatie met de wolken buiten, die steeds donkerder werden, klonk het extra dreigend. Cleo kromp inwendig in elkaar. Nee. Nee. Dit gebeurde niet echt. Als ze zich heel hard concentreerde op het rekenwerk dat voor haar lag, zou het misschien weggaan.


    Ze hoorde nog een andere stem, iets zachter. Die was van de directrice. Achter haar werd gegniffeld en haar nekhaartjes gingen rechtovereind staan. Dat was Caroline. Die had de stem ook herkend. Ze woonde immers bij haar in de buurt.


    Een paar rijen voor haar begonnen twee andere klasgenootjes druk met elkaar te fluisteren.


    ‘Stilte!’ Dat was de juf. Cleo boog zich nog dieper over haar werk, maar die stem in de gang kwam dichterbij. Ze sloot haar ogen. Waarom kwam hij in deze staat op school? Had haar moeder hem niet tegen kunnen houden? Het had eraan zitten komen. Nee, niet dat hij naar school kwam. Dat had hij nog nooit gedaan. Maar deze bui. Haar moeder had er al een paar dagen bij hem op aangedrongen dat hij zijn medicijnen niet moest vergeten, maar hij voelde zich goed. Het was niet nodig. Hij was genezen.


    De deur zwaaide open, maar ze hield haar ogen stijf gesloten, alsof ze zich daarmee onzichtbaar kon maken. Zonder hem te zien, wist ze hoe hij eruitzag. Haren die alle kanten op stonden. Ogen die uitpuilden. Had hij wel zijn schoenen aan? Ze durfde niet te kijken.


    ‘Cleo. Waar zit je, lastig kind?’


    Kon ze nu maar verdwijnen. Gewoon opgaan in de lucht. Onzichtbaar. Dan zou ze een van de ramen openen en erdoorheen klimmen, het plein op. En dan… weg. En zonder gezien te worden naar haar huis gaan, in bed kruipen met de dekens over haar heen. Of nog beter: niet naar huis. Maar waar zou ze dan heen kunnen?


    ‘Daar zit je. Had je me niet gehoord? Het einde van de wereld is nabij!’ Zijn stem galmde dramatisch door het klaslokaal.


    ‘Meneer Williams…’


    ‘Onderbreek mij niet. Is dat wat u de kinderen leert? De storm begint al. We moeten opschieten. Wat kijk je me aan, snotaap. Jouw vader komt je ook nog wel halen. Het is niet veilig in dit gebouw. Ik zag het net toen ik aan kwam lopen. Het dak beweegt. Ik zweer het jullie. Die directrice wilde niet luisteren, maar als jullie verstandig zijn…’


    ‘Meneer Williams, misschien kunt u beter…’


    ‘De kinderen zijn niet veilig, zeg ik toch. Cleo.’ Zijn stem werd luider. ‘Schiet eens op. Waarom blijf je daar zitten? Je brengt mij in gevaar. Als jij er niet was, had ik niet de deur uit gehoeven. Het dak stort in. Zien jullie die donkere wolken buiten? Dat is nog niets. Let op mijn woorden. Er komt een aardbeving en ons hele land zal de zee in verdwijnen!’


    Hij stond ongetwijfeld met zijn armen te zwaaien. Spetters speeksel werden ook rijkelijk rondgestrooid als hij in zo’n bui was. Zouden haar klasgenoten het zien? O, kon ze maar wegkruipen. Ophouden te bestaan.


    Er klonk gegiechel naast haar. Ze keek op en tientallen ogen staarden in haar richting.


    ‘Ga maar, Cleo,’ klonk de stem van haar juf kalm. Te vriendelijk. Te zacht. Tranen prikten achter haar oogleden, maar ze mocht niet huilen. Ze mocht niet laten zien hoe diep ze zich schaamde, hoe vernederd ze zich voelde. Ze sloot haar schrift geruisloos, haar pen stopte ze in haar etui en toen stond ze langzaam op. Haar vader wachtte niet eens op haar, maar was het lokaal uit gebeend toen hij zag dat ze overeind was gekomen.


    ‘Sssstorm!’ siste Caroline achter haar.


    ‘Oehhh, de wereld vergaat,’ mompelde Andy toen ze langs hem liep.


    Twee andere jongens trokken een raar gezicht en weer een paar anderen onderdrukten een lach. Cleo voelde alle ogen prikken in haar rug toen ze naar de deur liep. Nicky, die vlak bij de deur zat, fluisterde net hard genoeg zodat zij het kon horen: ‘Gestoord.’ Waarop Jill in de lach schoot.


    Snel opende ze de deur en verdween op de gang. Haar maag voelde loodzwaar aan en het was alsof haar keel dichtgeknepen was. Ze stond nu dan wel buiten, maar morgen moest ze weer terug. Zelfs als haar vader voortaan niet meer op school verscheen, zouden haar klasgenoten dit niet vergeten. Net zoals ze niet waren vergeten hoe Caroline vorige maand in geuren en kleuren had verteld dat Cleo’s vader in zo’n vreemde bui allerlei spullen uit hun huiskamer op straat had gegooid. Of die keer dat Andy van zijn moeder had gehoord dat haar vader door de straat had gerend en overal had aangebeld… Ze staken allemaal de draak met hem. En met haar. Cleo deed alsof het haar niets deed, maar als er een smerig goedje zou bestaan dat haar onzichtbaar kon maken, zou ze niet aarzelen dat in te nemen.


    Morgen zou nog erger worden. Iedereen had haar vader nu in deze staat gezien. Het had geen zin gehad dat ze haar vriendinnetjes nooit thuis had uitgenodigd om te spelen, om samen huiswerk te maken. Dat ze geen feestjes had gevierd uit angst dat haar vader dan juist in zo’n bui zou zijn. Het was allemaal voor niets geweest. Iedereen was er nu in één klap van op de hoogte. Haar moeder zou zich kapot schamen en haar erop aankijken. De hele school zou er straks over kletsen.


    Bestond er maar een manier om voor altijd weg te blijven. Nooit meer terug naar deze klas. Nooit meer hun gefluister en geroddel achter haar rug horen. Nooit meer de flauwe grappen over haar vader aanhoren. Er zou nu geen einde aan komen…


    Ze opende de buitendeur van de school. Haar vader liep al verderop in de straat, wilde gebaren makend en iedereen waarschuwend dat de wereld zou vergaan. Met een zucht haastte Cleo zich achter hem aan. Het begon te regenen en de lucht was drukkend. Ergens begon het al te rommelen en een bliksemschicht schoot door de lucht. Bezorgd keek ze naar wolken die zich samenpakten boven haar hoofd. Een donderklap deed haar ineenkrimpen. Waar was haar vader? Waarom wachtte hij niet op haar? Ze begon te rennen. ‘Papa, wacht!’ Haar vader hoorde haar niet door het gedreun van de donder heen. Het ging nu flink tekeer. ‘Papa!’ De donder knalde. De bliksem knetterde. Nu heel dichtbij. Ze werd bang. Ineens dook haar vader voor haar op. Zijn ogen stonden wild en zijn verregende verschijning deed hem er nog waanzinniger uitzien. ‘Rennen, Cleo!’ brulde hij. ‘De wereld vergaat!’ En daar ging hij weer. Op een loopje voor haar uit. Ze kon hem niet bijhouden en algauw was hij helemaal uit haar zicht verdwenen. Waarom wachtte hij niet op haar? Waarom liet hij haar alleen? Ze was zo bang…

  


  
    HOOFDSTUK 1


    


    


    Het aanbod kwam als geroepen. Natuurlijk moest ze dat met beide handen aangrijpen. Het was perfect. Wat had ze te verliezen? Niets.


    Al wekenlang ging ze met buikpijn naar haar werk. En dat had echt niet te maken met haar saaie werkzaamheden. De cijfers kwamen haar neus uit, absoluut, maar daar had ze nog mee kunnen leven. Maar het misselijke gevoel waar ze iedere dag mee opstond, het loodzware gevoel in haar maag tijdens de metrorit, haar keel die steeds verder dichtkneep naarmate ze het kantoor naderde… dat alles was begonnen sinds ze een nieuwe collega had. Een vrouw die ze dacht te hebben achtergelaten toen ze haar vorige baan achterliet, maar die nu opeens weer samen met haar moest werken en haar werkplek verziekte. De plek waar ze nu al een tijdje werkte en waar niemand haar had gekend, waar niemand wist waar ze vandaan kwam, waar niemand wist van haar vader en waar niemand wist van… hem.


    Ze zou zo graag deze kans willen grijpen. Weg uit het regenachtige Londen, weg van de roddels, weg van de teleurstellingen, weg van de pijn en naar een plek waar niemand haar kende.


    


    Haar vinger drukte op de bel. Haar hand trilde. Alle redenen voor ‘gaan’ vervaagden.


    De zoemer klonk en ze kon doorlopen. Snel de lift in en naar boven. Op de derde verdieping ging een deur open en daar verscheen het stralende gezicht van de reden die ‘blijven’ riep. ‘Oma!’ Ze omhelsde het lieve vrouwtje net even wat uitbundiger dan normaal.


    ‘Kom gauw verder, Cleo. De thee staat al klaar.’ Haar oma keek nog eens aandachtig naar haar gezicht en ging haar toen voor naar het kleine woonkamertje. ‘Wat is er aan de hand, meis?’


    Cleo liet zich vallen op de bank waar ze altijd zat als ze hier was. ‘Er is niets aan de hand.’ Ze reikte naar de tijdschriften op de tafel, waaruit ze zou voorlezen. ‘Met welke zal ik beginnen?’


    Haar oma schoof de tijdschriften buiten haar bereik. ‘Waarom die sombere blik in je ogen?’


    Cleo liet haar hand zakken en slaakte een diepe zucht. ‘Soms krijg je een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn.’ Ze staarde peinzend naar de mooie kopjes op de tafel, waar haar oma zojuist thee in had geschonken. Dit zou ze zo missen. Als ze het zou doen.


    ‘Drink eerst je thee en vertel me dan alles over dat aanbod.’ Haar oma pakte de pot waar ze koekjes in bewaarde en hield deze Cleo voor. Zelfs deze simpele handeling maakte haar weemoedig. Ze pakte een koekje, maar wachtte niet tot ze haar thee op had om het hele verhaal aan haar oma te vertellen. ‘Nou, die bezuinigingen op mijn werk zijn een feit. Er moet flink wat personeel weg. Nu krijgen we eerst de kans om uit onszelf weg te gaan, met een bonus. Blijf je, dan is het maar hopen dat je later niet alsnog de laan uit gestuurd wordt. Ik had het hierover met Sophie en toen kwam zij met dit plan.’ Ze beet een stukje van haar koekje terwijl ze een blik wierp op het gezicht van haar oma, maar er was geen afkeur in haar ogen te lezen. Zo heel anders dan haar moeder. Die zou alleen even haar ogen ten hemel slaan en haar hoofd schudden, maar daarna zou ze haar aandacht weer richten op serieuze zaken. Zoals haar eigen werk. Ze zou er verder geen woorden aan vuilmaken, maar haar hele houding zou afkeuring uitstralen. Haar oma knikte haar aanmoedigend toe, dus vervolgde ze haar verhaal. ‘Haar oom en tante hadden haar laatst gevraagd hun huis in Zuid-Frankrijk opnieuw in de verf te zetten, maar ze heeft net een nieuwe baan waar ze het heel erg naar haar zin heeft en die wil ze niet kwijt, natuurlijk.’


    ‘Dus vroeg ze jou? Maar dat is toch geweldig? Dit is de beste tijd van het jaar. Alle bloemen in bloei. Heerlijke temperaturen. Lente zoals lente hoort te zijn. En daarom ben je zo somber? Waarom dat in vredesnaam?’ Haar oma pakte haar handen vast over de tafel heen en keek haar indringend aan. ‘Dit is wat je nodig hebt!’


    ‘Ze hebben daar geen internet. Geen televisie. Geen radio. Ik ga me vast gigantisch vervelen.’


    ‘Daar heb je een mobiel voor. En ik weet zeker dat jij je niet gaat vervelen.’


    ‘En ik moet de hele boel in de verf zetten. Dat heb ik nog nooit gedaan!’


    ‘Dat is nu echt een klusje voor jou. Lekker met je handen bezig zijn. Dat komt wel goed.’


    ‘Mama en Zoe verklaren me voor gek als ik het doe.’ Haar zus was erbij geweest toen Sophie dit idee had geopperd en ze had haar al laten weten dat dit haar carrière geen goed zou doen. Zoe zei hardop wat haar moeder dacht. Ze had het vaker gehoord. Iedere keer als ze weer switchte van baan en iedere keer als ze de door Zoe georganiseerde date met een of andere advocaat afzegde. Allemaal collega’s van Zoes eigen man. Omdat zij gelukkig was met een advocaat, dacht ze dat Cleo dat ook zou zijn. Volgens haar zus was ze een wegloper. Ze werkte niet aan haar toekomst. Zou een paar maanden in het buitenland zo in haar nadeel gaan werken?


    Oma klakte hoofdschuddend met haar tong. ‘Daar laat jij je toch niet door weerhouden? Ze leggen zich er heus wel bij neer.’


    Nog steeds twijfelde Cleo, maar de echte reden had ze niet uitgesproken. Die reden zat namelijk tegenover haar. Haar oma.


    Haar oma kneep in haar handen. ‘Maak jij je zorgen om mij?’


    Cleo sloeg haar ogen neer. Haar oma kende haar te goed.


    ‘Ik red me echt wel. In plaats van dat je iedere week hier komt, bel je me gewoon. Dan kunnen we ook praten. En je hebt me zo fijn geholpen met die luisterboeken, dus eigenlijk is dat voorlezen van jou niet echt nodig. Het wordt tijd dat je aan jezelf denkt. Ik maak me zorgen om jou. Je bent al weken niet meer jezelf.’


    Verrast keek Cleo haar oma aan. Ze had met niemand gepraat over wat er op haar werk was gebeurd, maar blijkbaar had haar oma toch iets gemerkt.


    ‘Neem ontslag, dan heb je in ieder geval die bonus,’ vervolgde haar oma. ‘Vergeet je werk. Je bent daar toch niet gelukkig. En vergeet even te leven volgens de verwachtingen van je moeder en je zus. Toe, doe mij een plezier en grijp die kans.’


    ‘Ik vind het hier altijd zo fijn.’ Cleo gebaarde naar de ruimte om zich heen. ‘En ik zal je echt heel erg missen.’


    ‘Natuurlijk zal ik jou ook missen, maar ik wil graag een gelukkige Cleo zien. Zo’n verblijf in het buitenland, in je eentje, zal je goeddoen.’ De smekende blik van haar oma brak beetje bij beetje haar verzet. Ze wilde zo graag weg. Een huis in de verf zetten tegen een gratis verblijf in Zuid-Frankrijk? Een beter plan had ze zelf niet kunnen bedenken. Ze snakte er zo naar om haar werk, maar vooral haar collega’s, vaarwel te zeggen. Even weg van alles en naar een plek waar niemand haar kende. Even op adem komen en zichzelf zijn. Montpellier was niet het einde van de wereld. Volgens Sophie was het twee uur vliegen van Londen. In twee uur tijd kon ze in een andere wereld zijn. Maar in dezelfde tijd kon ze ook weer terug zijn.


    Ze keek op naar haar oma en trof een paar glinsterende ogen. Haar oma wist dat ze was overtuigd.


    ‘Ik ga straks mevrouw Wallington bellen.’ Sophies tante zou opgelucht zijn, dat wist ze nu al. Ze had er al erg mee in haar maag gezeten dat ze zelf deze keer niet naar Frankrijk kon en dat haar eigen nicht hun ook niet waar kon nemen.


    Cleo stond op en sloeg haar armen om haar oma heen. Haar oma leek zo teer, maar eigenlijk was het de krachtigste vrouw die ze kende. Ze snoof de bekende geur op. Lelietjes-van-dalen. Haar oma was dol op die geur. Haar hart kneep samen. Ze zou haar vreselijk missen, maar ze wist ook dat ze er goed aan deed om te gaan.


    


    Voor het eerst sinds tijden verscheen ze met een glimlach om haar lippen op haar werk. Ze kroop achter haar computer, maakte een afspraak bij Personeelszaken en verwijderde daarna alles wat persoonlijk was. Voor het eerst sinds weken had ze geen last van het gemompel van collega’s en vroeg ze zich niet af of er weer over haar gekletst werd. Alles liet ze van zich afglijden.


    Halverwege de ochtend kon ze terecht bij Personeelszaken, waar alles nog eens goed met haar doorgenomen werd en ze eindelijk haar handtekening kon zetten onder een paar documenten die haar ontsloegen van alle werkzaamheden. Een last viel van haar schouders toen ze weer op de gang stond. Ze mocht gewoon gaan! Ze had niets meer te zoeken op haar afdeling. Ze was vrij. Niemand wist dat ze ontslag had genomen en niemand wist van haar plannen. Even overwoog ze om haar collega’s ervan op de hoogte te stellen. Als zij hier volgende week weer achter hun computers zaten, zat zij lekker in de zon in Zuid-Frankrijk. De gedachte aan hun verbaasde gezichten was het bijna waard. Bijna. Ze grinnikte bij zichzelf. Het was nog fijner om gewoon te vertrekken. Ze hoefden niet te weten waar ze heen ging.


    Ze rechtte haar schouders en liep met een lichte tred naar de uitgang. Ze hoefde hier nooit meer te komen.

  


  
    HOOFDSTUK 2


    


    


    Cleo zwaaide de deuren naar de tuin open en snoof de frisse lucht op van het Franse platteland. Wat een weldaad, zo vanuit haar bed de tuin in. Mmm. De ochtend had een eigen geur. Ze haalde een paar keer diep adem. Heerlijk! Aan de wolkeloze hemel te zien, beloofde het weer een warme lentedag te worden, maar de frisheid van de nacht hing nog in de lucht.


    Er kwam een rust over haar die ze lang niet had gevoeld. Als Sophie niet met dit idee was gekomen, zat ze nu nog steeds gevangen daar waar ze geen uitweg wist. Ze was nu echt in een andere wereld. Andere planten en bomen, andere straten. Zelfs de lucht had een andere kleur blauw. Ze snoof de lucht nogmaals op. Ja, het rook ook echt anders dan thuis.


    Cleo liet haar ogen door de tuin dwalen. Een groot deel was afgeschermd van de buitenwereld, behalve aan de rechterkant. Daar liep een oud pad, overwoekerd met onkruid en onbekende struiken, en aan de andere kant daarvan was een lange muur, met daarachter het domein van de buren. Hun roze oleander stak boven de muur uit en ze kon ook wat olijfbomen ontwaren. Tegen de muur, aan haar kant, groeiden diverse soorten klimop en wat andere planten. Ook al hoorde dat stuk niet echt bij de tuin van de Wallingtons, het moest er wel netjes uitzien als het huis in het najaar in de verkoop gezet zou worden. Ze zou dus moeten snoeien. Dan moest ze eerst even op internet zoeken hoe ze dat moest aanpakken, want ze had echt geen ervaring met tuinieren. Heel moeilijk zou het vast niet zijn.


    Ze luisterde voor een moment naar de stilte. Ergens in de bomen hoorde ze een vogel en wat geritsel van bladeren. Verder niets. Geen huisgenoten. Geen muziek. Geen gelach. Daar stond ze dan. In haar eentje. In Murviel-lès-Montpellier. Niemand die haar hier kende. Niemand die haar belachelijk kon maken. Zou het waar zijn wat er werd beweerd? Leerde je jezelf beter kennen door alleen te reizen? Zou ze dan over een paar maanden eindelijk weten wat ze met haar leven wilde?


    


    De eerste dagen waren een beetje onwennig geweest. Bij aankomst had ze direct haar oma gebeld, die haar er nogmaals van had verzekerd dat Cleo de juiste beslissing had genomen. ‘Geniet ervan,’ zei ze. ‘Leer luisteren naar je hart. Een paar maanden in een ander land, kan je een heel andere kijk geven op jezelf.’


    Het besef dat ze haar oma de komende maanden niet zou zien had haar opnieuw overvallen, en ze had een paar opkomende tranen weg moeten knipperen. Huilen was zo kinderachtig.


    Haar moeder kon ze niet bereiken, maar dat had ze wel verwacht. Ze had een appje gestuurd en daarna kort met haar zus gesproken. Zoe had niet gevraagd hoe de reis was geweest en wilde ook niet weten hoe het huis was. Ze had er alleen op aangedrongen dat Cleo de vacatures in de gaten hield en dat ze niet te lang weg zou blijven. Ze stuurde daarna de Wallingtons en Sophie een bericht en pakte vervolgens haar koffer uit. Haar speciale koffertje borg ze op onder in haar kledingkast. Ze wist dat als ze dat nu zou openen, er voorlopig niets van schilderen zou komen. Later, beloofde ze zichzelf.


    Haar telefoon ging over. Het was Sophie.


    ‘Ik ben zo jaloers!’ riep Sophie aan de andere kant van de lijn zodra ze opnam.


    Cleo glimlachte. ‘De volgende keer moet je zelf dan maar gaan en mij niet lastigvallen met die briljante ideeën.’


    ‘Ik weet het.’ Sophie zuchtte theatraal. ‘Als ik niet net was begonnen bij mijn nieuwe baan, was ik echt meegegaan.’


    ‘Gaat het nog steeds goed?’


    ‘Ja, maar ik heb het gevoel dat ik geen foutje moet maken, want er zijn meer dan genoeg mensen die mijn baan zouden willen.’


    ‘Mag je tijdens werktijd wel bellen?’


    ‘Ik heb pauze. O, ik heb nog een appje gekregen van Colin. Hij heeft me uitgenodigd voor een drankje. Zal ik gaan?’


    ‘Dat vraag je aan mij?’ Cleo schoot in de lach. ‘Je gaat toch wel.’


    ‘Een drankje is altijd gezellig. En als het niet bevalt, kan ik gauw opstappen. En ja, ik weet dat jij daar een hekel aan hebt.’


    ‘Een hekel is nog zacht uitgedrukt.’ Ze had altijd het gevoel voor een jury te staan. Alsof ze gekeurd werd of ze de moeite waard was om nog een keer uit te vragen. En altijd had ze het gevoel tekort te schieten. Ze huiverde bij de herinnering.


    ‘Ach, kom op. Het is ook leuk, hoor. Ik heb er wel vertrouwen in. Die Colin heeft een leuke kop.’


    ‘Hmm. Alsof een leuke kop synoniem is voor betrouwbaar.’


    ‘Je weet best wat ik bedoel. Sluit je niet op daar, zoals je hier doet. Wie weet val jij nog voor de Franse charmes.’


    Cleo draaide met haar ogen. ‘Heel leuk, Soph. Is je pauze nog niet voorbij?’


    ‘Bijna. Misschien kan ik nog een keer een weekendje naar jou toe komen. Als ik een maandag of vrijdag vrij kan krijgen…’


    ‘O, dat zou leuk zijn. Moet je proberen, hoor.’


    ‘Hoe vind je het huis? Ik ben er jaren geleden een keer geweest. Behoorlijk afgelegen, vind je niet?’


    ‘Ja, best wel. Toen we van het vliegveld hierheen reden, vloog het me wel even aan. Ik dacht dat we de bewoonde wereld hadden verlaten. Maar het valt uiteindelijk wel mee. Hiernaast is een woning en aan de overkant van de weg staan ook nog wat huizen. Dus helemaal alleen ben ik niet.’


    ‘Volgens mij staat het huis naast je leeg.’


    ‘Zoiets zei je tante al. Sinds ze hier hun vakanties doorbrengen, hebben ze er nog nooit iemand gezien. Ik zal in elk geval geen last hebben van geluidsoverlast.’


    ‘Te stil is ook niet leuk. Ik weet niet of ik dat zou kunnen, zo lang in mijn eentje daar. En het huis?’


    ‘Geweldig. Echt een plaatje. Precies zoals op de foto’s. De muren zijn van die dikke keien en het huis heeft terracottakleurige dakpannen en lichtblauwe luiken. Ik was op slag verliefd.’


    Sophie schoot in de lach.


    ‘En die tuin is heerlijk,’ ging Cleo enthousiast verder. ‘Niet groot, maar precies groot genoeg voor mij. Wat een verademing na dat smogbalkonnetje. En er is genoeg schaduw.’


    ‘Schaduw zul je wel nodig hebben.’


    ‘Ja nou! De warmte overviel me echt toen ik uit de taxi stapte.’ De warmte en het bijna oorverdovende geluid van krekelachtige insecten die volgens mevrouw Wallington cicaden heetten. Zelfs nu ze binnen stond te telefoneren, kon ze die beestjes nog horen. Ze opende de tuindeur en stapte naar buiten. ‘Hoor je dat?’ Ze hield haar telefoon in de lucht.


    ‘Wat moet ik horen?’


    Cleo bracht de telefoon weer naar haar oor. ‘De cicaden. Oorverdovend!’


    ‘Ben je nu buiten?’


    ‘Ja, het is hier heerlijk warm.’


    ‘Kun je lekker bruinbakken. Volgens mij word ik al jaloers.’ Sophie slaakte een zucht.


    ‘Het is niet alleen feest, hoor. Eerst moet het huis schoongemaakt worden. En dat schilderen gaat nog een flinke klus worden.’


    ‘Doe je wel rustig aan? Je moet ook een beetje vakantie houden.’


    ‘Maak je niet ongerust. Vandaag doe ik alleen het hoognodige. Morgen komt de rest.’ Haar blik viel op de klok in de kamer. ‘Eigenlijk moet ik nog boodschappen doen. Geen idee tot hoe laat ze hier open zijn.’ Zou dat nog gaan? Ze wist dat er in het plaatsje zelf een kleine supermarkt moest zijn, voor de hoognodige dingen. Een paar dorpjes verderop was een grote Intermarché, daar kon ze morgen wel heen voor de uitgebreide boodschappen.


    ‘Dan moet je maar gauw gaan. Je zit nu niet in Londen.’


    ‘Inderdaad. Besef je wel dat ik dan ook aan de rechterkant van de weg moet rijden? Zelfs net in de taxi stond ik af en toe doodsangsten uit.’


    


    Cleo keerde weer terug naar het heden. Ze had de afgelopen dagen hard genoeg gewerkt in het huis en vandaag zou ze Sophies advies opvolgen. Niet dat ze alleen maar had gewerkt. Ze was er ook een paar keer op uit geweest en had in een naburig dorpje een leuk terras ontdekt waar ze ’s ochtends kon genieten van een eenvoudig Frans ontbijtje. Dat had als vakantie gevoeld. Maar vandaag zou ze wat meer van de tuin profiteren. Lekker niets doen behalve zonnen en lezen. Zou het haar lukken om een bruin kleurtje te kweken zonder te verbranden, zoals thuis altijd het geval was? Als ze het rustig opbouwde, moest dat goed gaan. Superbruin zou ze nooit worden met haar bleke huid, maar ze zou zo graag iets meer kleur krijgen dan normaal. Dan had ze wat te showen als ze weer terug in Londen was.


    Ze nam een snelle douche, schoot in een korte broek en T-shirt en zwaaide de deuren van haar slaapkamer naar de tuin opnieuw open. Alleen dat al gaf haar een gevoel van euforie.


    Ze wandelde de tuin in en weer werd haar aandacht getrokken naar de enorm lange muur van de buren. Ze wilde weleens weten wat zich daarachter bevond. Ze keek om zich heen of ze iets kon vinden om op te staan, zodat ze over de muur kon kijken. Haar oog viel op de houten tuintafel. Die had de perfecte hoogte. Ze greep de tafel bij de rand om hem naar de muur te slepen. Ondanks dat hij zwaarder was dan ze had verwacht, was ze niet van plan op te geven. Ze sjorde het meubelstuk zo goed en zo kwaad als het ging tot de muur, naar de plek waar een enorme oleander erbovenuit kwam, zodat ze zich nog een beetje kon verschuilen, mochten de buren nu toevallig wel thuis zijn. Ze klom op de tafel en gluurde voorzichtig tussen de bladeren door over de rand.


    


    O, wauw! Dat was nog eens een tuin! Met een zwembad maar liefst. Haar blik gleed naar het huis. De meeste luiken waren dicht. Aan de linkerkant hingen een paar luiken half uit hun scharnieren en ze konden wel een likje verf gebruiken. In de tuin stond wel een tafel, maar geen stoelen. Het geheel maakte een verlaten indruk. Zou het huis zijn van Parijzenaren, die hier alleen de zomermaanden kwamen doorbrengen? Als zij zo’n huis had, zou ze er nooit meer weggaan…


    Toch maakte de tuin niet een geheel onverzorgde indruk. De struiken zagen er redelijk goed onderhouden uit. Het gras was aan de lange kant, maar het zag er niet uit alsof het al maanden niet gemaaid was. Het was wel aardig droog. Net als het gras in de tuin van de Wallingtons trouwens.


    Ze liet haar blik weer door de enorme tuin glijden. Er stonden wat bomen die leken op de olijfbomen die ze in de omgeving al was tegengekomen. Er hing ook een zoete geur van bloemen, maar die kon ze vanaf haar plekje niet ontwaren.


    Ze keek weer naar het zwembad. Ze kon het niet zo goed zien, maar ze meende een hoop troep op het water te zien drijven. Het zwembad was duidelijk al enige tijd niet in gebruik. Jammer. Heb je een mooi huis met een zwembad en dan maak je er geen gebruik van.


    O, wacht. Nu ze beter keek, zag ze dat de bladeren en andere troep niet op het water dreven, maar op een zeil dat over het zwembad heen gespannen was om het te beschermen tegen vuil.


    Hé, wat was dat? Er leek iets te bewegen tussen de troep. Nu ze goed keek, zag ze dat er zelfs water op het zeil lag. En wat bewoog daar? Een diertje? In het water? Zou het er niet uit kunnen? O, nee. Als ze ergens niet tegen kon, was het wel dieren in nood. Ze zou zelfs nog een spin uit het water redden. Wel met een visnet uiteraard. Met een heel lange stok. Maar dit was duidelijk geen spin. Het was veel groter. Een muis? Ze moest iets doen. Stel dat het beestje voor haar ogen zou verdrinken. Wat het ook was. Hoelang lag het er al zo bij? Ze moest snel zijn.


    Ze keek over de rand van de muur naar beneden. Was het niet te hoog om te springen? Ze zou haar enkel kunnen breken en dan zat ze daar, zonder een kant op te kunnen. Maar ze moest toch wat? En wie niet waagt...


    Met een plof belandde ze een paar tellen later op de grond. Pfieuw. Dat ging goed. Ze haastte zich naar het zwembad en keek waar ze het diertje had gezien. Daar zag ze het weer. Wat was het? Een hagedis? Een salamander? Konden die reptielen niet zwemmen? Het diertje bewoog flink in elk geval. Uiteraard precies in het midden van het zeil, waar ze niet bij kon. En nu? Had ze tijd om een bezem te halen? Het beestje spartelde nog even, maar ging toen pijlsnel uit het water en liep via het touw waarmee het zeil vastgebonden was aan de rand van het zwembad, zo naar het droge. Ze hief haar armen in de lucht. ‘Dat is fijn. Je had me best wel even kunnen laten weten dat je kon zwemmen.’ Het diertje nam niet eens de moeite om zijn excuses aan te bieden en verdween snel in de struiken. Hoofdschuddend liep Cleo terug naar de muur.


    Shit. Ze keek omhoog. Hoe kwam ze hier weer overheen? Ze keek naar de oleander. Zou die struik haar houden? Of zouden alle takken afbreken in haar klim naar boven?


    Ze wierp een blik om zich heen. Die tafel dan? Ze liep erheen en voelde. Nee. Die was veel te zwaar. Wat nu? Ze liet haar blik door de tuin gaan in de hoop iets te vinden wat ze zou kunnen gebruiken als opstap. Ineens zag ze het schuurtje. Als dat open was, kon ze daar misschien iets vinden wat ze kon gebruiken. Als het op slot was… De gedachte deed een lichte paniek in haar opkomen.


    Ze haastte zich naar het schuurtje en voelde aan de deur. Hij klemde een beetje, maar zat niet op slot. Gelukkig. Het werd haar makkelijk gemaakt. Ze opende de deur en ging naar binnen. Het was even zoeken naar een lichtknopje, maar toen ze dat had gevonden, merkte ze dat het licht het niet deed. Zo makkelijk werd het haar dus ook niet gemaakt. Ze gunde zich een paar tellen om te wennen aan het schemerdonker, tot ze bedacht dat ze een zaklamp op haar telefoon had. Ze haalde hem uit haar broekzak, deed de zaklamp aan en ging op zoek tussen de opgestapelde spullen. In de hoek stond een grote ladder, maar er stonden heel veel spullen voor die ze dan eerst aan de kant moest zetten om erbij te kunnen. Hoe deed de eigenaar van het huis dat als hij zijn ladder nodig had? Hij had er blijkbaar niet over nagedacht. Waarom stond hier niet iets van een huishoudtrapje? Of een stoel? O, er stond een oude barkruk. Hoe zwaar zou die zijn? Ze hoefde de kruk niet eens op te tillen om te zien dat hij totaal ongeschikt was. Er ontbrak een poot. Er stonden ook een paar lege fruitkistjes. Die kon ze goed gebruiken. Plotseling hoorde ze wat geritsel en ze bleef stokstijf stilstaan. Wat was dat? Ze rilde. Een muis? Een grote spin? Ze richtte haar lamp in de hoekjes, maar kon er niets gevaarlijks ontdekken. Niet geheel gerustgesteld zette ze een voor een de kratjes buiten de deur. Hé, er stond een visnet met een lange stok. Of was dat een net om het zwembad schoon te maken? Hmm. Misschien moest ze eerst die troep van het zwembad halen, zodat er in elk geval geen diertjes die echt niet konden zwemmen dachten dat het een stukje tuin was in plaats van een zwembad.


    Even stond ze in dubio. Ze was hier nu al langer bezig dan ze van plan was en ze had nog geen ontbijt gehad. Dat begon ze te merken ook. Lang aarzelde ze niet. Eerst wat eten. Dat zwembad kwam later wel. Ze tilde de kratjes een voor een naar de muur en stapelde ze op hun kopse kant op. Hoe stabiel zou het zijn als ze erop ging staan? Ze voelde met haar hand. De kratjes wiebelden wel, maar er zat niets anders op. Ze klom op de kratjes, steun zoekend bij de muur en de oleander. Het ging goed. Ze waren sterk genoeg om haar te houden. Ze hees zich vervolgens op de muur en slaakte een zucht van verlichting toen ze de tafel aan de andere kant van de muur onder haar voeten voelde.

  


  
    HOOFDSTUK 3


    


    


    Luc had de neiging zijn notitieblok tegen de muur te smijten. Of zijn laptop. Of allebei. Natuurlijk lag het niet aan zijn schrijfblok of aan zijn computer. Hij zat zichzelf gigantisch in de weg. In de paar dagen dat hij terug was, had hij nog geen stap in de juiste richting gezet. Hij had gehoopt hier de rust te vinden die hij nodig had om te werken aan de opdrachten die op stapel lagen. Tevens moest hij zich mentaal voorbereiden op de grote uitdaging die voor hem lag, de dag die steeds dichterbij kwam.


    In plaats van opgeladen te zijn, voelde hij zich met de dag meer opgebrand. Hij had niet verwacht zo door herinneringen geplaagd te worden, maar dat gebeurde dus wel. Het was maar goed dat hij in huis meer dan genoeg te doen had, dus helemaal nutteloos was hij niet. Sinds hij het huis had gekocht, was hij er nog nauwelijks geweest, en hij had er dan ook amper tijd aan besteed. Zijn prioriteiten waren veranderd. Ongevraagd, maar daar had hij nu eenmaal mee te dealen.


    Met de luiken dicht had hij iets van de hitte buiten kunnen houden en was hij er in elk geval in geslaagd de boel helemaal schoon te krijgen. Zijn moeder had hem al een schoonmaakster willen aanbevelen, maar hij wilde dat dit helemaal zijn domein zou worden. In Parijs kon hij niet onder de bemoeienis uit, maar hier stond privacy boven aan zijn prioriteitenlijstje. Hij stond op en liep naar de keuken voor de zoveelste kop koffie. Straks zou hij eindelijk eens wat dozen gaan uitpakken.


    Met zijn koffie in de hand liep hij naar een van de ramen met uitzicht op zijn tuin en hij tuurde door de halfgesloten luiken. Als de zon onder was, zou hij de ramen openzetten. Hij kon dan gelijk de luiken even nalopen. Eentje hing helemaal scheef.


    Wat was dat? De oleander bewoog. O, daar ging ze weer! Over de muur en in zijn tuin. Deze keer had ze het goed voorbereid, met die kratjes. Nu liep ze niet rechtstreeks naar het zwembad, zoals eerder die ochtend, maar nam ze met meer aandacht de rest van zijn tuin in zich op. Hoofdschuddend keek hij toe hoe ze weer naar het zwembad liep. Wat zou ze nu doen? En wie was ze eigenlijk? Van de overburen had hij begrepen dat het huis naast hem het vakantiehuis was van oudere mensen. Misschien hadden ze een dochter? Hij nam aan ze er legaal was, ook al bevond ze zich niet legaal op zijn terrein.


    Hij liep weg bij het raam, maar juist op dat moment trok iets zijn aandacht. Wat deed ze nu? Maakte ze de haakjes los van het dekzeil van het zwembad? Ze zou toch niet zo brutaal zijn om er te gaan zwemmen? Hij zag hoe ze het zeil oprolde, waarna ze vol ontzetting keek naar al het vuil dat van het zeil in het water terechtkwam. Ondanks zichzelf schoot hij in de lach. Zou ze daartussen willen zwemmen? Hij was benieuwd wat ze nu zou doen.


    Blijkbaar had ze een plan, want zonder aarzelen liep ze naar het schuurtje en gaf een flinke ruk aan de deurkruk. De deur zwaaide open en ze verdween naar binnen. Gebiologeerd bleef hij kijken. Wat zou ze daar doen?


    Na een paar minuten, die een eeuwigheid leken te duren, kwam ze weer tevoorschijn. Wat had ze nu in haar handen? Een net? Een grijns verscheen om zijn lippen. Blijkbaar was ze niet van plan om tussen die troep te gaan zwemmen. Heel nauwgezet maakte ze het wateroppervlak schoon. Waar stond hij eigenlijk naar te kijken? Dit was te zot voor woorden. Moest hij gaan ingrijpen voor ze het water in ging duiken? Straks kwam ze nog zijn huis binnen om daar te gaan koken!


    Ondanks de rare situatie werd hij hoe langer hoe nieuwsgieriger. Enerzijds wilde hij dit een halt toeroepen, anderzijds wilde hij weten wat haar volgende stap zou zijn. Hij was hier dan wel om alleen te zijn, maar momenteel zat hij gevangen in zijn eigen gedachten en bood deze clandestiene hulp een welkome afleiding.


    Wat deed ze nu? Maakte ze een foto van het zwembad? Deed ze daarom al die moeite? Klimmen, schoonmaken… Waarom? Een ongemakkelijk gevoel bekroop hem. Was ze hier in opdracht van een krant? Een tijdschrift? Maar dan zou ze toch niet verblijven in het huis van zijn buren? Misschien moest hij haar wat nauwkeuriger gadeslaan. Het laatste waar hij op zat te wachten was een verslag in de bladen. Maar waarom dan alleen die foto’s van het zwembad? Dat sloeg ook nergens op.


    Ze was klaar met haar foto’s. Wat zou ze nu doen? Huh? Dat was het? Hij keek verbaasd toe hoe ze terugliep naar de muur, eroverheen klom en weer verdween. Hij bleef nog een tijdlang staren naar de plek waar ze was verdwenen, alsof hij verwachtte dat ze zou terugkeren om nu eindelijk die duik in zijn zwembad te nemen. Maar nee. Ze bleef weg.


    


    Cleo schonk zichzelf een groot glas water in. Van die klimpartijen kreeg je wel dorst! Helemaal met die warmte erbij. Ze pakte haar telefoon er weer bij en scrolde snel door haar foto’s. Ze waren goed gelukt. Jammer dat het zwembad er zo verlaten bij lag. Als ze meer lef had gehad, had ze wel een duik willen nemen, maar dat ging haar net een beetje te ver. Ze had op de kaart gezien dat hier ook een rivier in de buurt moest zijn. Misschien kon ze daarin gaan zwemmen. Uiteraard wilde ze een dezer dagen ook naar de Middellandse Zee. Als ze in de ochtenden wat ging werken aan het huis, kon ze tegen de middag, als de temperatuur steeg, eropuit gaan in de omgeving.


    Ze plaatste een foto van het zwembad op Facebook. Het leven op z’n Frans, schreef ze erbij. Ze hoopte dat haar oud-collega’s het ook zouden zien, maar daar zou ze waarschijnlijk niet achter komen. Reageren zouden ze vast niet. Oud-collega’s. Wat klonk dat heerlijk! Waarom had ze die mensen nog in haar vriendenlijst? Ze kon ze net zo goed verwijderen. Ze hoopte ze toch nooit weer te zien. Even later was haar vriendenlijst uitgedund en met een tevreden gevoel ging ze naar haar nieuwsoverzicht. Hoe zou het haar vrienden in het regenachtige Londen vergaan?


    Na haar korte pauze ging ze aan de slag met het laatste punt van haar schoonmaaklijst: alle ruitjes binnen moesten gedaan worden. Buiten bewaarde ze voor een andere keer. Als ze daarmee klaar was, had ze alles gehad. Terwijl ze aan het poetsen was, liet ze alle ramen en deuren open. Het huis kon op deze manier flink doorwaaien, maar na een paar uurtjes vroeg ze zich af of ze er wel verstandig aan had gedaan. Buiten begon de temperatuur al aardig op te lopen en nu begon het binnen ook warm te worden. Het duurde niet lang of ze glom van het zweet. ‘Poeh!’ Terwijl ze haar rug strekte, ving ze haar bezwete gezicht op in de spiegel en ze plensde snel wat koud water in haar gezicht, waarna ze ook nog een glas water achteroversloeg.


    Ze sloot de ramen aan de voorzijde van het huis, waar de zon nu vol op scheen, en tevens de luiken. Haar maag rammelde en een blik op de klok verklaarde haar hongergevoel. Het was al halverwege de middag. Snel flanste ze een salade in elkaar, pakte een grote kan met water en zocht een plekje op een kleed in de schaduw. Gelukkig was die meer dan genoeg aanwezig in de tuin. Ze pakte haar boek erbij en ging languit liggen. Ha. Perfect.


    Haar gedachten gingen als vanzelf naar het zwembad van de buren. Wat zou het heerlijk zijn als ze ook een zwembad tot haar beschikking had. Maar waarschijnlijk kwam er dan niet meer veel van schilderen en tuinieren terecht. En daarvoor was ze tenslotte hier gekomen. In het najaar wilden de Wallingtons nog eenmaal naar hun huis komen om het vervolgens in de verkoop te zetten. Het huis moest dan helemaal in orde zijn. De gezondheid van mevrouw Wallington liet het niet toe om zelf nog aan de gang te gaan en meneer Wallington had twee linkerhanden.


    


    Na de lunch was Cleo zo loom geworden, dat ze helemaal geen zin meer had om met het schoonmaakwerk verder te gaan. Ze had behoefte aan mensen om zich heen. En waar waren er meer dan genoeg mensen? Bij de Intermarché! Deze keer zou ze er wat meer de tijd voor nemen. Er werden boeken verkocht en er zouden vast ook wel toeristische gidsen van de omgeving tussen staan.


    Ze wierp een blik in de spiegel, pakte haar tas en zonnebril en liep al naar de auto voor ze zich realiseerde dat ze haar slippers nog niet aanhad. Ze liep weer terug naar de tuin, maar daar waren ze niet. Soms zou ze zweren dat haar spullen een eigen leven hadden. Ze liep het hele huis door en vond haar slippers onder de keukentafel. Ze schoot ze snel aan en liep naar de auto.


    Het rijden aan de rechterkant van de weg ging haar steeds beter af. Ze hoefde niet meer bij iedere handeling na te denken en hield haar adem ook niet meer in als ze een tegenligger tegenkwam, waardoor de rit naar de supermarkt nu ontspannen verliep. In de grote winkel slenterde ze op haar gemak door alle gangen, terwijl ze met een half oor luisterde naar alle geroezemoes en de onbekende klanken om haar heen. Het Frans klonk haar ontzettend romantisch in de oren. Helaas bakte ze er zelf nog niet veel van. Had ze jaren geleden op school maar beter haar best gedaan, dan had het haar nu niet zoveel moeite gekost om alles te volgen.


    Na haar boodschappen te hebben ingeslagen, eindigde ze bij de boeken. Ze vond er inderdaad een aantal reisgidsen van de omgeving in haar eigen taal. Ze laadde er twee in haar karretje en droomde daarna even weg bij de mooie kaften van de romans. Als ze Frans zou kunnen lezen, had ze er vast een aantal gekocht. Uit pure nieuwsgierigheid pakte ze een boek van een plank en bladerde er langzaam doorheen. Zou ze nog wat woorden herkennen? De letters dansten voor haar ogen. Haar Frans was overduidelijk niet goed genoeg. Ontmoedigd legde ze het boek weer terug.


    Oké, ze had mensen gezien en gehoord, maar behalve een ‘bonjour’ en een ‘au revoir’ bij de kassa had ze niemand gesproken. Ze besloot dus naar het restaurant te rijden waar ze al een paar keer een ontbijtje had genuttigd.


    De ober knikte haar al toe vanuit de verte en kwam snel naar haar tafeltje gelopen om haar bestelling op te nemen. ‘Wat kan ik voor je inschenken?’ vroeg hij in gebrekkig Engels met een zwaar accent.


    Ze knikte naar twee mannen die verderop in de schaduw een crèmekleurig drankje dronken. ‘Wat drinken zij?’


    ‘Pastis.’


    Pastis? Ze fronste. Het klonk erg Frans, maar ze werd er niet veel wijzer van. ‘Wat is dat?’


    ‘Anijsdrank. Heel erg sterk.’


    ‘Ah…’ Ze liet zich tegen de leuning van haar stoel zakken. ‘Nu maar niet. Een kop koffie graag.’


    Al snel was de ober weer terug. ‘Op vakantie?’ vroeg hij, terwijl hij de koffie voor haar neerzette.


    ‘Zo voelt het wel. Ik moet een huis in de verf zetten, maar daar heb ik een paar maanden de tijd voor. Genoeg tijd om de omgeving te ontdekken.’ Ze hoopte dat hij haar antwoord kon volgen.


    ‘Dat is goed,’ zei hij. ‘Dan heb je ook genoeg tijd om Frans te leren.’


    ‘Frans is zo difficile!’ Kijk, ze herinnerde zich zomaar een Frans woord.


    ‘Welnee. Ik ga je helpen. Met een glaasje pastis erbij gaat het nog makkelijker.’ Schaterend liep hij weg om een paar andere klanten te helpen.


    Cleo schudde glimlachend haar hoofd. Die pastis zou ze zeker een keer proberen.

  


  
    HOOFDSTUK 4


    


    


    De avondzon kleurde de lucht in de prachtigste tinten en voor een moment bleef ze naar de hemel staren om het spektakel in zich op te nemen. Ze keek naar het huis. De stenen van het huis werden gehuld in een bijna gouden gloed en op de krekels na, die zachtjes in het gras tjirpten, was de stilte hoorbaar. Haar blik gleed door de tuin en eindigde bij de muur, waarachter ze de mooie tuin en het zwembad wist. Plotseling voelde ze het bloed wegtrekken uit haar gezicht. Had ze het zeil wel weer over het zwembad gedaan? Ze klom op de tafel en gluurde over de rand. Nope. Het lag er niet overheen. Dat moest natuurlijk wel.


    In een paar tellen was ze over de muur. De tuin vertoonde hier en daar al donkere schaduwen, maar het was er zo mogelijk nog romantischer dan overdag. De late zonnestralen werden weerspiegeld in het water en het bood een bijna magische aanblik. Ze kon het niet laten om nog snel een paar foto’s te maken van de tuin en het zwembad. Doordat deze tuin iets afliep, kon ze hier de zon langer zien dan in haar eigen tuin. Ze bedacht zich niet en liet zich vallen in het gras om wat langer te genieten van de ondergaande zon en de kleurenpracht in de lucht.


    De zon verdween sneller dan ze had verwacht, maar ze had nog geen zin om op te staan. Het was hier zo heerlijk rustig. Het briesje dat zojuist was opgestoken deed het water iets kabbelen, en ze mijmerde weg bij de rustgevende geluiden. Ze steunde haar handen achter zich, hief haar gezicht naar de hemel en sloot even haar ogen. Al die nare dingen die zo op haar hadden gedrukt, voelden ver weg. Spencer en die belachelijke weddenschap. Het geklets achter haar rug, de verwachtingen van haar moeder en zus…


    Ze slikte moeizaam. Niet meer aan denken. Ze was nu ver weg. Alleen. Hier konden ze haar niet raken. Een diepe zucht ontsnapte aan haar lippen.


    


    Luc wierp een blik naar buiten. Ze zat nog steeds in het gras achter het zwembad, ruim een uur nadat ze weer over de muur was geklommen. Deze keer was ze niet gelijk vertrokken na het maken van een paar foto’s van het zwembad en van de zonsondergang, maar was ze gaan zitten in het gras. Hij kon haar gezicht niet zien, maar het leek erop dat ze naar de ondergaande zon zat te kijken. De zon was inmiddels allang niet meer zichtbaar, maar zij zat er nog steeds zo bij. Hoelang was ze van plan daar te blijven? Wat moest hij doen? Het werd echt tijd om dit een halt toe te roepen. Hij moest haar laten weten dat dit huis niet onbewoond was, zoals ze leek te denken, maar hoe moest hij dat aanpakken? Ze zou zich wezenloos schrikken als hij ineens naast haar zou opduiken. Misschien was het beter als hij binnenshuis wat lawaai ging maken. Schrikken zou ze sowieso, maar op deze manier gaf hij haar ook de kans om weg te komen zonder haar het gevoel te geven dat ze betrapt was. Het leek hem de minste van twee kwaden. Even grinnikte hij. Pascal had ongetwijfeld voor de andere optie gekozen. Hij schudde zijn hoofd. Zijn broer kwam altijd weg met zulke streken, maar bij hem liep het altijd anders af. Meestal keerde het zich tegen hem.


    Hij keek om zich heen. Wat voor lawaai kon hij maken? Zou ze het horen als hij heel hard een deur zou dichtslaan? Het was het proberen waard.


    Hij voegde de daad bij het woord en keek door het raam. Ze schoot overeind en holde nu pijlsnel naar de muur. Klimmen op de kisten ging niet zo soepel als eerst. Waarschijnlijk door de schrik. Hij opende voorzichtig de buitendeur en hoorde nog net hoe ze met een plof op de grond belandde aan de andere kant van de muur. Een gesmoorde kreet volgde en toen was het stil.


    Dat had hij weer. Was ze gewond?


    


    Au. Dat deed pijn. Met haar hart nog in haar keel wierp Cleo een blik naar beneden. Ze had haar been flink geschaafd. Bloed sijpelde door het vuil heen. In de bijkeuken hield ze snel een doek onder de kraan om haar knie schoon te maken. Met de vochtige doek veegde ze het vuil van haar knie, terwijl ze maar aan één ding kon denken: wat was er in vredesnaam zojuist gebeurd? Had ze het goed gehoord? Kwam dat lawaai uit het huis van haar buren?


    En wat was dat nu weer? Ze draaide de kraan dicht en droogde snel haar handen. Ze zou zweren dat er iemand aan haar voordeur zat. Ze luisterde gespannen. Wat was dat voor gerammel? Nee, nu klonk het niet meer bij de voordeur, maar bij een van de ramen aan de voorzijde van het huis. Wie of wat zat er aan de luiken? Beelden van rondtrekkende inbrekers over het Franse platteland verschenen voor haar geestesoog. Waar was haar telefoon? Paniekerig voelde ze in haar zakken. Waar was dat ding nu ze hem nodig had? Niet dat ze zou weten wat ze ermee kon doen. Een alarmnummer bellen? Ze kon niet eens helder denken en het Franse alarmnummer kon ze op dat moment met geen mogelijkheid bedenken. Haastig keek ze om zich heen of ze iets van een wapen kon bespeuren. Snel greep ze het eerste het beste wat voorhanden was. Een bezem. Veel was het niet, maar het was misschien genoeg om een aanvaller af te schrikken. Haar hart maakte nu overuren en de pijn in haar knie was op slag verdwenen.


    Behalve een bezem had ze ook nog bluf tot haar beschikking. Ze liep naar de keuken. ‘Bruno, ik haal de koffie!’ Ze trok een gezicht. Had ze niet iets beters kunnen verzinnen? Ach, in elk geval zou degene die bij het raam bezig was nu denken dat ze niet alleen was. Als hij haar had kunnen horen door het raam heen uiteraard. En als hij haar had verstaan. Ze had het natuurlijk in het Frans moeten roepen, maar ze kon op dat moment geen zinnig Frans woord bedenken.


    Een gezicht verscheen plotseling voor het raam en ze slaakte een kreet van schrik.


    ‘Hello! Is alles goed?’ riep de man die bij het gezicht hoorde in het Engels.


    Ze fronste. Dat was niet iets wat een inbreker zou roepen. En in haar eigen taal? Het gezicht verdween en nu werd er op de voordeur geklopt. Met een bonzend hart en de bezem stevig in haar hand geklemd, liep ze naar de deur en opende deze op een kier. Voor de deur stond een man, eenvoudig gekleed in een spijkerbroek en een simpel T-shirt. En op blote voeten. Van de voeten keek ze weer omhoog naar zijn gezicht en ze ontmoette twee donkerblauwe ogen die haar scherp aankeken van onder een bos blond haar, dat in pieken alle kanten op stond.


    ‘Ben je niet gewond?’ Opnieuw viel haar zijn perfecte Engels op. En zijn lichtelijk rauwe stem.


    Ze liet haar wapen iets zakken en knipperde met haar ogen. ‘Gewond?’


    Hij keek haar vragend aan. Toen gleed zijn blik van haar gezicht naar haar rechterhand en verscheen er een langzame glimlach op zijn gezicht. ‘Ah,’ was alles wat hij zei.


    Ze wist niet wat haar meer verwarde: die onverwachte glimlach van hem of het feit dat deze onbekende man vroeg of ze gewond was. ‘W-wat doet u hier,’ bracht ze hakkelend uit.


    Een wenkbrauw schoot omhoog. ‘Ik? Wie ben jij en wat doe jij hier?’


    Wat raar. Je klopt toch niet bij iemand aan om te vragen wie hij is en wat hij daar doet? ‘Waarom wil je dat weten?’ vroeg ze argwanend.


    ‘Omdat je foto’s loopt te maken. In mijn tuin.’


    Wacht. Zijn tuin, zei hij? Had hij haar gezien? Was hij haar buurman? Langzaam drong tot haar door wat hier gebeurde en ze voelde hoe ze een kleur kreeg.


    ‘O… Ik eh… Ik pas op dit huis en de foto’s… hebben daar niets mee te maken. Jouw tuin is zo mooi, prachtig.’ Fraai. Ze wist niet eens meer een fatsoenlijke zin uit te brengen.


    ‘En het zwembad?’


    ‘Ook.’


    ‘Prachtig?’


    Zag ze een lach in zijn ogen? Nam hij haar nu in de maling? Ze zette haar vrije hand in haar zij. Hij mocht dan aantrekkelijk zijn, daar wilde zij zich niet door laten verblinden. ‘En hoe weet ik dat het huis van hiernaast echt van jou is? En dat je geen griezel bent of een inbreker?’


    Hij trok een wenkbrauw op. ‘Griezel?’


    ‘Ja, je weet wel wat ik bedoel.’


    ‘Nee.’


    Ze wierp hem een ongelovige blik toe. Wist hij echt niet wat ze bedoelde, of speelde hij een spelletje met haar? Hij zag er op dit moment niet uit alsof hij in de stemming was voor spelletjes. Ze opende haar mond om uitleg te geven, maar hij was haar voor.


    ‘Als ik niet in mijn huis was geweest, wist ik ook niet dat jij in mijn tuin aan het rondparaderen was geweest. Maar als je wilt dat ik het bewijs…’


    ‘Ja, eigenlijk zou dat wel moeten. Oplichters maken altijd misbruik van goedgelovige mensen.’ Knappe oplichters helemaal. Alhoewel, was hij wel knap te noemen? Zijn jukbenen waren te scherp, zijn wangen te ingevallen. En toch…


    ‘Kom maar mee.’ Gelukkig onderbrak hij haar zinloze gedachten.


    Hij had zich al omgedraaid en na een korte aarzeling haastte ze zich achter hem aan. Bij het huis van de buren stond hij stil, rammelde even met zijn sleutelbos, pakte een sleutel, hield deze even demonstratief in de lucht en opende de deur terwijl hij haar recht in de ogen bleef kijken.


    


    ‘Bewijs genoeg?’


    Zijn buurvrouw knikte ietwat gegeneerd.


    ‘En misschien is het een idee als je vanaf nu aan jouw kant van de muur blijft? Ik zit niet te wachten op gezelschap.’


    Een flits van onzekerheid verscheen in haar ogen en haar wangen kleurden rood. Bijna had hij spijt van de korte klank in zijn stem, maar hij moest zich nu niet laten leiden door die onschuldige blik in haar ogen. Hij wist tenslotte niets van haar.


    Ze schraapte haar keel ‘Eh… ik… ik heb alleen maar het zwembad schoongemaakt,’ begon ze hakkelend. ‘Ik wilde niet dat dieren door al die bladeren het idee kregen dat ze daar veilig waren. En ik dacht dat er niemand was…’


    ‘Zoiets dacht ik al.’


    Haar wangen kleurden opnieuw. Er was blijkbaar niet veel voor nodig om haar te laten blozen.


    ‘Het spreekt voor zich dat ik je nu niet meer ga lastigvallen.’


    Luc knikte. ‘Wie is Bruno eigenlijk? Of is hij een onderdeel van jouw aanvalsplan?’ Hij onderdrukte een glimlach en wees naar de bezem die ze nog steeds in haar hand hield.


    Ze keek naar de bezem alsof ze die nog nooit eerder had gezien en een timide glimlach verscheen op haar gezicht. ‘Ja, iets beters kon ik op dat moment niet verzinnen. Denk je dat het zou hebben gewerkt?’ Blijkbaar verwachtte ze geen antwoord, want ze gebaarde al in de richting van haar huis. ‘Ik snap dat je niet zit te wachten op gezelschap, maar kan ik je iets te drinken aanbieden? Om het goed te maken?’


    ‘Nee, ik wilde alleen even checken of alles in orde was, na jouw val van de muur.’


    ‘O. Oké. Sorry, als ik had geweten dat er iemand was…’


    ‘Ja, ja. Genoeg daarover.’ Hij bestudeerde haar even. Het ene moment leek ze wat te ontspannen, om het volgende moment weer gêne uit te stralen. En als er iets was waar hij niet tegen kon, was het als mensen zich ongemakkelijk bij hem voelden. Hij wilde haar wel op afstand houden, maar dat kon misschien ook met meer vriendelijkheid. Ze had zich tenslotte al een paar maal verontschuldigd. ‘Maar niet zwaargewond dus?’


    ‘Nee, ik ben helemaal heel. Dank je wel.’


    Hij wachtte of ze nog wat zou zeggen, maar ze had zich al omgedraaid en liep terug naar haar huis. Hij fronste. Ze liep iets mank. Had ze zich dan toch bezeerd?


    Hoofdschuddend sloot Luc zijn deur, maar hij had nog geen stap gezet of er werd op zijn deur geklopt. Hij opende hem en daar stond zijn buurvrouw weer. Nu zonder bezem.


    ‘Mijn… eh… telefoon ligt nog ergens in jouw tuin. Denk ik. Mag ik even kijken?’


    Was dat een smoes of lag haar telefoon echt in zijn tuin? Na een korte aarzeling hield Luc de deur verder open en liet haar binnen. ‘Ga je gang.’ Als ze kwam rondneuzen voor informatie, zou ze teleurgesteld worden. In de woonkamer stonden nauwelijks spullen. Langs de wand stonden dozen die nog uitgepakt moesten worden en alles wat waardevol was, stond in de aangrenzende kamer. En hij zou haar niet wijzer maken dan ze was.


    ‘Wel vreemd,’ begon ze, toen ze hem naar de tuin volgde.


    ‘Wat is vreemd?’


    ‘Mijn Franse buurman blijkt niet Frans te zijn, maar Engels. Ga je ook naar een ander land…’


    ‘Ik ben geen Engelsman.’


    ‘Niet? Ook geen Fransoos, want je hebt geen Frans accent. En je klinkt te Engels.’


    Hij opende de tuindeur en draaide zich naar haar om. ‘Wel Frans.’


    ‘Echt?’


    Met grote ogen keek ze hem aan, alsof hij haar echt iets nieuws vertelde. Was dit gespeeld? Hij fronste. ‘Je kijkt me aan alsof je me niet gelooft. Mijn moeder is Engelse. Ik ben tweetalig opgevoed.’


    ‘O, vandaar! Woon je hier of ben je op vakantie?’


    ‘Zoiets.’


    Ze keek hem bevreemd aan. Ja, zijn antwoord was vaag, maar hij voelde niet de behoefte om haar van meer informatie te voorzien dan strikt noodzakelijk. Zonder verder nog iets toe te lichten, liep hij de tuin in. Het begon al te schemeren, wat het zoeken niet makkelijk zou maken. Terwijl zij om het zwembad heen liep, scande hij de omgeving met zijn ogen.


    ‘Hmm. Hier ligt-ie niet,’ hoorde hij haar mompelen.


    ‘Misschien waar je net zat?’ Samen liepen ze naar het grasheuveltje waar ze nog niet zo lang geleden naar de zonsondergang had gekeken, zich totaal onbewust van hem. Maar er was nergens een telefoon te vinden.


    Ze liepen in een steeds grotere boog om het zwembad heen, maar nog vonden ze geen telefoon. Was het een smoes geweest? Een onbehaaglijk gevoel bekroop hem.


    ‘Als jij me eens belt,’ stelde ze voor. ‘Dan horen we hem.’


    Gealarmeerd keek hij op. ‘Vind je dat niet een beetje te ver gaan?’


    ‘Hoezo? Dat is juist handig.’


    ‘Maar dan heb je mijn telefoonnummer.’


    Niet-begrijpend keek ze hem aan. ‘Is dat erg?’


    ‘Mijn telefoonnummer is privé.’ Blijkbaar begreep ze zijn dilemma totaal niet.


    ‘O, maar ik zal je echt niet telefonisch lastigvallen. Ik kan me voorstellen dat je achterdochtig bent, zeker nadat je mij hebt zien rondlopen in jouw tuin… Dat spijt me echt. Andersom zou ik daar ook niet blij mee zijn…’ Haar geratel stopte abrupt en met een aarzelende blik keek ze hem aan. ‘Maar wat kan ik verder met jouw nummer beginnen?’


    Verkopen. Hoe zou ze reageren als hij dat hardop zei? Hij bekeek haar nog eens goed. Haar blonde haar had eerder die dag nog keurig in een paardenstaart gezeten, maar door alle klim- en valpartijen was het een grote warboel geworden. Toen hij haar in de tuin had zien rondlopen, had hij haar niet bijzonder aantrekkelijk gevonden, maar nu haar hazelnootkleurige ogen hem aankeken met die onzekere blik erin, veranderde dat opeens. Hij keek van haar weg. Daar mocht hij zich niet door laten leiden. Zo betrouwbaar was zijn eigen gevoel niet. Of was hij nu te achterdochtig?


    ‘En bovendien heb je mijn nummer dan ook. Dus staan we quitte.’


    Ongewild moest hij glimlachen om haar naïeve opmerking. Hoofdschuddend liep hij naar binnen om zijn telefoon te halen en vroeg vervolgens om haar nummer. Een paar tellen later ging haar telefoon over en liepen ze op het geluid af. Ze dook onder de oleander, op de plek waar ze altijd over de muur klom, en haalde met een triomfantelijke blik in haar ogen haar telefoon tevoorschijn.


    ‘Hebbes. Dank je wel!’


    Op dat moment schoot hem te binnen dat hij zijn nummer ook had kunnen afschermen. Hij zuchtte inwendig en gaf haar ogen de schuld.

  


  
    HOOFDSTUK 5


    


    


    Deze kennismaking zou niet de boeken in gaan als een van de makkelijkste. Ongemakkelijk was nog zwak uitgedrukt. Cleo schonk zichzelf een groot glas water in en zittend op het puntje van de keukentafel dronk ze het in één teug leeg. Ze had zich van haar goede kant laten zien bij haar buurman en de kennismaking was geweldig verlopen. Niet dus. Bij de eerste de beste ontmoeting slaagde ze erin zichzelf weer compleet belachelijk te maken. Hij had haar al een paar keer over de muur zien klimmen en zien rondwandelen in zijn tuin. Ze voelde haar wangen warm worden en kreunend verborg ze haar gezicht in haar handen. Wat moest hij wel hebben gedacht? Ze had zijn zwembad schoongemaakt, denkend dat er niemand was. Hij wist vast niet wat hij met haar aan moest. Vandaar dat hij zo argwanend was. Toch had hij ook heel voorzichtig iets van humor laten zien. Hij had zelfs even geglimlacht. Dat kon hij dus ook.


    Ze glimlachte. Zou hij normaal gesproken veel glimlachen? Het maakte hem gelijk vele malen knapper. Niet dat hij niet aantrekkelijk was. Dat was hij wel. Als ze hem in Londen was tegengekomen, was hij haar vast opgevallen. Maar hij was niet… standaard knap. Of haar type. Misschien was dat het wel. Ze kon het niet eens goed onder woorden brengen. Zijn hoekige kaaklijn nodigde wel uit om aan te raken. Zijn ogen waren, hoewel apart gevormd – bijna katachtig – heel intens, en dat kuiltje in zijn wang was om te smelten. Ze schudde haar hoofd om haar eigen gedachten.


    Ze voelde met haar blote voeten over de koude tegels. Hé, waar waren haar slippers? Ze blikte onder de tafel. Waar had ze die dingen gelaten? Ze liep naar de hal. Daar lagen ze ook nog weleens. Hmm. Deze keer niet. Had ze ze al wel aangehad vandaag? Ze rimpelde haar neus terwijl ze nadacht. Ze lagen toch niet bij het zwembad? Ze kon zich niet herinneren ze te hebben zien liggen toen ze naar haar telefoon op zoek waren, maar in het halfduister had ze ze makkelijk over het hoofd kunnen zien. Hij zag haar alweer aankomen!


    Ze kon ook even bellen, ze had nu zijn nummer. Ze haalde haar telefoon al tevoorschijn en aarzelde toen toch. Ze had beloofd hem niet meer lastig te vallen. Ze kon natuurlijk ook kijken wanneer hij een keer boodschappen ging doen, zodat ze over de muur… Nee. Resoluut schudde ze haar hoofd. Dat was helemaal erg. Het was beter om er een belletje aan te wagen. Ze drukte op het laatst binnengekomen gesprek.


    ‘Hi,’ klonk het een beetje meewarig aan de andere kant van de lijn.


    ‘Eh…’ Zijn stem, die steeds een rauw randje had, bracht haar voor een moment van de wijs. ‘Ik… ik ben het. Sorry dat ik je nu alweer lastigval, maar ik ben mijn slippers kwijt.’


    Even was het stil. ‘Ja?’


    ‘Ze liggen misschien in jouw tuin.’


    ‘Ah. Zal ik even kijken?’


    Een opgeluchte zucht ontsnapte aan haar lippen. Ze had helemaal niet doorgehad dat ze haar adem had ingehouden. ‘Als je wilt, graag. Ik wil ook zelf wel komen.’


    ‘Nee, geen probleem. Blijf aan de lijn.’


    Ze hoorde een deur opengaan en toen was het even stil. ‘Ik zie ze al. Ik gooi ze wel over de muur.’


    ‘Super. Dank je wel.’


    ‘Daar zijn ze.’


    Twee schimmen vlogen over de muur en belandden in haar tuin. ‘Ik zie ze. Nogmaals bedankt. Ik zal je nu echt niet meer lastigvallen.’


    ‘Oké.’


    Ze wachtte, maar hij zei niets meer. Dat was het? Oké? O, nou, goed. ‘Je zult niet merken dat ik er ben.’


    ‘Oké.’


    Goed, hij was niet de meest spraakzame persoon die ze was tegengekomen, maar hij maakte het haar in elk geval niet al te moeilijk vanwege het feit dat ze in zijn tuin was geweest zonder toestemming. En hij had haar zelfs geholpen met het zoeken naar haar telefoon en slippers. Dat telde ook in zijn voordeel.


    ‘Nogmaals bedankt.’ Ze beëindigde het gesprek. Nu had ze ook haar slippers weer terug.


    


    Vroeg in de ochtend werd Cleo bruisend van energie wakker. Ze wilde vandaag flink aan de gang in het huis en dat kon ze beter in de ochtend doen. De gedachte aan haar buurman schoot plotseling door haar hoofd en het beschaamde gevoel maakte nu plaats voor hilariteit. Wat een situatie. Straks zou ze haar oma bellen om haar te vertellen over haar meest recente avontuur. Zij zou hier ongetwijfeld wel de humor van inzien. Haar vriendin zou ze een mail sturen op haar werk. Had ze daar ook wat te lachen.


    Nu moest ze eerst met de was aan de gang en de keuken moest ook nog opgeruimd worden.


    Ruim een uur later keek ze tevreden om zich heen. Het eten was voorbereid, het huis was schoon, fris en opgeruimd, wat betekende dat ze met het echte werk kon beginnen. Hoe eerder ze alles af had, hoe meer ze straks kon genieten van de omgeving zonder die druk op haar schouders. Eerst zou ze de bovenverdieping onder handen nemen. Alles wat aan de muur hing moest eraf gehaald worden. Er hingen niet zoveel schilderijen, dus dat was makkelijk. De lampen, die vast aan de muur zaten, waren een groter probleem. Ze bekeek de schroeven eens goed en liep naar de garage, waar ze een gereedschapskist had zien staan. Daar zouden vast schroevendraaiers te vinden zijn. Toen ze had gevonden wat ze zocht, ging ze aan de slag. Dat viel niet mee. De schroeven zaten allemaal muurvast. Zou ze dan maar om de lampen heen schilderen? Ze tikte nadenkend met een vinger tegen haar wang. Ja, dat moest dan maar. En dan moesten de kasten nog van de muur geschoven worden. Ze bekeek de massief houten gevallen en het zweet brak haar bij voorbaat al uit. Eerst proberen. Met haar rug leunde ze tegen de zijkant van de kast en ze duwde uit alle macht, maar het enige wat verschoof, waren haar eigen voeten. Ze schopte haar slippers uit en probeerde hetzelfde nogmaals, maar nu met blote voeten. Haar voeten gleden nu niet weg, maar de kast bleef ook staan waar hij stond. Ze blies een lok haar die uit haar paardenstaart was gegleden voor haar ogen weg. En nu? Ook om de kasten heen schilderen? Ze lachte hardop. Wat een idee. Zo kon je geen huis in de verkoop zetten. Hmm. Ze staarde door een van de ramen naar buiten en in de verte zag ze de muur. Haar gedachten gingen naar haar aantrekkelijke buurman. Ze zou hem niet meer lastigvallen, had ze gezegd. Ze kon hem nu niet meer bellen. Ze moest iets anders verzinnen. Maar wat?


    Ze wierp een blik op de klok. Haar oma was nu op, dus kon ze haar eerst bellen. De kasten konden wachten.


    ‘Ha Cleo.’ Het stemgeluid van haar oma maakte haar direct week vanbinnen. ‘Wat fijn om je stem te horen. Vannacht heb ik over je gedroomd, maar dat is alles wat ik nog weet. En vanochtend vroeg ik me af hoe jouw eerste dagen waren verlopen. Gaat alles goed?’


    ‘O, maak je over mij maar geen zorgen. Ik red me prima.’


    ‘Dat weet ik, meis. Heb je nog mensen in de buurt ontmoet? Het zou mij een geruster gevoel geven als je daar niet helemaal alleen in de rimboe zat.’


    ‘Dit is echt geen rimboe, oma. En ik heb de buurman ontmoet.’


    ‘Is hij aardig?’


    Aardig? Dat wist ze eigenlijk niet. Behulpzaam was hij in elk geval. ‘Ik denk het wel. Hij zegt niet zoveel.’


    ‘Hoe hij zich gedraagt is veel belangrijker. Fijn om te horen dat je daar iemand hebt op wie je terug kunt vallen. Ook al weet ik dat je het prima alleen redt.’ Haar oma lachte even, alsof ze wist dat Cleo zou protesteren. ‘Een goede buur is meer waard dan een verre vriend. Geloof mij. Aarzel niet om hulp te vragen als dat nodig is. Je hoeft niet alles in je eentje te klaren. Al denk je van wel.’


    ‘Ik zal het onthouden, oma.’ Ze zou haar oma dan maar niet vertellen dat haar buurman haar duidelijk had gemaakt dat hij niet op contact zat te wachten. En dat hij ook een beetje intimiderend was. ‘Hoe is het weer in Londen?’


    Haar oma vertelde over het weer en over het boek dat ze aan het luisteren was, en een paar minuten later verbraken ze de verbinding. Cleo keek voor een moment glimlachend voor zich uit. Lieve, lieve oma… Ze miste de knuffels van haar oma nog meer dan ze had verwacht. Op zulke momenten was Frankrijk best wel ver weg.


    ‘Goed.’ Ze sprong overeind. Er moest gewerkt worden. Ze keek fronsend naar de zware kasten. ‘Wat moet ik met jullie?’ Ze zuchtte. Weer haar buurman bellen? Er zat niets anders op. De kasten moesten verplaatst worden en ze kende niemand anders op belafstand. Bovendien kon hij in het ergste geval ‘nee’ zeggen. Zou dat een ramp zijn? Nee. Of eigenlijk wel, want dan zat ze nog steeds met die kasten die niet van hun plek weken. Ze haalde haar telefoon tevoorschijn en zocht zijn nummer. Ze trommelde even met haar nagels op het kleine schermpje en typte snel een appje.


    Hallo buurman, zou ik nog een allerlaatste keer mogen storen?


    Ze klikte op verzenden en legde haar telefoon aan de kant. Zou hij snel reageren? Of helemaal niet? Nou ja. Ze kon niet gaan zitten wachten, dus besloot ze een pot sterke koffie te zetten.


    Ze had de koffie nog niet in de filter gedaan of haar telefoon ging al over.


    Dat was snel.


    ‘Ligt er nog meer in mijn tuin?’ klonk zijn stem aan de andere kant van de lijn.


    ‘Eh… zover ik weet niet. Ehm… Ik weet dat ik had gezegd dat ik je niet meer zou storen, maar ik heb hulp nodig.’ Ze trok een gezicht. Waarom was ze weer zo aan het hakkelen?


    ‘Zeg het maar.’


    Even keek Cleo verbaasd naar haar telefoon. Zo makkelijk? ‘Zou je me kunnen helpen met het verschuiven van een paar kasten? Het hoeft niet per se vandaag, hoor. Vandaag of morgen zou wel fijn zijn, maar als het moet, kan ik ook nog wel langer wachten.’


    ‘Ik kom nu wel.’ Hij had al opgehangen voor ze nog iets kon zeggen.


    Een minuut later klonk er een roffel op de voordeur en snel liet ze hem binnen, waarbij ze probeerde hem niet aan te staren. In tegenstelling tot gisteren had hij nu een strak T-shirt aan, en ze zag dat hij geen grammetje vet te veel op zijn lijf had. Zijn zonnebril schoof hij op zijn hoofd en ze werd geconfronteerd met zijn doordringende blik, alsof hij wilde polsen wat voor rare fratsen hij nog meer kon verwachten.


    ‘Ik… ken hier verder nog niemand in de buurt en misschien had ik eerst harder mijn best moeten doen om zelf die kasten te verschuiven, maar het idee dat je op in de buurt bent, maakte het wel erg makkelijk. Hierna heb ik echt geen hulp meer nodig.’ Haar eigen geratel klonk haar ergerlijk in de oren. Ademhalen, Cleo. Er was niets om nerveus over te zijn. Toch?


    ‘Je hebt je genoeg verontschuldigd.’ Zijn stem klonk kalm en de blik in zijn ogen had zich iets verzacht. ‘Welke kast moet verschoven worden? Ga je alles opnieuw inrichten?’


    ‘Nee, maar alles moet geschilderd worden.’ Hij lette gelukkig niet op haar verwarring, maar kwam direct ter zake. Ze wees naar boven en haar buurman ging haar voor de trap op. ‘Ik heb eigenlijk een paar kasten die van de muur moeten.’


    ‘Dus ze moeten ook weer teruggezet worden als je klaar bent?’


    ‘O.’ In gedachten sloeg ze zichzelf voor haar hoofd. Wat stom. ‘Daar had ik nog niet over nagedacht, maar inderdaad, dat moet dan ook. Misschien kan ik daar wel iemand anders voor vinden. Het komt vast goed.’


    Hij knikte naar de vastgeschroefde lampen aan de muur. ‘Moeten die er ook niet af?’


    ‘Dat heb ik geprobeerd, maar ze zitten veel te vast. Ik schilder er wel omheen.’


    Een mondhoek krulde omhoog in een scheve glimlach. ‘Laat mij maar. Heb je hier gereedschap?’


    ‘Jazeker!’ Ze bukte en reikte hem een schroevendraaier.


    Hij trok een wenkbrauw op. ‘Heb je geen accuboormachine? Dat werkt wat sneller.’


    ‘Eh…’ Had ze die ergens zien liggen?


    ‘Nou ja, zo gaat het ook wel. Zullen we eerst de kasten doen?’


    Ze gingen aan de slag. Samen ging het verschuiven stukken makkelijker. Tersluiks wierp ze een blik op zijn bovenarmen. Omdat hij niet extreem breed gebouwd was en ook niet heel lang was, had ze op het eerste gezicht niet gedacht dat hij zo sterk was.


    De eerste kast was vrij snel verplaatst. De tweede kast, die een keer zo breed was, gaf meer moeilijkheden, maar ook deze was uiteindelijk geen partij voor de kracht van haar buurman. Hoewel ze haar best deed mee te tillen, voelde ze echt wel dat de kast niet onder de indruk van haar was.


    ‘Oké,’ zei hij. ‘Nu de laatste nog. Laat mij maar aan die kant staan.’ Ze wisselden van plaats en verschoven centimeter voor centimeter de laatste kast. Wat een vreemde situatie was dit eigenlijk. Ze wisten elkaars naam nog niet eens. Een grinnik ontsnapte aan haar lippen.


    Hij keek om de kast heen en een wenkbrauw schoot omhoog. ‘Wat is er zo grappig?’


    ‘We hebben ons nog niet eens fatsoenlijk aan elkaar voorgesteld. Ik weet je naam niet eens, maar ik ken al bijna je hele familiegeschiedenis.’


    ‘Mijn hele familiegeschiedenis?’ Daar was ineens weer die behoedzame blik in zijn ogen.


    ‘Je had me toch verteld dat je moeder Engelse was?’


    Geheel onverwachts schoot hij in de lach en verrast keek ze hem aan. Zijn hele gezicht lichtte op en zijn ogen leken te fonkelen. Zijn blauwe ogen waren omzoomd met dikke, donkere wimpers, waar ze bijna jaloers op was. Het speelse kuiltje in zijn wang gaf hem een jongensachtige uitstraling. Met zijn blonde haar zag hij er trouwens niet uit als een typische Fransman, maar dat zou hij wel van zijn moeder hebben geërfd. Ze schrok op toen hij zijn keel schraapte. Hoelang had ze eigenlijk naar hem staan staren?


    ‘Welja, mijn héle familiegeschiedenis…’ Hij grijnsde nog steeds.


    ‘Bijna, zei ik.’ Ze glimlachte terug. ‘En het was eigenlijk meer bij wijze van spreken.’


    ‘Laat ik me nu dan maar even voorstellen,’ zei hij, terwijl hij zijn hand naar haar uitstak. ‘Ik ben Luc, jouw behulpzame buurman.’


    ‘Mijn naam is Cleo. Jouw lastige buurvrouw.’


    Hij trok een wenkbrauw op. ‘Cleo, is dat een afkorting van…’


    ‘Nee,’ onderbrak ze hem snel. ‘Gewoon Cleo.’ Iedereen dacht altijd dat haar naam Cleopatra was. Hoe vaak ze had moeten uitleggen dat haar naam echt alleen maar Cleo was, wist ze niet meer. Ze liet mensen niet eens meer uitpraten en hoe korter ze was, hoe minder vragen er vervolgens werden gesteld.


    ‘Oké, gewoon Cleo. Aangenaam kennis te maken.’


    


    In een beter humeur liep Luc later terug naar zijn eigen huis. Het verraste hem dat hij zo op zijn gemak was geweest en dat hij zich nu zo ontspannen voelde. De kasten waren verplaatst en alle lampen had hij losgeschroefd en van de muur en het plafond gehaald. Het was nog leuk ook om op deze manier bezig te zijn. Het had zijn zinnen verzet, wat precies was wat hij nodig had. Zijn achterdocht ten opzichte van Cleo was verdwenen en had plaatsgemaakt voor… opluchting? Ja, het voelde goed dat ze hem echt niet scheen te kennen. Zo heel raar was dat natuurlijk niet. In Engeland werd hij zelden herkend. Dit betekende dat hij nu gewoon zichzelf kon zijn. Een ongewoon feit in zijn eigen land. Mensen die hij voor het eerst ontmoette, hadden bepaalde verwachtingen of stelden nieuwsgierige vragen waar hij in zijn vrije tijd geen antwoord op wilde geven. Hoelang Cleo in het ongewisse zou blijven, wist hij niet, maar ieder moment was meegenomen. Echt een verademing.


    Inwendig had hij meermalen moeten lachen om haar nutteloze pogingen om de plukken haar, die uit haar paardenstaart waren gegleden en steeds voor haar gezicht waaierden, weer achter haar oren te strijken. Haar spontane lach werkte aanstekelijk. Hoelang was het geleden dat hij zo onbezorgd had gelachen? De laatste maanden volgde hierop telkens weer dat schuldgevoel. Alsof het niet mocht. Gelukkig was het niet meer zo prominent aanwezig als een paar maanden geleden. Het ging steeds beter. Met zijn familie ging het ook wat beter. De onderlinge verhoudingen hadden een flinke optater gehad, maar langzaam leken de stukjes weer op hun plek te vallen. Pascal… Luc fronste. Nee, hij kon zijn broer tegenwoordig niet zo goed peilen. Dat kostte tijd. En begrip.


    Het was fijn om een paar uurtjes uit zijn wereld te stappen, in die van Cleo die nergens van wist. Hij glimlachte opnieuw. Nadat de kasten waren verschoven, had ze hem wat te drinken aangeboden en hem enthousiast verteld over haar verfplannen. Hij had sterk de indruk gekregen dat ze leek te vergeten dat alle houtwerk eerst geschuurd moest worden voor ze kon beginnen met het schilderen, dus had hij haar hierop geattendeerd.


    Ze had hem ontzet aangestaard. ‘Schuren? O. Natuurlijk. Wat stom dat ik daar niet aan heb gedacht. Moet alle verf er helemaal af?’


    ‘Nee, het moet een beetje opgeschuurd worden, zodat de verf beter pakt.’


    ‘Oké. Dat gaat me wel lukken. Ik zal morgen schuurpapier halen. En de verf. Dan kan ik eindelijk beginnen.’


    ‘En de kwasten en rollers niet vergeten, hè?’


    ‘Uiteraard.’ Ze draaide verontwaardigd met haar ogen. ‘Dat was ik echt niet vergeten.’


    ‘En afplaktape. En terpentine en een ontvetter.’


    ‘O. Ook nog.’ Blozend pakte ze haar telefoon erbij. ‘Laat ik het maar even noteren. Straks vergeet ik het.’ Weer streek ze een lok haar achter haar oren, terwijl haar vingers razendsnel over het display gleden. Een paar minuten later had ze hem uitgelaten met de woorden: ‘Vanaf nu zul je niet merken dat ik er ben.’


    Om de een of andere reden betwijfelde hij dit sterk. Grinnikend opende hij zijn eigen voordeur, toen hem een idee te binnen schoot. Snel liep hij door naar de keuken, greep zijn notitieblok en een potlood en krabbelde wat woorden op papier, voordat hij ze weer zou vergeten.
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    Cleo sloot de deur na Lucs vertrek en ineens overviel de stilte haar. Ze miste best wel wat menselijk contact hier in Frankrijk. Het was tijd om te gaan lunchen op het terras waar ze nu al een paar keer was geweest. Henri, zoals de ober zich de vorige keer had voorgesteld, was vast wel weer in voor een praatje, en zo kon ze haar Frans een beetje opkrikken.


    Bij aankomst keek ze haar ogen uit. Alle parasols waren opengeklapt en het terras zat vol met mensen. Blijkbaar hadden ze allemaal hetzelfde idee als zij gekregen. Henri hief zijn hand en wees haar nog een leeg tafeltje. ‘J’arrive!’ riep hij. Hij kwam er zo aan. Ze glimlachte. Hij was altijd alert en vol aandacht voor haar.


    Ze nam plaats op de plek die hij haar had gewezen. De Franse klanken van pratende gasten vermengden zich met gelach van een paar tafeltjes verderop, getik en geschraap van bestek op borden, en geschuif van stoelen. Alles ademde gezelligheid. Sneller dan ze had verwacht, stond Henri bij haar met zijn notitieblokje in de aanslag.


    ‘Ça va?’ vroeg hij.


    Cleo knikte en wees naar het volle terras. ‘Waarom is het vandaag zo druk?’


    ‘Alle dagen is het zo druk,’ zei hij met een glimlach. ‘Voor de Franse les kun je beter of wat eerder of wat later komen. Wil je iets eten?’


    ‘Ik heb wel zin in een salade. Kan dat?’


    ‘Alles is mogelijk. De salade niçoise is een aanrader.’


    ‘Prima. En een karafje water, graag.’


    ‘Geen wijn?’


    Verontwaardigd keek ze hem aan. ‘Nee, ik moet nog rijden.’


    Henri sperde zijn ogen wijd open en gebaarde naar de mensen om haar heen. Iedereen dronk wijn! Hoofdschuddend en tuttend verdween hij naar binnen.


    


    Toen ze klaar was met de maaltijd, waren een aantal mensen alweer opgestapt en maakte Henri even tijd voor haar. Hij vroeg haar wat haar plannen voor die dag waren.


    ‘Ik ben eigenlijk op zoek naar een doe-het-zelfzaak.’


    Niet-begrijpend keek hij haar aan. Blijkbaar zei dat Engelse woord hem niets, maar voor ze over wilde gaan op gebarentaal, hief hij zijn hand. ‘Wacht even.’ Hij liep naar binnen, Cleo nieuwsgierig achterlatend. Niet veel later kwam hij weer naar buiten, nu op de voet gevolgd door een andere man, die zijn hand naar haar uitstak en zich in perfect Engels voorstelde als Pascal. Net als Henri had hij donker haar en met zijn donkere ogen en zijn charmante lach zag hij eruit zoals een Fransman eruit hoorde te zien.


    ‘Dat is mijn baas,’ vulde Henri aan. ‘Hij spreekt beter Engels dan ik.’


    ‘Ik ben altijd bereid om een mooie vakantieganger te helpen.’ Pascal gaf haar een speelse knipoog. ‘Wat wilde je weten?’


    Wat een charmeur! Cleo voelde hoe ze lichtelijk bloosde. ‘Ik ben op zoek naar een bouwmarkt.’


    ‘Wat?’ Hij trok zijn wenkbrauwen hoog op. ‘Ben je tijdens je vakantie aan het werk?’


    ‘Ik mag een huis in de verf zetten in ruil voor een goedkope vakantie. En dat beetje werk vind ik niet erg, hoor.’


    ‘Niet alleen mooi, maar ook nog handig.’ Hij nam zijn onzichtbare pet voor haar af en knikte goedkeurend. Hij schakelde over op het Frans om Henri iets te vragen. Deze scheurde een velletje papier uit zijn notitieblokje en reikte hem zijn pen.


    Pascal ging tegenover haar aan het tafeltje zitten en tekende een route voor haar uit. ‘Het is niet ver,’ zei hij, terwijl hij bleef krabbelen. ‘Kijk.’ Hij zette ergens een kruisje. ‘Op deze zone industrielle is een Bricorama. Daar hebben ze alles wat je nodig hebt. Er zijn daar in de buurt nog wel meer bouwmarkten, maar dit is de beste.’ Hij gaf de pen weer terug aan Henri, die zich excuseerde en naar een groepje mensen liep dat duidelijk op hem zat te wachten.


    Cleo bestudeerde het briefje dat Pascal naar haar toeschoof. ‘Super. Heel erg bedankt.’


    ‘Niet alleen werken, hoor. Je moet lol maken. Het leven is te kort om alleen maar te werken.’ Hij stond op. ‘Dat probeer ik mezelf ook regelmatig te vertellen.’ Hij grinnikte. ‘Maar nu luister ik even niet naar mijn eigen advies, want soms moet er heel hard gewerkt worden. Zoals nu.’


    ‘Ik zal niet te hard werken,’ beloofde Cleo.


    Pascal stak zijn hand naar haar uit en nam afscheid. ‘En luister naar Henri: Frans leren,’ riep hij nog over zijn schouder.


    


    Cleo had de Bricorama gevonden volgens de aanwijzingen van Pascal en keek nu met grote ogen naar de stellages vol verf in alle mogelijke tinten en soorten. Lichtgeel moesten de muren in het huis worden, dat was de opdracht. Maar nu ze hier stond, sloeg ze aan het twijfelen. Je had lichtgeel en lichtgeel. Hoe lichtgeel wilden de Wallingtons het eigenlijk hebben?


    Er kwam iemand naar haar toe en half in het Engels en half in het Frans probeerde ze duidelijk te maken wat ze nodig had. De man ratelde in rap Frans terug en gebaarde naar de stelling aan de andere kant van het pad. Aha, aan die kant was verf voor de binnenmuren. Waar ze nu naar stond te kijken was verf voor buiten. Oké. De man die haar hielp, drukte haar een kleurenkaart in de hand waar ze de juiste kleur geel uit kon kiezen. Ze beet op haar nagels, maar schudde na een korte aarzeling haar hoofd. Ze wilde eerst bellen met mevrouw Wallington. Ze wilde niet riskeren dat ze de verkeerde kleur op de muur zou smeren. De man liet haar alleen en ze belde direct de tante van Sophie op.


    ‘Voicemail,’ verzuchtte ze. Ze verbrak de verbinding en stuurde snel een appje. De verf moest dus wachten. Gelukkig was de Bricorama niet al te ver rijden van het huis en zou ze het nu goed weten te vinden, zodra ze wist welke kleur ze moest kopen. Helemaal voor niets was ze niet gegaan, want voor ze kon schilderen, moest er eerst een en ander geschuurd worden. Ze liet haar ogen glijden over de eindeloze rijen met spullen. Daartussen moesten ergens schuurpapier, kwasten, terpentine en een ontvetter te vinden zijn. Gelukkig had ze de vertaling van al die dingen al opgezocht op internet, zodat het nu geen moeite zou kosten de juiste spullen te vinden.


    


    Tien minuten later zat ze alweer op de provinciale weg richting Murviel-lès-Montpellier en snakte ze naar een glas koude rosé.


    Plotseling kwam daar uit het niets een auto in blinde vaart op haar af. In een reflex week ze uit naar de berm, maar knalde daarbij tegen een elektriciteitspaal. De auto, die ze had willen ontwijken, ramde alsnog tegen de zijkant van haar kofferbak en door de impact klapte ze met haar hoofd tegen het zijraam. Vreemd genoeg voelde ze geen pijn en ze staarde voor een moment geschokt voor zich uit. Het was alsof alles om haar heen vervaagde in een witte mist. Beetje bij beetje begonnen geluiden en activiteiten rondom haar tot haar door te dringen. Ze keek door het zijraam naar buiten. Er waren nog wat auto’s gestopt en iemand opende haar portier. Met trillende handen maakte ze haar gordel los en ze stapte met onvaste benen uit. Ze bracht haar hand naar haar mond toen ze de auto zag die tegen haar op was geknald. Ze tuurde. Was alles goed met die bestuurder? Er stond een man bij het open portier met een telefoon tegen zijn oor. Er werd haar iets gevraagd, maar het drong nauwelijks tot haar door. De schade aan beide auto’s was niet mis. Vooral die andere auto zag er toegetakeld uit. Ze keek naar de man die bij haar stond en knikte naar de andere bestuurder. ‘Is hij oké?’


    ‘Ik weet het niet.’ Hij haalde zijn schouders op en maakte een drinkbeweging met zijn hand.


    ‘O...’ Blijkbaar had de andere bestuurder te veel gedronken. De man die bij haar was komen staan, gebaarde dat ze moest gaan zitten. Ze ging op het randje van haar stoel zitten. Ineens waren daar twee ambulances en de gendarmerie. Een verpleger kwam haar gezicht bekijken en scheen met een lampje in haar ogen. Hij vroeg haar wat en ze maakte eruit op dat hij wilde weten of ze pijn had. Ze schudde haar hoofd. Hij vroeg vervolgens naar haar naam en automatisch gaf ze antwoord. Er werd nog meer gevraagd. Ze begreep wat ze zeiden, maar haar Frans leek nog belabberder dan normaal. Hij moest het doen met haar antwoorden in het Engels.


    ‘U moet mee naar het ziekenhuis. U heeft een wond aan uw voorhoofd en het kan zijn dat u een hersenschudding heeft.’


    Gewond? Verbaasd keek ze naar de verpleger en ze raakte haar hoofd aan. Ze keek naar haar vingers. Bloed. Ze was gewond en had het niet eens gevoeld!


    ‘Kunnen we iemand voor u bellen?’


    Bellen? Ze concentreerde zich op zijn woorden. Hoewel hij Engels sprak en ze wist wat hij zei, leek er niets voorbij het waas in haar hoofd te komen.


    ‘Wie kunnen we bellen?’ Weer die vraag. Ze schudde haar hoofd. Ze had hier niemand. Haar familie en vrienden waren ver weg. De verpleger knikte haar bemoedigend toe. Hij begreep er waarschijnlijk niets van en dacht misschien dat dit door de schrik kwam. Het gezicht van haar buurman verscheen plotseling voor haar geestesoog. ‘Luc.’


    ‘Waar is uw telefoon?’


    Ze grabbelde in haar tas en overhandigde haar mobiel.


    ‘Kunnen we Luc bellen?’ Ze knikte en de man scrolde door haar contacten en gaf haar telefoon toen weer aan haar terug. Ze luisterde. De telefoon ging over. Zou hij wel opnemen als hij zag dat zij het was?


    ‘Hi Cleo.’ Hoewel zijn stem lichtelijk geamuseerd klonk, alsof hij verwachtte dat hij weer naar iets op zoek moest in zijn tuin, was ze immens opgelucht hem te horen. ‘Moeten de kasten verschoven worden of ben je wat kwijt?’


    ‘Ik… ik heb een ongeluk gehad.’ Tot haar grote ergernis klonk haar stem wiebelig. Ze schraapte haar keel en haalde diep adem.


    ‘Wat? Waar ben je?’ Van geamuseerdheid was nu geen sprake meer.


    ‘Een man, iemand… is… op mij ingereden. Ze…’


    ‘Wat? Ben je gewond?’ onderbrak hij haar. ‘Waar ben je? Ik kom direct naar je toe.’


    ‘Nee, nee. Je hoeft niet te komen. Ik ben oké, maak je geen zorgen. Er is een ambulance. Ik denk dat ik alleen voor controle naar het ziekenhuis moet. Ze vroegen of ik iemand kon bellen, maar ik ken hier natuurlijk niemand. Alleen jou. Waarom ik moest bellen, weet ik eigenlijk ook niet. Ik wilde je niet lastigvallen… Ik weet niet hoe het met die ander g-g-gaat…’


    ‘Is er iemand bij je die ik even kan spreken?’


    Met haar ogen zocht ze de verpleger, die op een paar meter afstand stond te wachten om haar privacy te geven. Hij ving haar blik op en kwam naar haar toe. Ze reikte hem haar telefoon. ‘Luc wil u spreken.’


    Het gesprek ging over in rap Frans en ze sloot zich ervoor af. Ze sloeg haar armen om zich heen en staarde naar de auto’s, de ambulance en de gendarmerie die vlakbij bezig waren. Stonden er net niet twee ambulances? Was er een al weggereden, met de andere bestuurder? Ze wendde haar gezicht af en staarde in de verte.


    De verpleger kwam weer naar haar toe met haar telefoon. De verbinding was nog niet verbroken. ‘Luc?’


    ‘Ja, ik ben er nog. Je gaat zo meteen naar een ziekenhuis in Montpellier. Je krijgt daar een scan en zult er waarschijnlijk een nacht moeten blijven. Maak je geen zorgen. Ik kom naar je toe.’


    ‘Dat hoeft echt niet. Er is niets met mij aan de hand. W-w-wat gaat er met de auto gebeuren?’


    ‘Die wordt weggesleept, dat komt later. Weet je zeker dat het gaat?’


    Ze drukte haar telefoon hard tegen haar oor terwijl er tranen in haar ogen sprongen. ‘Ja.’


    ‘En zodra je naar huis mag, kom ik je halen. Dan hoef jij je daar ook geen zorgen over te maken. Is er nog iets wat ik straks voor je mee kan nemen?’


    ‘Eh…’ Iets meenemen? Ze kon niets verzinnen. Hij had geen sleutel van het huis, dus kon ze ook niet vragen om haar eigen toiletartikelen of haar pyjama. ‘Nee. Ik heb niets nodig. Het is ook echt niet nodig dat je komt. Ik heb nergens last van. Ik red me wel.’


    ‘Oké. Doe rustig aan. Het komt allemaal wel goed.’


    De verbinding werd verbroken, maar ze hield de telefoon nog steeds tegen haar oor geklemd. Ze voelde zich ineens intens alleen. Waarom had ze gezegd dat hij niet hoefde te komen, terwijl haar hele wezen iets anders riep? Het was maar goed dat hij de tranen niet had gezien die over haar wangen liepen.
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    Ze hoorde zijn stem al op de gang voor ze zijn gezicht zag. Snel slikte ze een brok in haar keel weg en ze knipperde een paar keer met haar ogen. Hij was toch gekomen! Ze zag zijn hoofd om het hoekje van de kleine zaal verschijnen en ze kon de traan die alweer over haar wang liep niet tegenhouden. Snel veegde ze deze weg en ze hoopte maar dat hij niets had gezien. Huilen was een teken van zwakte en ze hield er niet van om met haar gevoelens te koop te lopen. Bovendien was het ronduit raar dat ze, juist nu ze hem zag, begon te huilen.


    Ze bedwong de neiging om haar armen om zijn nek te slaan, zó blij was ze om een bekend gezicht te zien, ook al kende ze hem nog geen twee dagen.


    ‘Je zou me niet lastigvallen, hè?’


    Prompt barstte Cleo in tranen uit, om vervolgens in de lach te schieten om zijn geschokte gezicht. ‘S-sorry.’ Ze zette zichzelf wel voor schut, zeg. Snel veegde ze haar tranen weg en haalde diep adem. ‘Ik had gezegd dat je niet hoefde te komen.’


    ‘Ik doe niet altijd wat me gezegd wordt.’ Behoedzaam ging hij op het randje van het bed zitten en hij keek haar onderzoekend aan. Hij knikte in de richting van de wond op haar hoofd. ‘Ik dacht dat je niet gewond was.’


    Ze schudde haar hoofd. ‘Dat is niets. Ik weet nu in elk geval dat de airbag het niet deed. Kan dat mooi gerepareerd worden.’


    ‘Hmm. Je zult wel geschrokken zijn.’


    Ze haalde bibberig adem. ‘Ja, dat wel. Ik vraag me af hoe het met die andere bestuurder gaat.’


    ‘Ik heb het voor je nagevraagd, en hij is er redelijk goed van afgekomen. Hij heeft een flinke hoofdwond en waarschijnlijk een hersenschudding. De idioot had helemaal niet achter het stuur mogen kruipen.’


    ‘Nee, het had veel erger kunnen aflopen. Mijn auto is wel beschadigd. Ik hoop maar dat het te repareren valt. Wat zullen de Wallingtons daarvan zeggen? Moet ik nu een andere auto regelen?’ Ze had hier wel een auto nodig, maar ze had geen idee hoe de verzekering was geregeld en voor wat voor kosten ze zou komen te staan. Een bezorgd gevoel maakte zich van haar meester.


    ‘Daar vinden we wel wat op.’ Zijn rustige stem kalmeerde haar enigszins. ‘Hoe is het gebeurd?’


    In een paar woorden vertelde ze hoe de dronken bestuurder op haar was ingereden.


    ‘Heb je je familie al gebeld?’


    Ontzet keek ze hem aan. ‘Nee joh!’ Ze schudde heftig haar hoofd. ‘Ze kunnen me toch niet helpen.’


    ‘Ook niet om even te praten met een vertrouwd iemand?’


    Weer schudde ze haar hoofd. ‘Mijn oma wil ik er niet mee lastigvallen, ze zou zich voor niets zorgen maken. Mijn moeder en zus hoeven het niet te weten. Ze denken dan absoluut dat ik dit zelf op mijn hals heb gehaald.’


    ‘Dit ongeluk was niet jouw schuld.’


    ‘Dat weet ik.’


    Zijn blik boorde zich voor een moment in de hare, alsof hij er zeker van wilde zijn dat ze er zelf van overtuigd was. Hij verbrak het oogcontact en hield een plastic tas omhoog. ‘Ik eh… ik heb wat voor je meegenomen.’ De tas zette hij voor haar neer. ‘Ik heb er een shirt van mezelf bij gedaan. Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar dan heb je in elk geval iets voor de nacht en hoef je niet in je kleren te slapen.’


    ‘Wat lief!’ Daar dreigden opnieuw de tranen achter haar oogleden. Ze boog haar hoofd om dit te verbergen en haalde de spullen eruit. Een groot shirt, wat inderdaad prettig was voor de nacht, een tandenborstel, tandpasta en doucheschuim, allemaal in verpakking. ‘Heb je dit net gekocht?’ Ongelovig keek ze hem aan. Het was meer dan lief en totaal onverwacht.


    ‘Eh, ja… is het niet goed?’


    Hoe kon hij daaraan twijfelen? ‘Het is perfect. Ik voel me eigenlijk… een beetje overweldigd.’ Een paar dagen geleden banjerde ze nog door zijn tuin zonder zich van zijn bestaan bewust te zijn, en nu dit. Het was ontroerend. Ze zuchtte hardop. Waarom was ze zo emotioneel? Bah. Soms had ze een hekel aan zichzelf.


    ‘Kleine moeite. Zal ik ook even contact opnemen met de gendarmerie? Zij weten wel waar de auto naartoe is gebracht. En heb je verzekeringspapieren bij je? Dan kan ik daar ook even achteraan.’


    ‘O, als je dat wilt doen, graag!’ Ze zweeg abrupt. Kon ze dat wel maken? Ze kenden elkaar nauwelijks en nu zadelde ze hem op met bezoekjes naar het ziekenhuis en telefoontjes met allerlei instanties. ‘Maar het hoeft niet, hoor. Ik kan dat morgen wel afhandelen. De batterij van mijn telefoon is bijna leeg, dus daar ben ik even zuinig mee, maar als ik hem morgen heb opgeladen, kan ik die dingen rustig uitzoeken.’


    ‘Het is geen probleem. Bovendien heb ik geen last van de taalbarrière. Laat mij maar.’


    ‘Als je het zeker weet…’


    ‘Heel zeker.’


    Ze reikte naar haar tas die op het kastje naast haar bed stond. ‘Als het goed is, heb ik alle papieren hier.’ Ze rommelde even en overhandigde hem een mapje, dat hij vluchtig doorkeek.


    Hij knikte. ‘Heb je de scan al gehad?’


    Cleo schudde haar hoofd. Er was al wel een verpleegkundige bij haar geweest die haar van alles had gevraagd, maar het was haar niet duidelijk geworden wanneer de scan plaats zou vinden.


    ‘Oké. Dan informeer ik zo meteen voor je. Hoe laat kan ik je morgen komen halen?’


    ‘Ik mag om tien uur gaan, maar ik kan ook een taxi regelen.’


    Hij knikte. ‘Ik ben er om tien uur.’ Hij stond op en een gevoel van teleurstelling overviel haar. Ging hij weg? Ze had hem graag nog wat langer bij zich gehad.


    ‘Ik haal even wat drinken voor je en informeer wanneer je eten en een scan krijgt.’


    Verrast en opgelucht keek ze hem na toen hij het kamertje uit liep. Hij ging nog niet direct weg! Ze zou het niet hardop bekennen, maar wat was ze daar blij mee. Er was in elk geval iemand die zich nu om haar bekommerde.


    


    De volgende dag vertrok Luc op tijd om tegen tien uur bij het ziekenhuis te zijn zoals hij met Cleo had afgesproken. Ze zou vast niet kunnen wachten om het ziekenhuis te verlaten, dus hij wilde niet te laat komen. Ze was gisteren meer aangeslagen dan ze liet blijken. Logisch natuurlijk. Zo’n ongeluk ging je niet in de koude kleren zitten. En dan ook nog in een land waar je niemand kende. De ontredderde blik in haar ogen had hem meer geraakt dan hij had verwacht en zijn eigen gevoelens, die kort daarvoor nog zo heftig waren geweest, waren naar de achtergrond verdwenen.


    Het was een vreemde combinatie van emoties die door hem heen was gegaan toen hij door de steriele gangen van het ziekenhuis liep. Herinneringen aan de vorige keer dat hij er was, hadden hem in alle hevigheid overvallen. De pijn van zijn broer. Zijn eigen schuldgevoel. Op dat moment had hij zijn naam horen roepen. Iemand had hem herkend, maar het laatste waar hij behoefte aan had, was gefotografeerd te worden. Of een praatje met een onbekende. Natuurlijk was er een kans dat er een foto van hem was genomen, maar in elk geval niet van zijn gestreste gezicht. En daar was ook de bezorgdheid om Cleo. Zijn Engelse buurvrouw die hij nog nauwelijks kende. Hij had de opluchting in haar ogen gezien zodra hij de kleine zaal binnenliep en hij wist dat hij er goed aan had gedaan te komen. Ze had zich vast alleen gevoeld.


    Het ziekenhuis kwam in zicht en hij wierp een blik op het dashboardklokje. Nog geen tien uur. Perfect op tijd. Ha, daar stond ze al. Precies zoals hij had gedacht. Vol ongeduld om naar huis te gaan.


    Hij stopte vlak voor haar en opende het portier van binnenuit, zodat ze direct in kon stappen. ‘Volgens mij had jij haast om weg te komen.’ Hij keek in de spiegels terwijl hij wegreed, waarna hij een snelle blik op haar wierp. Ze zag bleek. ‘Ça va?’


    ‘Ik ben helemaal gezond verklaard. Fijn dat je me kon halen.’


    ‘Graag gedaan. Heb je goed geslapen?’


    Ze knikte, maar het was hem nu al een paar keer opgevallen dat ze graag mooi weer speelde en niet gauw liet merken hoe ze zich echt voelde. Van een verpleegkundige had hij gisteren al begrepen dat hij haar goed in de gaten moest houden. Ook al zou haar lichamelijk niets mankeren, het psychische effect van zo’n ongeluk moest niet onderschat worden. Ze had niet happig gereageerd op zijn vraag of ze familie of vrienden had gebeld. Zou ze hem dan wel in vertrouwen nemen? Ze kenden elkaar tenslotte nog maar kort.


    Terwijl Luc de auto de provinciale weg op draaide, zei Cleo: ‘Dit was mijn eerste bezoek aan Montpellier.’


    Hij glimlachte even. ‘Volgens mij doe jij alles in stijl.’


    ‘Heb je al spijt dat je je telefoonnummer aan mij hebt gegeven?’


    ‘Nog niet.’


    ‘Dat verbaast me.’


    Hij trok een wenkbrauw op.


    ‘Volgens mij is dit waar je bang voor was. Je zag me en je wist meteen dat ik problemen zou veroorzaken. Daarom was je zo achterdochtig.’


    ‘Achterdochtig?’


    ‘Ja. Niet dat ik je dat kwalijk neem. Je gelooft vast niet dat ik hier in Frankrijk ben om onzichtbaar te zijn.’


    Luc wierp een snelle blik opzij. De intense klank in haar stem verraste hem. Ze maakte duidelijk geen grap. Waarom wilde ze onzichtbaar zijn?


    ‘Ik had me echt voorgenomen niet van jouw telefoonnummer gebruik te maken, maar nu heb ik het gevoel dat ik niets anders doe.’


    ‘Maak je niet druk. Ik kon de afleiding wel gebruiken.’


    ‘Echt?’ Hij hoorde de opluchting in haar stem.


    


    Cleo beet op haar lip en staarde naar het voorbij zoevende landschap. Hij was dan misschien blij met de afleiding, maar ze hoopte toch echt dat ze hem niet meer nodig zou hebben. Ze was niet vergeten wat hij bij hun eerste ontmoeting had gezegd. Hij zat niet te wachten op gezelschap. ‘Maar één ding is wel verbeterd.’


    ‘En dat is?’


    ‘Jij bent ietsje minder intimiderend.’


    Hij trok een wenkbrauw op. ‘Ietsje?’


    ‘Ja. Dat is positief bedoeld.’


    Hij grinnikte. ‘Blij om te horen dat ik nu jouw goedkeuring kan wegdragen.’


    ‘O, maar dat heb ik niet gezegd!’


    De onverwachte grijns die op zijn gezicht verscheen deed haar hart overslaan, en ze moest moeite doen om hem niet aan te staren. De flits van zijn regelmatige tanden, het kuiltje in zijn wang. Het deed haar maag op een aangename manier samenknijpen.


    Ze bestudeerde hem wat aandachtiger. Door zijn zonnebril kon ze zijn ogen niet zien, maar zijn hele houding straalde een kalme zekerheid uit, die haar vertrouwen in hem deed groeien. Haar oma had gelijk: een goede buur was goud waard. Ze zat in haar eentje in een vreemd land, waar ze zelfs de taal niet goed genoeg sprak, en hij was er gewoon voor haar geweest. Wie zou dat tegenwoordig nog doen voor iemand die hij niet of nauwelijks kende? Hoe meer ze erover nadacht, hoe overweldigder ze zich voelde. ‘Kijk, daar is de garage waar je auto staat,’ doorbrak Luc haar gedachten. ‘Hij is te repareren, maar je zult een paar dagen zonder moeten.’


    De schrik sloeg haar om het hart. ‘Hoeveel is een paar dagen?’ Ze moest immers boodschappen kunnen doen en verf halen. En het idee dat ze geen kant op zou kunnen, stond haar niet aan.


    Luc haalde zijn schouders op. ‘Geen idee. Een dag of drie, vier.’


    Vier dagen? Zou ze dat redden met wat ze in huis had?


    ‘Straks bel ik de verzekering nog voor je.’


    ‘O… Ik weet niet wat ik moet zeggen.’


    ‘Dank je wel?’ Hoewel hij haar niet aankeek, zag ze zijn mondhoek iets omhooggaan. ‘Misschien kun je toch wel mijn goedkeuring wegdragen.’


    Deze keer schoot hij hardop in de lach. ‘Goed om te horen.’


    Om haar ongetwijfeld zichtbaar blozende wangen te verbergen, wendde Cleo haar gezicht af en keek naar buiten. Ineens zag ze dat ze er al bijna waren. Dat was snel gegaan! Ze had er helemaal geen erg in gehad.


    Luc hield halt voor haar huis en terwijl hij omliep om het portier voor haar te openen, sprong ze zelf al snel uit de auto. Bij zoveel hoffelijkheid kreeg ze een ongemakkelijk gevoel.


    Hij bleef staan, schoof zijn zonnebril op zijn hoofd en leunde nonchalant tegen de auto. ‘Heb je nog ergens hulp bij nodig?’


    ‘Nee, je hebt meer dan genoeg gedaan. En dat bedoel ik niet zoals het klinkt.’


    Hij zette zijn zonnebril weer op en liep terug naar de bestuurderskant van zijn auto. ‘Ik neem aan dat ik niet meer zal merken dat je er bent?’


    Nog voor ze kon reageren, was hij weer in de auto gestapt en reed weg.


    Twee tellen later reed hij achteruit tot hij ter hoogte van haar stopte. Zijn raam gleed naar beneden. ‘Lijkt een gewoon bezoek aan Montpellier je wat?’


    Gewoon bezoek? ‘Eh...’


    ‘Heb je morgen tijd?’


    Tijd? Ha, zij had immers vakantie. ‘Ik zal zo meteen in mijn agenda kijken.’


    Luc grinnikte. ‘Dan hoor ik nog wel of je ergens ruimte hebt.’ Hij wachtte haar antwoord niet af en reed snel weer weg.


    Hoofdschuddend liep ze naar haar voordeur. Ze wist soms niet wat ze van hem moest denken.
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    Om tien uur was Cleo klaar. Voor vandaag had ze gekozen voor een lange jurk die nauw aansloot bij haar taille en wijd uitwaaierde. Zeeblauw, gemêleerd met lavendel en knalrode motieven. Om haar hals deed ze een eenvoudige choker van zwart fluweel, met daaraan een hanger die ze zelf had ontworpen en gemaakt en die perfect bij haar jurk paste. Gewapend met haar tas en zonnebril liep ze naar Lucs huis en klopte op de deur. Omdat ze niets hoorde, klopte ze nogmaals. Nu iets harder. De deur bleef echter gesloten. Wat raar. Hij verwachtte haar toch? Had ze zich vergist? Ze haalde haar telefoon tevoorschijn om de tijd te checken en voelde vervolgens aan de deurkruk. Ja, de deur was open. Kon ze nu doorlopen? Ze aarzelde.


    Op dat moment zwaaide de deur open en verscheen Luc fronsend in de deuropening. Hij hield zijn telefoon geklemd tussen zijn oor en schouder en gebaarde haar door te lopen naar zijn tuin. Hij liep zelf door de kamer naar een aangrenzende ruimte, waar ze op een bureau een laptop zag staan. Zijn haar stond rechtovereind, alsof hij meerdere malen zijn hand erdoor had gehaald. Terwijl ze de deur opende naar de tuin, hoorde ze hem in het Frans praten. Sexy! Af en toe vergat ze gewoon dat hij een Fransman was.


    In de tuin nam ze plaats op een van de stoelen die nu wel bij de tafel stonden. Wie zou hij aan de telefoon hebben? Hij klonk behoorlijk gespannen. Ze hoopte dat ze hem een beetje kon opbeuren. Voor die glimlach van hem had ze alles over.


    Even later verscheen Luc in de deuropening naar de tuin. Hij had zijn haar gekamd en zijn T-shirt verwisseld voor een overhemd en zag er superaantrekkelijk uit. ‘Loop de volgende keer gerust door. Ik had je verwacht, dus de deur was van het slot.’ Een ondeugende grijns verscheen om zijn lippen. ‘Ik had me trouwens afgevraagd of je van de muur gebruik zou maken in plaats van de deur.’


    Cleo’s wangen begonnen te branden. ‘Kunnen we dat niet vergeten?’


    Luc grijnsde. ‘Ik ben het al vergeten. Sorry voor de vertraging. Dit kwam even tussendoor. Zullen we gaan?’ Hij greep een pet van een tafel, zette die op zijn hoofd en ging haar voor naar de garage. Hier hield hij het portier van zijn auto voor haar open.


    ‘Was dat je werk?’ informeerde ze, terwijl ze instapte.


    ‘Oui.’ Hij liep om de auto heen, stapte ook in en drukte op een afstandsbediening om de garage te openen.


    ‘Vallen ze je zelfs in je vakantie nog lastig?’


    ‘Ik heb niet echt vakantie.’


    Cleo keek hem bedenkelijk aan. ‘O, dat dacht ik. Kun je nu wel weg?’


    Hij reed de weg op en schoof zijn zonnebril van zijn hoofd op zijn neus. ‘Ik kan mijn eigen tijd indelen, zolang ik maar af krijg wat ik af moet krijgen.’


    ‘Dat is lekker.’


    Hij knikte. ‘En nu heb ik behoefte aan afleiding.’


    ‘Oké.’ Voor hem was dit onderwerp dus afgesloten. Ze snapte wel dat hij niet over werk wilde praten. Zelf had ze er ook een gloeiende hekel aan als ze vrij was. Voor sommige mensen was werk hun passie. Logisch dat ze er dan graag over praatten. Het was echter niet voor iedereen weggelegd om een baan te vinden waar ze hun hart en ziel in kwijt konden. Wel heerlijk als je werk had waar je je eigen tijd kon indelen. En hij verdiende in elk geval genoeg om zo’n mooi huis te kunnen betalen. Tenzij het niet van hem was. Misschien huurde hij het wel. Of het was eigendom van zijn familie. ‘Waar wil je wel over praten? In Engeland praten we altijd over het weer. Maar dat weet je vast al.’


    ‘In Londen valt er natuurlijk ook veel meer over het weer te zeggen. Vier seizoenen op een dag, toch? Hier ben je snel uitgepraat. Het is altijd mooi weer.’


    ‘Altijd?’


    ‘Altijd.’


    ‘Ik geloof je niet.’


    ‘Groot gelijk.’ Hij bleef onverstoorbaar voor zich uit kijken, maar ze zag een mondhoek licht trillen. Cleo wendde haar hoofd af om haar eigen glimlach te verbergen. Hij was leuk. Ze liet het raam zakken en voelde de wind in haar warm geworden gezicht. En die warmte kwam echt niet alleen door de zon. Hoe beter ze hem leerde kennen, hoe leuker ze hem vond.


    ‘Vind je het goed als ik de radio aanzet?’


    Luc knikte en drukte wat knopjes in.


    ‘Naar welke zender luister jij? Er is geen radio en televisie in het huis, maar nu luister ik af en toe naar een zender op mijn telefoon. Allemaal Franstalige muziek. Of bijna allemaal. Ik ken er niks van.’


    ‘Welke zender is dat?’


    ‘Ché-rie F-M,’ zong ze. Ze grijnsde. ‘Sorry voor de valse tonen.’


    ‘Het viel mee. Ik heb erger gehoord.’ Hij knipoogde vrolijk in haar richting.


    Na een paar minuten naar Franse reclame te hebben geluisterd waar ze niet veel van begreep, maakte ze een weids gebaar naar buiten. ‘Ben je in deze regio opgegroeid?’


    ‘Ja, in Montpellier voornamelijk.’


    ‘Werk je daar ook?’


    Hij aarzelde. ‘Onder andere.’


    ‘Woont je familie ook nog in Montpellier?’


    ‘Wat een vragen. Je bent nog erger dan mijn moeder,’ zei hij lachend. ‘Nee, mijn familie woont niet meer in de stad. Mijn moeder woont trouwens weer in Londen.’


    ‘O? Dus Londen ken je ook goed?’


    ‘Redelijk goed,’ zei hij.


    ‘Je bent hier niet vaak. Dat hoorde ik van de Wallingtons.’


    Een scheve glimlach verscheen op zijn gezicht. ‘Vandaar die klimpartijen?’


    Ze bloosde. ‘Welke klimpartijen?’


    Hij gooide zijn hoofd achterover en lachte hardop. Cleo kon een glimlach niet bedwingen. Daar was die lach weer. En dat gevoel vanbinnen.


    


    Luc voelde zich meer ontspannen naarmate ze Montpellier naderden. Het drukke verkeer hinderde hem deze keer totaal niet. Integendeel. Hij vermaakte zich uitstekend. In een impuls had hij haar gisteren uitgenodigd om mee te gaan naar Montpellier. Hij had er ’s middags een afspraak en omdat zij nu zonder auto zat, leek het hem een goed idee. Later had hij er alweer spijt van gehad. Zich mengen in een menigte was vragen om problemen en met haar erbij moest hij extra alert zijn.


    Hij wierp tersluiks een blik op zijn metgezel. Ze was zonnig gekleed in een zwierige, kleurrijke jurk. Zojuist had ze haar raam opengedaan om de wind in haar gezicht te voelen en een voor een waaiden er lokjes uit haar paardenstaart. Nu bleef ze vegen om de lokken uit haar gezicht te houden. Inwendig moest hij erom glimlachen en het kostte hem moeite om zijn aandacht bij het verkeer te houden. Zijn oog viel op de flinke blauwe plek op haar voorhoofd. ‘Geen pijn?’ vroeg hij met een knikje in de richting van de blessure.


    Haar hand ging naar haar hoofd. ‘Dit? Nee. Het ziet er erger uit dan het is.’ Ze glimlachte. ‘Ik kan wel tegen een stootje, hoor.’


    ‘Dat geloof ik direct.’ Hij had gisteren ook al gezien dat ze niet meer trok met haar been, dus de verwonding van de val over de muur was niet ernstig geweest.


    ‘Hoeveel warmer wordt de zomer?’


    ‘Is het je te warm? Het is ook vrij warm voor het seizoen,’ gaf hij toe. Hij wilde de airco wel hoger zetten, maar dat had weinig zin zolang ze het raam open had.


    ‘Ik wen er vanzelf aan. Het verschil met vorige week in Londen is gewoon te groot.’ Ze gaf een tik tegen zijn pet. ‘Dat moet ik eigenlijk ook hebben.’


    Dat zijn pet niets met de warmte te maken had, hoefde ze niet te weten, en hij zei: ‘Winkels genoeg in Montpellier.’


    


    In de stad parkeerde Luc de auto in een parkeergarage en keek haar aan. ‘Ben je er klaar voor?’


    ‘Yes!’ In haar reisgidsen had ze al wel het een en ander gelezen over de omgeving, maar in Montpellier had ze zich nog niet verdiept. Ze was dan ook benieuwd waar Luc haar als eerste naartoe zou brengen. Lang hoefde ze niet te wachten op het antwoord, want niet veel later liepen ze recht op een Arc de Triomphe af. ‘Ik dacht dat alleen Parijs een Arc de Triomphe had!’


    ‘Parijs heeft er zelfs meer dan een. Deze hier is gebouwd ter ere van de Zonnekoning.’


    Cleo bleef staan. ’Wacht, ik moet wel foto’s maken.’ Het viel niet mee om het perfecte plaatje te schieten, met al die mensen die voor haar langs bleven lopen, maar ze slaagde er uiteindelijk toch in. Luc klaagde niet dat ze er zo lang over deed, maar misschien moest ze de volgende keer wat sneller zijn met die foto’s. Ze had hem onderweg al een paar keer voorzichtig bekeken. Hij had de afgeknipte spijkerbroek waarin ze hem bij huis een paar keer had getroffen, verruild voor een normale jeans. Een wit overhemd met korte mouwen liet zijn sterke armen bloot en bij iedere handeling kon ze alle spieren in zijn armen zien bewegen. Mannenarmen hadden nooit haar aandacht getrokken, maar Lucs armen deden haar toch wel wat. Hoewel hij slank was, zag hij er niet overdreven gespierd uit. Alles was gewoon in de juiste proporties. Wat zou ze graag een foto van hem maken en op Facebook plaatsen. In Londen zouden ze allemaal groen zien van jaloezie.


    ‘Zal ik jou ook op de foto zetten voor de Arc de Triomphe?’


    Luc schudde zijn hoofd. ‘Ik maak wel een foto van jou. Ga daar maar staan.’


    Nadat Luc de foto had genomen, liepen ze onder de poort door. Terwijl ze de drukke weg overstaken, legde Luc even zijn hand op haar onderrug tot ze de overkant hadden bereikt en ze een groots plein betraden. Ze kon nog steeds de druk van zijn hand voelen op de plek op haar rug waar deze zojuist had gelegen. Het was bijna jammer dat de weg niet veel breder was geweest. Snel verlegde ze haar aandacht naar wat ze voor zich zag.


    ‘Place Royale du Peyrou,’ vertelde Luc. Het was een enorm plein dat voor een groot deel was omgeven met platanen en grasvelden. Hier en daar stonden ook enorme magnoliabomen en dit alles gaf haar meer een mediterraans gevoel dan wat ze tot nu toe in Frankrijk had gezien. Ze liepen recht af op een indrukwekkend standbeeld van een ruiter te paard.


    ‘Dit is Lodewijk de veertiende, oftewel de Zonnekoning,’ zei Luc, maar Cleo’s aandacht was plotseling gericht op een ander monument.


    ‘Wauw!’


    Het crèmekleurige bouwwerk dat haar aandacht had getrokken stak imposant af tegen de strakblauwe lucht en deed haar denken aan een Romeinse of Griekse tempel, met die grote zuilen rondom. ‘Wat is het? Een tempel?’


    Luc glimlachte. ‘Niet echt, hoewel het wel een temple des eaux wordt genoemd. Het is een château d’eau, een waterkasteel, wat ooit een verdeelplaats was van water afkomstig uit de rivier de Lez, dat via het aquaduct Saint-Clément aangevoerd werd. Dat aquaduct zul je zo ook nog wel zien.’


    Het was nog een paar minuten wandelen voor ze het monument hadden bereikt. Pas toen zag ze hoe groot het eigenlijk was. Voor een groot deel was het château d’eau omringd door een groot bassin met water. Daar moest ze haar handen echt even in steken. Heerlijk. Het water verkoelde haar handen en armen. Zonder ze te drogen, liet ze haar blik omhoogglijden naar het indrukwekkende bouwsel. Het benam haar de adem. Zo mooi.


    ‘Kom.’ Luc raakte even haar hand aan en ze volgde hem een brede trap op naar een hoger plateau. O, dat uitzicht. Fenomenaal! Verrast keek ze om zich heen. ‘Kijk,’ zei Luc, ‘daar heb je het aquaduct waar ik het net over had. Het lijkt Romeins, maar is het niet. Het dateert uit de achttiende eeuw.’


    ‘Hoelang is het?’ vroeg Cleo.


    ‘Ik heb het ooit geweten, maar nu durf ik het niet met zekerheid te zeggen,’ bekende Luc. ‘Het loopt door de wijk die je daar voor je ziet. De wijk is naar het aquaduct vernoemd. Les Arceaux. Daar heb ik ook gewoond. Op zondag is onder de bogen een markt. Als je tijd hebt, moet je daar beslist eens heen gaan.’


    In alle stilte liet Cleo haar blik gaan over de weidse omgeving. Ze keek haar ogen uit. De foto’s die ze maakte zouden ongetwijfeld de werkelijkheid tekortdoen. Toch kon ze het niet laten en maakte ze de ene na de andere.


    ‘De omgeving van Montpellier is best vlak,’ zei ze. ‘Ik dacht dat Zuid-Frankrijk van die hoge bergen had.’


    ‘De Pyreneeën bedoel je waarschijnlijk. Maar hier heb je ook bergen, hoor. Kijk!’ Hij wees in westelijke richting. ‘Als je goed kijkt, kun je daar het gebergte van La Gardiole zien. En daar,’ zei hij en hij wees naar het noorden, ‘dat is de Pic Saint-Loup. Het is vanaf hier niet te zien, maar als je nog verder landinwaarts gaat, krijg je het regionaal natuurpark Haut-Languedoc, met zijn hoge bergen.’


    Ze keek waar hij wees. Een eenzame, puntige berg was zichtbaar in het landschap van velden en wijngaarden. ‘Dus dat is de Pic Saint-Loup? Hoe ver is dat hiervandaan?’


    ‘Een halfuurtje rijden.’


    ‘Is hij te beklimmen?’


    ‘O, absoluut.’ Lucs ogen lichtten op. ‘En vanaf de top heb je een spectaculair uitzicht over de omgeving!’


    ‘Dan zet ik dat op mijn to-do-lijstje.’


    ‘Ik raad je aan om dat niet in de zomer te doen, met de hitte. Het beste kun je gaan als de mistral waait. Dan heb je het beste zicht.’


    Aan de westkant van het château d’eau daalden ze een van de trappen af tot ze bij een lagergelegen plein kwamen dat in tweeën werd verdeeld door het aquaduct. Op hun gemak slenterden ze onder de bogen door om van daar weer met een trap naar boven te gaan, naar het Place du Peyrou.


    ‘Kom, laten we ergens wat gaan drinken.’
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    Op hun gemak slenterden ze over het Place du Peyrou, onder de Arc de Triomphe door, een grote straat in. Het was een van de bekendste straten van het centrum, legde Luc uit.


    Na een tiental meters sloeg hij linksaf, een kleinere straat in die verder de stad in kronkelde. Ze kwamen langs een paar terrasjes, maar Luc liep ze allemaal doelbewust voorbij.


    ‘Ben je op zoek naar iets speciaals?’


    ‘Jazeker. Ik wil je Montpellier van zijn beste kant laten zien. We gaan naar Place de la Canourgue. Het is er rustig en het is het mooiste plein van Montpellier. Een heerlijk plekje om de sfeer van de stad op te snuiven.’


    De straatjes waren zo anders dan wat ze gewend was en ze keek haar ogen uit.


    Niet veel later sloegen ze de hoek om en bereikten ze het schaduwrijke Place de la Canourgue, dat omzoomd was door diverse terrasjes.


    ‘Welkom bij Le Comptoir de l’Arc. Mijn favoriete brasserie in Montpellier,’ zei hij theatraal.


    Het was er druk, maar ze wisten nog een plekje in de schaduw te bemachtigen. Luc schoof een stoel voor haar naar achteren en wachtte tot Cleo ging zitten. Wat was hij weer galant! Hij schoof zijn stoel iets dichter naar haar toe en ging ook zitten. ‘Zit je hier goed?’


    ‘Ja, perfect. En ik lust ook wel wat!’ riep ze uit toen ze allerlei verkoelende drankjes in uitdagende kleuren voorbij zag komen.


    Luc wierp een blik op zijn horloge. ‘We kunnen hier ook wat eten.’


    ‘Is goed. Ik trakteer.’


    Met een geamuseerde glimlach keek hij op. ‘Jij? Je hebt de prijzen nog niet eens gezien.’


    ‘Het is vakantie. Voor mij tenminste. De volgende keer ben jij aan de beurt.’


    ‘Als ik dit had geweten, had ik iets anders gekozen.’


    ‘Waarom? Is het niet duur genoeg?’


    ‘Ja, zeker wel duur genoeg.’


    Ze haalde haar schouders op. ‘Laten we het ervan nemen.’ Zo vaak ging ze tegenwoordig niet uit. Met vriendinnen ging ze graag op stap, maar steeds meer vriendinnen hadden een relatie en gingen liever met hun vriend. Begrijpelijk. In haar eentje uitgaan was niet iets waar ze veel lol aan beleefde, maar dat weerhield haar er niet van de mannen op afstand te houden. Aan geforceerde dates had ze helemaal een gruwelijke pest. Natuurlijk wilde ze iemand vinden die van haar kon houden, maar zou zoiets niet op een meer spontane manier kunnen ontstaan? En wat Sophie ook beweerde, een date vond ze niet spontaan en ontspannen was het al helemaal niet. Spencer was een van de uitzonderingen geweest. De laatste uitzondering eigenlijk. En boy, wat had ze daar een spijt van gehad. Ze had geloofd in de aandacht die Spencer haar had gegeven en ze had zich laten leiden door het gevoel dat hij haar gaf. Haar waakzaamheid was verslapt omdat ze erbij wilde horen. Spencer had haar enorm veel pijn gedaan, waarbij het feit dat hij had gedaan alsof hij verliefd op haar was nog niet eens het allerergste was geweest. Wat ze nog erger vond, was al het andere eromheen. Het moment dat ze per ongeluk de e-mail bij een van haar collega’s zag, zou ze niet snel vergeten. De idioot had een weddenschap gelanceerd. Alles was een spel en iedereen was erbij betrokken. Het was alsof de aarde onder haar openspleet en ze wegzakte in de diepte. De vernedering, de pijn van het verraad… De pijn kwam ineens hevig naar boven en ze klemde haar kaken op elkaar. Ze wilde het niet voelen.


    ‘Gaat het?’


    Ze keek op, recht in het bezorgde gezicht van Luc. Ze slikte moeizaam terwijl ze naar woorden zocht. ‘Eh… ja, het gaat. Ik was even ver weg.’ Ze forceerde een glimlach in de hoop dat hij niet verder zou vragen.


    Hij knikte, maar leek niet helemaal overtuigd. ‘Wat vind je tot nu toe van Montpellier?’


    Dankbaar voor het nieuwe onderwerp veerde ze op. ‘Prachtige stad. En dit plein is supergezellig, met al die bomen en dat groen in het midden!’ Nu ze haar aandacht weer richtte op alles om haar heen, het geroezemoes, de zon die hier en daar door de bladeren gluurde, de warmte, verdween het nare gevoel naar de achtergrond. Ze keek even naar Luc. Ontspannen leunde hij tegen de leuning van zijn stoel en een klein glimlachje speelde om zijn lippen. Zijn ogen kon ze niet goed zien omdat hij zijn zonnebril nog op had ook al zat hij in de schaduw, maar het gaf hem een nonchalante, stoere uitstraling. Begon ze meer voor hem te voelen dan verstandig was? Hij deed er niet eens zijn best voor, zoals Spencer. Luc toonde alleen maar… ja, wat was het, vriendschappelijke belangstelling, beleefdheid? En dat was maar goed ook. Het betekende dat ze veilig was en zich kon ontspannen.


    


    Luc moest bijna glimlachen om haar vastberaden houding en leunde achterover in zijn stoel. Waar had ze net gezeten met haar gedachten? Was ze bezig met het ongeluk? Zijn bezorgde vraag had ze meteen weggewuifd. Het was duidelijk dat ze er niet over wilde praten. Hoewel hij haar graag een luisterend oor had willen bieden, wilde hij niet aandringen. Hij was zich terdege bewust van zijn plek. Het enige wat hij kon doen, was een extra oogje in het zeil houden. Ze had zich echter gauw herpakt en straalde alweer diezelfde vastberadenheid uit als het moment toen ze hem had laten weten dat zij ging trakteren. Meestal werd van hem verwacht dat hij trakteerde, maar met haar liep alles anders dan normaal. Hij had zich wat ongemakkelijk gevoeld bij het idee de hele ochtend met iemand op te trekken die hij nauwelijks kende, maar tot nu toe verliep alles zo ongedwongen dat hij kon relaxen. Zijn zonnebril en pet zorgden ervoor dat hij redelijk anoniem kon rondlopen. Desondanks waren er af en toe foto’s van hem gemaakt. In tegenstelling tot hem had Cleo hier niets van gemerkt, en dat wilde hij zo houden. In de loop van de tijd had hij er nu eenmaal een antenne voor ontwikkeld. Gelukkig was hij door niemand aangesproken. Gebeurde dat wel, dan zou Cleo vragen gaan stellen die hij niet zou kunnen omzeilen. Het contact met Cleo was nu heerlijk ongecompliceerd. Ja, hij vermaakte zich prima. Het was bijna jammer dat hij met Sean had afgesproken. Niet dat hij daar onderuit wilde, integendeel, maar hij zou haar zo graag nog meer van zijn stad willen laten zien.


    De ober kwam hun kant op en Luc boog zich iets naar haar toe. ‘Wat wil je drinken?’


    ‘Koud en veel.’


    Hij schoot in de lach. ‘In dat geval is alcohol niet zo slim. Of in combinatie met een karaf water.’


    ‘Goed plan,’ zei ze. Ze tuurde op de kaart. ‘Er staan zulke lekkere dingen op. Wat ga jij doen?’


    ‘Ik hou het bij een biertje.’


    ‘Geen wijn? Jij bent een slechte Fransoos. Er staan heerlijke cocktails op. Zal ik er daar eentje van proberen? O, ik ga voor de Toblerone, die lijkt me super.’


    ‘Zal ik er een fles Perrier bij bestellen?’ De ober was inmiddels bij hun tafeltje aangekomen en nadat ze had geknikt, gaf Luc hun bestelling door.


    Ze slaakte een diepe zucht en met haar gezicht steunend in haar handen keek ze naar de bedrijvigheid om hen heen. ‘Wat zit het hier heerlijk!’


    Hij was het met haar eens, maar deze keer was het vooral haar gezelschap dat hiervoor zorgde. Cleo was ongedwongen en spontaan. Zou ze ook zo zijn als ze wist wie hij was of wat hij deed? Hij betwijfelde het. De ervaring had hem wel wijzer gemaakt. Mensen – vrouwen voornamelijk – gedroegen zich anders in zijn aanwezigheid, vooral bij een eerste ontmoeting. Ze deden zo hun best om gewoon te blijven doen, dat het juist heel geforceerd aanvoelde. Weer anderen deden alles om zijn aandacht op zich te vestigen. En vaker dan niet deden ze alsof ze hem heel goed kenden, niet beseffend dat wat ze in de media zagen maar een klein deel was van wie hij was. Hij voelde zich er altijd vreselijk ongemakkelijk bij. Wanneer ze hem wat langer kenden, veranderde dit soms, maar toch vroeg hij zich vaak af of het contact anders was geweest als hij niet zo bekend was.


    De avond, waarop hij zich weer in de spotlights zou moeten begeven, doemde plotseling weer voor hem op. Zou hij er klaar voor zijn? Hij schudde die gedachte van zich af en focuste zich op Cleo, die hem op dat moment nieuwsgierig zat op te nemen. Waar dacht ze aan? Af en toe liet ze beetjes informatie over zichzelf los, maar in plaats van iets te verduidelijken, leverde dat alleen maar meer vragen op. Ze was soms moeilijk te peilen, maar hij vond dat hij het niet kon maken haar van alles te vragen terwijl hij weinig over zichzelf losliet.


    Op dat moment werd hun bestelling gebracht plus een fles water met twee glazen. De ober schonk hun glazen halfvol en verdween weer.


    ‘Santé,’ zei Luc.


    ‘Santé!’ Hun glazen klonken zacht tegen elkaar en de glimlach die ze hem toewierp, belandde rechtstreeks in zijn hart.

  


  
    HOOFDSTUK 10


    


    


    ‘Wat vind je van Frankrijk?’


    ‘I love it! De hele streek is boeiend, ook al heb ik nog veel te weinig gezien. Kun je nagaan. Ik was nog niet eerder over de Engelse grens geweest. Cornwall was de meest exotische plek waar ik ooit was geweest.’


    ‘Cornwall is prachtig.’


    Verrast keek Cleo hem aan. ‘Ben jij daar ook geweest?’


    ‘Ja, een surfvakantie, met mijn moeder, haar man en mijn twee halfzussen.’


    ‘O, je hebt twee halfzussen? Hoe is dat? Kun je goed met ze overweg?’


    ‘Ja, best wel. Ze zijn een stuk jonger en we zijn niet samen opgegroeid, maar ik kan niet veel verkeerd doen in hun ogen.’


    ‘Toen ik jong was, wilde ik ook een oudere broer. Die me kon beschermen en het voor me opnam.’


    Luc schoof zijn zonnebril op zijn hoofd en overbrugde de afstand tussen hen door iets naar haar toe te leunen. ‘Dat klinkt alsof je het nodig had.’ Er ging een kalme kracht van hem uit en een gevoel van veiligheid stroomde door haar heen.


    ‘Ja.’


    Hij knikte. Hoewel ze maar één woord had gezegd, leek hij te begrijpen dat dat ene woord een heel verhaal vertelde. Ze nam een slok van haar cocktail. ‘Waar in Cornwall ben je geweest?’


    ‘In St. Ives.’ Hij kaatste zijn antwoord meteen terug alsof ze zojuist niet abrupt van onderwerp was veranderd.


    ‘Daar ben ik ook geweest! Ha, wie weet hebben we elkaar al eens eerder gezien.’ Alhoewel, als ze hem had gezien, dan was ze dat echt niet vergeten. ‘Heb jij veel gereisd?’


    ‘Redelijk veel. Voor mijn werk. Maar voornamelijk in het Franssprekende deel van de wereld. Quebec, België, Zwitserland. En heel Frankrijk heb ik gezien.’


    ‘En Engeland dus.’


    ‘Ja, Engeland ook.’ Luc schoof zijn zonnebril weer op zijn neus. ‘Londen, Cornwall, Devon. Die richting.’


    ‘Wat is jouw favoriete land?’


    ‘Frankrijk.’


    Het kwam er zo resoluut uit dat Cleo in de lach schoot. ‘Misschien ben je toch Franser dan ik eerst dacht.’


    ‘Wat kies jij dan? Frankrijk of Engeland?’ Luc leunde naar achteren en keek haar grijnzend aan.


    Cleo liet haar vinger over het randje van haar glas glijden en dacht even na. ‘Dat moet je me over een paar maanden vragen, als ik meer van Frankrijk heb gezien.’ Ineens zag ze wat er op het tafeltje naast hen werd geserveerd. ‘Kijk nou! Dat dessert wil ik straks ook.’


    Luc grinnikte. ‘Dan hoef ik je niet meer te vragen of je voorkeur uitgaat naar hartig of zoet.’


    ‘Nee. Absoluut zoet. Jij?’


    ‘Hartig.’


    ‘Hou je helemaal niet van zoet?’


    Een ondeugende glimlach verscheen op zijn gezicht. ‘Ik heb geen bezwaar tegen af en toe een ijsje.’


    Cleo kon een brede glimlach niet onderdrukken. ‘Welke smaak?’


    ‘Banaan en karamel.’


    ‘Perfect antwoord.’ Ze hief haar hand en hij klapte ertegenaan.


    


    Na de lunch moest Luc ervandoor. Hij had met haar afgesproken dat ze telefonisch contact zouden hebben wanneer hij klaar was, om te kijken waar zij op dat moment was en waar ze elkaar weer konden ontmoeten.


    Cleo slenterde op haar gemak door de vele straatjes in het centrum en absorbeerde de sfeer van de stad. Zon werd afgewisseld met de aangename koelte van de schaduw van de gebouwen, waardoor ze het eigenlijk niet te heet kreeg. Veel aandacht had ze niet voor de winkels, dat moest maar een andere keer. Nu was haar aandacht gericht op de prachtige bouwwerken en de stroom mensen die net als zij slenterden of juist gehaast langs haar heen liepen. Regelmatig stuitte ze op pleintjes, die altijd bomvol terrasjes stonden en waar de sfeer zo geanimeerd was dat ze er iedere keer even bleef staan om te luisteren en te voelen.


    Gek genoeg miste ze het gezelschap van Luc. Zelden had ze zich zo op haar gemak gevoeld bij een man die ze nog maar kort kende. Misschien kwam het omdat hij vriendelijk was, op een terughoudende manier. Meer niet. Hij flirtte niet en probeerde haar niet te veroveren. Had hij een relatie? Had ze daarom het gevoel dat ze niet hoefde te presteren of zich van haar beste kant moest laten zien? Misschien voelde ze zich daarom zo ontspannen. In haar ervaring waren knappe mannen vaak arrogant. Daar was bij hem totaal geen sprake van. En waarom vond ze hem toch wel knap? Het was zelfs alsof hij steeds knapper werd naarmate ze hem beter leerde kennen. Waarschijnlijk omdat zijn persoonlijkheid meer naar voren kwam, ondanks het feit dat hij niet met het hart op de tong liep. Op het terras was hij ontspannen geweest. Hun pingponggesprek met vragen over en weer was erg leuk geweest en tijdens de lunch had hij een beetje over zijn familie verteld. Zodoende wist ze dat zijn vader kok was geweest en dat hij een jongere broer had, maar er was nog genoeg wat ze niet over hem wist. Hij praatte niet over zijn werk en ze wist ook niet waarom hij zelden thuis was of waar hij dan verbleef. Verder was hij nog steeds bijzonder attent. Niet alleen zoals hij er voor haar was geweest met het ongeluk, maar het zat ook in kleine dingen zoals een deur voor haar openhouden, een stoel voor haar aanschuiven. Ze had niet geweten dat zulke mannen nog bestonden. Helemaal gemakkelijk voelde ze zich er nog steeds niet bij. Alsof zij deze aandacht niet waard was en hij zich bedonderd zou voelen als hij haar beter zou leren kennen. Zulke gedachten kon ze beter niet hardop uitspreken, in deze tijd waarin opkomen voor jezelf en girlpower een groot goed waren.


    Maar dat was nog niet eens alles. Cleo bleef staan voor een etalageruit, zonder dat tot haar doordrong waar ze naar keek. In gedachten zag ze die ene blik van Luc, hoe hij vol aandacht naar haar luisterde als ze iets vertelde. Het maakte niet uit wat ze zei. Of ze nu vertelde hoe haar cocktail smaakte of over de vele uurtjes die ze bij haar oma doorbracht. Alles leek hem te boeien. Het voelde zelfs niet vervelend als ze even niets zei. Net als zij leek hij de stille momenten net zo goed te waarderen. Die bezorgde blik in zijn ogen was ook aandoenlijk, toen ze overstelpt werd door herinneringen…


    Ze duwde haar gedachten over Luc naar de achtergrond en zag dat ze op een enorm plein was beland. Er stonden imposante gebouwen rondom, een prachtige fontein en vele terrasjes. Er reed zelfs een tram! In een paar tellen had ze de fontein bereikt. Ze schopte haar slippers uit en liet haar voeten door het koude water glijden. Wat heerlijk. Mistdruppeltjes van de fontein verkoelden de rest van haar blote huid. Ze boog haar gezicht wat dichter naar het water om nog meer nevel op te vangen. Het was toch wel erg warm geworden in de felle zon. Het werd tijd dat ze een zonnehoed ging kopen.


    Een beetje opgefrist slenterde ze door de vele straatjes die door de stad slingerden, tot ze opschrok door het geluid van haar telefoon.


    ‘Ha, Luc!’ begroette ze hem. ‘Ben je alweer klaar?’


    ‘Oui. Waar ben jij nu? Dan kom ik naar je toe.’


    ‘O, dan moet ik even een straatnaam zien te ontdekken.’ Cleo keek omhoog of ze iets kon vinden op de gebouwen. ‘Ik zie nog niets.’


    ‘Ben je in een winkelstraat?’


    ‘Ja. Ik ben vlak bij een grote kerk, met daarachter een terras.’


    ‘Ik denk dat je bij de kerk Saint-Roch bent.’


    ‘Rue Saint-Paul, staat hier.’


    ‘Ja, precies wat ik dacht. Ik kom er zo aan.’


    


    Plotseling dook hij op van achter de draaimolen met zonnehoeden, waar ze tussen rommelde om de perfecte hoed te vinden. Haar maag maakte een soort salto en haar hart begon sneller te kloppen dan goed voor haar was.


    ‘Je liet me schrikken,’ zei ze om een verklaring te geven voor haar wangen die ongetwijfeld rood kleurden.


    ‘Sorry.’ Hij grijnsde. Blijkbaar speet het hem niet.


    Ze glimlachte als vanzelf met hem mee. ‘Is je afspraak goed gegaan?’


    Hij knikte. ‘Ik moest iets doorspreken met een vriend.’


    Ze wachtte even of hij meer zou zeggen, maar zijn gesloten blik vertelde haar dat het onderwerp wat hem betrof afgehandeld was.


    ‘Wat heb jij allemaal gedaan? Gewinkeld?’ Hij verschoof zijn zonnebril iets zodat hij haar boven de brillenglazen aan kon kijken. Die ogen van hem maakten haar helemaal week vanbinnen en ze keek gauw van hem weg. Wat had ze allemaal gedaan?


    ‘Eh… Ik heb wat rondgelopen en ben nog op een ander plein geweest. Ik weet niet hoe dat heet, maar ik heb foto’s.’ Ze haalde haar telefoon tevoorschijn en liet hem de foto’s zien. Gebogen over haar foto’s, raakte zijn hoofd bijna het hare en voor een ogenblik kostte het moeite zich te concentreren op het schermpje voor haar neus.


    ‘Ah, dat is het beroemde Place de la Comédie,’ zei Luc en hij nam tot haar opluchting wat afstand. Hij schoof zijn bril terug en verborg zijn ogen weer, maar of dit nu beter was? ‘Wat vond je ervan?’


    Waarvan? Dit ging niet goed. Ze moest zich beter concentreren op het gesprek. O ja, dat plein. ‘Eh… levendig, groots. Maar er was nauwelijks schaduw. Vandaar dat ik nu op zoek ben naar een zonnehoed. Kijk, wat vind je van deze?’ Ze haalde een lichtblauwe hoed tevoorschijn die ze had gespot op het moment dat Luc weer was komen opdagen. Het had glinsterende kraaltjes die bungelden langs de rand. Ze liep naar de spiegel, zette de hoed op haar hoofd en draaide alle kanten op. ‘Ik vind het wel leuk, maar hij zit niet zo lekker. Wat vind jij ervan?’


    ‘Hij staat je goed. Waarom zit-ie niet lekker? Ligt het aan de maat?’ Ze bestudeerden het kaartje dat eraan hing, maar konden niets ontdekken.


    ‘Misschien komt het door de vorm. Hij is bovenop te plat.’


    Samen neusden ze tussen de andere hoeden. Luc zette ook een hoed op, ging voor de spiegel staan en knikte. ‘Ik kan nu zo tussen de gardians van de Camargue lopen.’


    Cleo kon een brede glimlach niet verbergen. De hoed stond hem ontzettend stoer. Ze zou hem maar wat graag op een paard zien, tussen de wilde stieren. Snel haalde ze de hoed van zijn hoofd en verving die door een andere. ‘Deze roze staat je pas charmant.’ Dit was iets veiliger voor haar gemoedsrust.


    ‘Hmm. Niet slecht.’ Luc draaide zijn hoofd naar alle kanten en trok daarbij zo’n komisch gezicht dat Cleo in de lach schoot. Ze verving de roze door een ander opzichtig geval, waarbij Luc zo ontdaan keek dat ze nog harder moest lachen. Hij hing de hoed weer op zijn plek en draaide met zijn ogen. ‘Met jou kun je ook niet serieus winkelen, hoor.’ Nu proestte ze het uit en de tranen stroomden over haar wangen. Ze veegde verwoed over haar gezicht, terwijl Luc grinnikend toekeek.


    ‘Mijn mascara!’ Ze liep naar de spiegel en veegde de zwarte strepen onder haar ogen weg. Haar ogen ontmoetten op dat moment de zijne in de spiegel en even hield hij haar blik vast. Haar hart maakte weer een sprongetje en ze zocht snel naar iets in haar tas. Ze wist niet eens wat ze zocht, zolang het maar afleidde van dat intense gevoel vanbinnen en die blik van hem. Ze kreeg het er nog warmer van dan ze het al had. Vanuit haar ooghoeken zag ze Luc weer naar de hoeden lopen. Gelukkig. Ze haalde diep adem en deed haar tas weer dicht.


    ‘Wat vind je van deze?’ Luc haalde een witte hoed onder een stapel vandaan en drukte deze op haar hoofd.


    Cleo keek in de spiegel, waarbij ze ervoor zorgde zijn ogen niet te ontmoeten. Ze focuste al haar aandacht op de hoed. ‘Hij zit goed, maar eigenlijk vond ik die kraaltjes van de blauwe zo leuk… O, ik weet het! Ik koop ze allebei, zo duur zijn ze niet. Dan haal ik de kraaltjes van de blauwe en naai ik ze op deze hoed! Of…’


    


    Luc zag haar gezicht oplichten en hij voelde zich voor een moment als betoverd. Haar hazelnootkleurige ogen sprankelden bij de gedachte aan de creatie van haar eigen hoed. Wat een hoed al niet kon doen.


    ‘Als ik een winkel weet waar ze handwerkspullen verkopen, kraaltjes en dergelijke… Dan hoef ik maar één hoed te kopen. Zo’n winkel weet jij zeker niet te vinden?’ Vragend keek ze hem aan.


    Hij wilde haar niet teleurstellen, het liefst had hij een trucje uit zijn mouw geschud om opnieuw die stralende glimlach op haar gezicht te zien verschijnen. Hij dacht koortsachtig na. Plotseling had hij het. ‘Ik weet wel iemand die jou kan helpen. Moment.’ Hij haalde zijn telefoon uit zijn broekzak en scrolde door zijn contacten. Terwijl de telefoon overging, liep hij de winkel uit, weg bij het lawaai uit de speakers die de nieuwste hits liet horen.


    ‘Salut Stéphanie, jou moet ik net hebben. Hoe gaat het met je?’


    ‘Luc? Dat is lang geleden. Hier gaat het goed. De baby groeit als kool. Je moet echt langskomen als je weer in de buurt bent.’


    ‘Ik ben al in de buurt, maar langskomen gaat nu niet. Binnenkort kom ik echt. Beloofd.’


    ‘Doen hoor. Belde je daarvoor? Je weet dat je ook onaangekondigd mag aanwippen.’


    ‘Ja, dat weet ik. Eh… weet jij een winkel in het centrum waar ze naaispullen en ander handwerkmateriaal verkopen?’ Inwendig bereidde hij zich al voor op haar reactie, die inderdaad niet uitbleef.


    Stéphanie schoot in de lach. ‘Wat moet jij daarmee?’ Weer begon ze te lachen.


    Luc draaide met zijn ogen. Dit zou hier niet bij blijven. Dat wist hij nu al. ‘Doet er niet toe. Ik ben nu in de Rue Saint-Paul. Is hier iets in de buurt?’


    ‘Als je me gaat vertellen waar je het voor nodig hebt.’


    ‘Ooit.’


    ‘Goed dan. Er zit een zaakje in de Rue de l’Ancien Courrier, twee of drie straatjes verder. Ik weet niet aan welke kant je nu staat?’


    ‘Rue de l’Ancien Courrier weet ik wel te vinden. Nog een tweede winkel voor het geval het niets is?’


    ‘Geloof me, daar hebben ze alles! Maar goed…’ Stéphanie was even stil. ‘O ja, in de Rue Expert hebben ze ook leuke spullen. Maar vooral veel algemeen handwerk, en het is nog een flink eind lopen. Succes.’


    Cleo had inmiddels haar hoed afgerekend, maar had op een bescheiden afstand staan wachten tot hij het gesprek beëindigde en zijn telefoon opborg.


    ‘Kom mee!’ Hij had Cleo’s hand willen vastpakken, maar realiseerde zich op tijd wat hij aan het doen was. Zijn adem stokte in zijn keel. Waar zat hij met zijn hoofd? Het was zo vanzelfsprekend gegaan.


    Hij legde daarom maar gauw zijn hand tussen haar schouderbladen om haar de juiste kant op te sturen. Hij liet haar weer los en verschoof zijn pet iets om zijn handen iets te doen te geven. Hij kon nog steeds niet geloven wat hij zojuist had willen doen. Meer nog: waaróm hij het had willen doen. Langzaam blies hij zijn adem uit en hij schraapte zijn keel. ‘Ik weet waar we heen moeten.’


    Het was even zoeken, maar eindelijk hadden ze het winkeltje gevonden waar Stéph het over had gehad. Toen hij Cleo’s gezicht zag oplichten bij het zien van alles wat ze daar hadden, wist hij dat hij er goed aan had gedaan om te bellen. Hier had hij het voor gedaan. Met een kreetje liep ze naar de stoffen en liet daarna haar vinger gaan over rijen met garen in alle denkbare kleuren. Vervolgens dook ze op de kralen in alle vormen, maten en kleuren. Het was alsof ze in trance was, zo ging ze op in alles wat ze zag. Normaal gesproken zou zo’n winkel hem alleen maar benauwd maken, maar nu kon hij zijn ogen niet afhouden van haar gezicht. Als hij al had gedacht met een bezoek aan de Peyrou of de Place de la Canourgue een goede zet te hebben gedaan, dan had hij zich vergist. Als hij dat had geweten, was hij rechtstreeks hierheen gegaan!


    Zonder aarzelen laadde ze van alles in haar mandje en ze leek zijn bestaan helemaal te zijn vergeten. Hij vroeg zich af of ze ook een creatief beroep had, maar durfde er niet naar te vragen. De gesprekken over werk wilde hij zoveel mogelijk vermijden, uit angst voor wedervragen. Daar was hij nog niet aan toe.


    


    Ze draaide zich om en botste tegen Luc op, die haar blijkbaar op de voet had gevolgd. Ineens werd ze zich weer bewust van zijn aanwezigheid. ‘Sorry, ik laat me helemaal gaan en vergeet jou!’


    ‘Zal ik je hier achterlaten en volgende week weer komen halen?’ vroeg hij met een uitgestreken gezicht.


    ‘Welnee. Ik ben al klaar. Een andere keer kom ik weer terug.’ Ze had al veel te veel van zijn tijd gevraagd. En al die tijd had hij geduldig staan wachten. Als ze haar vriendinnen moest geloven, hadden mannen een hekel aan winkelen. En winkeltjes als deze waren helemaal uit den boze. Luc moest wel een uniek exemplaar zijn.


    Ze wierp nog een snelle blik op de stoffen. Nee, genoeg. Ze moest nu niet zijn geduld op de proef stellen. Een andere keer. Ze had nu het belangrijkste. En nog wel meer dan dat. Haar handen jeukten om aan de slag te gaan. Ze rekende haar schatten af en volgde Luc de winkel uit.


    Op dat moment klonk er een stem door de straat. Cleo keek om. Een man schreeuwde iets in hun richting en verdween toen in de menigte. Ze keek om. Er stond niemand achter hen. Wat had hij geroepen? Een woord of een naam?


    ‘Laten we verdergaan,’ zei Luc. Zijn stem klonk kortaf en gealarmeerd keek ze naar hem op. Er was bijna niets aan hem te merken, behalve een spiertje in zijn kaak dat hevig klopte. Hij wachtte niet eens of zij wel meekwam. Had de man naar Luc geroepen? Het leek niet op Lucs naam. Misschien had hij zich vergist en Luc voor een ander aangezien? Maar waarom zou Luc dan zo reageren?


    ‘Ken je die man?’ vroeg ze.


    ‘Nee.’


    Luc bleef stevig doorlopen en ze moest moeite doen om hem bij te houden. Wat was er zojuist gebeurd?

  


  
    HOOFDSTUK 11


    


    


    Waarom moest dit nu net gebeuren waar Cleo bij was? En juist ook op dat moment? En ondanks zijn pet en zonnebril… Hij had de man en zijn vriendin al even in het vizier gehad. Ze hadden langer naar hem gekeken dan normaal was, waardoor hij al het gevoel had dat ze hem hadden herkend. En ja hoor. Jammer dat hij niet eerder naar zijn gevoel had geluisterd en weer met Cleo de winkel in was gegaan. Moordenaar, had de man geroepen. Het was zeker niet de eerste keer dat hij dat woord naar zijn hoofd geslingerd had gekregen. Het sloeg nergens op. Het was zo kinderachtig en wraakzuchtig. En wat een domper zette het op deze geweldige dag.


    Hij keek op zijn horloge. Het was net vier uur geweest. De drukte van het verkeer dat de stad zou verlaten, zou niet lang meer op zich laten wachten. Als ze naar huis wilden zonder in de file te belanden, moesten ze voortmaken. Hij wierp een blik op Cleo. Ze had gelukkig niet doorgevraagd, maar ze had wel iets gemerkt. Hij had het gezien in haar vragende blik. Het lukte hem nauwelijks om de gebeurtenis naast zich neer te leggen en de dag waar hij zo tegen opzag doemde ineens weer voor hem op. Hij werd er bijna misselijk van. Hij had het er vandaag nog over gehad met Sean. Zijn vriend was een van de weinige mensen die wist wat voor impact al die gebeurtenissen op je werk konden hebben. Sean had hem, in de beperkte tijd die hij tot zijn beschikking had, geprobeerd op de nuchtere feiten te wijzen, en hoewel hij het verstandelijk wel kon beredeneren, volgde zijn gevoel niet altijd even snel. Zo’n kreet in de straat raakte hem op een pijnlijke plek en leek de peptalk van zijn vriend weer naar de achtergrond te drukken.


    ‘Hoeveel tijd heb jij nog?’ Haar vraag haalde hem uit zijn overpeinzingen.


    Dat was waar. Als ze voor de spits weg wilden… Maar wilde hij dat wel? Konden ze deze dag niet wat langer maken? Met een positieve afsluiter? Hij had graag nog naar de Jardin des Plantes willen gaan, maar hij zat niet te wachten op een herhaling van wat er net was gebeurd. Op een plek waar veel mensen waren, was de kans op herkenning groter. Hij zuchtte inwendig.


    ‘Gezien de tijd denk ik dat we beter naar huis kunnen gaan.’


    


    Cleo liep een dik uur later haar huis binnen. Aan alles komt een eind, dat wist ze maar al te goed. Ook aan deze geweldige dag. Maar niemand kon haar deze herinnering afnemen.


    Ze schopte haar slippers uit. De plavuizen voelden heerlijk koel onder haar warme voeten terwijl ze naar de keuken kuierde. Bijna met eerbied zette ze de tas met de hoed en het handwerkmateriaal neer en ze stalde een voor een haar spulletjes uit op de keukentafel. Hoewel ze haar auto niet had en niet verder kon met het huis, zou ze zich de komende tijd niet vervelen. Haar handen begonnen te jeuken bij het zien van al die kleurtjes, en nieuwe ideeën borrelden op in haar hoofd. Er begon echter nog iets anders te borrelen. Haar maag. Ze wierp een blik in de koelkast. Gelukkig had ze de vorige keer voldoende boodschappen ingeslagen om het een paar dagen uit te houden. Ze had alleen geen brood. Iets bakken zat er ook niet in, want daar had ze geen ingrediënten voor gekocht. En Luc vragen…? Nee, ze zou zichzelf wel redden.


    Snel sneed ze wat rauwkost, deed die in een schaal en goot er rijkelijk kant-en-klare dressing overheen. Luc had verteld dat zijn vader kok was geweest. Zou hij, als zoon van, ook kant-en-klaarspul gebruiken? Ze grinnikte en viel direct weer stil. Moest nu zoiets simpels haar gelijk aan Luc doen denken? Een dromerige zucht ontsnapte aan haar lippen. Luc… Waarom liepen er niet zulke mannen rond in Londen? Misschien waren ze er wel, alleen was zij ze nog nooit tegengekomen. Hij was charmant, had een gezonde dosis humor, was opmerkzaam en was ook nog eens ontzettend… Waarom kon ze hem niet in één woord vatten? Knap was niet het juiste woord. Hij was boeiender dan knap. Opwindender dan knap. Hij was woest aantrekkelijk. Dat was het. En hij liet haar niet onberoerd. Dromen mocht. Hij kon toch geen gedachten lezen. Er was ook een andere kant aan hem, een kant waar ze niet goed raad mee wist. Hij had iets mysterieus over zich. Het was niet alleen de verandering in zijn houding nadat die man iets had geroepen. Nee, het was meer. Het leek alsof hij zich ergens zorgen over maakte. En dat zat haar dwars. Ze kon er niet goed tegen als anderen in een dip zaten of zorgen aan hun hoofd hadden. Ze wilde dat ze op een knopje kon drukken om alles weer goed te maken.


    Gelukkig was hij niet alleen teruggetrokken geweest. Hij had ook gelachen vandaag. En als hij lachte, zag hij er zo innemend uit en leken de zorgen uit zijn ogen te verdwijnen. Op die momenten wenste ze dat ze hem vaker kon laten lachen. Tijdens de terugreis was hij weer stil geweest, maar zijn aandacht was ook volledig opgeëist door het drukke verkeer op de weg. Ze had zijn geconcentreerde blik wel gezien. Niet alleen dat trouwens. Zijn armen hadden meerdere keren haar aandacht getrokken. Sterke armen, licht gebruind met zwartleren bandjes om zijn linkerpols, elk met een zilveren plaatje waarop iets stond gegraveerd. Ze had al een paar keer gekeken, maar tot nu toe had ze niet kunnen ontcijferen wat er stond. Was het een vrouwennaam? Dat kon ze zich haast niet voorstellen. Welke man liep tegenwoordig met de naam van zijn geliefde om zijn pols? Niet dat dit betekende dat hij vrijgezel was. Dat was haast onmogelijk.


    Ze slaakte een weemoedige zucht en legde haar snijmes aan de kant. Al met al was het een fantastische dag geweest. En bovendien had ze nog veel leuks in het vooruitzicht. Ze pakte haar salade en liep naar de tuin. Het leek zelfs alsof het nu stiller in het huis was dan normaal. Waarom kwam dit ineens zo op haar af? Ze was er blijkbaar niet voor gemaakt om alleen te zijn. Of ze was het gewoonweg niet gewend. In haar flatje in Londen had ze altijd mensen om zich heen gehad en was het nooit stil. Daarom werd ze daar meer geleefd en had ze geen tijd om na te denken. In dat opzicht was het goed dat ze alleen was. Op ontdekkingsreis naar zichzelf. Ha, ze begon filosofisch te worden.


    Ze schepte haar salade naar binnen zonder veel te proeven en liep vervolgens naar binnen om een kop thee te zetten. Terwijl het water aan het koken was, ging ze op het randje van de tafel zitten en greep naar haar telefoon. Facebook, haar eeuwige metgezel, zou even voor afleiding zorgen. Tot haar eigen verbazing had ze, sinds ze die foto van Lucs zwembad had geplaatst, niet meer gekeken. Thuis zat ze dagelijks op Facebook. Nu was ze toch wel nieuwsgierig naar de reacties en zoals ze had verwacht, had ze er veel likes op gekregen. Mensen werden als magneten aangetrokken door mooie plaatjes. Haar blik gleed naar de reacties. Nee, maar! Zelfs haar zus had gereageerd.


    O. Fantastisch.


    Maar niet heus.


    Ze had het kunnen weten. Jammer dat je helemaal alleen bent op zo’n droomlocatie. Voor ieder ander leek dat een nietszeggende opmerking, maar voor haar betekende dit de zoveelste steek. Ze zou willen dat ze iemand had ontmoet, alleen al om haar zus te laten zien dat ze best iemand kon vinden als ze wilde. Zou ze… Waarom ook niet? Ze voelde hoe een brede grijns op haar gezicht verscheen. Ze klikte op beantwoorden en typte snel in: Wie zegt dat ik hier helemaal alleen ben? ;-)


    Ze klikte op enter. Zo. Daar kon Zoe het mee doen. Het was niet gelogen ook. Natuurlijk impliceerde ze meer dan een ontmoeting, maar dat wist niemand. Plotseling kwamen er nieuwe likes binnen. Er was zelfs iemand die wilde weten wie de gelukkige was. Shit. Wat had ze gedaan? Ze staarde naar die reactie. Ze had haar zus om de tuin willen leiden, verder niemand. En nu deed ze dat juist wel. Shit, shit, shit. En nu? Ze wilde het bericht niet verwijderen voor haar zus het had gezien. Kon ze de schade nog beperken? Of zouden ze het snel genoeg weer vergeten? Zo werkte het meestal wel op Facebook. Iedereen reageerde ad hoc op nieuwe berichten en aan oudere berichten besteedde niemand meer aandacht. Ze moest gewoon de komende dagen nieuwe berichten en foto’s plaatsen en er zou geen haan meer naar kraaien dat ze zogenaamd iemand had ontmoet. Haar zus zou het vast niet vergeten. Of ze het zou geloven, was een andere kwestie.


    Het water kookte, dus legde ze haar telefoon aan de kant. Zodra ze haar thee op had, zou ze zich gauw bezighouden met waar ze wél goed in was. Dat zou eveneens voorkomen dat ze nog meer stommiteiten kon uithalen. Nippend van de hete thee staarde ze naar de lichtstralen van de ondergaande zon, die door de kieren gluurden van de luiken voor het raam.
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    De volgende ochtend werd Cleo vroeg wakker. Omdat ze niet naar de bakker kon voor een Frans ontbijt, bakte ze een paar eieren, zette een pot thee en nam dit met haar kralen, linten en hoed mee naar buiten. Haar speciale koffertje, dat ze bij aankomst in de kledingkast had opgeborgen, haalde ze er ook bij. Daar zaten spullen in die ze nodig had. Ze keek nog eens naar de muur. Zou Luc ook in de tuin zitten? Daar gingen haar gedachten alweer naar hem. Waarom toch?


    Dat weet je best, zei een stemmetje in haar hoofd.


    Ze zuchtte theatraal. Natuurlijk wist ze dat. Zolang ze dat echter voor zich hield, was er niets aan de hand. Ze zette de gedachten aan Luc van zich af en ze focuste zich op de geluiden om haar heen. Vogels, die naar hartenlust zongen, het zoemende geluid van insecten en de wind die de bomen heen en weer deed zwaaien. Zou dit de beruchte mistral zijn? Of was die harder en kouder? Terwijl ze haar thee dronk, liet ze af en toe haar vingers gaan over al het moois dat ze gisteren had gekocht. In gedachten probeerde ze al diverse kleurencombinaties uit en toen ze de tafel weer had afgeruimd, wist ze precies wat ze wilde.


    Een tijdje later lag de hele tafel bezaaid met kralen, linten, garen, spelden en een schaar, maar te midden van dat alles prijkte haar hoed. Trots pakte ze hem op en ze bestudeerde het resultaat. Hij was precies zoals ze voor ogen had gehad. Uit haar speciale koffertje nam ze een gewatteerde etui. Daar haalde ze de ketting uit die ze de vorige avond nog had gemaakt en ze glimlachte tevreden. Ja, wat ze al had gedacht. Een perfecte combinatie.


    Ze nam de hoed en de ketting mee naar binnen, naar de spiegel in de hal. Eerst deed ze de ketting om en vervolgens zette ze, bijna met eerbied, de hoed op haar hoofd. Ze staarde naar haar eigen spiegelbeeld. Langzaam draaide ze haar hoofd naar links en toen naar rechts. Hij. Was. Perfect. De kraaltjes die langs de rand waren genaaid, schitterden in het licht. Ze glimlachte naar zichzelf. ‘Dat heb je goed gedaan, Cleo.’ Ze knikte nog eens bevestigend om de kraaltjes weer te zien schitteren. De ketting paste er ook precies bij. Thuis hoefde ze er niet mee aan te komen. Tijdverspilling, zou haar moeder zeggen. Haar zus zou meewarig haar hoofd schudden en zeggen dat het tijd werd dat ze zich met serieuze dingen ging bezighouden. Haar sieraden hield ze dan ook altijd verborgen. Ze was blij dat ze er in Frankrijk verandering in had gebracht.


    Op dat moment klonk de inmiddels bekende roffel op de deur. Ze zwaaide hem open. Daar stond Luc. Haar adem stokte in haar keel. Wat zag hij er weer geweldig uit, met dat haar van hem dat nog vochtig was van de douche waar hij blijkbaar net onder vandaan was gekomen. Heel sexy! Ze onderdrukte de neiging om wat dichter naar hem toe te gaan om zijn geur op te snuiven. Hij zou raar opkijken als ze dat deed. Ze beet op haar lip om niet hardop te lachen om haar idiote gedachten.


    ‘Salut,’ zei hij op rustige toon die in schril contrast stond met de verrassing in zijn ogen en haar eigen uitbundige stemming. ‘Ik zie dat jij je hoed al hebt gepimpt.’


    Ze voelde haar wangen warm worden door de intense blik die hij haar toewierp. Ze riep het eerste wat in haar opkwam. ‘Wil jij hem ook even passen?’


    Hij grijnsde. ‘Nee, dank je. Ik heb me gisteren al genoeg belachelijk gemaakt. Stond je op het punt weg te gaan?’


    ‘Nee, nee. Ik ben net hiermee klaar.’ Ze tikte op haar hoed.


    ‘Ah. Oké. Eh…’ Hij haalde zijn hand door zijn haar. ‘Ik vroeg me af of je een lift nodig hebt. Ik ben door mijn eigen voorraad heen en ga zo naar de Intermarché. Als je mee wilt…?’


    ‘Eigenlijk heb ik niets nodig van de Intermarché. Behalve brood. Wel zou ik graag naar de Bricorama willen voor verf. Kan dat ook?’ Van de Wallingtons had ze inmiddels te horen gekregen welke kleuren ze moest aanschaffen. ‘En zouden we ook langs de garage kunnen? In de auto heb ik schuurpapier en dergelijke liggen.’


    ‘Nog andere wensen?’


    Voor ze zich kon verontschuldigen voor haar eigen brutaliteit, zag ze de plagerige blik in zijn ogen. ‘Nee, dat was het. Tenzij je er geen tijd voor hebt.’


    ‘T’inquiète. Maak je daar maar niet druk om.’ Hij wees met zijn duim over zijn schouder naar zijn auto, die ze nu langs de kant van de weg geparkeerd zag staan.


    ‘Nu? O, dan pak ik even mijn spullen.’ Ze liet de deur openstaan en haastte zich naar binnen. Tas, telefoon, slippers… Waar waren die dingen nu weer… Ha, ze zag ze al. Snel schoot ze erin. Even bleef ze staan en dwong zichzelf tot kalmte. Adem in. Adem uit. Wauw. Dat het vooruitzicht van boodschappen met Luc zo leuk kon zijn. Gelukkig wist hij van niets, anders was hij vast niet zo happig om haar op sleeptouw te nemen. Ze rende naar de deur. ‘Ik ben klaar.’


    


    Samen laadden ze een flinke hoeveelheid verf in een karretje en rekenden af bij de kassa.


    ‘O, kijk, Luc. Ik zie een bekende van me.’


    ‘Heb jij hier een beken…’ begon Luc, terwijl hij in de richting keek die ze wees. Pascal? Kende zij hem? Hij keek toe hoe Pascal met een volgeladen kar naar zijn auto liep. Het brak zijn hart hem daar zo alleen te zien lopen. Verstandelijk wist hij het wel: Pascal had voor die tijd ook weleens alleen gelopen. Natuurlijk. Maar het was alsof hij daar niet op die manier naar kon kijken. Hij zag alleen de lege plek naast hem. En alle schuldgevoelens, die altijd op de loer lagen, kwamen in alle hevigheid tevoorschijn. Ongewenste beelden van die avond schoten door zijn hoofd. De keiharde muziek op de achtergrond, haar uitgestrekte handen, haar ogen die af en toe nog opengingen, maar hem niet eens meer zagen… Zijn maag draaide zich om. Waarom overviel hem dat gevoel op de gekste ogenblikken? Het was niet zo vaak en intens meer als de eerste weken en af en toe dacht hij dat het voorbij was, maar dan ineens was het er weer. Het was normaal, was hem verteld. Het hoorde erbij. Het kostte tijd. Hij moest er niet zo tegen vechten. Ze hadden makkelijk praten. Hij sloot zijn ogen en dwong zichzelf om aan iets anders te denken.


    Plotseling voelde hij Cleo’s hand op zijn arm, die hem terugbracht naar het heden. ‘Gaat het, Luc?’


    Hij knikte, maar hij zag de twijfel in haar ogen. Ze geloofde hem niet. Snel keek hij van haar weg. ‘Laten we naar huis gaan.’


    Zonder nog iets te zeggen liepen ze naar zijn auto en ze reden terug naar huis.


    Na een paar minuten verbrak Cleo de stilte. ‘Heeft iemand je weleens gezegd dat je te veel denkt?’


    ‘Ha, ja. Altijd.’ Hij was altijd de denker in de familie geweest. Zijn moeder zei weleens dat ze voor hem hoopte dat hij iemand zou ontmoeten die gedachten kon lezen. Hij kon best praten, maar eerst moest hij voor zichzelf de dingen op een rij hebben, alvorens ze met een ander te kunnen delen. Bizar genoeg verlangde een deel van hem ernaar Cleo in vertrouwen te nemen. Wanneer nam je mensen in vertrouwen? Wanneer kon je iets een vriendschap noemen? De laatste jaren vertrouwde hij alleen de mensen die hij al kende vóór zijn succes. Marlène was een uitzondering geweest. Wat had hem bezield haar in vertrouwen te nemen? Ja, hij wist het wel. Hij zat er zo doorheen dat hij ernaar snakte zijn zorgen te delen met iemand die er helemaal buiten stond, die objectief kon luisteren. Hij had alle voorzichtigheid overboord gegooid. Achteraf waren er genoeg signalen geweest. Signalen die hij normaal gesproken direct herkende.


    Maar Cleo was anders. Hij wist dat hij haar kon vertrouwen. Ze wist niet eens wie hij was en voor zover hij kon zien, was Cleo nergens op uit, maar zat zij te wachten op al zijn sores? Ze was in Frankrijk om eruit te zijn, haar gedachten op iets anders te richten. Het laatste waar ze behoefte aan zou hebben, was het op haar schouders nemen van zijn zorgen.


    


    De zorgelijke blik verdween niet uit zijn ogen en Cleo’s hart ging naar hem uit. Wat was er aan de hand? Had zijn vele gepieker met Pascal te maken of stonden die dingen los van elkaar?


    Luc had waarschijnlijk geen behoefte aan haar bemoeienis. Hij was soms zo gesloten als een oester. Ze had zojuist voorzichtig geprobeerd hem aan het praten te krijgen, maar één ding wist ze inmiddels: als Luc niet wilde praten, dan praatte hij niet.


    Haar gedachten gingen terug naar het moment waarop ze Pascal hadden gezien. Lucs houding was op slag veranderd. Er was een frons op zijn voorhoofd verschenen en een spiertje in zijn kaak was heftig gaan kloppen. Dit had ze ook in Montpellier gezien, toen die man in de menigte iets had geroepen. Nu weer. Mocht hij Pascal niet? Maar als je iemand niet mag, dan reageer je toch niet zo extreem? Er speelde vast veel meer.


    Luc parkeerde de auto voor haar huis, maar maakte geen aanstalten om uit te stappen. Hij wierp een peinzende blik op haar gezicht en haalde zijn hand door zijn haar. Een gebaar dat ze inmiddels goed begon te kennen. Een gebaar dat haar vreemd genoeg geruststelde, want meestal betekende het dat hij zich ergens onzeker over voelde. De sterke Luc, die net als zij onzekerheid kende.


    Hij onderbrak haar gedachtegang. ‘Oké. Laat ik je eerst even helpen met de verf naar binnen te brengen.’


    ‘Dat hoeft niet. Dat kan ik zelf. Ik heb je al genoeg lastiggevallen.’


    Fronsend keek hij haar aan. ‘Je valt mij niet lastig. Waarom denk je dat steeds?’


    Ze schrok van de scherpe klank in zijn stem. ‘Wat bedoel je?’


    ‘Achter jouw stoere houding lijkt het soms alsof je jezelf maar niets vindt. Totaal onterecht.’


    ‘Mijn stoere houding?’ Perplex keek ze hem aan.


    ‘Ja, je doet me weleens denken aan die sketch van Dany Boon. Dat is een bekende komiek hier in Frankrijk. “Je vais bien, tout va bien.” Ik zal je het een keer laten zien. Het staat vast op YouTube.’ Hij stapte uit de auto en liep eromheen, maar voor hij bij haar was, stond zij al naast de auto.


    ‘Waar gaat dat dan over?’


    Luc wilde langs haar heen lopen om naar de kofferbak te gaan, maar draaide zich toen langzaam om en keek haar recht in de ogen. ‘Het gaat over iemand die zichzelf steeds moed inspreekt door te roepen: het gaat goed met mij. Alles gaat goed. Terwijl het overduidelijk niet goed met hem gaat.’


    ‘Niet goed?’ Ze fronste. ‘Er is niets met mij aan de hand. Met jou aan de andere kant…’


    ‘Ho even, ik heb niet gezegd dat het niet goed met je gaat. Het punt is dat die gast in die sketch steeds roept “je vais bien, tout va bien”. Dat doe jij ook.’


    Verbouwereerd keek ze hem aan. ‘Hoe kan het dat we het ineens over mij hebben, terwijl het overduidelijk niet goed met jóú gaat.’


    Ze keken elkaar voor een moment ontsteld aan. Cleo hoorde haar eigen woorden echoën in haar hoofd. Wat had ze zojuist gezegd? Had ze echt tegen hem gezegd dat het niet goed met hem ging? Dat ging wel heel ver. Hoe kon ze dat terugnemen?


    Opeens zag ze Luc verwoed over zijn gezicht wrijven, maar de trillende mondhoek die hij probeerde te verbergen, zag ze toch. Nu begonnen zijn schouders ook nog te schokken. Ineens begon het bij haar ook te kriebelen. Ze herkende het. In zo’n geladen sfeer was lachen het laatste wat je wilde, maar hoe meer je je ertegen verzette, hoe lastiger het werd. Het nerveuze gevoel zocht een uitweg. En zoals altijd op de verkeerde momenten. Ze beet op haar lip en deed haar uiterste best om serieus te kijken, maar toen er een geluidje ontsnapte uit Lucs mond, had ze het niet meer en schaterde ze het uit. Luc hield zich ook niet meer in en lachte hard met haar mee. Hierdoor moest ze nog harder lachen. De tranen stroomden over haar wangen. Hoe ze ook bleef vegen, ze bleven komen.


    ‘Poeh…’ zei ze toen ze een beetje gekalmeerd was. ‘Je bent al net zo gek als ik.’


    ‘Spreek voor jezelf.’ Hij schoot opnieuw in de lach.


    Cleo trok haar wenkbrauwen hoog op. ‘Lach je me nu uit?’


    Hij grinnikte opnieuw en ze kon zelf een glimlach niet meer onderdrukken. ‘Je mag me gerust vaker uitlachen,’ zei ze toen.


    ‘O? Hoezo?’


    ‘Lachen staat je goed.’ Het stond hem echt goed. Zijn ogen sprankelden en dat kuiltje in zijn wang maakte hem superaantrekkelijk. Onweerstaanbaar eigenlijk. Ook als hij níét lachte liet hij haar niet onberoerd, maar nu gebeurde er iets… O, ze draafde door. Ze moest haar eigen gedachtegang maar gauw stopzetten.


    Luc sloeg grinnikend een arm om haar heen en kuste haar voorhoofd. ‘Laten we nu gauw die verf uit de auto halen.’


    


    Het was vandaag warm geweest en zelfs nu de zon onder was, was het nog steeds warm. Een teken dat de zomer dichterbij kwam. Cleo zat in de tuin. In de verte, aan de andere kant van de muur, hoorde ze een geluid. Was dat Luc? Zelfs als hij niet in de buurt was, leek hij aanwezig. Zijn aantrekkingskracht leek alleen maar groter te worden, net zoals de vraagtekens rondom hem alleen maar leken te vermeerderen. Wat was dat vandaag met Pascal? Ze had best gezien dat het Luc geraakt had. Ze kon ook begrijpen dat hij er niet met haar over wilde praten. Zij was tenslotte niks van hem. Ze zuchtte. Hij had haar ook geholpen, was het niet tijd dat ze iets voor hem terugdeed? Ze pakte haar telefoon op en typte hem een appje.


    Zit je in de tuin?


    Nope, kwam zijn antwoord vlak daarna. Ze wilde weer wat typen, maar een tweede bericht van Luc kwam binnen.


    Ik lig.


    In de tuin?


    Ja. De lucht is prachtig.


    Cleo keek naar boven, naar de steeds donkerder wordende lucht. Vind je het goed als ik bij je kom?


    Oké.


    Ze bedacht zich niet, sleepte de tafel naar het plekje bij de muur en klom erbovenop. Ze keek over de rand en zag in de verte, voorbij de boomgaard, Luc liggen. Languit in het gras, zijn handen gevouwen achter zijn hoofd. Haar hart klopte wat sneller en ze haalde diep adem om zichzelf te kalmeren. Ze pakte haar telefoon uit haar broekzak.


    Ik ben al onderweg.


    Een tel later keek Luc op zijn scherm en kwam hij overeind. Ze wachtte niet en klom op de muur. Nu zag Luc haar. Hoofdschuddend, maar met een grijns om zijn lippen, kwam hij naar haar toe.


    ‘Ik heb ook een deur, weet je nog?’


    Cleo bleef boven op de muur zitten. ‘Dit is veel leuker.’


    Luc stak zijn armen naar haar uit en tilde haar er zo af. Hij hield haar langer vast dan nodig en ze keek naar hem op. Zijn ogen glinsterden in het halfduister en een glimlach speelde om zijn lippen. ‘Hi,’ zei ze.


    ‘Hi.’ Hij liet haar los. ‘Ik haal even een deken voor je.’


    ‘O, dat is niet nodig.’ Maar Luc was zijn huis al in gegaan. Ze liep zelf door naar de plek waar ze hem zojuist nog had zien liggen en wachtte tot Luc weer zou komen. Het duurde maar een paar tellen.


    ‘Ik wil niet dat je het koud krijgt, ma petite.’ Hij spreidde een fleecedeken uit op het gras.


    Koud? Op deze warme lenteavond, met Luc in de buurt? Nooit! Het voelde wel fijn dat hij zo zorgzaam was voor haar. Had iemand haar ooit zo behandeld? Niet de weinige mannen waar ze ooit mee was opgetrokken. Zelfs haar eigen moeder vond dat positieve aandacht iemand zwak maakte. Haar zus was net zo. En haar vader? Die kon het niet eens verdragen om in haar buurt te blijven. Haar oma, ja, zij was de enige die haar met zorg omringde. Cleo ging zitten en keek toe hoe Luc weer languit ging liggen, met zijn handen achter zijn hoofd gevouwen.


    ‘Heb je al naar de lucht gekeken?’


    Had hij gevoeld dat ze naar hem had zitten staren? Cleo keek omhoog. Voor een moment vergat ze alles om zich heen. De avondlucht was nu donkerblauw gekleurd en sterren leken een voor een zichtbaar te worden. Eerst voorzichtig, maar ze fonkelden steeds helderder. Ze voelde zich klein worden bij zoveel grootsheid.


    ‘Zoiets zie je niet in Londen, hè?’ zei Luc op zachte toon. Hij leek al net zo onder de indruk van de sterrenpracht als zij.


    ‘Nee,’ fluisterde ze om de betovering vooral niet te verbreken. Het was waar. Thuis had ze zoiets nog nooit gezien. Ergens anders ook niet, nu ze er zo over nadacht.


    ‘Ook niet in Montpellier,’ zei hij. ‘Dit voorrecht heb je alleen op het platteland, ver van de steden.’


    Ze leunde op haar ellebogen naar achteren om nog beter naar de donkere lucht boven haar te kunnen kijken. ‘Hoe langer ik kijk, hoe meer sterren er verschijnen.’


    ‘Misschien zien we nog vallende sterren.’


    ‘Ik hoop het.’ Ze zou dan een wens doen. Ze moest alleen bedenken wat ze precies zou wensen. Hoe specifieker haar wens, hoe groter de kans dat hij uit zou komen. Ze probeerde vormen te ontdekken in de hemellichamen, maar het duizelde haar alleen maar.


    ‘Ken jij de sterrenbeelden?’ Ze fluisterde nog steeds.


    ‘Nee. Eerlijk gezegd heb ik me er nooit in verdiept. Jij?’


    ‘Nee, ik ook niet.’


    ‘Het maakt me ook niet uit hoe ze heten. Ik vind het prachtig om me erin te verliezen. Het brengt je eigen leven en problemen wat meer in perspectief.’


    ‘Doe je dit vaak?’ Ze keek opzij, naar zijn gezicht, en hun ogen ontmoetten elkaar.


    ‘Te weinig.’
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    Cleo liet zich nu ook helemaal achterovervallen. De stilte die tot haar doordrong was betoverend. De krekels waren nog niet gestopt, maar zelfs hun getjirp kon de stilte niet verdrijven. Ze luisterde of ze nog andere geluiden kon horen, maar het was echt stil. Ja, af en toe hoorde ze de wind door de bladeren van de bomen en het wat hogere gras. Vlakbij hoorde ze ook het water van het zwembad gelijkmatig zachtjes tegen de rand klotsen. Het was zo ontzettend rustgevend. Ze draaide haar hoofd en keek naar Luc. Hij had nu zijn ogen gesloten en ze liet haar blik over zijn gezicht glijden. Wat ging er nu in hem om?


    ‘Gaat het, Luc?’


    Hij opende zijn ogen en wierp een blik opzij. ‘Ja. Ongeveer.’ Hij keek weer van haar weg en ze verwachtte min of meer dat hij er verder niets over zou zeggen. Ze keek weer naar de donkere nacht boven haar.


    ‘Waar ken je Pascal van?’ klonk plotseling zijn stem.


    ‘Ik? Ik ken hem niet goed. Ik ben een paar keer bij zijn restaurant geweest en heb een praatje met hem gemaakt.’ Ze wilde vragen waar hij Pascal van kende, maar ze kende hem inmiddels goed genoeg om te weten dat wanneer hij in zo’n stemming was, hij daar geen antwoord op zou geven.


    ‘Vind je hem leuk?’ vroeg hij.


    ‘Leuk?’


    ‘Ja, aantrekkelijk, bijzonder leuk…’


    Ze keek hem bedenkelijk aan, maar omdat hij haar niet aankeek, kon ze hem niet goed peilen. Probeerde hij haar te koppelen? Ze fronste. Ze wist niet zo goed wat ze daarvan moest denken. Het bevestigde in elk geval haar gedachten. Luc mocht haar wel, maar daar hield het blijkbaar mee op. Was ze teleurgesteld? Ja. Nee. Misschien een beetje. Maar ze voelde ook opluchting. Het was waarschijnlijk beter zo. Ze zou zich geen raad weten als Luc wel geïnteresseerd was. Hoe dan ook zou zijn interesse even snel weer verdwijnen. Wat had zij een leuke man als Luc nu te bieden? En ze zat niet te wachten op een gebroken hart. Nu kon ze zichzelf zijn, zonder zich druk te maken over wat hij zou denken of vinden. En ze kon hem van een veilige afstand bewonderen…


    Luc draaide zijn hoofd in haar richting en keek haar vragend aan. Hij wachtte natuurlijk nog op antwoord.


    ‘Ik ben niet op die manier in hem geïnteresseerd.’ Ze moest maar gelijk duidelijk zijn. Dat Luc haar niet wilde, betekende niet dat ze automatisch haar aandacht zou richten op een ander. Bovendien was Pascal… Luc niet. O, Pascal was knap. Charmant. Maar Luc…


    ‘Helemaal niet? Of wil je hem eerst beter leren kennen?’


    Blijkbaar gaf hij het niet zo snel op.


    ‘Nee. Helemaal niet. Hij is aardig, maar ik ben niet op zoek.’


    ‘O. Oké.’ Hij leunde weer naar achteren op zijn armen en keek met een frons naar de hemel. Na een korte stilte schraapte hij zijn keel. ‘Pascal is mijn kleine broertje.’


    Cleo schoot overeind. ‘Wat? Jouw… jouw broer? Jullie zijn broers?’


    Luc kwam ook overeind. Gebiologeerd keek ze toe hoe hij zijn hand door zijn haar haalde. En ineens zag ze voor zich hoe Pascal dit ook zo had gedaan. Op precies dezelfde manier. De beweging was haar al opgevallen toen ze bij zijn restaurant was. Het had op een vreemde manier vertrouwd gevoeld, maar ze had het niet kunnen plaatsen. En hun Engels. Ze spraken allebei accentloos Engels. Dat er niet eerder alarmbelletjes in haar hoofd waren afgegaan! Het was veel te toevallig dat twee mannen die elkaar kenden en niet al te ver bij elkaar vandaan woonden, zo perfect Engels spraken. Ze schudde haar hoofd om haar eigen onnozelheid. Luc en Pascal waren broers. ‘Ongelooflijk. En ook weer niet.’


    ‘Yep.’ Hij keek haar aan met die doordringende blik van hem. ‘Dus als je wilt, kan ik een afspraakje voor je regelen.’


    Wanneer hield hij daar eens over op? Ze forceerde een lach. ‘Nee. Broertje of niet, ik hoef niets met hem. Of wie dan ook.’ Hoofdschuddend keek ze van hem weg. Zou hij nu het onderwerp laten rusten?


    ‘Ja, het is waarschijnlijk beter ook.’


    ‘Inderdaad.’ Wacht. Wat bedoelde hij eigenlijk? ‘Waarom is het beter?’ Nieuwsgierig keek ze hem aan. Vond hij haar bij nader inzien ook niet goed genoeg voor zijn broertje?


    Luc leunde met zijn armen op zijn opgetrokken knieën. ‘Afstand, ma petite. Je zit hier maar tijdelijk. Over een aantal weken ga je terug naar Londen. Pascal woont in Frankrijk. Denk je echt dat langeafstandsrelaties werken?’


    ‘Het is maar twee uur vliegen! Wat stelt dat nu voor?’ Waarom zat ze nu een langeafstandsrelatie te verdedigen? Lekker doorzichtig. Soms haatte ze zichzelf. Dit was zo’n moment. Waarom kon ze niet wat laconieker reageren? Hij had het niet eens over zichzelf, maar over zijn broer. Het kon haar niets schelen dat Pascal hier woonde en zij in Londen.


    ‘De hele reis duurt meer dan twee uur, dat weet je. Maar daarna? Hoe zie je dat voor je? Hij heeft een bedrijf hier en zal echt niet naar Engeland willen. Wil jij deze kant op?’


    Ze slaakte een overdreven zucht. ‘Pascal kan me niets schelen. Ik reageer alleen op die afstand. Er zijn genoeg mensen die wel een langeafstandsrelatie in stand weten te houden.’ Nu deed ze het weer. Waarom had ze dat laatste er nog aan toe moeten voegen? Ze hoefde hem toch niet te overtuigen?


    ‘Ik heb van heel dichtbij meegemaakt dat het niet werkt.’


    Oké. Dat was dan duidelijk. Luc kon ze niet overtuigen. Luc was niet geïnteresseerd en zou dat ook niet worden. Punt.


    En hij had waarschijnlijk gelijk ook. Ze had er helemaal niet over nagedacht. Ze had zich gewoon een beetje laten meesleuren in dit… avontuur. Ze was uit haar comfortzone gestapt door naar Frankrijk te gaan en haar gevoel was op hol geslagen. In elk geval was ze nu weer met beide voeten op de aarde terechtgekomen. Niemand was gewond. Ze was er op tijd bij.


    Op dat moment ging zijn telefoon. Met een verontschuldigende blik haalde Luc deze tevoorschijn en keek op het display.


    ‘Deze moet ik aannemen.’ Hij sprong overeind. ‘Hey Sean,’ hoorde ze hem nog zeggen, terwijl hij terug naar het huis liep en naar binnen ging.


    Cleo sloeg haar armen om haar knieën. Het was maar goed dat hij aan het bellen was. Ze had deze tijd alleen nodig om de chaos in haar hoofd weer een beetje te ordenen.


    


    Het gesprek met Sean was snel afgehandeld en Luc bleef even in de kamer staan. Hij wreef met twee handen over zijn gezicht. Waar ging dat gesprek met Cleo net eigenlijk over? Waarom zat hij zo door te zagen over Pascal? Wilde hij haar nu werkelijk aan zijn broer koppelen? Of wilde hij weten in hoeverre ze Pascal kende en of ze gevoelens voor hem had? Het laatste wat hij wilde was zijn broer weer een vrouw, of een kans op geluk, afpakken. Maar zelfs toen duidelijk was dat er niets speelde tussen haar en Pascal, ging hij maar door over die afstand. Wie probeerde hij te overtuigen? Hij kreunde inwendig. Waar had hij zich nu weer mee ingelaten? Met wie, beter gezegd.


    Hij wierp een blik door het raam. Cleo. Hij kende haar nog niet lang, maar hij was nu al meer betrokken bij haar dan hij aan zichzelf wilde toegeven. Het beeld van zijn ouders verscheen voor zijn geestesoog. Bij hen had het niet gewerkt, maar betekende dat dat het bij hem dan ook niet kon werken? Hij dacht aan zijn vader. Wat was die gebroken geweest. Wilde hij dat ook voor zichzelf? Was het niet beter om er nu de rem op te zetten? Kón hij het nog een halt toeroepen? Hoelang kende hij haar nu? Het waren een paar dagen, maar het voelde veel langer. Ongemerkt had ze hem in haar web getrokken en nu wist hij niet of hij zich los wilde maken of niet. Er trok iets aan zijn hart, nu hij haar zo in zijn tuin zag zitten. Wilde hij haar beter leren kennen of niet?


    Zonder een antwoord te hebben op zijn eigen vragen, liep hij terug naar de tuin.


    ‘Sorry, dat kon echt niet wachten. Sommige mensen werken op de raarste tijdstippen.’ Hij keek haar onderzoekend aan. Ze had haar armen om haar knieën geslagen. ‘Heb je het koud?’


    ‘Nee, helemaal niet. Het is heerlijk buiten.’


    Hij ging weer naast haar zitten. ‘Vandaag nog wel, dus laten we er nog even van genieten. De verwachtingen zijn voor de komende tijd niet denderend. Het weer schijnt vanaf volgende week helemaal om te slaan, met een paar benauwde dagen gevolgd door regen en onweersbuien.’


    Een frons verscheen op haar voorhoofd en haar rug verstrakte. Had hij iets gezegd wat haar niet aanstond?


    ‘Ik dacht dat het hier altijd mooi weer was.’


    ‘Heb ik dat gezegd?’ Hij probeerde een lach op haar gezicht te toveren, maar dat mislukte.


    ‘Dat weet je best. Het regent hier toch niet vaak?’ Haar frons verdiepte zich. ‘En onweer dan?’


    ‘Nee, dat valt wel mee. Maar het weer kan behoorlijk tekeergaan.’


    Een zorgelijke blik verscheen in haar ogen en het leek alsof ze rilde.


    ‘Ben je bang voor onweer?’


    ‘Wie is er nu bang voor onweer? Ik ben geen kind meer. Jij?’ Uitdagend keek ze naar hem op.


    Luc keek haar een moment peinzend aan. Ze glimlachte net een beetje te geforceerd, of verbeeldde hij zich dat?


    ‘Ik heb er geen moeite mee,’ zei hij na een korte stilte. Ze draaide haar hoofd van hem weg, waardoor hij haar gezicht niet kon zien. Het zat hem niet lekker, maar wie was hij om haar ermee te confronteren?


    ‘Heb je geen goede band met je broer?’ Haar vraag doorbrak zijn gedachten. Ze had dezelfde tactieken als hij als hij ergens niet meer over wilde praten. ‘Vechten jullie vaak?’


    Ongewild moest hij glimlachen en hij liet zich weer achterovervallen in het gras. ‘Met elkaar? Zelden.’


    Even had hij ‘nooit’ willen zeggen. Heel lang was dit het geval geweest, tot een paar maanden geleden. Het was geen echt gevecht geweest; hij had zich niet verdedigd. In blinde woede en buiten zichzelf van wanhoop had Pascal uitgehaald, en zo was Luc met een brandende pijn in zijn gezicht tegen een muur beland. Zijn broer had hem vervolgens bij het shirt gegrepen, had in zijn gezicht geschreeuwd en hem voor van alles en nog wat uitgemaakt. Pascal had hem uitgedaagd en geroepen dat hij zich moest verdedigen, maar Luc was zelf net zo kapot, verscheurd door schuldgevoel en verdriet omwille van zijn broer, zodat hij zich niet eens wilde verdedigen. Hij had gehoopt dat Pascal hem als boksbal zou gebruiken. Lang geleden had hij gezworen altijd voor zijn kleine broertje te zorgen en hij had hierin gigantisch gefaald. Dus hoe Pascal hem ook uitdaagde, hij had niet gehapt. Zijn broer had hem ten slotte een ‘lafaard’ genoemd en was weggegaan. Het waren geen fijne herinneringen en het kostte behoorlijk wat tijd voor ze daarna weer beleefde woorden met elkaar konden uitwisselen. Nee, hij dacht liever terug aan de jaren toen Pascal en hij allebei nog bij hun vader woonden. Toen ze wat jonger waren, had Luc veel voor zijn jongere broer gevochten. Uiteraard had Pascal zelf alles uitgelokt en dan liet hij het aan zijn broer over om het weer op te lossen.


    ‘Toen je hem vandaag zag, keek je alsof er iets tussen jullie speelde.’ Daar was dat gevoel weer. Het verlangen om haar in vertrouwen te nemen. In haar ogen zag hij dat ze werkelijk begaan met hem was. Maar een ander gevoel stak net zo hard de kop op. Waar ging dit heen? Hij bedwong de neiging om met zijn vinger over haar gezicht te strelen. Ze was stoer en kwetsbaar tegelijk. En op haar hoede. Zoals net. Hij had geen moment geloofd dat ze niet bang was voor onweer. Hij had iets in haar ogen gezien toen hij het erover had en hij had durven zweren dat ze had gerild. Ze riep wel vaker dat iets haar niet deerde, maar hij kreeg steeds vaker het gevoel dat ze kwetsbaarder was dan ze liet zien.


    ‘O, Luc!’ Haar hand greep zijn arm en rukte hem uit zijn gepeins. ‘Ik zag een vallende ster. Een echte!’


    Hij probeerde het gevoel van haar aanraking op zijn blote huid te negeren en kwam half overeind. ‘Heb je een wens gedaan?’


    ‘Nee, nog niet eens. Wat moet ik wensen?’ Ze kneep haar ogen dicht, maar opende ze direct weer. ‘Het moet natuurlijk wel een realistische wens zijn.’


    Hij glimlachte. ‘Welnee. Je mag het zo gek maken als je zelf wilt.’


    Met een achterdochtige blik keek ze hem aan. ‘Het komt toch niet uit, bedoel je zeker?’


    ‘Dat weet je nooit.’


    Ze keek bedenkelijk. ‘Geloof je dat?’


    Hij duwde zich nog verder overeind, waarbij zijn schouder bijna die van haar raakte, en steunde zijn handen achter zich. Haar hand gleed van zijn arm en hij moest zichzelf geweld aandoen om niet naar haar gezicht te kijken, maar naar de sterrenhemel boven hen. ‘Heel eerlijk gezegd geloof ik niet dat een ster je wens kan doen uitkomen. Wat ik wel geloof is, dat door zo’n wens voor jezelf te formuleren, je er veel bewuster van wordt en dan actiever je verlangens gaat najagen. Daardoor ga je kansen grijpen wanneer die zich voordoen en ga je zelfs op zoek naar die kansen, zodat je ze kunt grijpen. Zo worden dromen, of wensen, werkelijkheid.’


    


    Cleo keek opzij. Zijn gezicht was vlakbij, maar hij hield zijn ogen gericht op de sterren. Zijn woorden weerklonken tot in haar hart, de schorre klank van zijn stem deed diep vanbinnen iets zinderen. Welke wens had ze willen doen? Het leek een luchtbelletje te zijn geworden dat ter plekke uiteen was gespat, zonder de kans te krijgen om op te stijgen. De wens werd een verlangen. De kans was zo dichtbij… Zijn gezicht was zo dichtbij. Zijn lippen… Waar was ze mee bezig? Normaal gesproken hield ze mannen op afstand. Vóór Spencer had ze zelfs de regel ‘geen kus voor de derde date’. Sophie had die regel officieel overgenomen, hoewel zij zich er zelden aan hield. Cleo wel. Alleen kwam er nooit een derde date. De mannen waren altijd uit op een kus en bij gebrek hieraan, zochten ze wel op een andere manier naar lichamelijk contact. Arm om haar schouders, haar haren of armen of rug strelen, een kus op haar wang… Nu ze bereid was haar eigen regel uit het raam te gooien – ook al was hier nog niet eens sprake van een date – trof ze een man met wie ze een bepaalde connectie had, maar die geen enkele poging deed tot toenadering. Het leven zat soms raar in elkaar. Riep zij het over zich af? Had het te maken met het grijpen van die kansen waar Luc het zojuist over had? Maar was dit wel een kans die ze moest grijpen? Of was het juist beter deze te negeren? Waarom iets breken wat nog heel was? Nu kon ze nog de schijn ophouden en haar hart beschermen.


    Met een zucht wendde ze zich van Luc af. Was het te laat om nog een andere wens te doen?
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    Na de mooie momenten die ze samen met Luc had beleefd, hoopte ze hem vaker te zien. Ze miste hier wel wat menselijk contact en Lucs nabijheid verwarmde haar meer dan de zon kon doen, maar het leek erop dat hij hier juist niet op zat te wachten. In de dagen na het sterrenkijken in zijn tuin, zag ze hem slechts bij hoge uitzondering als ze een kleine wandeling maakte in de omgeving van haar huis en hij toevallig langsreed in zijn auto. Hij groette op die momenten niet eens. Ze durfde niet met zekerheid te zeggen of hij haar niet had gezien of haar met opzet negeerde.


    Ze keek naar buiten. Wat een stof zat er op de ramen. Die moest ze nodig lappen. Meteen maar doen: in de ochtend was het buiten nog aangenaam fris. Met haar emmer sop liep ze naar de voorkant van het huis. Ideaal, die kleine ramen. Ze zou er zo mee klaar zijn. Ze was net bij de keuken begonnen, toen ze een geluid achter zich hoorde. Wat was dat? Ze keek om zich heen, maar kon niets ontdekken. Het leek op het piepen van een dier. Ze liet de spons in haar emmer vallen en liep een stukje de straat op. Waar kwam dat geluid vandaan? Het was geen gepiep, hoorde ze nu. Het leek alsof er ergens een kat mauwde. Met haar oren gespitst liep ze een stukje verder, hopend dat het geluid haar zou leiden. Daar hoorde ze het weer. Ze keek bij een boom omhoog. In de top zat een rode kat, die haar aankeek en nogmaals klaaglijk mauwde.


    ‘O, zit jij daar!’ riep ze naar de kat. ‘Kom maar.’ Het leek erop dat de kat luisterde en hij liep van de tak aan de ene kant van de boom naar de andere kant, maar staarde toen verontwaardigd naar de auto die langzaam langs kwam rijden. Cleo keek over haar schouder. Het was Luc. Deze keer stak hij een hand op bij wijze van groet. Hij was er dus niet op uit om haar te negeren. Hij gaf gas en verdween om de bocht.


    Cleo richtte haar aandacht weer op de kat in de boom. ‘Kom je er niet uit?’ De kat keek haar aan, maar zei niets terug. ‘Oké. Dan niet.’ Ze liep weer terug naar haar huis, maar toen begon de kat weer luid te protesteren. Ze draaide zich om. ‘Wil je niet dat ik wegga?’ Hij durfde waarschijnlijk niet naar beneden te gaan. Ze probeerde hem te lokken met ritselende takjes, maar het mocht niet baten. Ze haalde ten slotte een stukje vlees uit haar koelkast in de hoop dat dit de kat over zijn angst zou helpen, maar de kat liet zich niet lokken.


    Enige tijd later hoorde ze weer een auto aan komen rijden en achter zich stilhouden. Zonder om te kijken, wist ze dat het Luc was. Blijkbaar had hij een boodschap gedaan in het dorp.


    Een portier ging open en dicht.


    ‘Wat sta je daar te doen? Ik zag je een halfuur geleden hier ook al zo staan.’


    Cleo keek over haar schouder en zag Luc nonchalant tegen zijn auto geleund. Zijn zonnebril had hij op zijn hoofd geschoven en de geamuseerde blik in zijn ogen deed haar hart even overslaan. Ze negeerde het gevoel en knikte naar de top van de boom.


    ‘Er zit een kat in de boom. Ik probeer hem eruit te lokken met vlees, maar hij zit daar alleen maar te piepen.’


    Hij wierp een blik omhoog, in de richting waar ze wees. ‘Ik denk dat hij niet naar beneden durft. Je zult hem moeten halen.’


    ‘Halen?’ Ze keek omhoog. Zou ze helemaal naar boven kunnen klimmen? Het was best hoog.


    ‘Of durf je niet?’


    Hoorde ze een plagende klank in zijn stem? ‘Natuurlijk durf ik wel.’ Ze greep al naar de eerste takken, maar hoorde hem toen overdreven zuchten.


    ‘Wat?’


    ‘Niet zo. Met een ladder.’


    Ze kleurde. Uiteraard. Wat stom. Natuurlijk zou het beter gaan met een ladder. Luc liep al weg, ongetwijfeld om een ladder te halen. Dat ze daar zelf niet aan had gedacht. Zijn aanwezigheid bracht haar gewoon te veel in verwarring. ‘Er staat er eentje in jouw schuur,’ riep ze hem na, ‘maar daar kun je niet makkelijk bij.’ Die ladder stond achter een hoop troep, dus daar zou hij voorlopig wel bezig zijn.


    ‘Die spullen zijn niet van mij,’ riep hij terug. ‘Ik heb ook een ladder in de garage.’


    O. Oké. Hij was dus niet zo lang bezig. Ze keek weer naar boven. ‘Kom nou, poes.’ Fanatiek bewoog ze het stukje vlees in haar hand, in de hoop dat de geur ervan de kat zou bereiken. ‘Het zou zo leuk zijn als je nu naar beneden kwam. Je krijgt dan nog wat extra vlees van mij. Of vis. Lust je vis uit blik? Verse vis heb ik niet. Maar je moet wel snel zijn.’


    ‘Zit jij deals te sluiten met die kat?’


    Ze keek om, verbaasd hem nu alweer te zien. Uiteraard met een ladder. Ze grijnsde. ‘Het was leuk geweest.’


    ‘Hmm.’ Hij zette de ladder tegen de boom en schoof deze uit naar boven. ‘Hou goed vast,’ commandeerde hij. Haastig deed ze wat hij van haar had gevraagd. Nou ja, vragen was er eigenlijk niet bij geweest, maar daar zou ze hem maar niet op wijzen. Hij deed dit tenslotte om haar te helpen. Of de kat. Welke van de twee was haar niet duidelijk.


    Ze keek omhoog. Zou ze de ladder wel kunnen houden? ‘Durf je dit wel? Wat als ik niet sterk genoeg ben?’


    ‘Dat komt wel goed.’ Luc stapte de ladder op en was binnen een paar tellen bovenaan. ‘Ai! Volgens mij wil die stomme kat niet gered worden.’


    ‘Hij is gewoon bang,’ riep Cleo terug. Haar knokkels zagen helemaal wit, zo stevig klemde ze haar handen om de ladder. Ze hoorde Luc op kalmerende toon praten tegen de kat en onwillekeurig moest ze glimlachen.


    ‘Ik heb hem.’


    Dat was te horen. Er klonk een hoop geblaas boven haar hoofd. Hopelijk zou de kat niet uithalen naar zijn redder. Ze begon zich bijna schuldig te voelen over de wonden die hij zou kunnen oplopen.


    Luc stapte de ladder af. ‘Hier is een ondankbare kat.’ Hij zette het dier op de grond, waarop het gelijk wegholde. Hij liet zijn handen zien. Er waren een paar flinke krassen zichtbaar.


    ‘O sorry!’ Nu voelde ze zich echt schuldig.


    Luc tikte even tegen haar wang. ‘Ik zou niet merken dat je er was?’


    ‘Dat geldt allang niet meer en je had je er niet mee hoeven bemoeien.’


    ‘En jou hier weken laten staan? Nee, dat zou ik niet over mijn hart kunnen verkrijgen.’ Ze keek naar hem op en zag een lach in zijn ogen. Voor ze iets kon zeggen, draaide hij zich alweer om en liep naar zijn auto. ‘Ik zie je vast nog weleens,’ riep hij, en hij stapte in en reed de laatste meters naar zijn huis.


    Cleo keek of ze de kat nog ergens zag, maar ook die had haar in de steek gelaten.


    


    Ze stond in de keuken groenten te snijden voor de salade voor haar avondmaaltijd toen de telefoon ging. Het was haar buurman.


    ‘Goedemiddag Luc, ga jij míj nu lastigvallen?’


    Even was het stil aan de andere kant van de lijn, maar zonder op haar grapje in te gaan, zei hij: ‘Je auto is klaar. We kunnen zo die kant op om hem te halen.’


    ‘O, dat is toch nog sneller dan ik had verwacht. Heb jij het niet te druk?’


    ‘Ik heb het wel druk, maar dit moet ook afgehandeld worden. Dan kun jij weer gaan en staan waar je wilt.’


    Cleo fronste. Verbeeldde ze het zich of was hij kortaf? ‘Oké. Zal ik naar je toe komen?’


    ‘Ik rijd zo voor.’ Hij verbrak de verbinding en Cleo staarde naar haar telefoon. Hij was echt kortaf. Snel dronk ze haar koffie en ze sprong overeind. Waar waren haar slippers? Ze keek om zich heen. Ah, daar waren ze. In de hal. Gauw schoot ze erin en stopte ze haar telefoon in haar tas. Op dat moment reed Luc voor en stapte hij uit. Snel liep ze naar hem toe en zoals ze van hem gewend was, hield hij het portier voor haar open. Altijd galant. Hoe zijn humeur ook was. Ze probeerde zijn blik te vangen en hij glimlachte aarzelend.


    Ze wierp hem een onderzoekende blik toe. ‘Gaat het?’ Op dat moment ging haar telefoon. Het was Sophie. Onder werktijd? ‘Sorry.’ Terwijl ze instapte, gebaarde ze naar haar telefoon. Dit telefoontje moest ze even aannemen.


    Hij haalde zijn schouders op, zette zijn zonnebril op en stapte in zodra zij zat.


    ‘Wat hoor ik nu?’ begon Sophie.


    Cleo keek weg van de knappe man naast haar. Waar doelde Sophie nu op? ‘O, dat!’ Haar antwoord op die opmerking van haar zus op Facebook natuurlijk. Dat was ze helemaal vergeten. ‘Dat was een grapje.’


    Even was het stil aan de andere kant van de lijn. ‘Een grapje? Weet je het zeker?’


    ‘Ja, echt. Maar Soph, zal ik…’


    ‘Nu snap ik er niets meer van. Mijn tante heeft het in geuren en kleuren zitten vertellen. Nou ja, niet helemaal op die manier, maar ik kreeg niet de indruk dat ze een grap maakte.’


    ‘Jouw tante? Die heb ik niet eens op mijn Facebook,’ zei Cleo.


    ‘Facebook? Wat heeft Facebook ermee te maken? Je had haar gebeld.’


    ‘Ooooooh!’ Er begon Cleo iets te dagen. ‘Dat!’ Sophie had het over het ongeluk. Shit.


    ‘Ja, dat! Waarom heb je mij niet gebeld?’ Ze hoorde de verontwaardiging in de stem van haar vriendin. ‘Mijn tante appte vandaag met het nieuws. Dat had ze eerder moeten doen, maar waarschijnlijk dacht ze dat ik het al wist.’ Sophie zuchtte luid hoorbaar. ‘Daarom bel ik. Gaat het echt goed met je?’


    ‘Ja, ik ben niet gewond.’


    ‘Maar je moest naar het ziekenhuis!’ Cleo hield de telefoon een stukje bij haar oor vandaan en trok een gezicht. Als Sophie verontwaardigd was, was dat goed te horen aan het volume van haar stem.


    ‘Dat was standaardprocedure. Geloof me. Ik ben springlevend.’


    ‘Jij bagatelliseert altijd alles.’


    ‘Ik bagatelliseer niet alles.’


    Ze hoorde Luc ineens grinniken en keek hem verontwaardigd aan. ‘Echt niet.’


    ‘En wat was nu de grap dan?’ onderbrak Sophie het onderonsje met Luc.


    ‘Heb je niets gezien op Facebook?’


    ‘Nee, ben al een paar dagen niet op Facebook geweest. Vertel.’


    Cleo wierp een blik op haar buurman, die nog steeds zat te grijnzen. Ze voelde zich warm worden. Het was misschien beter als ze dat aan Sophie uitlegde waar Luc niet bij was. Straks vatte hij het verkeerd op. ‘Lees dat eerst maar, dan bel ik je vanavond wel. Ik ben nu onderweg naar de garage.’


    ‘Dat is goed. Ik mag nu eigenlijk niet bellen, maar dit kon niet wachten. Vond ík tenminste.’ Dat laatste klonk een beetje gepikeerd.


    ‘Het spijt me, Soph. Het stelde echt niets voor. Anders had ik je wel gebeld.’


    ‘Ik wil vanavond wel alle details horen. Dan pas vergeef ik het je.’


    Ze beëindigden lachend het gesprek.


    ‘Dus je had je vriendin niet verteld dat je een ongeluk had gehad?’


    ‘Nee. Ik vond het niet nodig, maar ik had er niet bij stilgestaan dat haar tante erover zou beginnen.’


    ‘“Je vais bien, tout va bien?”’ zei hij met een plagerige glimlach om zijn lippen.


    ‘Ik ga er niet op in.’ Ze glimlachte ondanks zichzelf en wendde snel haar hoofd af om naar buiten te kijken.


    


    Hij had het geprobeerd. Hij zou zich niet laten inpakken door die lieve glimlach van haar en hij zou zo neutraal mogelijk blijven. Zo moeilijk moest het niet zijn om de zichzelf opgelegde afstand tussen hen van de afgelopen dagen te handhaven. Sinds dat gesprek met haar over Pascal en de afstand tussen Londen en Montpellier lag hij met zichzelf overhoop. Natuurlijk ging dat gesprek niet over Pascal, maar over hemzelf. Hij had zich altijd voorgenomen om niet net als zijn vader voor een Engelse te vallen. Maar op de een of andere manier was deze Engelse in zijn leven geduikeld en was ze bijna niet meer weg te denken. Nu begon hij aan zijn eigen vooringenomen ideeën over langeafstandsrelaties te twijfelen. Waarom was ze ook zo leuk? Iedere keer nam hij zich voor om zich niet te laten inpakken door haar spontaniteit, door haar sprankelende ogen, door die glimlach, maar iedere keer ging hij weer voor de bijl. En hoe vaak kwam het nog voor dat hij iemand ontmoette die hij leuk vond en die niet wist wie hij was? Waarom zou hij zichzelf dan nog zo’n regel opleggen? Waarom kon hij er niet ontspannen mee omgaan en eerst eens kijken hoe het liep? Maar nee. Hij kwam op het geweldige idee om afstand te bewaren. Hoeveel tellen had ze nodig om hem daarvan af te brengen? Een blik en twee woordjes waarin ze vroeg hoe het met hem ging. Dat was alles. Niet te geloven.


    Bij de garage gekomen waar haar auto stond, hield hij halt langs de weg. Voor hij haar portier kon openen, was zij er alweer uit gesprongen. Hij had het bijna kunnen voorspellen en inwendig moest hij erom lachen.


    ‘Luc!’ Opeens werd er aan de overkant van de straat gegild en gezwaaid. Het waren fans en ze kwamen snel dichterbij. Enerzijds was hij dankbaar voor het feit dat hij nog fans had, anderzijds baalde hij dat dit moest gebeuren waar Cleo bij was. Als ze maar geen vragen ging stellen. ‘Ga jij maar vast naar binnen. Ik kom je zo achterna,’ zei hij tegen haar.


    Hij zag haar vragende blik. ‘Ik wil hen even privé spreken.’ Geweldig, Luc. Hij kon zichzelf wel een dreun verkopen. Dat was niet bepaald een charmante manier om haar weg te werken. Had hij echt niets beters kunnen verzinnen? Het was niet meer terug te draaien. Maar goed, het was voor het goede doel. Straks zou hij het goedmaken.


    Cleo verdween net op tijd uit het zicht toen de twee fans hem bereikten. ‘Mogen we een handtekening?’ De ene vrouw drukte hem een boek in handen. ‘Doe maar voorin.’ Luc zette gauw een krabbel voor in het boek, waarna de andere vrouw hem met een verontschuldigende blik een boodschappenbriefje in handen drukte. ‘Ik heb niets anders bij me. We hebben al kaartjes voor de tournee. Je nieuwste album is geweldig!’


    Luc zette nog een krabbel en glimlachte beleefd. Hij had weleens op vreemdere plekken een handtekening moeten zetten. Zo’n boodschappenbriefje was nog erg beschaafd.


    ‘Superinterview in de Paris Match afgelopen zondag!’


    ‘Blij om dat te horen, dames.’


    ‘Mogen we nog een foto?’


    Hij wierp een blik over zijn schouder. Cleo was nergens te zien, dus knikte hij. De vrouwen gingen aan weerszijden van hem staan, haakten hun armen door die van hem en maakten elk een foto met hun telefoon. ‘Merci, Luc!’


    De vrouwen liepen weg, gebogen over hun telefoons om het resultaat te bekijken, en Luc liep de garage in, waar hij Cleo aan de balie trof. In gebrekkig Engels en met behulp van pen en papier werd haar uitgelegd wat er aan de auto was gedaan. Om het gesprek niet te verstoren en geen ongewenste aandacht op zich te laten vestigen, haalde hij zijn telefoon tevoorschijn en scrolde door wat nieuwssites. Hij zat er niet op te wachten dat de monteur hem ook nog zou herkennen.


    


    Vanuit haar ooghoek had Cleo Luc binnen zien komen. Het gesprek met die vrouwen buiten had niet lang geduurd. Nu hield hij zich afzijdig en leek alleen maar aandacht te hebben voor zijn telefoon. Maar iedere keer als de monteur iets zei wat ze niet begreep, vertaalde Luc het direct in het Engels. Hij was blijkbaar niet zo heel erg verdiept in zijn telefoon. Af en toe begon ze te denken dat hij mensenschuw was.


    Zodra Cleo de sleutels in handen had, liepen ze naar de binnenplaats, waar haar auto al klaarstond. ‘Waren dat vriendinnen van je?’


    Luc keek haar lichtelijk verward aan. ‘Ja, zoiets.’ Hij knikte langs haar heen. Meer wilde hij er blijkbaar niet over kwijt. Ze begon er al aan te wennen. O, daar was haar auto.


    ‘Tevreden?’ vroeg Luc.


    Cleo knikte. Ze was blij de auto weer terug te hebben.


    ‘Ik ga naar mijn auto. Rijd je achter mij aan?’


    ‘Yep.’

  


  
    HOOFDSTUK 15


    


    


    Luc had zich opnieuw teruggetrokken in zijn grot, maar ze kende hem nu goed genoeg om te weten dat hij haar niet zomaar zou wegsturen. ‘Kom verder. De deur is open!’ riep hij. Ze liep naar binnen en trof hem achter zijn laptop in de keuken.


    ‘Wat is er gebeurd?’ vroeg hij haar.


    ‘Hoezo?’


    ‘Ik heb de afgelopen dagen nauwelijks gemerkt dat je er bent.’ Ze besloot zijn plagerige opmerking te negeren.


    ‘Ik kom je redden,’ verklaarde ze.


    ‘Waarvan?’


    ‘Van jezelf.’ Cleo schoof tegenover hem aan tafel en keek hem met een brede glimlach aan.


    ‘Goed. Ik hap. Wat voor plan heb je nu weer?’


    ‘Ik heb zin om uit te gaan. En jij gaat mee.’


    Hij leunde achterover en vouwde zijn armen over elkaar. ‘Je vraagt mij op een date?’


    ‘Nee joh. Daar doe ik niet aan.’ Cleo rolde met haar ogen. Wat dat betrof, kon hij gerust zijn. ‘Gewoon op stap, als vrienden.’


    ‘Wat had je in gedachten?’


    ‘Dansen in Montpellier.’


    ‘Ik dans niet.’


    ‘Ook niet om mij een plezier te doen?’


    ‘Nope.’


    ‘Ik hou van muziek waarop ik kan dansen. Weet je wat? Dan zet ik jou aan de bar, met je Perrier, en laat je mij dansen. En als ik uitgeput ben en genoeg gedronken heb, gaan we weer naar huis.’


    Een wenkbrauw was omhooggegaan terwijl ze haar plan uiteenzette. Zodra ze uitgesproken was leunde hij langzaam naar voren, tot zijn neus de hare bijna raakte. ‘Wat een fantastisch plan,’ fluisterde hij.


    Ze ging iets naar achteren en keek hem verbaasd aan. ‘Echt?’


    Hij leunde weer achterover. ‘Nee.’ Ze zag een onverwachte twinkeling in zijn ogen en ze voelde haar schouders ontspannen. Onbewust was ze toch nerveus geweest hoe hij op haar uitdagende voorstel zou reageren.


    ‘Nog andere ideeën?’ informeerde hij kalm.


    ‘Als je me even laat nadenken, dan verzin ik wel wat.’


    ‘Daar was ik al bang voor.’


    Hun blikken haakten zich in elkaar. Een intense gloed smeulde in zijn diepblauwe ogen, wat haar zo overrompelde dat ze moeite had om zich te concentreren op het gesprek. Wat gebeurde hier? Verbeeldde ze het zich? Waar hadden ze het over?


    ‘Oké… Een plan…’ Ze verbrak het oogcontact in de hoop weer met beide voeten op de aarde te belanden en keek naar buiten. Pfff. Ze had het ineens warm. ‘Een plan… Welk deel van mijn plan staat je niet aan?’


    ‘Alles.’


    Ze wierp weer een voorzichtige blik op zijn gezicht. Hij had zijn ogen half dichtgeknepen, maar ze meende daar nog steeds iets plagerigs in te zien. Hield hij haar voor de gek?


    Hij legde zijn handen rustig voor zich op tafel. ‘Oké. Ik heb een ander voorstel.’


    


    ‘Weet je zeker dat het kan?’ Gisteren had ze hem gesproken en nu stond hij voor haar deur om haar een berichtje te laten lezen op zijn telefoon. Ze las het nogmaals. Het was wel in het Frans, maar dit kon ze begrijpen. Vragend keek ze Luc aan.


    ‘Heel zeker.’


    ‘Je hebt wel gezegd dat het om mij gaat?’


    ‘Absoluut.’


    ‘Spreken ze ook Engels?’


    ‘Een beetje. Maar om te dansen hoef je geen Frans te spreken. En als je genoeg drinkt, kan dat je ook niets meer schelen.’


    Cleo schoot in de lach en gaf hem zijn telefoon terug. ‘En jij gaat ook mee?’


    ‘Daar ben ik nog niet over uit.’


    ‘Ah, toe!’ Bijna smekend keek ze hem aan. ‘Het is jouw familie en jij kunt de afleiding goed gebruiken. Weet je nog?’


    ‘Afleiding?’


    ‘Daar had je het laatst over. Van je werk. Je zit daar maar opgesloten in je huis. Het is goed als je er af en toe uit gaat. Alleen maar werken is niet gezond.’


    ‘Je hebt een punt.’


    ‘Je lijkt niet overtuigd.’


    ‘Je kent me te goed.’


    Terwijl hij zijn telefoon opborg, keek hij haar aan met een warme gloed in zijn ogen. Langzaam krulden zijn lippen zich in een glimlach. Automatisch glimlachte ze terug, maar haar gedachten waren bij zijn laatste opmerking. Kende ze hem te goed?


    ‘Waar komt die peinzende blik ineens vandaan?’ vroeg hij.


    ‘Ik zat me net te bedenken dat ik juist zo weinig van je weet.’


    ‘Is dat zo?’


    ‘Ja, je bent best mysterieus.’


    ‘Mysterieus nog wel. Nee, hoor. Dat valt wel mee. Wat wil je weten?’


    ‘Alles!’


    Hij schoot in de lach. ‘Eén vraag.’


    ‘Eén vraag maar?’ Ze beet op haar onderlip. Wat wilde ze nu het allerliefst weten? Ze wist het eigenlijk wel. Was het te brutaal om te vragen… Ach, hij zou zelf wel aangeven of hij erop in wilde gaan. ‘Heb je een vriendin?’


    ‘Nee.’


    ‘Getrouwd?’


    ‘Dat is een tweede vraag.’ Met een geamuseerde blik in zijn ogen keek hij haar aan.


    ‘Dat is flauw,’ protesteerde ze met een pruillip.


    Hij grijnsde.


    ‘Ik had het net anders moeten formuleren.’ Zo makkelijk zou hij er niet van afkomen. ‘Mag ik mijn vraag ook deleten en een nieuwe poging doen?’


    Opnieuw schoot Luc in de lach. ‘Wat zou je dan vragen?’


    ‘Of je vrijgezel bent.’


    ‘Nou vooruit, omdat ik in een goede bui ben. Ja, ik ben vrijgezel.’


    ‘Echt?’


    ‘Hoor ik nu een nieuwe vraag?’


    Ze stak haar tong naar hem uit, maar kon het lichte gevoel in haar hoofd niet negeren. ‘Dus… dat feest. Wil je ze laten weten dat ik graag kom?’


    


    Amélie, een Française met kort, donker haar, kwam haar ophalen op het afgesproken tijdstip. Cleo had het portier van de auto nauwelijks gesloten, of Amélie reed al weg. In de zijspiegel zag Cleo zelfs een enorme stofwolk achter hen verschijnen.


    ‘Hi!’ zei Amélie in het Engels. ‘Geweldig dat je komt. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom. Leuke oorbellen.’


    ‘Dank je wel.’ Verrast voelde ze aan haar eigen creatie. Zo’n compliment voelde erg goed. ‘Leuk dat ik mocht komen. Jij bent een nichtje van Luc?’


    ‘Ja. Ik ben de jongste dochter van de broer van zijn vader. Ik zal je straks voorstellen aan de rest, maar doe geen moeite om alles te onthouden. Niemand doet dat. We weten zelf nog maar net wie bij wie hoort!’ Amélie giechelde en Cleo glimlachte. Ze mocht Amélie nu al.


    ‘Dus… jij bent Lucs buurvrouw. Of zijn jullie meer dan dat?’ Ze wiebelde suggestief met haar wenkbrauwen.


    ‘Nee! Ik weet niet eens of hij vanavond komt.’


    ‘O, hij komt echt wel.’


    Verbaasd keek Cleo opzij. ‘Weet je dat zeker?’


    ‘Bij Luc kosten die dingen…’ Amélie leek te zoeken naar het juiste woord. ‘… tijd. Maar hij komt altijd.’


    ‘Jouw hele familie is er?’


    ‘Mijn twee zussen, mijn broer, nichten, neven, aanhang, vrienden…’ Amélie zwaaide met haar hand om aan te geven dat de lijst nog wel langer was.


    ‘En Pascal zeker?’


    ‘O, je kent Pascal? Ja, hij komt ook. Hij zal sowieso willen checken of we niets kapot hebben gemaakt.’ Ze lachte. ‘Dat restaurant is zijn baby. En hij zal vannacht de boel ook zelf willen afsluiten.’


    Op dat moment kwam het restaurant van Pascal in zicht. In het donker zag het er heel anders uit dan overdag. Er waren bij de ingang lantaarntjes opgehangen waardoor het er feestelijk uitzag.


    Even abrupt als ze was weggereden, stopte Amélie op de parkeerplaats, waar nog veel meer auto’s stonden. ‘Ik weet nog niet hoe we thuiskomen. Straks maar even kijken wie kan rijden.’


    Ze stapten uit en het geluid van muziek kwam hen al tegemoet. ‘Welkom,’ zei Amélie, terwijl ze de deur van het restaurant opende. ‘Amuse-toi bien!’


    Binnen zat de sfeer er al goed in. Er werd haar een cocktail in handen gedrukt door Cathérine, een andere nicht van Luc, en terwijl ze werd voorgesteld aan een aantal familieleden, nam ze een voorzichtig slokje. Gevaarlijk zoet! Verrukkelijk! Ze wilde handen schudden, maar ze kwam er al gauw achter dat ze daar niet aan deden. In plaats daarvan werd ze begroet met drie kussen op haar wangen. Ze deed op een gegeven moment niet meer de moeite om de namen en hun relatie met Luc of Amélie te onthouden. Er waren ook mensen die Amélie niet eens kende. Meestal waren dat vrienden van vrienden, dus Cleo voelde zich zeker geen vreemde eend in de bijt. Een deel van het restaurant was vrijgemaakt voor een dansvloer, waar enkele stellen al stonden te bewegen op de muziek. Er zaten groepjes om de tafels heen en een aantal mensen stond aan de bar te praten en te drinken. Iedereen was hartelijk en de een na de ander sprak Cleo aan, zodat ze zich geen moment alleen of opgelaten voelde. Ze wilden allemaal weten wat ze in Frankrijk deed, hoe het land haar beviel en waar ze Luc van kende. Na een poosje werd ze de dansvloer op gesleurd door Valérie, die zelf geen woord Engels sprak, maar wel had aangegeven dat ze het graag wilde leren. Of ze familie was van Luc, was haar niet duidelijk.


    Het voelde heerlijk om op een plek te zijn waar niemand haar kende, waar ze gewoon zichzelf kon zijn. De cocktail gaf haar net het zetje dat ze nodig had om zich te laten gaan. ‘Woehoe!’ Ze gooide haar armen in de lucht en draaide met haar heupen. Heerlijk, die muziek. De meeste nummers kende ze niet, maar het maakte niet uit. Ze kon eindelijk helemaal los.


    Na een hele tijd lekker dansen werd er een langzaam nummer ingezet en haar haren uit haar gezicht blazend, verliet Cleo de dansvloer om een drankje te halen. Opeens kreeg ze het gevoel dat er iemand naar haar keek. Ze keek om. Daar stond hij. Vanwege de schaduw waarin hij stond, kon ze zijn ogen niet zien, maar ze wist dat hij naar haar keek. Luc. Een opwindend gevoel doorstroomde haar. Hij was toch gekomen. Hij kwam langzaam in beweging. Waarom hamerde haar hart zo?


    ‘Salut,’ zei hij, toen hij vlak voor haar stond.


    ‘Hi.’


    Zonder verder iets te zeggen, stak hij zijn hand naar haar uit. Als vanzelf legde ze de hare erin. Een schok ging door haar heen. Ze keek naar hem op. Een intense schittering smeulde in zijn blik. Ze slikte moeizaam. Pas toen merkte ze dat hij haar naar de dansvloer leidde. Vragend keek ze hem aan.


    ‘Ik dacht dat je niet danste.’


    ‘Heb ik dat gezegd?’ Een trage glimlach verscheen om zijn lippen. Hij pakte haar hand en legde deze op zijn schouder. O, als hij nu maar niet voelde hoe haar hart als een razende tekeerging.


    ‘Ik ben bezweet.’ Haar eigen protest klonk haar te zwak in de oren. Luc trok haar dichter naar zich toe en begon te bewegen op de maat van de muziek.


    ‘Ontspan.’


    Makkelijker gezegd dan gedaan. Aan de ene kant wilde ze niets liever dan dat en genieten van het moment, maar ze wist ook dat ze haar hoofd erbij moest houden, hoe moeilijk ook. De gedachte aan Spencer zou helpen haar weer met beide benen op de grond te zetten. Hij was ook aantrekkelijk geweest. Hoewel alleen van een afstand. En dat had het moeten blijven. Een afstand. Maar aangemoedigd door collega’s en het kleine beetje hoop dat ze vanbinnen had gevoeld, waren haar voornemens gaan wankelen. Ze had het kunnen weten. Ze was niet echt interessant. Zeker niet voor hem. En het was niet meer dan een weddenschap geweest. Iedereen wist ervan. Iedereen. En zij was er met open ogen ingestonken. Eigen schuld, dikke…


    Luc leunde iets naar achteren. Hij zocht haar ogen. ‘Wat is er?’


    Ze schudde haar hoofd. Aan Spencer denken was uiteindelijk niet echt slim. Ze wilde hem juist vergeten. En die vernedering. Waarom rakelde ze dat nu op? Het was jaren geleden nota bene.


    ‘Wil je liever stoppen?’


    Ze schudde opnieuw haar hoofd en probeerde zichzelf bij elkaar te rapen. Dansen was geen probleem. Luc was Spencer niet. En hij wilde niets met haar.


    ‘Weet je het zeker?’ In zijn ogen zag ze een zweem van bezorgdheid. Hij leek niet overtuigd. Logisch. ‘Of dans ik zo beroerd?’


    Dankbaar voor de strohalm die hij haar met een grap toewierp, schoot Cleo in de lach. ‘Je danst prima. Nu niet meer praten, maar dansen.’


    Hij trok haar weer dichter naar zich toe, zijn blik nog steeds in de hare geboord. Het verwarde haar. Waarom keek hij alsof hij haar nu voor het eerst zag? Zo intens! Ze voelde zijn handen, zijn lichaam, en haar hart leek overuren te maken. Haar keel werd droog en ze slikte moeizaam. Een klein glimlachje speelde om zijn lippen en ze kon haar ogen niet van hem afwenden. Het was alsof hij haar hypnotiseerde. Danste hij met iedereen op deze manier? Beetje bij beetje vergat ze zichzelf en kroop dichter tegen hem aan. Ze drukte haar neus in zijn hals en ademde zijn geur in. Kruidig, mannelijk. Ze sloot haar ogen en ging helemaal in hem op. Plotseling voelde ze Lucs lippen op haar hoofd en ze voelde hoe ze langzaam afgleden naar haar slaap en over haar wang streelden. Haar knieën begonnen te knikken en ze moest zich aan Luc vastgrijpen voor steun. Ze wist niet wat haar overkwam. Gebeurde dit echt? Ze hoorde niets meer. Geen muziek. Geen gelach. Geen gepraat. Alleen nog het bonzen van haar hart in haar oren en het gevoel van Lucs lippen op haar huid drongen door. Als vanzelf draaide ze haar gezicht naar hem toe, maar ineens klonk daar het geluid van een elektrische gitaar. Ze schrokken er allebei van en deden een stap achteruit. Bijna had ze hem gekust. Bijna. Ware het niet dat iemand voor deze spectaculaire overgang tussen de nummers had gezorgd. Het tempo van de muziek werd opgevoerd en de dansvloer werd belaagd door danslustige familieleden van Luc. Cleo hapte naar adem. Wow. Wat was hier net gebeurd?
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    Cleo gebaarde naar de bar. ‘Ik heb gigantische dorst.’ Ze had vooral tijd nodig om weer met beide voeten op de aarde te belanden. En af te koelen. Ze had het gevoel in brand te staan op de plekken waar ze hem tegen haar lichaam had gevoeld. Ze drukte haar hand tegen haar wang. Het was alsof ze daar nog steeds de lippen van Luc voelde. Een bijna-kus…


    ‘Wat kan ik voor je halen?’ Zijn stem bracht haar weer naar het hier en nu. Wat wilde ze drinken?


    ‘Eh… Een glas water graag.’


    Luc keek haar aan alsof hij haar niet goed had gehoord. ‘Water?’


    ‘Ja, ik drink altijd voor een glas alcohol een glas water. Anders word ik te snel dronken.’ En dat was het laatste waar ze nu op zat te wachten. Ze moest haar hoofd erbij houden. Zoveel mogelijk tenminste.


    ‘Ik had nooit achter jou gezocht dat je ook verstandig kunt zijn.’ Daar verscheen dat kuiltje weer in zijn wang. Alsof alles nu werd ingezet om haar te doen zwichten. Snel keek ze een andere kant op, maar vanuit haar ooghoeken zag ze Luc naar de bar lopen. Ze blies haar eigen gezicht koelte toe. Wauw. Hij was te aantrekkelijk. Zulke mannen moesten ze niet vrij laten rondlopen. Veel te gevaarlijk.


    ‘Vermaak jij je?’ Vanuit het niets was Amélie weer op komen duiken.


    ‘O, absoluut,’ zei Cleo, blij met de afleiding. ‘Doen jullie dit vaker?’


    ‘Twee of drie keer per jaar. Salut, Luc, ça va?’


    Luc was alweer terug met een glas wijn voor zichzelf en een glas water voor haar. Ze begroetten elkaar met drie zoenen. ‘Kan ik ook iets voor jou halen?’


    ‘Non, merci.’ Amélie knipoogde naar Cleo. ‘Zei ik je niet dat hij zou komen?’ En weg huppelde ze alweer.


    Cleo dronk haar glas in één teug leeg. Helaas gaf het niet het gewenste effect. Ze voelde zich nog steeds oververhit. Een neef van Luc, waarvan ze de naam was vergeten, kwam erbij staan en sloeg Luc op de schouders. ‘Ça va, mec?’


    Ze concentreerde zich op die woorden. Alles was beter dan te denken aan… Wat betekende ‘mec’ eigenlijk? Ze had er geen idee van. Zulke dingen moest ze eigenlijk onthouden, om later de betekenis te vragen. Een paar andere jonge mensen kwam bij hen staan en niet veel later liet Cleo zich maar al te graag weer de dansvloer opsleuren door Amélie. Weg bij Luc.


    


    Moe en dorstig van het dansen plofte Cleo aan een tafeltje met Amélie en nog een paar meiden. Opnieuw werd net zo’n cocktail als eerder die avond in haar handen gedrukt. Nippend van haar glas luisterde ze naar het giechel en geroep om haar heen, boven het geluid van de muziek uit. Haar blik werd plotseling getrokken naar de andere kant van de bar. Luc was in een geanimeerd gesprek verwikkeld met een vrouw met een korte zwarte bob. Nu ze beter keek, leek het eerder een heftige discussie. Ze fronste. Waar zou dat over gaan? Op dat moment keek de vrouw in haar richting en een onbehaaglijk gevoel maakte zich van haar meester. Ze herkende het en een koude rilling liep over haar rug. Er werd over haar gepraat. Haar keel kneep dicht en de gelukzaligheid waar ze de hele avond al op dreef, was in één klap verdwenen. Het begon te gonzen in haar hoofd. Waarom had ze gedacht dat alles hier anders was, beter ook? Waarom gebeurde dit? De muren kwamen op haar af. Gezichten vervormden door het waas van tranen. Niet huilen. Niet huilen. Ze slikte en slikte. Ze moest sterk zijn. Haar handen balde ze tot vuisten. Diep inademen, rustig uitblazen. Ze keek nogmaals naar de bron van haar ellendige gevoel. De uitdrukking in de ogen van Lucs gesprekspartner kon ze niet goed plaatsen. Was het medelijden? Afkeuring? De vrouw stootte hem aan en nu keek Luc ook. Luc. Haar hart kneep zich pijnlijk samen en snel wendde ze haar blik van hem af. Hij mocht niet weten hoeveel verdriet ze had, hoe verraden ze zich voelde. Uit haar ooghoeken zag ze hem niet veel later het restaurant uit benen.


    


    In de frisse avondlucht haalde Luc diep adem. Hij had even tijd nodig om de discussie met Laure te verwerken. Hoe was het mogelijk dat zij dingen had gezien, die hij voor zichzelf niet eens duidelijk had?


    ‘Je vindt haar leuk, hè?’ Hij had zijn blik afgewend van de dansende Cleo om zijn nichtje aan te kijken. Laure was de jongste dochter van zijn oom Jean-Louis. Als kind had hij menig uurtje met zijn oom doorgebracht in diens kleine muziekstudio. Het was altijd de grap van de familie geweest dat Luc eigenlijk de zoon was van zijn oom, in plaats van zijn eigen vader. Als pianoleraar was het ook Jean-Louis geweest die hem dat muziekinstrument had leren spelen en hem tevens had aangemoedigd ook andere instrumenten op te pakken. Van al zijn neven en nichten was hij het meest close met de kinderen van Jean-Louis.


    ‘Ze vindt jou ook leuk,’ vervolgde Laure onverstoorbaar. ‘Daarom snap ik ook niet waarom ze niet mag weten wie je bent.’


    ‘Misschien vind ik het belangrijker dat ze me eerst leuk vindt zoals ik ben, zonder de franje.’


    ‘Dat heb je al bereikt. Is het dan geen tijd om haar in te lichten? Niets is zo vernietigend voor een relatie als geheimen.’


    ‘Heb ik dat al bereikt? We kennen elkaar nog maar zo kort. Bovendien hebben we geen relatie.’


    Laure had hem aangestaard alsof zijn haar in de brand stond. ‘Wie wil je dat wijsmaken? De vonken spatten eraf. Waarom hou je de boot met haar af?’


    ‘Is dat niet aan mij om te bepalen? Het heeft tijd nodig en ik twijfel of ik het zich verder moet laten ontwikkelen. Ze woont in Londen!’


    ‘En?’


    ‘Je hebt gezien hoe het met mijn ouders is gegaan.’


    ‘Jij bent je ouders niet.’


    Luc zei maar niet hardop dat hij hetzelfde zichzelf al meerdere malen had voorgehouden.


    ‘Geef haar een kans.’


    Ineens stond Cleo niet meer op de dansvloer, maar was ze aan een tafeltje vlakbij komen zitten. Het was Laure die hem erop wees. Hij had haar kant op gekeken, maar de blik in haar ogen kon hij niet plaatsen. Gedesillusioneerd kwam er nog het dichtst bij in de buurt. Gepijnigd ook. Maar waarom? Ze kon niets hebben gehoord wat haar gekwetst zou hebben. Had ze iets verkeerd geïnterpreteerd en dacht ze dat hij iets had met Laure? Dat moest hij dan gauw rechtzetten.


    Hij liep het rumoerige restaurant weer in en zag Cleo aan de bar zitten. De woorden van Laure echoden in zijn hoofd. Geef haar een kans. Ze sloeg net haar cocktail achterover en in plaats van water te drinken, ging ze direct voor een nieuwe cocktail. Was ze meer aangeslagen dan hij had gedacht?


    Hij liep naar haar toe en ging op de barkruk naast haar zitten. ‘Ik dacht dat het nu tijd was voor een glas water.’


    ‘Het is onbeleefd om mensen te bespioneren. Bovendien háát ik dat.’


    Ze was duidelijk niet blij met hem op dit moment. Hij zocht naar een gespreksonderwerp dat niet zo gevoelig lag. ‘Ben je niet aan het dansen?’


    ‘Zoals je ziet.’ Ze nam nog een flinke slok van het roze drankje. Dan maar recht op de man af. Direct de boel ontzenuwen.


    ‘Laure is een van mijn vele nichtjes.’


    ‘Fijn voor Laure.’


    ‘Ik dacht dat je dat wilde weten.’


    ‘Nope.’ Ze nam nog een slok en leek totaal niet onder de indruk van zijn verklaring.


    ‘Laure en ik hadden een meningsverschil.’


    Nu keek ze hem aan. ‘Over mij.’ Haar ogen spuwden vuur en voor hij haar kon antwoorden, ging ze verder: ‘Ik heb genoeg van roddels, weet je dat? Ik ben naar Frankrijk gekomen om weg te zijn van dat geklets achter mijn rug. Ik wil dat niet. Ik wil onzichtbaar zijn. Gewoon mijn leven leiden zonder dat anderen zich ermee bemoeien. Iedereen heeft altijd een mening over mij en mijn hele leven draait al om roddels. Ik. Wil. Dat. Niet. Meer. Is dat soms te veel gevraagd? Bovendien dacht ik dat jij anders was dan Spencer, anders dan alle mannen eigenlijk.’ Meer nog dan van haar woorden schrok hij van de tranen in haar ogen, maar voordat deze over haar wangen konden stromen, had ze haar hoofd al afgewend. ‘Waar is Amélie? Ik wil naar huis.’


    ‘Ik breng je wel thuis.’ Cleo zo aangedaan te zien, deed hem meer pijn dan hij had durven vermoeden. Hoe kon hij haar geruststellen? ‘Eén ding,’ haastte hij zich te zeggen. ‘We roddelden niet. Er is geen negatief woord over jou gezegd. Des te meer over mij.’


    Ze reageerde niet. Ze dronk haar glas in één teug leeg en lichtelijk wankelend stond ze op. ‘Niets aan de hand,’ zei ze tegen zijn uitgestoken hand. ‘En ik vind wel iemand anders die me naar huis brengt.’


    Luc liet zijn uitgestoken hand vallen. Het ene probleem was nog nauwelijks uit de weg of het volgende had zich aangediend. Opmerkingen die ze eerder had gemaakt, vielen nu op zijn plek. Onzichtbaar wilde ze zijn. Hij herinnerde zich het verlangen in haar stem toen ze dat had gezegd die dag waarop hij haar had opgehaald uit het ziekenhuis. Hij wist toen al dat het niet zomaar een opmerking was. Het moest wel diep zitten. Nu wist hij waarom. Voor een deel tenminste. Ze was blijkbaar slachtoffer van vele pesterijen en roddels. Hij liet kreunend zijn gezicht in zijn handen zakken. Het venijn waarmee ze die woorden zojuist had uitgesproken… De frustratie en de pijn… Het was vooral die pijn in haar ogen, die hem meer raakte dan alles. Ze dacht dat er over haar gekletst werd, op een plek waar ze veilig dacht te zijn. Ook al was ieders intentie positief geweest, toch had hij haar gekwetst. Zij geloofde dat ze opnieuw slachtoffer was geworden van roddels. Zijn ontkenning bewees haar natuurlijk niets. Dat begreep hij ook wel. Hoe kon hij dat goedmaken? Hoe kon hij haar overtuigen?


    Daarnaast kwam de aversie tegen roddels en het leven in de schijnwerpers luid en duidelijk bij hem binnen. En hij nog denken dat een langeafstandsrelatie een probleem kon zijn, een probleem waar hij op het punt stond zich overheen te zetten. Hoe wrang. Een kans, had Laure gezegd. Geef haar een kans. Hij grimaste. Had híj nog wel een kans? Of had hij nu het antwoord op al zijn vragen in stereo ontvangen?


    


    Ze had veel te snel gedronken natuurlijk, maar ze weigerde Lucs hulp te accepteren. Als ze zich goed concentreerde, kon ze zonder wankelen naar de dansvloer lopen, waar Amélie zich ongetwijfeld bevond. Die ene opmerking van Luc klonk nog na in haar hoofd. Natuurlijk wilde ze hem geloven, maar het was beter van niet. Ze kon niet op haar eigen gevoel vertrouwen. Ha. Daar zag ze Amélie al. Ze klampte haar aan en stelde voor om een einde aan de avond te maken, maar haar pas gevonden vriendin wilde niets horen over vertrekken. ‘Kom, ik zie dat je niet blij bent, maar dansen is de beste remedie. Vergeet die mannen.’


    Welke mannen bedoelde Amélie eigenlijk? Had ze gezien dat ze ruzie had met Luc? Maar inderdaad, Amélie had gelijk. Luc had haar niet zo moeten raken. Hij mocht dan ongelofelijk knap zijn en goed kunnen dansen en op een bepaalde manier kijken, maar hij was uiteindelijk net als alle anderen. Het deed haar niets. Ze had hem niet nodig. Ze had mannen niet nodig. Ze vermaakte zich prima alleen. Waarom was ze dat vergeten?


    


    Het was in de kleine uurtjes dat de meesten het voor gezien hielden. Cleo was moe en bezweet en ze verlangde naar haar bed. Amélie sloeg haar armen om haar heen. ‘Heb jij je nog een beetje vermaakt?’


    ‘Absoluut. Je had gelijk. Weet je al wie onze chauffeur is?’


    Amélie liet haar los en wierp een blik om zich heen. ‘Ik zal even informeren. Ik denk dat Valérie en Gilles ook wel een lift kunnen gebruiken.’ Cleo keek haar na en kon het niet laten om zich heen te kijken of ze Luc nog ergens zag. Nee. Nergens te zien. Misschien was hij al naar huis.


    Daar kwam Amélie alweer, hand in hand met Valérie. ‘We hebben een chauffeur. Gilles gaat niet met ons mee, maar Olivier wel. Allons-y!’


    De man die Olivier bleek te heten – had ze hem vanavond al gezien? – stond bij de uitgang te wachten. Waarschijnlijk zou hij hen drieën wegbrengen. Cleo stapte achter de anderen aan naar buiten, waar de frisse nachtlucht haar overviel. Even bleef ze staan. Ze had Pascal nog helemaal niet bedankt voor deze avond. Morgen zou ze langs zijn restaurant gaan. Haastig, voor zover haar aangeschoten toestand het toeliet, liep ze naar de parkeerplaats, waar de anderen al stonden te wachten.


    Shit.


    Bij Lucs auto. Was hij de chauffeur? Ze sloeg haar armen om zichzelf heen. Deels tegen de kou, deels tegen het onbestemde gevoel vanbinnen. Amélie was gelukkig al voorin gaan zitten, maar Olivier en Valérie hadden juist de plek achter Luc voor haar vrijgehouden. Luc hield het portier voor haar open, maar ze ontweek zijn blik toen ze snel instapte.


    Een paar tellen later waren ze onderweg. Nu maar hopen dat Luc haar als eerste zou afzetten, maar dat was natuurlijk een domme gedachte, aangezien Luc naast haar woonde. Cleo leunde met haar voorhoofd tegen het koele glas van het raam en liet het geklets en gelach langs zich heen gaan. Ze kon het Frans toch allemaal niet meer volgen. Ze had ook geen idee waar ze op dit moment was. Al die kronkelwegen in het donker waren genoeg om haar oriëntatie te verliezen.


    Valérie stapte als eerste uit. ‘On se reverra?’ vroeg ze nog.


    Niet-begrijpend keek Cleo haar aan.


    ‘Of jullie elkaar nog een keer zullen zien.’ Ze ontmoette de blik van Luc in de achteruitkijkspiegel. Snel wendde ze haar blik weer af. Ze zwaaide naar Valérie. ‘Peut-être,’ zei ze; misschien. Wat kon zij nu beloven? Ze wist niet eens hoe ze Valérie kon bereiken.


    De volgende die werd afgezet was Olivier, kort daarna gevolgd door Amélie. Amélie kwam nog even naar haar toe. Ze opende het portier en omhelsde haar. ‘We moeten echt een keertje afspreken.’


    Cleo knikte, en toen zat ze alleen in de auto. Samen met Luc. Zwijgend reed hij de laatste twintig minuten naar hun huis. Cleo had geen zin in een gesprek en hield haar ogen gesloten.


    Ineens ging haar portier open. Verschrikt keek ze op. Was ze in slaap gevallen? Ze negeerde Lucs hand en stapte zelf uit. Luc volgde haar het paadje op naar haar voordeur. De eeuwige gentleman. Met trillende vingers diepte ze haar sleutel op uit haar tas en ze draaide zich om naar Luc. Hij leek net zo verre van blij te zijn als zij, gezien de frons op zijn voorhoofd en de sombere blik in zijn ogen.


    ‘Het spijt me echt als ik je een ongemakkelijk gevoel heb gegeven. Ik wilde dat ik…’


    ‘Heb het er maar niet meer over,’ zei Cleo snel. Ze wilde er niet over praten en ze wilde vooral niet laten zien hoe ze zich voelde. ‘Ik ben het ook al vergeten.’


    De frons in zijn voorhoofd werd dieper, maar na een korte stilte knikte hij. ‘Red jij je verder?’


    ‘Tuurlijk. Bedankt voor de uitnodiging. Ik heb het erg leuk gehad.’ Ze wachtte tot Luc in het donker was verdwenen en ze zijn auto hoorde wegrijden, de laatste paar meters naar zijn huis. Met een zucht stak ze haar sleutel in het slot en ging ze naar binnen.
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    Met een kreet werd Cleo wakker. Ze schoot overeind, maar liet zich na een paar tellen weer op haar kussen vallen. Haar hart ging nog tekeer en zweet parelde op haar voorhoofd. Het was maar een nachtmerrie. Ze haalde diep adem in de hoop het nare gevoel kwijt te raken. Het was maar een nachtmerrie. Het gelach van kinderen die allemaal met verwrongen gezichten naar haar wezen verdween langzaam naar de achtergrond. Zij achter een raam, haar handen tegen het koele glas gedrukt, roepend om haar vader – die ineens veranderd was in Luc, maar ook dat vervaagde. Het verdriet dat ze voelde in de droom bleef echter langer hangen. Deze nachtmerrie, of een variatie erop, had ze lang niet meer gehad. Het was waarschijnlijk dat gedoe met Luc en het geroddel dat de hele boel weer had doen oprakelen.


    Haar gedachten gleden terug naar lang geleden.


    Het was twee dagen nadat haar vader haar uit de klas had gehaald vanwege de naderende storm en de dag van haar verjaardag. Ze was ziek. Ze had kougevat.


    Haar moeder en Zoe hadden haar ’s ochtends cadeautjes gegeven. Een boek en een kaartje voor een balletvoorstelling. Natuurlijk was ze er blij mee, maar ze had haar blijdschap niet eens durven tonen. Haar moeder was erg stil en zag er niet goed uit. En haar vader was nog steeds niet thuisgekomen sinds ze achter hem aan was gerend in het onweer. Ze durfde haar moeder ook niet te vragen wanneer hij thuis zou komen. Misschien was haar moeder net zo verdrietig als zij. Vandaag zou ze geen feestje vieren voor haar vriendinnen, zoals gewoonlijk. Stel dat haar vader thuis zou komen in een rare bui… Over een paar dagen zou ze met een paar vriendinnen naar een museum gaan. Ze wist niet welk. Haar moeder had dat nog niet verklapt. Daarna zouden ze met elkaar ergens eten.


    De hele dag zat ze nu al op de bank. Bij het raam. Hier kon ze goed in de gaten houden of haar vader eraan kwam. Natuurlijk zou hij komen. Het was immers haar verjaardag? Hij was waarschijnlijk een mooi cadeau voor haar aan het uitkiezen. En hier in het dorp waren geen leuke speelgoedzaken. Daar moest hij verder weg voor gaan. Misschien was hij nu in Londen. Daar waren veel speelgoedwinkels. Ook een heel grote, Hamleys. Daar was ze een keer met haar oma geweest.


    Ze trok de deken waar ze de hele dag al onder zat dichter om zich heen, maar ze bleef rillen. Dat kwam van de koorts, had Zoe gezegd. Ze voelde zich wel wat beter toen haar oma kwam. Ze kreeg van haar een bedelarmbandje, met twee bedeltjes: een ballerina en een boek. Haar oma was ook anders dan normaal. Ze bleef heel lang met haar moeder praten in de keuken, daarna kwam ze gelukkig naast haar op de bank zitten.


    ‘Oma.’ Ze zei het heel zacht, zodat haar moeder het niet zou kunnen horen. ‘Wanneer komt papa?’


    Haar oma keek verdrietig en fluisterde terug: ‘Papa komt niet. Soms komen vaders niet thuis, maar mama is er wel. En Zoe.’


    Cleo begreep het niet. Bedoelde ze dat hij nu niet zou komen, vanmiddag niet? Vanavond dan wel? Ze had er niet op door durven vragen.


    


    Cleo schudde haar hoofd om haar domme, jonge zelf. Ze herinnerde zich dat ze die avond niet naar bed wilde, maar uiteindelijk te moe was om haar ogen open te houden en op de bank in slaap was gevallen. Haar moeder had haar naar bed gebracht, waar ze niets van had gemerkt. Ook de volgende dag kwam haar vader niet. Hoe vaak ze ook uit het raam had gekeken, ze had haar vader nooit meer gezien.


    Een enorme hoofdpijn kwam opzetten. Cleo trapte het dekbed van zich af en kwam overeind. Eerst een pijnstiller en wat water. In de badkamer staarde ze naar haar eigen spiegelbeeld. Wat een verschil met hoe ze zich gisterochtend had gevoeld. Het was alsof ze in een achtbaan vol emoties terecht was gekomen.


    Het ene moment was ze er nog van overtuigd dat Luc geen interesse in haar had en het volgende moment stond hij haar praktisch te kussen op de dansvloer, in het bijzijn van zijn hele familie. Niet veel later had hij dan weer een vreemd onderonsje met die Laure. Over haar. Ze haatte het als er over haar werd gekletst. En Luc was erbij betrokken. Juist op het moment dat ze dat kleine beetje hoop vanbinnen begon te voelen.


    Luc had gezegd dat ze niet over haar roddelden. Maar waarom zou ze hem geloven? Was dit geen teken dat ze een pas op de plaats moest maken? Ze was boos op hem en boos op zichzelf. Een blik op de klok vertelde haar dat haar oma nu aan het ontbijt zou zitten, dus pakte ze haar telefoon, die op haar nachtkastje lag, en deed het enige wat haar een beetje helderheid in de situatie zou kunnen geven.


    ‘Goedemorgen oma!’


    ‘Ha, Cleo, wat heerlijk om jouw stem te horen op deze druilerige dag.’


    ‘Hier schijnt de zon. Het gaat vast weer warm worden. Is er al iemand geweest voor de schoonmaak?’


    ‘Ja, meis. Ze waren keurig op tijd.’


    ‘En lukt het nog steeds met die luisterboeken?’


    ‘Maak je geen zorgen over mij. Maar vertel. Waar bel je over, behalve om mij jaloers te maken met het mooie weer? Vermaak jij je nog? En hoe gaat het met die aardige buurman van je? Spreek je die nog weleens?’


    ‘Ik weet niet of hij zo aardig is, oma.’ Cleo slaakte een hartgrondige zucht. ‘Mannen zijn rare wezens.’


    Oma lachte vrolijk. ‘O, dat zijn ze zeker. Wat is er gebeurd?’


    Wat kon ze zeggen? Ik denk dat hij met zijn nicht over mij heeft gepraat? Hoe stom klonk dat? Ze kroop weer in haar bed en trok het dekbed over zich heen, alsof dat de boze buitenwereld op afstand kon houden. ‘Ik weet niet wat ik aan hem heb. Misschien hebben we elkaar te veel gezien in een te korte periode.’


    ‘Wat zegt je gevoel over hem?’


    ‘Mijn gevoel? Dat is de kluts kwijt.’


    ‘Doe dan even niks tot je wel weer weet wat je voelt. En geef die jongeman ook de tijd. Het lijkt misschien niet zo, maar soms zijn mannen net zo de weg kwijt als wij vrouwen. En heb een beetje meer vertrouwen in jezelf.’


    


    De beste manier om vervelende gedachten te verbannen, was hard aan het werk gaan. Cleo schuurde al het hout in de woning alsof haar leven ervan afhing. Ze schrok op door de bekende roffel op de deur. Luc. Wat kwam hij doen? Zou ze hem gewoon voor de deur laten staan? Nee, dat was kinderachtig. Bovendien moest ze zich niet zo in de kaart laten kijken.


    Resoluut liep ze naar de deur en zwaaide deze open. Met een hand in haar zij keek ze hem aan. Haar maag trok even samen. Ze kon het niet uitstaan dat hij er zo goed uitzag. Hoe kreeg hij dat steeds voor elkaar? Hij droeg een spijkerbroek met een zwart shirt en een zwarte linnen blazer. Ze probeerde haar ogen niet te veel te laten afdwalen en richtte haar blik op zijn ogen. Ook niet zo’n heel goed idee. Zijn donkerblauwe ogen keken haar zo doordringend aan dat ze zich begon af te vragen of hij toch gedachten kon lezen.


    ‘Gaat het?’


    Ze knikte. ‘Ik ben druk.’


    ‘Ik zie het.’ Een klein glimlachje verscheen om zijn lippen. Shit. Ze zat natuurlijk helemaal onder het stof en zweet. Onbewust haalde ze een hand over haar gezicht en ze zag het resultaat hiervan op haar vingers terug. Inderdaad. Ze zag er niet uit.


    ‘Lach je me uit?’


    ‘Ik zou niet durven.’ Hij grijnsde. Hij was blijkbaar niet onder de indruk van de scherpe klank in haar stem. ‘Ik kwam je jouw glazen muiltje brengen.’


    ‘Mijn wat?’


    Prompt hield hij iets omhoog.


    ‘Mijn oorbel! Ik was hem al kwijt. Waar heb je die gevonden?’


    Luc legde haar oorbel in haar uitgestoken hand. ‘In de auto. Ik wilde net instappen en toen zag ik wat schitteren.’


    ‘Dank je wel.’ Deze oorbellen had ze zelf een paar maanden geleden gemaakt. Vannacht baalde ze dan ook enorm toen ze ontdekte dat ze er eentje kwijt was. De eerste de beste keer dat ze ze had gedragen nog wel.


    Ze knikte naar zijn nette verschijning. ‘Ga je op pad?’ Hè, dat had ze beter niet kunnen vragen. Nu leek het alsof het haar interesseerde. Het interesseerde haar ook, maar dat hoefde hij niet te weten.


    ‘Ja. Ik moet een paar dagen weg.’


    ‘O.’ Ze klemde haar kaken op elkaar om te voorkomen dat ze nog meer nieuwsgierige vragen zou stellen.


    ‘Voor ik ga, zou ik eerst even met je willen praten.’


    ‘Dat heb je dan bij dezen gedaan.’


    ‘Nee, dat heb ik niet.’ Hij gebaarde naar binnen, maar Cleo schudde haar hoofd.


    ‘Troep.’ Dat was het enige excuus dat haar te binnen schoot. Ze wilde hem niet binnenlaten en ze wilde niet horen wat hij te zeggen had. Aan de manier waarop hij even zijn ogen samenkneep, maakte ze op dat hij best wist dat het een smoes was.


    ‘Oké. Dan maar hier.’ Hij schokschouderde. ‘Ik heb één ding te zeggen: er is niet over jou geroddeld. Ik zou nooit toestaan dat iemand op dat feest ook maar een negatief woord over jou zou zeggen. Nooit. Ik heb geen controle over wat onbekenden zeggen, maar familie? Nee.’ De felheid in zijn stem en de intense blik in zijn ogen deden haar naar adem happen. Meende hij dat? Nog nooit had iemand… Het was zo makkelijk om hem te geloven. Misschien wilde ze het te graag, waardoor ze juist de werkelijkheid uit het oog verloor. Het waren woorden. Alleen maar woorden, dat moest ze niet vergeten.


    ‘Wat had je kunnen doen om ze te stoppen? Zou je ze een knal hebben verkocht?’


    Nu was het zijn beurt om haar voor een ogenblik sprakeloos aan te kijken, maar tot haar grote ergernis schoot hij in de lach.


    ‘Het was niet grappig bedoeld,’ mompelde ze.


    ‘Het spijt me,’ zei Luc. ‘Maar ik meen het wel. Ik begrijp ook dat je me nu niet gelooft. Dat was wat ik zeggen wilde. We spreken elkaar misschien als ik terug ben.’ Hij deed een stap naar achteren. ‘Je kunt me uiteraard bellen, mocht het nodig zijn.’


    ‘Is niet nodig.’


    ‘Je kunt ook bij Pascal terecht.’


    ‘Ik red me echt wel alleen.’


    Opnieuw knikte hij. ‘Bon. D’accord.’ Terwijl hij zich omdraaide, zette hij zijn zonnebril op en verdween algauw uit haar zicht.


    Cleo sloot zachtjes de deur. Dat was niet erg aardig van haar. Had hij dat nu verdiend?


    


    Luc parkeerde zijn auto bij het huis van Pascal en liep naar binnen, waar hij zijn broer trof met een kwast in de hand. ‘Wat is iedereen vandaag hard aan het werk,’ zei hij met een glimlach, terwijl hij zijn broer op de schouders sloeg bij wijze van begroeting.


    ‘Je bent op tijd.’ Pascal wierp een blik op de klok. ‘Of ik ben laat. Ik spoel de kwast af en dan breng ik je naar de trein. Je ziet er niet uit alsof je een feestje hebt gehad gisteren. Via de tamtam heb ik begrepen dat het niet zo best is gegaan tussen jou en die buurvrouw van je. Of hebben jullie het nog goedgemaakt vannacht?’


    Luc schudde zijn hoofd en ging zitten op de rand van de keukentafel, terwijl hij toekeek hoe Pascal de kwast uitspoelde en zijn handen waste. Pascal keek over zijn schouder. ‘Hoelang ben je weg?’


    ‘Drie dagen Parijs voor tv-opnames plus een aantal interviews. Verder ga ik met de band de voorlopige setlist repeteren. Daarna moet ik door naar Lyon, ook voor interviews. Onder andere met Fun Radio.’


    ‘Dan maar hopen dat ze geen radio luistert.’


    ‘Ze luistert naar Chérie FM.’


    ‘En daar draaien ze nooit jouw muziek.’ Pascal kuchte luid. ‘Je speelt met vuur, mec.’


    ‘Ik moet haar eerst voor me winnen. En niet half, maar helemaal.’


    ‘Je vertelt hoe populair je bent en ze is gelijk als was in je handen.’ Pascal pakte zijn autosleutels en Luc volgde hem naar buiten.


    Luc trok een gezicht. ‘Dat werkt bij haar juist averechts. Ik vrees dat ze me nooit meer wil zien als ze het weet. Ze is behoorlijk gesteld op haar anonimiteit.’ Ze stapten in Pascals auto. Een deel van zijn leven speelde zich af in de schijnwerpers en als hij een relatie met haar zou krijgen, zou haar leven ook voorgoed veranderen. En zij wilde juist rust in haar leven brengen. Blijkbaar had ze haar hele leven te maken gehad met roddels en dat wilde ze niet meer. Dat was duidelijk. Terecht. Hij was er zelf ook niet blij mee, maar hij nam dit voor lief. Daar stond tegenover dat hij zijn passie kon leven. Teksten schrijven. Muziek maken. Zingen. Voor haar was het anders. Zij zou het moeten ondergaan vanwege hem. Zij zou hard van hem wegrennen. Tenzij hij tijd zou krijgen om haar voor zich te winnen en zij de aandacht van de paparazzi ervoor over zou hebben. Tot gisteren had hij het gevoel dat er iets aan het groeien was tussen hen. Ze vond hem ook leuk. Als haar gevoelens voor hem nu sterker zouden worden, zou ze dan nog steeds zo hard wegrennen? Zouden de voordelen voor haar dan opwegen tegen de nadelen? Of had ze nu de deur van haar hart definitief voor hem gesloten?

  


  
    HOOFDSTUK 18


    


    


    Met een doelloos gevoel liep Cleo door het huis. Ze was flink opgeschoten gisteren. Bijna kon ze beginnen met het schilderwerk. Ze controleerde al het houtwerk en pakte het schuurpapier om het laatste stukje te gaan schuren. Even snel als ze het had opgepakt, gooide ze het ook weer neer. Ze voelde zich te onrustig. Vandaag wilde ze iets anders doen. Ze was tenslotte niet alleen in Frankrijk om te werken.


    Zonder aarzelen liep ze naar de slaapkamer en ze verwisselde haar kluskloffie voor een luchtige zomerjurk in roze- en lilatinten. Ze opende haar speciale koffertje en haalde daar de gewatteerde etui uit. Ze wist wat ze zocht: de oorbellen die ze vorige zomer speciaal voor bij deze jurk had gemaakt, maar waar ze om de een of andere reden te bang voor was geweest om ze in het openbaar te dragen. Waarom durfde ze dat hier dan wel? Was ze in Londen te veel bezig met wat anderen van haar vonden? Voelde ze zich hier vrijer? Ze hing de oorbellen in haar oren en bekeek zichzelf in de spiegel. Zo slecht waren ze niet.


    


    Haar eerste doel was een ontbijtje op het terras van Pascal. Henri had ze al een paar dagen niet gezien en ze wilde haar pas geleerde Franse woordenschat in de praktijk brengen. Het was natuurlijk superhandig dat Luc Engels sprak, maar van Frans oefenen kwam met hem niet veel terecht.


    Op het terras zocht ze een plekje in de schaduw en ze slaakte een zucht van verlichting. Het zat hier altijd zo fijn. Het was in de ochtend ook nog lekker rustig. Er zaten wat toeristen te ontbijten en in een hoekje, vlak bij de ingang van het restaurant, zaten twee zakenmannen aan de koffie. Ze waren zo enthousiast aan het praten dat Cleo af en toe flarden van hun gesprek kon opvangen.


    Henri begroette haar enthousiast en ze bestelde een croissant en een kop koffie. Terwijl ze wachtte, haalde ze een kaart van de omgeving uit haar tas en vouwde deze uit op de tafel. Op dat moment zag ze Pascal met een aantal kistjes in zijn armen naar het restaurant lopen. Hij knikte en verdween toen naar binnen. Zou hij weten hoe het tussen haar en Luc was gegaan? Lang kreeg ze niet om daarover na te denken. Henri kwam al naar buiten, met haar ontbijt. ‘Op ontdekking?’


    Cleo knikte. ‘Ik wil er vandaag op uit. Wat raad je me aan?’


    Henri krabde op zijn hoofd. ‘Montpellier?’


    ‘Daar ben ik pas geweest. Ik wil nu iets anders.’


    ‘Moment, ik moet even naar die andere tafel.’ Hij deed een paar passen en riep over zijn schouder: ‘Ben je al op een van de stranden geweest?’


    ‘Nee, nog niet, maar momenteel is me dat te heet.’


    Henri trok een gezicht. ‘Daar is het strand juist goed voor.’ Hoofdschuddend liep hij verder.


    ‘Ik denk dat deze mademoiselle bang is om te verbranden,’ klonk plotseling de stem van Pascal. Hij rolde zijn hemdsmouwen op en boog zich naar Cleo toe om haar te begroeten met drie zoenen. ‘Of heb ik het mis?’


    ‘Nee, dat klopt.’ Cleo liet haar ogen over zijn verschijning glijden. Het was de eerste keer dat ze hem sprak sinds ze wist dat hij en Luc broers waren. Gisteravond had ze hem een enkele keer vanuit de verte gezien. Het voelde vreemd vertrouwd om nu met hem te kletsen. ‘Ik wilde je nog bedanken voor de uitnodiging voor het feest.’


    Pascal nam tegenover haar plaats. ‘Het is volgens mij nogal explosief geëindigd.’


    Haar wangen begonnen te branden. Wat wist hij precies? ‘Los daarvan heb ik me prima vermaakt.’


    ‘Goed om te horen. Oordeel niet te hard over mijn broer. Hij...’ Hij schudde zijn hoofd en schoof de kaart iets naar zich toe. ‘Vertel. Waar wil je heen?’


    Blij dat het onderwerp Luc weer van tafel was, ontspande Cleo. ‘Ik weet het niet. Een leuk stadje of zo?’


    ‘Leuke plekjes genoeg. De vraag is: hoe ver wil je rijden?’


    ‘Niet al te lang.’


    Pascal bestudeerde de kaart voor een moment. ‘Montpellier was je al geweest?’


    ‘Ja, met Luc.’


    ‘Hmm.’ Zag ze nu een grijns op zijn lippen? ‘Oké,’ zei hij toen. ‘Als je niet zo ver wilt, dan is Pézenas wellicht leuk. Mooi oud centrum, winkels, eetgelegenheden, ook veel kunstzinnige- en ambachtswinkeltjes.’


    Cleo veerde op. ‘Dat lijkt me heel leuk.’


    Pascal draaide de kaart naar haar toe en wees met zijn vinger. ‘Pézenas. Over de snelweg ben je er met een halfuur. Heb je meer tijd, dan zou ik via de D5 gaan. Dat is een mooiere route. Je doet er dan zo’n twintig minuten langer over.’ Hij stond op met een glimlach. ‘Ik moet weer naar binnen, ik was al wat later begonnen omdat ik Luc moest wegbrengen. Laat me weten hoe je het vond.’


    


    Ruim een uur later parkeerde Cleo haar auto in het historische centrum van Pézenas en ze slenterde op haar gemak door de straatjes. Een tweedehandsboekenwinkeltje trok haar aandacht en ze ging naar binnen. Het bleek niet alleen een boekwinkel te zijn, maar tevens een ‘salon de thé’ en een VVV-kantoor. Ze neusde tussen wat boeken en folders en kocht een paar ansichtkaarten voor haar oma en Sophie. Een stukje verderop in de straat zag ze een bijouterie. Daar moest ze natuurlijk een kijkje nemen. Ze had nog geen voet over de drempel gezet of ze voelde het vanbinnen al kriebelen. De talloze kleurtjes sprongen haar tegemoet en ze liet haar vingers strelend over de prachtige creaties gaan. ‘Wat mooi,’ verzuchtte ze. Ze keek haar ogen uit. Bijna eerbiedig pakte ze een paar oorbellen van een rekje. Wat kunstzinnig gemaakt! Dit zou ze zelf ook eens proberen. Ze bekeek de oorbellen van alle kanten om goed in haar hoofd te prenten hoe ze eruitzagen.


    ‘Bonjour.’


    Cleo keek op en ontmoette het vriendelijke gezicht van de verkoopster. ‘Bonjour,’ groette ze terug en ze hield de oorbellen omhoog. ‘Wat is dit bijzonder mooi gemaakt.’


    ‘Een kenner.’ De vrouw antwoordde haar glimlachend in gebrekkig Engels en knikte in de richting van Cleo’s oren. ‘Waar heb je die gekocht?’


    ‘O… die heb ik zelf gemaakt.’


    De vrouw knikte goedkeurend. ‘Origineel. Verkoop jij ook?’


    ‘Verkopen? Nee. Het is een hobby. Wanneer ik er tenminste tijd voor maak.’


    De vrouw gebaarde om zich heen. ‘Alles wat je hier ziet, heb ik zelf gemaakt. Bijna alles, moet ik zeggen. Ik maak het samen met iemand anders.’


    ‘Wauw…’ Cleo keek met een dromerige blik om zich heen.


    ‘Kom.’ De vrouw gebaarde haar te volgen door een deuropening waar een gordijn voor hing. ‘Het atelier.’ Er zat een andere vrouw gebogen over wat gouddraad, dat ze kunstig wikkelde om een stukje mineraal. Overal zag ze bakjes met edelstenen, mineralen, allerlei soorten draden, veters, linten, kralen, slotjes, gereedschap. Cleo keek haar ogen uit.


    ‘Ooit ben ik alleen begonnen. Eerst als hobby. Nu is het dit.’ De vrouw was overduidelijk trots op haar prestatie. En terecht. Het moest fantastisch zijn om zoiets te kunnen doen.


    ‘Het begint met een droom.’ De vrouw liep weer terug naar de winkel en bijna met tegenzin volgde Cleo haar. Ze had nog wel veel langer in het atelier willen blijven.


    ‘En dan hard werken,’ vervolgde de vrouw.


    Een beetje bevreemd keek Cleo de vrouw aan. ‘Waarom… waarom vertelt u mij dit?’


    ‘Ah… ik zag jouw ogen toen je de winkel binnenkwam en ik herkende mezelf.’


    Cleo voelde een brok in haar keel, die ze snel wegslikte. ‘Ik ben niet zo goed als u.’


    De vrouw hield haar hoofd scheef. ‘Je onderschat jezelf. Ik ben niet blind. Die oorbellen van je… Ik weet wat voor werk daarin heeft gezeten. Je mist de ervaring, niet het talent.’


    Er kwamen andere klanten binnen en terwijl zij geholpen werden, dwaalde Cleo door de winkel. Ineens stond de vrouw weer naast haar en begon ze uit te leggen hoe ze bepaalde sieraden had gemaakt. Af en toe werd ze onderbroken door andere klanten, om daarna net zo enthousiast weer verder te gaan. Cleo vertelde over haar eigen ideeën en wat ze zoal had gemaakt en voor ze er erg in had, was het lunchtijd en ging de winkel dicht. Ze kreeg een kaartje in de hand gedrukt. ‘Heb vertrouwen in jezelf en maak je eigen dromen waar!’ zei de vrouw erbij.


    Buiten had Cleo even tijd nodig om weer met beide voeten op de aarde te belanden. Wat een ochtend. Ze had nauwelijks aan Luc gedacht, zo was ze in beslag genomen door wat ze had gezien en gehoord. Ze had van dit stadje nog maar twee winkels gezien, maar het was alsof ze naar een geweldig feest was geweest. Zou zoiets ook voor haar te realiseren zijn? Lucs woorden van toen ze die vallende ster hadden gezien schoten door haar heen. Kansen grijpen. Kansen zoeken. Dromen werkelijkheid maken. Vreemd genoeg had die vrouw in de winkel hetzelfde gezegd. Maak je dromen waar. Een onbekend verlangen begon in haar te borrelen. Ze had nog nooit concreet die wens geformuleerd. Altijd duwde ze dat naar de achtergrond. Altijd dacht ze dat ze niet goed genoeg was, dat het niet voor haar was weggelegd. Nu begon ze haar eigen gedachtegang in twijfel te trekken. Als ze dacht dat ze niet goed genoeg was, dan moest ze dus zorgen dat ze wel goed genoeg werd. Die vrouw had talent in haar gezien. Amélie vond haar oorbellen mooi. Ze had ook Lucs gezicht gezien toen ze haar hoed af had. Misschien… misschien kon ze meer dan ze altijd had gedacht. En klein beginnen. Net als die vrouw. Daar had ze niets mee te verliezen.


    Na een salade te hebben gegeten op een gezellig pleintje en met een hoofd vol dromen, dwaalde ze verder door de pittoreske straatjes van Pézenas. Er waren veel ateliers en winkeltjes waar allerlei soorten handwerk werden verkocht. En in elke bijouterie die ze tegenkwam nam ze even een kijkje. In een winkeltje waar mineralen en edelstenen werden verkocht kocht ze een klein voorraadje. Geïnspireerd door wat ze vandaag had gezien, popelde ze om naar huis te gaan om aan de gang te gaan met haar eigen sieraden.

  


  
    HOOFDSTUK 19


    


    


    De voorspelde benauwde dagen lieten langer op zich wachten dan Luc had gezegd, maar weg bleven ze helaas niet. Cleo zag in de ochtend al de zware wolken in de lucht samenpakken en bij de minste of geringste activiteit parelde het zweet op haar lichaam. Tegen beter weten in hoopte ze dat de buien los zouden barsten zonder het verwachte onweer.


    Als ze hard zou werken, zou ze niet zo met het weer bezig zijn. Gisteren was ze het grootste deel van de dag bezig geweest met haar sieraden, tot ze zich schuldig had gevoeld en met het echte werk verder was gegaan. Alles was nu geschuurd en schoongemaakt en ze kon gaan schilderen. De muren van de slaapkamers boven zou ze als eerste doen, omdat ze daar toch niet verbleef. Ze gebruikte haar telefoon weer als radio, om vooral alle stemmen in haar hoofd tot zwijgen te brengen. Het was niet het beste geluid, maar het was beter dan niets.


    Aan het einde van de dag deed ze alle lampen aan omdat het buiten zo donker was geworden dat ze niet meer goed kon zien wat ze had gedaan. Ze liep alle muren langs en knikte tevreden. Ze was flink opgeschoten. Morgen kon ze de deuren en de plinten doen.


    Ze ruimde de verf op, maakte de rollers schoon en ging toen aan de gang met haar avondmaaltijd.


    Tegen acht uur hoorde ze de eerste donderslag. Met een ongerust gevoel keek ze naar buiten. Dus toch. Ze beet op haar duimnagel. Goed. Het onweerde. Onweer stelde niets voor. Het waren botsende wolken. Of zoiets. Het maakte alleen lawaai. De bliksem, die kon wel gevaarlijk zijn. Maar hoe vaak ging er daadwerkelijk iets mis met de bliksem? Die zocht altijd het hoogste punt op. Ze keek weer door het raam. Ja, genoeg bomen in de omgeving die veel hoger waren dan het huis. Zie je wel. Niets aan de hand.


    Ze hoorde een tweede donderslag. Het leek wel of het hier harder klonk dan in Londen. Hoe zou dat komen? Was het onweer dichterbij? Was het hier te open? Ze moest er niet zo op letten. Het was beter om bezig te zijn. En thee te drinken. Dat kalmeerde.


    De derde donderslag probeerde ze te negeren en ze focuste haar aandacht op het water in de waterkoker. Waarom duurde het zo lang voor het eindelijk kookte? Zat de stekker er wel in? O, daar verschenen de eerste bubbels. Met trillende handen schonk ze het kokende water in een theepot. Nu moest ze wachten tot de thee getrokken was.


    Plotseling knalde de donder door de lucht, gevolgd door het ratelende geluid van de bliksem. Ze liet zich vallen op een stoel, waar ze als versteend bleef zitten. Dit geluid was nu echt niet meer te negeren. Waar was haar telefoon? Ze wilde muziek, alles beter dan dit. Ze haastte zich naar de kamer, maar ineens werd het aardedonker. Ze bevroor. Wat was dat? Op de tast zocht ze naar een lichtknopje. Niets. Het bleef donker. Een angstig vermoeden bekroop haar. Ze probeerde nog een ander knopje. Weer niets. Haar hart bonsde in haar keel en ze kromp ineen bij een volgende donder. Wat nu? Waren de stoppen doorgeslagen? Een zaklamp. Die had ze nodig. Waar was haar telefoon? Verwoed gingen haar handen over de tafel en de bank. Ha, daar was hij. Snel deed ze hem aan. Niets? O shit. Ze had hem moeten opladen! En het onweer ging maar door. De ene donder was nog niet geweest of de volgende klapte alweer. Rustig blijven. Rustig blijven. De duisternis om haar heen werkte haar op de zenuwen. Haar handen vonden een stoel en snel ging ze zitten en drukte haar handen voor haar oren. Ze wilde het niet horen. Beelden van toen flitsten voor haar geestesoog. Beelden die ze buiten had willen sluiten, maar die zich nu in alle hevigheid aan haar opdrongen. Ze hoorde een schreeuw. De stem van haar vader, vermengd met de donder en bliksem. Ze duwde haar handen nog harder tegen haar oren, in een poging zichzelf te beschermen tegen dat hysterische geluid in haar binnenste. Het hielp niet. Het ging niet weg. Het werd harder en harder. Waarom ging het niet weg? Het onweer ging maar door, ongenadig. Het vervormde gezicht van haar vader ging ook niet weg. Het geschreeuw verdween evenmin. Wat was dat? Een nieuw geluid? Gebons. Geroep in de verte. Ze hoorde haar naam. Wat was dat? Iemand aan de deur? Luc? Luc! Ze haastte zich naar de voordeur. Botsend tegen stoelen, struikelend over spullen op de grond. Buiten adem bereikte ze de deur en zwaaide deze open. Opluchting doorstroomde haar. Daar stond Luc, met een lantaarn in zijn hand.


    ‘Cleo? Sorry dat ik je lastigval. Ik heb geprobeerd je te bellen, maar… Och, huil je?’


    Ze schudde haar hoofd. ‘Ik huil niet,’ zei ze, maar ze proefde ineens zout. Inderdaad stroomden er tranen over haar wangen. Luc stapte naar haar toe en sloeg zijn vrije arm om haar heen.


    ‘Wat is er? Is het het onweer?’ Hij wachtte niet op haar antwoord, maar duwde haar zachtjes naar binnen, zodat hij de deur achter zich kon sluiten. De lantaarn scheen de kamer in en Luc dirigeerde haar naar de bank. ‘De elektriciteit is uitgevallen en ik vroeg me af of je wel licht had.’


    Cleo ging zitten en boende de tranen van haar wangen. Dat hij haar nu zo moest zien. Weer hoorde ze een klap van het onweer en onwillekeurig kromp ze ineen. Luc had de lantaarn op de tafel gezet en kwam naast haar zitten. Zonder iets te zeggen, sloeg hij een arm om haar heen en trok haar dichter naar zich toe. Ze wilde zich verzetten, maar het voelde zo goed. Zo veilig. Ze klampte zich aan hem vast, alsof daarmee de demonen uit haar verleden zouden verdwijnen. Ze verborg haar gezicht in zijn hals en nestelde zich in zijn warmte.


    Met een kalmerende beweging streelde hij over haar rug. ‘Ik maakte me zorgen,’ mompelde hij. ‘Ik heb je gebeld.’


    Cleo wilde het hem wel uitleggen, maar haar keel zat dicht. Een mengeling van angst en ontroering. Hij was naar haar toe gekomen om haar niet alleen te laten tijdens het onweer. Tranen stroomden opnieuw over haar gezicht. Weer knalde de donder en knetterde de bliksem door de lucht. Cleo kneep haar ogen stijf dicht en kroop zo mogelijk nog dichter tegen Luc aan. Straks zou ze spijt krijgen van haar zwakheid, dat wist ze nu al, maar voor nu wilde ze bij hem zijn. Vastgehouden worden door hem. Langzaam verdwenen de geluiden uit het verleden naar de achtergrond. Het onweer ging ook steeds verder weg en ze hoorden nu slechts heel af en toe een donderslag. Ineens werd ze zich intens bewust van zijn lichaam tegen het hare. Haar hart bonsde nu niet meer om de nare herinneringen, maar om zijn nabijheid. Eigenlijk zou ze zich nu uit zijn armen moeten losmaken. Eigenlijk. Heel even nog.


    


    Waarom was ze zo bang voor het onweer? Het was maar goed dat hij poolshoogte was komen nemen. Hij had zich die blik in haar ogen herinnerd, die keer in zijn tuin toen ze over onweer hadden gesproken. Zodra het was losgebarsten, wilde hij zich ervan vergewissen dat ze oké was. Hij had haar gebeld, maar ze had niet opgenomen. Toen ook nog de elektriciteit uitviel, wilde hij niet langer wachten op een teken van leven van haar kant. Hij had een lantaarn gepakt en was naar haar huis gegaan. Die tranen in haar ogen had hij niet verwacht. En nog beweerde ze dat ze niet huilde. Waarom hield ze haar gevoelens achter slot en grendel?


    ‘Ik wist niet dat je al terug was.’ Haar stem klonk gesmoord tegen zijn hals. Hij kon haar warme adem voelen als ze sprak.


    ‘Eind van de middag pas. En toen het onweer losbarstte, maakte ik me zorgen.’


    ‘Waarom?’


    ‘Omdat ik zo’n vermoeden had dat je daar bang voor was.’


    ‘Het is zo ontzettend kinderachtig. Hoe ik mezelf ook vertel dat er niets aan de hand is, op zulke momenten verander ik in een klein kind.’ Hoewel het onweer steeds verder weg ging, bleef ze tegen hem aan zitten.


    ‘Angst is meestal niet rationeel. Niets om je voor te schamen. Ik heb er ook weleens last van.’


    ‘Zelfs jij?’ Hij hoorde een glimlach in haar stem.


    ‘Niet mannelijk, hè?’


    ‘Het is niet leuk dat jij er ook last van hebt, maar eigenlijk doet me dat wel goed. Anders zou ik het je nooit durven bekennen. Nu heb ik het gevoel dat we naast elkaar staan. Snap je?’


    ‘Ja, ik begrijp precies wat je bedoelt.’ In tegenstelling tot wat hij gewend was, waren zij in evenwicht met elkaar. Ze idoliseerde hem niet en hij had niet het gevoel een bepaald imago hoog te moeten houden. ‘Jij bent niet perfecter dan ik en andersom.’


    ‘Precies.’


    Ze vielen voor een moment stil.


    ‘Waar ben jij dan bang voor?’ Tot zijn spijt maakte ze zich los uit zijn omarming en ging rechtop zitten. Nieuwsgierig keek ze hem aan.


    ‘Ik ben soms bang voor het oordeel van een ander. En ik ben bang voor clowns.’ Hun ogen ontmoetten elkaar en een kleine glimlach speelde om haar lippen. Van haar mond liet hij zijn blik glijden over de rest van haar gezicht. Hij was ook bang dat hij haar zou kussen als ze nog langer tegen hem aan was blijven zitten. En eigenlijk was hij ook bang dat hij haar zou kussen als ze nog langer op deze manier naar hem keek. Dat kon hij beter niet hardop zeggen. Hij ging verzitten. Met zijn ellebogen steunde hij op zijn benen en hij liet zijn kin rusten op zijn ineengevouwen handen. ‘En zojuist was ik bang dat je me weg zou sturen toen ik bij je aanklopte.’


    ‘Dat had ik normaal gesproken waarschijnlijk wel gedaan.’


    ‘Laure en ik hebben echt niet over jou geroddeld. Ze vond dat ik je wat meer in vertrouwen moest nemen.’


    Met een peinzende blik streek ze haar haren achter haar oren, maar ze gaf geen antwoord. Zou ze hem geloven? Nog steeds voelde hij dat verlangen om haar te kussen. Hij werd er bijna gek van. Kom op. Denk aan iets praktisch. Iets. Wat dan ook.


    Hij keek om zich heen. ‘Heb jij kaarsen?’


    ‘Kaarsen? Nee.’ Hij zag haar verwilderde blik. Ze dacht nu waarschijnlijk dat hij het romantisch wilde maken. Inwendig trok hij een gezicht naar zichzelf. ‘Dan gaan we naar mijn huis, daar hebben we meer licht.’


    Niet-begrijpend keek ze hem aan. ‘Heb jij dan geen last van de elektriciteitsstoring?’


    ‘Ik heb kaarsen in huis. Speciaal voor deze situaties. Het gebeurt hier wel vaker dat bij onweer de elektriciteit uitvalt.’ Hij stond op en stak zijn hand uit. ‘De storing zal gauw weer opgelost worden, maar ik weet niet hoelang de batterijen van deze lantaarn meegaan.’


    Cleo negeerde zijn uitgestoken hand, maar stond wel op. Oké. Die uitgestoken hand was te veel van het goede. Dat kon hij wel begrijpen. Ze liet zich niet graag van haar kwetsbare kant zien en zojuist was ze voor zijn ogen ingestort. En misschien had ze hem nog niet helemaal vergeven dat haar naam was genoemd in het gesprek met Laure. Hij moest haar maar extra ruimte geven en het vooral luchtig houden.


    ‘Oké,’ zei Cleo. ‘Even mijn sleutels pakken. Die liggen in de keuken.’


    Luc liep met haar mee om met zijn lantaarn bij te schijnen, zodat zij de sleutels kon vinden, waarna ze door de regen naar zijn huis renden.


    In zijn woonkamer gebaarde hij naar de bank. ‘Ga zitten.’ Hij bestudeerde haar gezicht. Haar ogen waren nog roodomrand van het huilen, maar haar gezichtsuitdrukking was kalm. ‘Ik kan je geen thee of koffie aanbieden, maar is wijn ook goed?’


    


    Cleo knikte, ging zitten en keek toe hoe hij her en der wat kaarsen aanstak, waardoor alles in een zachte gloed werd gehuld. Wat romantisch! En wat was zij een idioot. Het ene moment zat ze schaamteloos te huilen en een seconde later dacht ze aan romantiek. Het was maar goed dat Luc geen telepathische vermogens had. Ze wierp een blik om zich heen. ‘Je huis ziet er nog steeds niet erg bewoond uit. Hoelang woon je hier?’


    ‘Het huis heb ik een paar maanden geleden gekocht, maar sinds die tijd was ik hier nog nauwelijks geweest,’ liet hij weten vanuit de keuken.


    ‘O, ik dacht dat je hier al jaren zat. Waar woon je als je hier niet bent?’


    ‘Parijs.’


    Parijs? Dat verbaasde haar. ‘Als je voor een stad kiest, zou je dan niet liever in Montpellier wonen?’


    Luc kwam terug uit de keuken. ‘Parijs is beter voor mijn werk.’ Hij reikte haar een glas wijn aan en nam plaats in de enige fauteuil die de kamer rijk was.


    ‘Drink jij niet mee?’


    Hij hield een glas water omhoog. ‘Ik hou het bij water.’


    ‘Heb je alleen voor mij een fles opengemaakt? Is dat niet zonde?’


    Hij schudde zijn hoofd. ‘Maak je daar maar niet druk om. En als er wat overblijft, kan ik dat morgen nog opdrinken.’


    ‘Als? Wat denk jij? Ik ga echt geen hele fles leegdrinken!’ Ze nam een slokje van de wijn. O, die smaakte verrukkelijk. Ze nam nog een slokje en voelde een warme stroom van haar keel gaan naar haar maag. Dat voelde goed. Iets meer ontspannen leunde ze achterover. Ze keek naar Luc, die haar met die enigmatische blik zat op te nemen. Ze wilde het niet, maar automatisch gingen haar gedachten naar net, toen ze ongegeneerd had zitten huilen in zijn armen. Waarom had ze zich zo laten gaan? Wat zou hij nu van haar denken? En waarom was ze er weer mee bezig wat hij van haar dacht? Was ze toch nog niet helemaal zo los van hem als ze wilde? En waar was haar boosheid? Geloofde ze dat hij echt niet over haar had gekletst?


    Luc verbrak haar gedachtegang. ‘Wie is Spencer?’ Ze keek naar hem op en trof zijn donkerblauwe ogen, die bij het kaarslicht nog donkerder leken en die niets leken te ontgaan. Ze beet op haar lip en keek weer naar de wijn. Ze nam nog een flinke slok. Voor extra moed.


    ‘Ik had hem niet eens moeten noemen. Dat is verleden tijd.’


    ‘Vertel.’


    Cleo schokschouderde. ‘Hij is een wannabe-journalist. Een etterbak. Een collega…’ Een ex? Nee, zo kon ze hem niet noemen. Hun relatie had niet eens echt bestaan.


    ‘Wat heeft hij gedaan?’


    Cleo slaakte een diepe zucht. ‘Hij had van een andere collega gehoord dat ik niet van daten hield en hij zag dat toen als een uitdaging. Het hele kantoor was betrokken bij de weddenschap. Er was zelfs geld mee gemoeid. Eerst ging het alleen om een date. Later werd dat verlegd naar een kus, omdat ik een regel heb…’ Ongemakkelijk keek ze hem aan. ‘Geen kus tot de derde date.’ Ze voelde haar wangen warm worden, maar er was geen veroordeling in zijn ogen. ‘Hij kreeg die kus op het werk. Voor de tweede date. Hij was knap, kon mooi praten, gaf mij een heleboel aandacht, alsof ik echt telde… en ik ben er ingestonken.’ Ze haalde nogmaals haar schouders op. Nu kon ze het verhaal vertellen zonder in tranen uit te barsten, maar ze was er echt kapot van geweest. ‘Dat was niet eens wat het meeste pijn deed. Ik was niet verliefd, hoewel ik wel hoopte dat ik dat zou worden.’ Ze staarde in haar wijn. Idioot die ze was.


    ‘Wat deed dan het meeste pijn?’


    ‘De roddels.’ Het was eruit voor ze er erg in had. ‘Het geklets achter mijn rug. Iedereen wist ervan. Ze hadden er zelfs geld op ingezet.’ Ze slikte het misselijke gevoel weg. ‘Iedereen wist ervan. Iedereen. Behalve ik. Wat hadden ze een lol om mij. Ik voelde me zo belachelijk gemaakt toen ik erachter kwam. Zo vernederd. Als je zoiets meemaakt, wil je in een hoekje je wonden likken en wil je niet dat iedereen het weet.’


    ‘Wat een rotstreek.’ Ze keek naar hem op. Hij keek grimmig. Vreemd genoeg spoorde dit haar aan om door te gaan.


    ‘Ik had het kunnen weten.’ Haar stem was nu niet meer dan een fluistering.


    ‘Waarom?’


    Achteraf had het haar niet eens verbaasd dat er geen gevoelens in het spel waren. Het was meer dan logisch. Het had bevestigd wat ze altijd al had geloofd. Niemand was in staat om van haar te houden. ‘Ik ben niet aantrekkelijk genoeg en ik ben zeker niet interessant genoeg voor types als Spencer.’


    ‘Je bent juist te goed voor types als Spencer.’


    ‘Je kent mij nauwelijks.’


    ‘Ik denk dat ik je goed genoeg ken.’


    ‘Zelfs mijn eigen vader hield niet genoeg van mij om te blijven.’ Ze stopte abrupt. Aarzelend keek ze op naar Luc. ‘Dit gesprek kan ik zeker niet meer deleten?’


    Een beetje meewarig schudde Luc zijn hoofd. ‘Waarom zou je dat willen?’


    Ineens floepte er een felle lamp aan, wat meteen een einde maakte aan de intieme sfeer.
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    ‘Het lijkt erop dat de elektriciteit het weer doet.’ Cleo voelde zich deels teleurgesteld en deels opgelucht. Luc sprong op om de felle lamp uit te doen en in plaats daarvan deed hij een schemerlamp in de hoek aan. De kaarsen blies hij ook uit. Had hij genoeg van de intimiteit? Had ze de sfeer verpest met haar verhaal? Ze staarde naar het restje wijn in haar glas. Als het leeg was, had ze geen reden om langer te blijven.


    ‘Wil je nog wat wijn? Of heb je genoeg van mij?’


    Haar hart maakte een sprongetje. Wilde hij haar nog niet kwijt? ‘Als jij ook meedoet.’


    ‘Prima.’ De daad bij het woord voegend, liep hij meteen naar de keuken en kwam terug met de fles om haar glas bij te vullen. Daarna schonk hij wat wijn in zijn eigen glas en ging weer zitten, nadenkend zijn wijn ronddraaiend in het glas. Van onder haar wimpers sloeg ze hem gade. Zijn reactie op het Spencer-verhaal had haar meer goedgedaan dan ze had verwacht. En zij had hem nog wel vergeleken met die idioot.


    ‘Het spijt me dat ik zei dat je net als Spencer was.’


    Luc wuifde haar excuses weg. ‘Pas de problème, ma petite. Het spijt mij dat ik die gevoelens bij je heb opgerakeld. Ik begrijp je reactie echt wel. Daarentegen hoop ik wel dat je mij ook gelooft.’


    Was ze een nog grotere idioot dan ze al dacht als ze hem geloofde? ‘Oké.’ Ze wilde haar reactie zoveel mogelijk temperen. ‘Ik geloof je. Voorlopig.’


    Hij grinnikte en hief zijn glas tot zij hetzelfde deed. ‘Wapenstilstand?’


    Ze tikte met haar glas tegen dat van hem. ‘Wapenstilstand. Maar dan heb ik nog wel een vraag. Waarom vond Laure dat je mij in vertrouwen moest nemen?’


    Luc aarzelde zichtbaar. Hij trok zijn wenkbrauwen in een frons en wreef met zijn vrije hand over zijn kin. ‘Dat is een lastige vraag... Net als jij vind ik het moeilijk om over bepaalde dingen te praten.’


    ‘Weet je zeker dat jij een Fransman bent?’


    Hij zette zijn glas wijn terug op tafel en keek haar met een verraste blik in de ogen aan. ‘Hoezo?’


    ‘Fransen zijn veel emotioneler. Jij blijft kalm, denkt eerst na en houdt je gevoelens achter een façade, net als de Engelsen.’


    ‘Een stiff upper lip?’


    ‘Ja, precies. Je laat je gevoelens niet zien. Je probeert zelfs mij niet te versieren. Daar bedoel ik verder niets mee, hoor. Ik bedoel dat Fransen charmeurs zijn. Normaal gesproken.’


    ‘Dus je wilt dat ik je versier?’


    ‘Dat bedoelde ik niet zo.’ Ze kreeg het ineens erg warm en dat kwam absoluut niet van de wijn.


    ‘Dus je wilt dat ik je níét versier?’


    ‘Daar ging het me niet om. Je weet best wat ik bedoel.’


    Hij grinnikte.


    Ze keek hem afwachtend aan. ‘Dus je gaat me geen antwoord geven?’


    ‘Op welke vraag? Of ik je wel of niet wil versieren?’


    ‘Vergeet het,’ zei ze hoofdschuddend. ‘Je bevestigt mijn punt.’


    ‘Sorry. Je hebt gelijk. Misschien moeten we eens echt samen uitgaan, om elkaar beter te leren kennen.’


    ‘Een date?’


    ‘Ja.’


    ‘Daar doe ik niet aan.’


    ‘Dat is waar, zoiets vertelde je. Waarom eigenlijk niet? Wil je voor altijd vrijgezel zijn? Of sla je gewoon het daten over om gelijk door te gaan naar het serieuze gedeelte?’


    ‘Nee, maar ik ben er gewoon niet goed in.’


    ‘Hoe kom je daar nu bij? Ik was me er niet van bewust dat je zoiets fout kon doen.’


    ‘Ik doe het wel fout. Alles wat je doet of zegt ligt onder een vergrootglas en je moet aan bepaalde verwachtingen voldoen. Dat haat ik.’


    ‘Aan verwachtingen voldoen? Is de opzet van daten niet dat je de ander leert kennen zoals hij is? Als ik jou zo hoor, klinkt het alsof jij probeert te zijn wat je denkt dat de ander zoekt.’


    Daar zat wel wat in, maar hoe kon ze hem uitleggen dat ze zich simpelweg niet goed genoeg voelde als ze zichzelf was? En helemaal in zo’n geforceerde context als een date. En om over het vervolg van een date nog maar niet te spreken. Een relatie? Dat liep geheid niet goed af. Als haar moeder, die in álles perfect was, al niet in staat was haar man te behouden, dan had zij geen schijn van kans… Wat had zij te bieden?


    Luc onderbrak haar gedachten. ‘En als we het geen date noemen, wil je dan wel?’


    Cleo verslikte zich bijna in de slok wijn die ze zojuist had genomen. Een non-date met Luc? Een mengeling van angst en hoop schoot door haar heen. Wilde hij haar beter leren kennen? Betekende dat dat hij bepaalde verwachtingen had? Ze zou vast teleurstellen…


    ‘Geen date, geen verwachtingen, geen teleurstellingen,’ vervolgde Luc. Het was alsof hij haar gedachten had gelezen. ‘Bovendien is dat niet de eerste keer dat we samen uitgaan.’


    ‘Dat is waar.’ Montpellier. Een dag die ze niet gauw zou vergeten. Het feestje van laatst telde niet. Ze waren tenslotte niet samen die kant op gegaan, ook al waren ze samen thuisgekomen. Durfde ze het aan met hem? Ze wilde wel. Heel graag zelfs. Ze voelde zich veilig bij hem. Hij was er steeds voor haar geweest. Hij gaf om haar. Of was dat haar eigen gevoel dat haar voor de gek hield? Hij wilde wel met haar uit. Dat betekende toch wat? Ze werd tureluurs van haar eigen gedachten die alle kanten op schoten. Diep vanbinnen wilde ze niets liever dan deze kans grijpen. Daar was het weer. Wat Luc al eerder had gezegd, wat die vrouw in Pézenas had gezegd: kansen grijpen, kansen zoeken en eigen dromen waarmaken… Een uitje samen met Luc was wel een heel aanlokkelijk idee.


    Ze bestudeerde Lucs gezicht. Het was geen echte date en ze zou met beide benen op de grond blijven. Wat kon er misgaan? Verliefd was ze toch al. ‘Oké.’


    


    Luc grinnikte. ‘Niet te enthousiast zijn, hoor.’


    ‘Als jij niet te scherpzinnig bent.’


    ‘Deal. Dus hebben we een date?’


    ‘Een non-date.’


    ‘Ja natuurlijk. Sorry. Non-date.’ Hij grijnsde.


    ‘Ik denk dat ik dat met jou wel zie zitten. Mijn zus regelde weleens een date voor mij, maar die gasten wilden altijd over carrière praten. Alsof dat indruk op mij maakte. Zo zelfingenomen. Ze verwachtten ook dat ik dat deed.’ Ze grimaste. ‘Nou, ik weet niet wat ik wil. Ik heb alleen maar werk gedaan dat ik niet leuk vond. Mijn laatste baan was op een financiële afdeling en in mijn vrije tijd wilde ik daar echt niet mee bezig zijn. Maar hoe raar is het, als je vierentwintig bent en nog steeds niet weet wat je wilt? Bij jou heb ik het gevoel dat ik mezelf kan zijn. Jij doet je ding, wat dat ook is, en loopt er niet mee te koop. Je bent wat gewoner. Net als ik. Of je bent net zo gek als ik, dat kan natuurlijk ook.’


    Shit. Daar was het weer. Waarom werd iedere keer weer bevestigd dat ze niet zat te wachten op een relatie met iemand die leefde in de spotlights? Hij pakte de fles wijn en knikte naar Cleo. Ze schudde haar hoofd, dus schonk hij zijn eigen glas vol, dat hij vervolgens in één teug leegdronk. Het bittere gevoel in zijn mond bleef echter.


    ‘Gaat het, Luc?’


    ‘Nee.’ Hij stond op en beende naar de tuindeur. Met zijn handen diep weggestopt in zijn broekzakken staarde hij zonder iets te zien de tuin in. Wat moest hij? Meteen maar vertellen dat hij zanger was, met de kans dat ze direct alle contact zou verbreken? De angst om haar nu te verliezen nog voor er iets was begonnen, sloeg hem om het hart. Hij wilde die kans met haar. Resoluut draaide hij zich om en keek naar Cleo. Hij zou blijven bij zijn eerdere besluit om haar voor zich te winnen. Hij wilde deze kans niet laten lopen. Hij wilde haar niet laten lopen.


    ‘Ik heb nagedacht over die non-date. Wil je weten wat ik in gedachten had of hou je van verrassingen?’


    ‘Non-dates mogen geen verrassingen zijn.’


    Hij grinnikte. ‘O, dus non-dates hebben andere regels dan dates. Goed om te weten.’ Hij schonk het laatste beetje wijn in zijn glas en nam deze keer een kleine slok. ‘Ik had gedacht aan een wandeling naar de top van de Pic Saint-Loup. Zodra de mistral of de tramontane waait, welteverstaan.’


    Cleo veerde op. ‘Dat vind ik een geweldig idee. Perfect voor een non-date. Ik heb er nu al zin in!’


    ‘Als de voorspellingen kloppen, kunnen we over een paar dagen al gaan.’


    ‘Kunnen we er ook picknicken?’


    ‘Zeker. Ik heb er zelfs een keer met Pascal en een neef overnacht.’


    ‘Op de top?’


    ‘Ja. Er is daar een oude kapel waar we de nacht hebben doorgebracht. Het was geen comfortabele nacht, maar die zonsopgang was het meer dan waard.’


    Een dromerige gloed verscheen in haar ogen. ‘Dat lijkt mij ook gaaf. Kun je er niet heel vroeg heen gaan, zodat je de zon kunt zien opkomen?’


    ‘En in het donker die berg op? Niet erg slim, ma belle.’


    ‘Het lijkt mij ook wel wat…’ Het verlangen dat ze uitstraalde werd bijna tastbaar en hij wist dat hij haar niets zou kunnen weigeren.


    ‘Overnachten?’


    ‘Ja, en dan die zonsopgang zien.’


    ‘Het is er ’s nachts erg koud, hoor.’


    ‘Daar kun je je op kleden.’


    ‘Je bent toch niet serieus?’


    Haar glimlach ontmoette die van hem. Ze wist dat hij akkoord zou gaan. ‘Nou…’


    ‘Het is wel een geweldige ervaring. Maar echt heel, heel koud.’


    ‘Samen?’ Cleo grijnsde nu breeduit.


    ‘Ja, dat is wel de bedoeling van een date. Sorry, non-date.’


    ‘Cool.’


    Hij grinnikte. ‘Je bent wel gek, maar dat wist je ongetwijfeld al.’
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    ‘Heb je voldoende warme kleren bij je? Een dikke trui? Sokken?’


    ‘Ik had natuurlijk niet gerekend op een winter toen ik naar Frankrijk kwam, maar ik heb twee sweatshirts bij me. Die kan ik over elkaar aandoen. Ik heb ook een fleecedeken bij me.’


    ‘Goed. Ik zie dat je zelfs je slippers thuis hebt gelaten.’


    Ze negeerde zijn plagerige opmerking, maar toen hij begon te grinniken, kon ze een glimlach niet onderdrukken.


    ‘Let’s go.’ Hij gooide haar weekendtas achter in de auto en hield het portier voor haar open zodat ze kon instappen.


    Cleo barstte bijna van de opwinding. Kamperen op een hoge berg met deze geweldige man. Wie had dat kunnen dromen?


    Ze had de vorige avond Sophie nog aan de telefoon gehad. ‘Weet je wel dat dit heel serieus klinkt? Als een stel samen op vakantie gaat, zijn ze ruim voorbij een eerste date. Ik ben met William op vakantie geweest, maar toen waren we al een jaar samen. En samen met Gary heb ik diverse festivals afgelopen, maar het was toen al een paar maanden dik aan tussen ons.’


    Het klonk inderdaad serieus, maar op de een of andere manier paste dit bij haar en Luc. Zonder dat het serieus was. Het was tenslotte geen vakantie. Het was maar een nachtje, boven op een berg. In de kou. Het enige wat er romantisch aan kon zijn, was de zonsondergang of -opkomst.


    ‘Een date is een date,’ zei Sophie wijs. ‘Ook al noem je het anders.’


    Natuurlijk had ze gelijk, maar zo kon ze zichzelf tenminste een beetje voor de gek houden. Of ze Luc daarmee om de tuin kon leiden? Waarschijnlijk niet. In elk geval speelde hij haar spel mee en daar kreeg hij punten voor. Ze wierp een zijdelingse blik op zijn profiel, terwijl hij de auto door de kleine straatjes van Murviel-lès-Montpellier manoeuvreerde en vervolgens de départementale op reed in de richting van Cazevieille. In zijn spijkerbroek en T-shirt zag hij er weer erg aantrekkelijk uit. Had hij wel door hoe hij haar deed smelten? Ze zou nerveus moeten zijn, maar ze voelde alleen maar positieve opwinding.


    De rit door het licht glooiende achterland van Montpellier was zeer gevarieerd. Wijngaarden werden afgewisseld met gebieden die begroeid waren met het typerende mediterrane struikgewas. Ook vertoonde de berm af en toe de prachtigste kleuren. Zelfs klaprozen waren al volop aanwezig. Overal leek de grond zeer droog en rotsachtig. De Pic Saint-Loup liet zich op een gegeven moment ook zien, maar hij speelde de rest van de rit verstoppertje. Dan was hij zichtbaar en dan weer niet. En steeds werd hij een stukje indrukwekkender.


    De telefoon van Luc ging. De naam van Pascal verscheen in het display en Luc drukte hem op de speaker.


    ‘Salut Pascal, ça va?’


    Pascal lanceerde een vloedgolf van Franse woorden, waar Cleo algauw niets meer van begreep. Luc lachte en reageerde net zo rap terug. Af en toe vergat ze gewoon dat Luc Franstalig was. Het klonk wel sexy. Hij moest haar ook wat Franse woorden gaan leren…


    Ze keek op toen ze haar naam hoorde en op dat moment ging Luc over op het Engels. ‘Ik hou het nu kort. Zoals ik net al zei, ben ik met Cleo onderweg naar de Pic Saint-Loup. Ik spreek je morgen. Succes bij de boekhouder.’


    Hij beëindigde het korte gesprek met zijn broer en deed zachtjes de radio aan.


    ‘Dat klonk alsof jij en je broer goed met elkaar overweg kunnen.’


    ‘Verbaast je dat?’


    ‘Nou… eigenlijk wel. Gezien jouw reactie toen we Pascal bij de Bricorama zagen…’


    ‘Ja…’ Luc was even stil, alsof hij zocht naar de juiste woorden. ‘Pascal en ik hebben op zich een goede band met elkaar. Het is af en toe een beetje gecompliceerd, dat wel. Straks wil ik er wel verder op ingaan. Nu liever niet.’


    


    Ruim een halfuur na vertrek bereikten ze het dorpje Cazevieille. Luc parkeerde de auto vlak bij het vertrekpunt van de wandeling.


    ‘Er staan best nog wat auto’s,’ merkte Cleo op. Tijdens de rit had ze zich af en toe afgevraagd of ze zich in de middle of nowhere bevonden, maar blijkbaar wisten nogal wat mensen de Pic Saint-Loup te vinden.


    ‘In weekenden en vakanties schijnt het nog drukker te zijn.’ Luc hees een rugzak op zijn rug en pakte eveneens haar weekendtas.


    ‘Die kan ik zelf wel tillen, hoor.’ Ze pakte de tas weer van hem af en keek hem uitdagend aan.


    ‘Prima. Wat je wilt.’ Hij sloot de auto af en ze zetten koers naar de start van de wandelroute.


    Het pad dat hen naar de top zou brengen lag bezaaid met keien en af en toe moesten ze goed hun aandacht erbij houden. Een misstap was zo gemaakt, met als gevolg een verzwikte enkel. De begroeiing op de berg was over het algemeen vrij laag, waardoor er niet veel schaduw was en Cleo dankbaar was voor de frisse wind.


    ‘Waar is de top eigenlijk?’


    ‘Nog even geduld, ma belle. Ik zeg het wel wanneer de top in zicht is. Is je tas nog niet te zwaar?’


    ‘Nee, het gaat.’


    ‘Ze klinkt al minder opgewekt,’ zei hij op plagerige toon. Hij had gelijk. De tas leek steeds zwaarder te worden. Ook voelde ze haar beenspieren inmiddels behoorlijk. Als ze dit vaker zou doen, zou ze binnen de kortste keren in topconditie zijn. Ze had al een paar keer een blik op Luc geworpen, maar hij vertoonde totaal geen tekenen van vermoeidheid. Wat deed hij om in topvorm te blijven?


    Op een gegeven moment stopte Luc en wees hij omhoog. ‘Zie je dat kruis? Daar is de top.’


    ‘Zo ver nog?’


    ‘Dat valt wel mee, maar als je het niet volhoudt, kun je mij die tas geven.’


    ‘Niet nodig.’


    ‘Of we gaan halverwege kamperen.’


    ‘Ik hou het echt wel vol.’


    ‘Uiteraard.’


    Zat hij haar te plagen? Ze keek hem aan en zag een mondhoek omhooggaan. Ze keek van hem weg en richtte haar telefoon op de top voor een foto. De camera op haar telefoon was niet van de allerbeste kwaliteit en het kruis was vast niet op de foto te zien. Misschien kon ze later nog een foto van het kruis maken, als ze wat dichterbij waren. Ze richtte haar camera op Luc. ‘Nog steeds niet?’


    Hij schudde zijn hoofd. ‘Ik maak wel een foto van jou.’


    ‘Eigenlijk vind ik dat we samen op de foto moeten. Dat hoort wel bij een date.’


    Hij zette zijn rugzak op de grond en viste daar twee flesjes water uit, waarvan hij er met een grijns om zijn lippen één aan Cleo overhandigde. ‘Dat ben ik met je eens. Maar aangezien dit een non-date is, gelden er andere regels.’


    Ze stak haar tong naar hem uit, waarop Luc in de lach schoot. Na een paar slokken water stopte ze het flesje in haar eigen tas. Luc draaide zich om en lachte nog steeds toen hij koers zette naar een pad dat nu steiler naar boven liep. Met een brede glimlach om haar lippen volgde ze hem. Het was zo makkelijk om met Luc te lachen.


    Het pad vergde nu meer inspanning en ze begon ook te begrijpen waarom het niet heel verstandig zou zijn om hier bij nacht te lopen. Met een goede lantaarn was het misschien te doen, maar als je struikelde, kon je een lelijke smakkerd maken. Net als Luc bleef ze af en toe staan voor een foto. Jammer genoeg kreeg ze Luc niet op de foto, terwijl hij zo’n prachtexemplaar was. Ze nam dus genoegen met de mooie natuur. Vanwege de frisse wind waren er nauwelijks vogels te horen en ook de cicaden waren stil. Volgens Luc was het te koud voor die insecten.


    Ze kwamen een enkele keer wandelaars tegen die met de afdaling waren begonnen. Iedereen groette enthousiast en een enkeling wenste hen bon courage, waardoor Cleo het idee kreeg dat de wandeling niet zo makkelijk zou worden als Luc had gezegd. Op een lastig stukje stak Luc zijn hand naar haar uit, die ze dankbaar vastgreep. Zijn hand was warm en sterk en een gelukzalig gevoel doorstroomde haar. Zonder hem had ze het uiteraard ook gekund, maar ze had nu tenminste een goede reden om zijn hand vast te houden. Luc keek haar aan en ze zag iets schitteren in zijn ogen. Had hij haar door? Haar wangen waren vast al rood van de inspanning, dus kon hij niet zien dat ze bloosde. Ze bleef even staan om op adem te komen. Dat kwam echt van de klim en niet van zijn aanrakingen. Luc wachtte geduldig tot zij weer zover was en vol goede moed volgde ze hem verder de berg op. Ze kreeg het ook al behoorlijk warm. Stel je voor dat ze dit op zo’n warme dag als laatst had gedaan. Er zou dan vast niets van haar overgebleven zijn. Als ze de top überhaupt had bereikt.


    Na een smal pad steil omhoog en een bocht, doemde er ineens een kapelletje voor hen op.


    ‘Uw hotel voor de nacht,’ gebaarde Luc. ‘La chapelle Saint-Joseph.’


    ‘Gaan we hier overnachten?’ Nieuwsgierig liep Cleo naar de ingang van de oude kapel. Er zat geen deur in de opening en een beetje bedeesd liep ze naar binnen. Even moesten haar ogen wennen aan het halfduister, maar toen zag ze dat het inderdaad een zeer oude kapel was, waar behalve de muren en het dak niet veel van over was. De wanden waren kaal en in de ramen zat geen glas. Achterin stond iets wat leek op een altaar, waarachter drie houten kruisen hingen. Ze keek omhoog, naar het hoge, ronde gewelf. Het was ongetwijfeld vele malen beter dan slapen in de open lucht. Hier zouden ze weinig last hebben van de wind, maar het voelde er nu al koel. Hoe koud zou het dan ’s nachts zijn?


    Ze voelde Lucs nabijheid en draaide zich om.


    ‘Zie je het nog steeds zitten?’


    Samen met hem? ‘Ja, absoluut.’ Ze volgde Luc weer naar buiten en ineens zag ze het enorme ijzeren kruis. Ze waren op de top.


    ‘Wauw!’ Lichtelijk buiten adem, enerzijds door de klim, anderzijds door het adembenemende uitzicht, bleef ze staan. ‘Wauw.’ Meer woorden had ze op dat moment niet. Het was spectaculair mooi.


    ‘Kom.’ Luc pakte haar hand vast en ze volgde hem naar de rand. Net als hij waagde ze een blik over de rand. Ze slikte en was blij dat Luc haar vasthield. En deze keer niet alleen om zijn hand in die van haar te voelen. De diepte voor haar was duizelingwekkend. Stel je voor dat je viel! Haar hoofd begon te draaien en ze deed snel een stap naar achteren. Luc volgde haar, sloeg zijn arm om haar schouders en gaf haar even een kneepje. ‘Was het de wandeling waard?’


    ‘O, absoluut. Luc, dit is echt fantastisch. Maar die hoogte… Ik word er duizelig van.’


    ‘Je kunt beter in de verte kijken. Zie je die berg recht voor je? Dat is de Hortus.’ Hij wees voor hen uit. ‘Die is ongeveer honderd meter lager dan deze berg. Daar, in de krijtrotsen, bevindt zich ook een eeuwenoude grot.’ Hij stuurde haar de andere kant op. ‘Kom hier maar eens.’ Hij ging achter haar staan en met zijn ene hand op haar schouder, wees hij met zijn andere arm langs haar heen in de verte. ‘Als je goed kijkt, kun je daar de zoutmeren van Palavas zien en daarachter de zee. En Montpellier. Vanavond zul je de kust op een bijzondere manier ontdekken.’


    Ze had de neiging om opzij, naar zijn gezicht te kijken, in plaats van naar het uitzicht. Wat voelde het goed, zo dicht tegen hem aan. Voorzichtig waagde ze een blik in zijn richting. Juist op dat moment keek hij ook naar haar. Voor een moment stond ze niet meer op de berg, maar zweefde ze er een paar meter boven. Zo voelde het tenminste. Het kostte haar moeite om zich te concentreren op zijn woorden. Een glimlach bereikte zijn ogen en ze slikte moeizaam. Niet alleen het uitzicht was te wauw. Als Luc op dat moment niet zijn blik had afgewend, had ze zich waarschijnlijk compleet voor schut gezet door hem te kussen. Ja, dat was wat ze op dat moment het liefst deed. Zou dit wel goed gaan? Een hele avond en een hele nacht in zijn nabijheid, zonder prijs te geven wat ze voelde?


    Zijn hand verliet haar schouder en onmiddellijk voelde ze de kou van de mistral. Luc haalde zijn aangebroken fles water uit zijn rugzak en ging op een van de vele rotsen zitten. ‘Ik moet bekennen dat ik was vergeten hoe mooi het hier is.’ Hij nam een flinke slok water en wees met zijn vinger. ‘Daar heb je trouwens de Camargue.’


    Cleo ging naast hem zitten. ‘Waar de wilde paarden zijn?’


    ‘Ja, en de stieren en de flamingo’s.’


    ‘Daar moet ik ook echt nog een keer heen. Ik ben bang dat ik tijd tekortkom in Frankrijk. Zal ik het klussen wat langzamer doen, zodat ik tegen de Wallingtons kan zeggen dat ze nog niet kunnen komen in september? Kijk me niet zo aan. Het was een grapje.’


    ‘Nou ja, ik acht je er wel toe in staat.’ Een langzame glimlach speelde om zijn lippen.


    ‘Of ik schilder alles in de verkeerde kleur, dan moet ik nog een keer terugkomen om alles opnieuw te doen.’


    Hij grinnikte. ‘Of je verblijft in mijn huis om mijn huis te schilderen als ik weg ben.’


    ‘Alleen als jij weg bent?’


    


    Luc schoot in de lach, verrast door haar uitdagende opmerking. ‘Ja, ik zou je alleen maar in de weg lopen.’ Als deze wandeling die uitwerking op haar had, dan was dit idee van hem al in meerdere opzichten een succes.


    Hij voelde zich gevangen in haar uitdagende blik vermengd met kwetsbaarheid. Een dodelijke combinatie. Hij slikte moeizaam. Rustig aan, zei hij tegen zichzelf. Hij mocht deze non-date niet verpesten door te snel te gaan. Hij bestudeerde haar onopvallend. Haar wangen waren rood van de wind en de inspanning en haar blonde haren waaiden los om haar hoofd. Het waren echter haar fonkelende ogen die hem weer diep in zijn hart raakten. Hij kon zijn ogen haast niet van haar afhouden. Hoe meer hij van haar ontdekte, hoe mooier ze werd. Hij wilde meer van haar weten, maar hij verlangde er net zo hard naar om haar aan te raken, haar huid te voelen. Haar lippen vroegen er gewoon om om gekust te worden. Hoelang kon hij nog voor haar verzwijgen dat hij niet alleen maar de Luc was die ze kende? Het geheim begon steeds zwaarder op hem te drukken, maar hij was bang voor haar reactie. Hij wist dat ze niet als de meeste andere vrouwen zou reageren. Het zou hun huidige relatie maken of breken. En eerlijk gezegd wist hij niet hoe sterk die band tussen hen was.
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    Met iets van bezorgdheid zag Cleo dat er nog een stelletje was dat van het uitzicht genoot. Ze stootte Luc aan. ‘Denk je dat zij hier vannacht ook blijven?’


    Luc keek naar het stel en haalde zijn schouders op. ‘Geen idee. Het kan natuurlijk best, maar volgens mij hebben ze niets bij zich voor een overnachting. Tenzij ze dat verderop achter de rotsen hebben neergezet.’


    Cleo had er geen moment rekening mee gehouden dat er meer mensen op hetzelfde idee zouden komen als zij. Tot haar opluchting verdween het stel na een tijdje. Ze wilden blijkbaar voor het donker weer beneden zijn. Hoewel het een gezellige boel had kunnen worden, was ze liever alleen met Luc. Het was hun non-date en daar wilde ze niemand bij hebben.


    De lucht begon al roze te kleuren en het zou niet lang meer duren voor de zon onder zou gaan. Daar zaten ze dan, met z’n tweetjes op de top van een berg ergens in Frankrijk. Wie had dit een paar weken geleden kunnen denken? Ze sloeg haar armen om zichzelf heen. Het begon af te koelen. De mistral was misschien goed voor het uitzicht, maar maakte alles wel direct kouder. Ze reikte achter zich en haalde een sweatshirt uit haar tas. Snel trok ze het over haar T-shirt. Dat was beter. Zo meteen zou ze haar korte broek ook verwisselen voor een spijkerbroek. Ze keek naar Luc. Had hij het nog niet koud met die korte mouwen? Ze snapte inmiddels wel waarom hij helemaal geen korte broek aan had gedaan. Ze schoof wat dichter naar hem toe om wat van zijn warmte mee te pakken. Zonder iets te zeggen, sloeg hij een arm om haar heen en Cleo zuchtte behaaglijk. Dit kon ze de hele nacht wel volhouden.


    ‘De zon gaat bijna onder,’ zei ze. ‘Nu heb ik een zonsondergang en een zonsopgang voor de prijs van één.’


    De zon kleurde in oranjerode tinten naarmate hij de horizon naderde. Gefascineerd keken ze allebei toe hoe de zon steeds lager zakte en niet veel later uit hun zicht verdween. Zelfs nadat de zon onder was gegaan, bleven ze naast elkaar zitten staren naar de hemel die nu de prachtigste kleuren begon te vertonen.


    ‘Is dit niet de meest perfecte non-date?’ Cleo slaakte een diepe zucht.


    ‘Wacht maar tot het helemaal donker is. Dan zul je nog wat zien.’


    Haar blik viel weer op zijn leren armbanden. Ze tuurde, maar kon nog steeds niet ontcijferen wat er stond. Ze pakte zijn hand vast. ‘Wat staat hier eigenlijk op?’


    Luc hield zijn arm dusdanig dat ze het beter kon zien. ‘Het zijn woorden die belangrijk voor mij zijn. In het dagelijkse leven, in mijn werk, in mijn omgang met anderen. Op deze staat Confiance, vertrouwen, en deze heeft het woord Intégrité, integriteit.’ Hun blikken kruisten elkaar en ze had het gevoel dat hij tot in haar ziel kon kijken.


    ‘Dat is mooi,’ fluisterde ze, zonder het oogcontact te verbreken. Ze wilde erop doorvragen, maar als ze dat zou doen, zou hij misschien geen antwoord willen geven, en ze wilde dit intieme moment vooral niet verstoren. Luc had zijn hand iets gedraaid en zijn vingers met die van haar verstrengeld. De warmte van zijn huid voelde opwindend en veilig tegelijkertijd. Ze had zich nog niet eerder zo close met hem gevoeld. Ze wilde dit moment vasthouden en als het kon graveren in een armband om voor altijd bij zich te houden.


    Een warme gloed verscheen in zijn ogen. ‘Wat zijn belangrijke woorden voor jou?’


    ‘Dat is moeilijk.’ Helemaal nu zijn duim strelend over de rug van haar hand ging. Ze trok haar hand los en streek een lok haar achter haar oren. Peinzend keek ze de verte in. ‘Hoeveel mag ik er kiezen?’


    ‘Zoveel als je wilt.’


    Het was moeilijker dan het leek. Ze kon een heleboel woorden bedenken, maar welke sprongen er nu uit? ‘Liefde… Acceptatie. Vertrouwen. Warmte. Vrijheid … O, ik weet er nog een. Creëren ook. Ik heb besloten iets te doen met sieraden.’


    ‘Dat is nieuw, of niet?’


    ‘Yep. Dankzij Pascal.’


    Verrast keek hij op. ‘Pascal?’


    ‘Ja. Toen jij laatst weg was, heeft hij me naar Pézenas gestuurd.’ In een paar woorden vertelde ze over de ontmoeting in een van de bijouterieën. ‘Het heeft me wel aan het denken gezet. Hoe en wat weet ik nog niet, maar ik ben al druk aan het brainstormen.’


    ‘Het is altijd mooi als je van je passie je werk kunt maken.’


    ‘Hoe weet je dat het mijn passie is?’


    Een lach borrelde op uit Lucs keel. ‘Ik heb jouw ogen ook gezien, ma belle. In Montpellier.’


    Zijn lach deed Cleo prompt alles vergeten en ze had moeite om haar blik van hem af te wenden. Ondanks de schemer kon ze zijn ogen zien glinsteren. Een zucht ontsnapte aan haar lippen en ze dwong zichzelf weer te kijken naar zijn armbanden. ‘Passie is ook een mooi woord.’


    ‘Dat is het absoluut.’


    Ineens geneerde ze zich voor haar opsomming van woorden. ‘Dat waren zomaar wat woorden. Wat een samenraapseltje, hè?’


    ‘Ik vind het een mooie lijst, maar het zijn dingen die voor jou belangrijk zijn. Dus maakt het uiteindelijk niet uit wat een ander ervan vindt.’


    ‘Dat is zo,’ gaf Cleo toe. ‘Maar bij alles wat ik doe, hoor ik de stemmen van mijn moeder en zus. Net als met dat idee van mij… Zij zullen dit echt afkeuren.’


    Luc keek haar nadenkend aan. ‘Iedereen heeft wel van die stemmen in zijn leven, die hun eigen stem overschreeuwen. Toch is het belangrijk om je eigen weg te zoeken en bij je eigen gevoel te blijven. Naar je eigen stem luisteren. Dat is ook integriteit.’


    ‘En daar is vertrouwen voor nodig.’


    Hij knikte. ‘Vertrouwen is vaak een belangrijke schakel.’


    Zijn woorden raakten een gevoelige snaar bij haar. Het draaide inderdaad vaak om vertrouwen. Zonder vertrouwen had ze hier nu ook niet met Luc gezeten. En zonder vertrouwen zou ze eveneens haar passie negeren. ‘Luister jij altijd naar je eigen stem?’


    ‘Ha, nee. Was dat maar waar. Momenteel zit ik in een fase waarin ik juist moeite heb om naar mijn stem te luisteren, ironisch genoeg. Het afgelopen jaar is er zoveel gebeurd…’ Zijn stem stierf weg en een frons verscheen in zijn voorhoofd. ‘Maar ik ben op de goede weg. Neem nu deze date, non-date. Als ik niet naar mijn eigen stem had geluisterd, was ik hier niet aan begonnen.’


    ‘Waarom niet?’


    ‘Waar ik het laatst ook al met je over had. Afstand.’


    ‘Dat was waar. Je wilde niet dat ik iets ging afspreken met Pascal om die reden. Waarom heb jij je eigen advies in de wind geslagen?’


    ‘Omdat mijn eigen stem iets anders begon te roepen. En jouw stem kon ik ook niet negeren.’ Een mondhoek trok omhoog in een kleine glimlach.


    ‘Het waren de stemmen van mijn ouders die mij dwarszaten,’ zei hij. ‘Zoals je weet is mijn moeder Engelse. Ze ontmoette mijn vader toen ze op vakantie was, hier aan de kust. Ze waren hoteldebotel en hebben een tijdje hun relatie in stand weten te houden met heen-en-weergereis. Hij ging af en toe naar Londen en zij kwam regelmatig naar Montpellier. Omdat mijn vader een goede baan had, besloot mijn moeder naar Montpellier te komen. Ze trouwden en kregen ons. Na de geboorte van Pascal kreeg mijn moeder steeds meer heimwee naar Londen. Mijn vader probeerde dat op te vangen door haar regelmatig die kant op te sturen. Dit had echter tot gevolg dat ze uit elkaar groeiden. In onze puberjaren hebben ze uiteindelijk de knoop doorgehakt en zijn ze gescheiden.’ Hij spreidde zijn handen met de palmen naar boven. ‘Dat is mijn reden. Ik heb het verdriet van mijn vader van dichtbij meegemaakt. Het heeft hem verscheurd. Dat wilde ik niet meemaken. Ik realiseerde me echter dat ik mijn eigen toekomst maak.’


    Peinzend keek Cleo hem aan. Ja, dat was waar ze zelf tegenwoordig ook mee bezig was. Het deed haar goed dat ze niet de enige was die met zulke dingen worstelde. Luc was niet zo heel anders dan zij.


    


    Terwijl Cleo hun eten in de beschutting van een rotsblok uitstalde, schoot Luc in wat warmere kleding. Een trui en een leren jack waren voorlopig voldoende. Hij gooide Cleo nog een trui van zichzelf toe, die ze met een dankbare blik aannam en aantrok. Samen bekeken ze hun avondmaal. Ze hadden pizza, worstjes, kaas en wat brood meegenomen. Uiteraard was alles koud, maar dat maakte niet uit.


    ‘Weet je zeker dat je niet liever in de kapel eet? Daar heb je minder last van de wind.’


    Cleo schudde haar hoofd en pakte voor elk een flesje water. ‘Ik vind dit veel te leuk. Picknicken op de berg.’


    ‘O, wacht.’ Luc rommelde in zijn rugtas en toverde er een fles rode wijn uit.


    ‘O!’


    Hij grijnsde bij het zien van haar verraste gezicht. ‘Verdien ik hier extra punten mee?’ Hij gebaarde naar een plekje op de grond en ging zitten toen zij ook zat.


    ‘Absoluut.’


    Een rimpel verscheen in zijn voorhoofd, terwijl hij zijn tas doorzocht. ‘Ik ben bang dat ik nu weer strafpunten krijg, want ik ben bekertjes vergeten. En een kurkentrekker.’


    Cleo schoot in een vrolijke lach en dit werkte zo aanstekelijk dat hij niet anders kon dan meelachen.


    ‘Daar sta je dan, met je dure wijn.’ Ze had pretlichtjes in haar ogen, die ervoor zorgden dat hij met moeite zijn blik van haar kon afwenden.


    ‘Ha. Let maar eens op.’ Hij verwijderde de folie van de hals van de fles en maakte een van zijn sneakers los. Hij zag haar bedenkelijk kijken en een glimlachje verscheen om zijn lippen. Met één schoen aan en de andere in zijn hand liep hij naar een grote kei. Hij zette de fles met de onderkant in de schoen en sloeg daarmee tegen de grote steen. Hier ging hij net zolang mee door tot de kurk langzaam hoger kwam en hij die er rustig uit kon halen.


    Met verbazing had ze toegekeken. ‘Je bent geniaal!’


    Hij maakte een lichte buiging en hield haar de fles voor. ‘Alsjeblieft, ma douce.’


    Blozend nam ze de fles aan en keek naar het etiket. ‘Hé! Pic Saint-Loup. Hoe toepasselijk.’


    ‘Als je over de rand kijkt, zie je in de verte de wijngaard waar deze wijn vandaan komt.’


    Geboeid keek hij toe hoe ze voorzichtig een slokje nam.


    ‘Hmm. Dit is de beste rode wijn die ik ooit heb gehad. Niet dat ik er veel verstand van heb.’ Ze hield hem de fles ook voor. ‘Delen we de fles?’


    Hij knikte en nam ook een slok.
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    ‘Is het niet vermoeiend voor je om nu de hele tijd in een andere taal te spreken?’


    ‘Denk je dat?’ Hij glimlachte om haar onverwachte vraag en kwam weer naast haar zitten. ‘Nee, hoor. Ik ben immers tweetalig opgevoed. Het Engels is net zozeer mijn taal als het Frans.’


    ‘In welke taal denk je?’


    ‘Meestal in het Frans. Ik denk omdat ik hier woon. Als ik met jou ben, denk ik in het Engels. Dat gaat automatisch. Bij mijn moeder denk ik ook in het Engels.’


    ‘Jij en Pascal spreken wel Frans met elkaar, toch?’


    ‘Ja, dat klopt. Je hebt ons natuurlijk horen praten in de auto onderweg hierheen.’


    Ze knikte. ‘Je ging wel over op het Engels.’


    ‘Ja, ik had net tegen Pascal gezegd dat ik het kort wilde houden omdat ik met jou op pad was. Toen dacht ik dat je vast je naam hoorde en ik wilde niet dat je dacht dat we over jou kletsten. Daarom ging ik over op het Engels.’ Haar vraag na het telefoongesprek schoot hem te binnen. Misschien was het nu tijd om haar uit te leggen wat er was gebeurd met Pascal.


    Luc nam een slok van de wijn om zichzelf de tijd te geven om na te denken. Waar moest hij beginnen? ‘Cleo…’ Hij schraapte zijn keel.


    Cleo wilde net een stuk pizza in haar mond stoppen, maar blijkbaar gealarmeerd door de klank van zijn stem, liet ze het weer zakken.


    ‘Je vroeg over mijn reactie op Pascal… Er is nogal wat gebeurd. Het probleem is dat wanneer ik erover praat… er een heleboel…’ Hij legde een hand op zijn hart terwijl hij haar ogen zocht.


    ‘Pijn.’ Weer was daar dat benauwde gevoel. Het was alsof zijn keel nu helemaal dicht werd geknepen. Beelden flitsten door zijn hoofd. Hij zocht haar ogen. De bezorgdheid daarin, maar ook het begrip, gaf hem het zetje dat hij nodig had. Het was goed om erover te praten en voor het eerst sinds tijden durfde hij in gedachten terug te gaan naar die bewuste avond.


    


    Hij moest een cd bij Pascal thuis afleveren. Zijn broertje werkte die avond en hij moest zelf de volgende ochtend weer naar Parijs, dus ze zouden elkaar niet meer spreken. Hij wist niet of Virginie er was, maar dat maakte niet uit. Mocht ze er niet zijn, dan kon hij de sleutel gebruiken die Pascal hem ooit had gegeven. Hij was iets later vertrokken dan hij oorspronkelijk in gedachten had. Er was iets op het journaal wat zijn aandacht had getrokken, maar daarna had hij de cd gepakt en was vertrokken.


    Het was donker toen hij bij Pascals huis aankwam. Virginies auto stond er. Ze was dus thuis. Helemaal happy was hij daar niet mee. Hun contact verliep sinds een week of drie nogal stroef. En dat was nog zacht uitgedrukt.


    Hij klopte op de achterdeur, maar er kwam geen reactie. Harde muziek kwam hem tegemoet door een halfopen raam, dus klopte hij nogmaals, nu iets harder. Weer geen reactie. De kans was groot dat ze wist dat hij daar stond en hem niet wilde spreken. Gelaten stak hij de sleutel in het slot en liep vervolgens door naar de keuken, waar hij de cd in een la legde zoals Pascal hem had gevraagd, en hij liep weer terug naar de deur. Hij bleef abrupt staan. Er prikkelde iets in zijn nek en een akelig gevoel bekroop hem. Wat was dat? Hij kon er de vinger niet op leggen. Hij draaide zich om en over het gedreun van de muziek heen riep hij haar naam. Geen reactie. Wat nu? Aarzelend liep hij door naar de woonkamer, waar de muziek vandaan kwam, steeds haar naam roepend. De kamer was leeg. De deur naar de achterliggende kamers stond open. Er was iets goed mis. Hij voelde het. Zijn benen bewogen zich bijna als vanzelf door de hal, naar de badkamerdeur die eveneens openstond. ‘Virginie?’


    


    ‘Daar lag Virginie. De liefde van Pascals leven.’ Zijn stem was slechts een fluistering. ‘Languit op de tegels van de badkamer.’ Haar haren verward, haar ogen halfgesloten. ‘Het was alsof mijn gevoel eerder registreerde wat er aan de hand was dan mijn hersenen. Het medicijnpotje en het papiertje waar iets op gekrabbeld stond, bevestigden mijn vreselijke vermoeden.’


    ‘Zelfmoord?’ Cleo’s hand vloog naar haar mond. ‘Wat verschrikkelijk.’


    Ja, dat was het zeker. ‘Maar ze was niet dood…’ Zijn stem stierf weg en opnieuw trokken zijn herinneringen hem terug naar dat moment. Zodra hij haar zag, had hij zich op zijn knieën laten vallen. Hij had haar naam geroepen en er was even een flikkering van herkenning geweest in haar ogen. Heel even. Haar ogen gingen dicht, maar ze strekte wel haar ene arm naar hem uit. Ontzetting greep hem bij de keel. Hij moest iets doen, wist hij. En snel.


    Ineens waren daar Cleo’s armen om hem heen en hij klemde zich aan haar vast. De warmte van haar lichaam voorkwam dat hij helemaal weer opgeslokt werd door de pijn en de ontsteltenis. Hij proefde zout en wist dat de tranen over zijn wangen liepen. ‘Ik belde… het alarmnummer en op hun advies heb ik haar in de keuken gelegd. Daar was het koeler… Heb geprobeerd haar met koude doeken nog meer af te laten koelen.’


    ‘Was ze bij bewustzijn?’


    ‘Daar… leek het wel op. Haar ogen…’ Even sloot hij zijn ogen en wachtte tot het misselijke gevoel dat opkwam weer verdween. ‘Ik weet niet hoelang het allemaal duurde. Op een gegeven moment leek ze helemaal weg te zakken. Niet veel later kwam de ambulance en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. We waren nog niet onderweg of… Reanimatie hielp niet meer.’ Hij zweeg en klemde zijn kaken op elkaar. De wanhoop die hij toen had gevoeld, overspoelde hem opnieuw. Een kreun ontsnapte aan zijn lippen en hij slikte heftig om het misselijke gevoel weer tegen te gaan. Pascal was alles waar hij op dat moment aan had kunnen denken. Virginie was zijn alles. Het zou hem kapotmaken. ‘Ik kon Pascal niet bereiken. Zijn mobiel niet. Het restaurant niet. Ik was te laat, Cleo. Als ik eerder van huis was vertrokken, als ik niet naar dat stomme journaal had gekeken…’ Luc haalde even diep adem en blies langzaam uit. Het was alsof het steeds moeilijker werd om een beetje zuurstof binnen te krijgen. Het beklemmende gevoel werd steeds sterker en hij concentreerde zich een paar tellen op zijn ademhaling. Een vreemde kreet welde in hem op, die hij smoorde door zijn gezicht nog dichter in Cleo’s hals te drukken. Zijn hoofd tolde.


    ‘Shh. Je kon het niet weten. Je hebt je best gedaan.’ Haar gefluisterde woorden rukten hem uit de draaikolk van emoties die hem dreigde op te slokken.


    ‘Arme Pascal… Waarom heeft ze het gedaan?’


    ‘Ja, waarom.’ Hij maakte zich los uit haar omhelzing, pakte de fles wijn en hield hem Cleo voor. Ze schudde haar hoofd, dus gooide hij een slok zijn keel in, waarna hij nietsziend naar het etiket staarde. ‘Waarom. Dat is een vraag die ons allemaal heeft beziggehouden. Voor die tijd is er van alles gebeurd, maar dat verklaart niet deze extreme beslissing. Ze had een brief achtergelaten, maar die was nogal warrig…’ Hij zuchtte en haalde een hand door zijn haar. ‘Het is allemaal zo gecompliceerd.’


    ‘Als je Pascal zo ziet, zou...’


    ‘Nee, zo merk je inderdaad niets aan hem. Hij is wel veranderd. Voor die tijd was hij veel wilder. Uitbundiger. Nu is dat wat gedoofd.’


    ‘Dat zal tijd nodig hebben, denk ik.’


    ‘Ja, hoewel ik me weleens afvraag of hij ooit nog helemaal de oude zal worden.’ En dat gaf hem zo’n machteloos gevoel. Het vrat aan hem. Hij had er alles voor over om de Pascal van voor die tijd weer terug te krijgen.


    ‘Het zal voor jou ook moeilijk geweest zijn, om je broer zo te zien. En zij… was familie. Voor jullie allemaal moet dat een gemis zijn.’


    Hij knikte. ‘Ons leven heeft behoorlijk op de kop gestaan. Niet in dezelfde mate als dat van Pascal, natuurlijk, maar het heeft voor veel spanningen gezorgd. Vooral…’ Hij zweeg.


    


    Cleo’s hart ging naar hem uit. Wat een drama voor die familie. Voor Pascal, maar ook voor Luc. Het moest afschuwelijk zijn geweest om Virginie zo te zien liggen en dan niets meer kunnen doen. Ze strekte haar hand naar hem uit om hem even aan te raken, zodat hij wist dat ze meeleefde, maar plotseling greep hij haar bij haar bovenarmen. Met een koortsachtige blik keek hij haar aan. ‘Ik was te laat, hoor je? Ik was te laat. En die blik in zijn ogen. Ik zag letterlijk zijn hart breken. Heb je dat weleens gezien? Ik zag het. Daar, in het ziekenhuis. En ik had jaren daarvoor gezworen altijd voor mijn broertje te zorgen. Toen onze moeder steeds vaker wegging en Pascal iedere keer weer overstuur raakte als ze afscheid nam. Ik had hem beloofd…’ Lucs stem brak.


    Ze trok hem naar zich toe. ‘Shh.’ Ze streelde zijn haren en veegde de tranen van zijn wangen. Kon ze maar meer doen. Tranen welden op in haar ogen. Zijn pijn was bijna tastbaar.


    ‘Als ik eerder was gegaan, had ik haar tegen kunnen houden,’ klonk zijn stem gesmoord in haar hals. ‘Misschien heb ik haar niet goed genoeg gekoeld of heb ik iets verkeerd gedaan…’


    ‘O, Luc…’ Het moest afschuwelijk zijn om met zulke schuldgevoelens rond te lopen.


    ‘Het ergste was dat Pascal dacht dat ik alles fout had gedaan. Hij impliceerde zelfs dat ik niet mijn best had gedaan, dat ik haar expres... Ik snap het wel. Ik snap het zo goed…’


    ‘Het was zijn verdriet dat sprak.’


    Luc blies langzaam uit en ging weer rechtop zitten. Hij wreef over zijn gezicht en zijn stem klonk kalm toen hij verderging. ‘Niet helemaal. Pascal wist dat ik vlak daarvoor ruzie met haar had gehad. Het liep al heel lang niet goed tussen haar en mij…’


    ‘Die ruzie was vast niet de reden van haar… beslissing.’


    ‘Nee. Ze was depressief. Dat wisten we allemaal al langer. Maar de ruzie heeft haar misschien nog… Ik weet het niet. Een van de vele druppels? Daarna kon Pascal mij wekenlang niet luchten of zien. Ook dat begreep ik.’ Hij snoof. ‘Ik kon mezelf ook niet luchten of zien… En dat schuldgevoel… Ik denk het soms te boven te zijn, maar dan overvalt het me weer. Ik weet dat ik het niet moet wegstoppen, maar het is zo ontzettend moeilijk om die dingen hardop uit te spreken.’


    Cleo begreep dat heel goed. Gevoelens benoemen, woorden geven aan herinneringen, het kon zo pijnlijk zijn. Het kon echter ook helend werken. Dat had ze laatst zelf ook ervaren, toen ze het met Luc had over Spencer en de roddels. Het begrip van Luc… dat was een enorme opluchting geweest. Het maakte alles iets draaglijker, minder pijnlijk.


    ‘De nasleep… Er zijn nog meer dingen. En ik weet dat je er recht op hebt om dat ook te horen. Maar soms… Sommige dingen kunnen zoveel gevolgen hebben. Begrijp je dat?’


    Hij draaide zich naar haar toe en ze ontmoette zijn ernstige blik. Natuurlijk begreep ze dat wel. ‘Het komt vanzelf, Luc.’ Ze legde een hand op zijn wang, blij dat hij iets rustiger was geworden. Ze hoopte dat hij zich vanbinnen ook rustiger voelde. Dat hij hetzelfde had ervaren als zij toen ze haar hart had gelucht. Dat kleine stukje lucht en licht.


    


    Na zijn openhartige relaas was Luc opgestaan en begonnen met het opruimen van de restanten van hun eten. Ze wist instinctief dat hij niet verder wilde praten. Ze kon het goed begrijpen. Het was een enorm ingrijpende gebeurtenis. En het was al heel wat dat hij haar hier deelgenoot van had gemaakt. Haar gedachten gingen naar Pascal. Het moest vreselijk voor hem geweest zijn, zijn vrouw die zelfmoord had gepleegd…


    Stil deed ze hun afval in de tassen en ze zag dat Luc een tweede fles wijn tevoorschijn haalde en opende. Blij voor de afleiding van haar sombere gedachten, zei ze: ‘Hoeveel flessen verberg je daar eigenlijk? Ben je van plan me dronken te voeren?’


    Hij fronste. ‘We hebben een lange nacht te gaan, maar maak je geen zorgen. Ik zal nergens misbruik van maken.’


    Natuurlijk wist ze dat hij niet zou profiteren van de situatie, maar het was fijn om dit uit zijn mond te horen.


    ‘Had jij een deken in je tas?’


    Ze knikte en haalde de warme fleecedeken eruit. ‘Alstublieft. Ga je al slapen?’


    ‘Voorlopig niet. Ik maak alleen onze zitplaats wat aangenamer.’ Hij haalde een slaapzak uit zijn rugtas en legde die op de inmiddels koude grond, vlak voor een paar rotspartijen. ‘Voilà. Kom lekker zitten.’ Hij ging zelf ook zitten en klopte naast zich op de slaapzak. Cleo deed wat hij had gevraagd, waarna Luc haar fleecedeken over hun benen drapeerde.


    ‘Zit je goed?’


    Goed was een understatement. Het was perfect. Maar dat had niet echt te maken met een deken of een slaapzak, maar alles met de man die naast haar zat. Het werd nog perfecter toen Luc dichter naar haar toe schoof en ze zijn warmte door de dikke truien heen kon voelen. Ze sloot haar ogen en wilde dit moment voor altijd in haar geheugen vastleggen, aangezien hij er vast geen foto van wilde maken.


    ‘Heb je al naar de lucht gekeken?’


    Ze opende haar ogen en keek recht in de zijne. Waarom naar de lucht kijken als er iets anders vlak voor je neus zat wat minstens net zo boeiend was? Om hem een plezier te doen, keek ze van hem weg. Om hen heen was de ruimte inktzwart geworden, alsof er ergens een knopje was omgezet dat alle sterren deed stralen. Ze was sprakeloos. Het was immens. Groots. Betoverend. Het was alsof ze meegezogen werd in die oneindigheid.


    ‘Nog beter dan in mijn tuin, hè?’ Zijn stem was slechts een fluistering.


    ‘Ja,’ fluisterde ze ademloos terug. Het was alsof ze er helemaal door omringd waren.


    ‘Heb jij ook niet het gevoel in de ruimte rond te zweven?’


    ‘Ja.’ Ze leunde met haar hoofd tegen de rotsen achter haar. Ze voelde zich bijna gewichtsloos, alsof ze langzaam loskwam van alles wat haar altijd gevangen had gehouden. Dit was geluk. Zo’n intens moment delen met iemand van wie je… hield. Zorgeloos zijn. Veilig zijn. Hoe was het mogelijk dat je je zo kon voelen bij iemand die je nog maar kort kende? Ze slaakte een diepe zucht. Een zucht van tevredenheid.


    Luc pakte haar hand en ze keek hem aan. ‘Happy?’ vroeg hij.


    ‘Ja.’


    Hij verbrak als eerste hun oogcontact en minutenlang staarden ze in stilte naar de sterren, tot Luc de fles wijn pakte en haar die met een vragende blik in zijn ogen voorhield. ‘Zeg gerust nee.’


    ‘Ik ben nog niet dronken.’ Ze nam een slok en gaf de fles terug aan Luc. Hij nam er zelf echter geen slok van, maar zette de fles tussen hen in. Ze was wel dronken, verbeterde ze zichzelf. Dronken van verliefdheid. En blijkbaar had ze voldoende wijn gehad om zich daar deze keer geen zorgen over te maken.


    Plotseling kwam Luc overeind en trok haar mee omhoog. ‘Kom, ik wil je nog wat laten zien.’ Hij pakte de fleecedeken, sloeg deze om haar schouders en zocht haar hand. Vandaag had hij al diverse keren haar hand vastgepakt en het deed haar hele lichaam aangenaam tintelen. Aan dat gevoel kon ze best wennen.


    Hand in hand liepen ze naar een plek waar ze uitzicht hadden op het gebied ten noorden van de berg. Nu ze stonden, voelde ze de kracht en kou van de wind pas goed. Luc kwam achter haar staan en hield haar dicht tegen zich aan. ‘Wat zie je?’ mompelde hij in haar oor.


    ‘Eh…’ Zien? Ze voelde wel veel. Zijn adem tegen haar oor. Zijn warme wang die de hare bijna raakte. Zijn armen om haar heen. Zijn lichaam dicht tegen haar aan. Overweldigende gevoelens. En ze moest iets zien? ‘Niets?’


    ‘Tuurlijk wel.’


    ‘Duisternis?’


    ‘Dat kan beter. Kijk goed.’


    Hoe kon hij verwachten dat er zinnige dingen uit haar mond kwamen, zolang hij zo in haar oor stond te fluisteren? ‘Ik zie ook hier en daar wat lichtjes. Van huizen, neem ik aan. Wijnboerderijen?’ Ze keek opzij, recht in zijn donkere ogen. Haar hart sloeg over en gauw keek ze weer van hem weg.


    Luc pakte haar hand weer. ‘Kom.’ Hij trok haar nu de andere kant op. ‘Pas op voor de stenen hier.’ Zijn greep om haar vingers verstevigde zich. ‘Nog een stukje verder. Doe nu je ogen dicht.’


    ‘Hoe wil je dat ik dan oppas voor de stenen?’


    ‘Vertrouw me.’


    Tot haar eigen verbazing sloot ze direct en zonder aarzelen haar ogen. Luc liep voor haar en hield haar handen vast, achter zijn rug. Langzaam schuifelde ze achter hem aan, waarbij hij haar bij iedere stap aanwijzingen gaf. ‘Hier til ik je even op. Ogen dichthouden.’ Hij nam haar zonder omhaal in zijn armen en ze klemde zich aan hem vast met haar ogen stijf gesloten. Het voelde opwindend om zich zo aan hem over te geven… Deze non-date zou ze nooit meer vergeten.


    Na een pas of twee zette Luc haar weer voorzichtig neer. Hij draaide haar iets en kwam weer achter haar staan. Nu voelde ze zijn wang helemaal tegen haar gezicht. Hmm. Dat voelde goed. Een tevreden zuchtje ontsnapte aan haar lippen.


    ‘Open je ogen.’


    Ze deed wat hij gevraagd had. Deze keer zag ze niet alleen maar duisternis. ‘O!’ In de verte waren talloze lichtjes, aaneengeregen als een prachtig sieraad in het donker.


    ‘De kust. Montpellier,’ mompelde Luc met zachte stem vlak bij haar oor.


    ‘Prachtig, Luc. Sprookjesachtig mooi.’


    ‘Net als jij.’


    Haar ademhaling haperde en haar hart ging zo hard tekeer dat Luc het wel moest horen. Ze vielen allebei stil. Iets in de atmosfeer veranderde. Cleo dwong zichzelf om voor zich te blijven kijken, maar het kostte haar alle wilskracht van de wereld. Plots voelde ze Lucs hand onder haar kin. Langzaam draaide hij haar gezicht naar zich toe en toch nog onverwachts voelde ze zijn lippen op die van haar. Haar ogen schoten wijd open. Ze voelde zich geschokt. Verrast. De druk van zijn mond nam toe en het was alsof er een vuurtje diep in haar werd ontstoken. Algauw nam het bezit van haar hele lichaam en sloot ze haar ogen, zich aan hem vastklemmend om niet te vallen. Eén hand legde hij tegen haar gezicht en met zijn andere hand hield hij haar dicht tegen zich aan. De kus was bedwelmend en weerkaatste een ongekende emotie vanuit het diepst van haar wezen. Alsof het een leegte vulde waarvan ze het bestaan niet had geweten. Niets bestond meer. Alleen dit intense moment.


    Na iets wat leek op de oneindigheid maakte Luc een einde aan de kus en zijn ogen zochten die van haar. Als ze daar niet haar eigen gevoel in weerspiegeld had gezien, had ze gedacht te dromen. Nu wist ze dat het echt was.


    ‘Voor non-dates gelden andere regels, hè?’ Hij doelde natuurlijk op haar kusregel.


    Ze knikte, nog steeds verdwaasd.


    ‘O, Cleo, wat heb je met me gedaan?’ Zijn stem klonk schor. ‘Ik ben hopeloos verliefd.’


    De woorden troffen haar diep en Cleo wist zich geen raad met het duizelingwekkende gevoel dat haar overmande. Ze sloeg haar armen om zijn hals om haar gezicht te verbergen in zijn hals. ‘Hou me vast,’ fluisterde ze.


    ‘Toujours. Altijd.’

  


  
    HOOFDSTUK 24


    


    


    Luc voelde zich licht in zijn hoofd toen ze weer terugliepen naar hun plekje tegen de rotsen. Alsof hij te veel gedronken had. Maar hij was niet dronken van de wijn. Hij was dronken van Cleo. Zonder een woord te zeggen, gingen ze zitten en legde hij de warme fleece weer over hun benen. Met een arm om haar schouders trok hij haar dichter naar zich toe.


    Ongegeneerd sloeg hij haar gade. Ze leunde met haar hoofd tegen zijn arm en hield haar ogen gesloten. Ze was zo mooi, zo zacht. Ze was grappig, ze was zo… Cleo. Uniek. Hij had geprobeerd haar buiten de muur te houden, maar ze was eroverheen geklommen en ze was niet meer weg te denken. De muur van zijn hart, welteverstaan. Hij was net bang geweest dat ze zou roepen dat een kus niet bij een non-date hoorde, maar tot zijn grote verrassing was ze helemaal tegen hem aan gesmolten. Ze had hem terug gekust met evenveel passie, wat zowel overdonderend als betoverend had gevoeld. Met een steek in zijn hart dacht hij aan zijn werk, dat hij nog steeds niet met haar had gedeeld. Het moest er ooit van komen, maar hij durfde het nog niet aan. Hij wist nog niet hoe sterk haar gevoelens voor hem waren. Hij wist ook nog niet precies hoe groot haar afkeer was van alles wat met zijn werk te maken had. De spotlights, de roddels, het vele reizen, de aandacht…


    Het was goed dat hij het verhaal over zijn broer met haar had gedeeld. Dat was een begin. Haar aanrakingen en haar blik waren als een verzachtende zalf op de wonden in zijn hart. Hij hoopte eveneens dat ze, door zijn openheid, zichzelf nog meer zou durven laten zien.


    Ze draaide haar hoofd naar hem toe en hun ogen vonden elkaar. Zijn adem stokte in zijn keel van ontroering. Ze was zo lief…


    ‘Waar komt eigenlijk de naam Saint-Loup vandaan?’ Haar zachte stem doorbrak zijn overpeinzingen. ‘Betekent “loup” niet “wolf”?’


    Verward door de abrupte overgang van zijn gedachten naar het hier en nu, knipperde hij met zijn ogen. Het was waarschijnlijk te intens voor haar en ze had een beetje ruimte nodig. ‘Eh, ja, dat klopt. Knap dat je dat weet!’ Hij knikte naar de fles in haar hand. ‘Terwijl de fles bijna leeg is. Ik ben onder de indruk.’


    ‘Ik heb Google het woord laten vertalen,’ bekende ze met een grijns. ‘Hier leven toch geen wolven?’


    Hij glimlachte. ‘Nee, hier leven geen wolven. Het heeft te maken met een legende. Een liefdesverhaal.’


    ‘Een liefdesverhaal?’ Verwachtingsvol keek ze naar hem op. ‘Vertel.’


    Luc kneep zijn ogen iets toe en tuurde in de verte. Hij schraapte zijn keel en stak van wal. ‘Verderop is een kasteel waar lang geleden een mooie jongedame woonde. Ze heette Cleo.’


    Cleo schoot in de lach en porde hem in zijn zij. ‘Ja, vast.’


    Plagerig keek hij op haar neer en hij genoot voor een moment van de schittering in haar ogen. Hij was zo in de ban van die aanblik, dat hij zich moest inhouden om haar niet opnieuw te kussen. Hij verbrak het oogcontact en zette zijn verhaal voort. ‘Ze was eigenlijk niet zo mooi als ene Cleo, maar er waren drie broers die wel heel erg van haar onder de indruk waren. Een van die broers heette Thieri Loup. De schone dame zou zichzelf geven aan de dapperste van alle mannen. Alle drie gingen ze op kruistocht naar het Heilige Land, zonder te weten wie zij zou kiezen als echtgenoot als ze terug zouden keren. Toen zij jaren later terugkwamen, was de schone dame overleden. De broers waren radeloos van verdriet en besloten de rest van hun leven als kluizenaar te leven. Elk op de top van een berg. De berg waar Thieri Loup woonde werd na zijn dood Pic Saint-Loup genoemd, ter herinnering aan deze moedige, maar tragische broer.’ Hij keek haar weer aan. Haar ogen fonkelden nog steeds, een mengeling van opwinding en verlangen.


    ‘Dat is een mooi, maar ook triest verhaal,’ fluisterde ze. ‘Zou jij voor jouw geliefde op kruistocht gaan, zonder te weten of ze je wel zou willen als je weer terugkwam?’


    ‘Ik zou blijven en de draken voor haar verslaan.’


    Haar ogen twinkelden, maar ineens veranderde haar gezichtsuitdrukking en snel keek ze van hem weg. ‘Totdat je erachter komt dat zij niet de moeite waard is om voor te vechten.’


    Ze bleef stil en hij vroeg zich af wat er door haar heen ging. Waarom dacht ze steeds dat ze niet de moeite waard was?


    


    Het was officieel. Ze had te veel wijn op. Wat bezielde haar om zulke dingen te zeggen? Cleo kon zichzelf wel voor haar kop slaan. Wat. Een. Idioot. Wat kon ze zeggen om het ongedaan te maken? Het was de wijn? Het was een grapje? Zou hij dat geloven? Ze betwijfelde het. Als hij zelf wat meer wijn had gedronken, had het misschien gewerkt, maar ze had best in de gaten gehad dat hij niet veel van die tweede fles had gedronken. Waar was haar gebruikelijke bravoure gebleven? Denk na, maande ze zichzelf. Wat zou je normaal zeggen? Ha, ze wist het weer.


    ‘Trouwens, ik kan mijn eigen draken wel aan.’ Het was eruit voor ze er erg in had. Ze hoorde het zichzelf ineens zeggen. De woorden klonken nog na in haar hoofd.


    ‘Je vais bien, tout va bien?’ klonk de stem van Luc rustig.


    ‘Die sketch heb ik nog steeds niet gezien.’ Goeie zet. Ingaan op die sketch, alles beter dan praten over haar gevoelens. Ja, want dat deed ze, gauw op een ander onderwerp overgaan zodra haar gevoelens ter sprake kwamen. Dat zag ze best. Ondanks de wijn. Ze draaide haar hoofd om hem aan te kijken en trof iets in zijn ogen wat haar van de adem benam. Hij begréép haar.


    Alles om haar heen viel stil. Alles vervaagde. Alles, behalve het besef dat ze zich bij hem niet anders voor hoefde te doen. Ze kon ervoor kiezen zich te verbergen achter loze opmerkingen. Ze kon er ook voor kiezen om ‘integer’ te zijn. Hier, bij Luc, leek de keus zo voor de hand liggend. Zo eenvoudig. Tegelijkertijd zo beangstigend.


    ‘Vertel eens over je vader,’ onderbrak Luc haar gedachtestroom.


    Verrast keek ze naar hem op. ‘Hoezo?’


    ‘Je hebt een keer laten vallen dat hij jou het niet waard vond om voor te blijven. Je vertelde dat jij niet goed genoeg was voor Spencer. Nu heb je het er ook al over dat jij het niet waard bent om voor te vechten. Ik zie hier een patroon in. Jij niet?’


    ‘Heb je dat allemaal onthouden?’


    ‘Woorden zijn belangrijk in mijn leven. Ik vergeet niet gauw wat er gezegd wordt. Zeker uit de mond van een interessant persoon.’


    ‘Interessant? Dat heeft nog nooit iemand van mij gezegd.’


    ‘Dan kennen ze je niet goed genoeg. Je bent interessant, grappig, mooi, moedig.’


    Vond hij dat allemaal van haar?


    Hij keek haar vragend aan. Natuurlijk, hij wachtte tot ze wat zou zeggen over haar vader. Na zijn verhaal over Pascal verdiende hij het dat ze hem ook eerlijk antwoordde.


    ‘Het is geen leuk verhaal,’ waarschuwde ze hem. ‘Eigenlijk niet geschikt voor een da… non-date.’


    Zijn mondhoek trok omhoog in een halve grijns. Haar verspreking was niet ongemerkt gebleven.


    ‘Ik wil je graag beter leren kennen.’ De oprechte blik in zijn ogen toen hij dat zei, raakte haar diep. Ze slikte moeizaam en tot haar grote ergernis voelde ze tranen achter haar oogleden prikken. Ze keek van hem weg en staarde naar de sterrenpracht om hen heen. Haar vader. Ze voelde een mengeling van boosheid en verdriet als ze aan hem dacht. Nee, meer boosheid dan verdriet.


    ‘Ik ken mijn vader niet goed. Hij is, of was manisch depressief. Tenminste, dat denk ik. Mijn moeder heeft er nooit over willen praten en ik was pas een jaar of negen toen hij definitief vertrok. Ik heb zelf later de puzzelstukjes bij elkaar gelegd en ben tot deze conclusie gekomen.’


    ‘Hij is vertrokken?’


    ‘Ha. Hij is wel tig keer vertrokken. Maar op een dag kwam hij helemaal niet meer terug. De laatste keer dat ik hem heb gezien, was de dag voor ik jarig was. Ik had gehoopt… Ach, van die stomme kinderdromen.’ Ze haalde haar schouders op. Het had geen zin daar nog verdrietig over te zijn. Toch, nu ze het er weer over had, voelde ze die steek bij haar hart. Die pijn was ook de reden waarom ze sindsdien een hekel had aan haar verjaardag en die nooit meer vierde sinds ze het huis uit was. ‘Ik heb hem weleens opgezocht op internet, maar zonder resultaat. Later had ik geen behoefte om erachter te komen waar hij is. Soms denk ik dat mijn moeder het wel weet, maar ze wil niet over hem praten. Ze is alleen maar met haar carrière bezig. Net als mijn zus. Ik heb geprobeerd ook zo te zijn. Ik ben na de middelbare school begonnen aan een rechtenstudie, net als zij. Maar ik was echt superslecht. Zonder dat ze het wisten, ben ik met behulp van een goede vriendin, Sophie, overgestapt naar een andere studie. Engels. Heel algemeen en eigenlijk was dat ook niet wat ik wilde, maar ik wist niet wat ik anders moest. Zoe en mijn moeder vonden het niets toen ze erachter kwamen. Ik toonde geen doorzettingsvermogen.’


    ‘En die roddels waar je je hele leven al last van hebt?’


    Cleo lachte schamper. ‘Toen mijn vader nog thuis was, deed hij soms de raarste dingen. We probeerden het achter gesloten deuren te houden. We mochten ook geen vriendinnen mee naar huis nemen als hij in zo’n bui was. Helaas konden we het niet verborgen houden. Iedereen in de buurt wist ervan.’ Een trillende zucht ontsnapte aan haar lippen. ‘Op school wist ook iedereen ervan. Op een dag werd er slecht weer verwacht en kwam mijn vader bijna hysterisch mij uit de klas halen. De wereld zou vergaan. Ik was bang. Voor mijn vader. Voor het weer. Voor de wereld die zou vergaan.’


    ‘Onweer,’ mompelde Luc.


    ‘Ja.’ Ze trof zijn blik. Er was geen veroordeling in te lezen. Alleen begrip.


    ‘En de volgende dag, op school, kon ik wel door de grond zakken. Iedereen wist ervan.’ Er waren klasgenoten die haar vader nadeden en ze werd soms behandeld alsof ze besmettelijk was. Het bleef haar achtervolgen. En later op de middelbare school ook. Ze was echter een ster in het verbergen van haar gevoelens. Niemand wist hoezeer haar dit raakte en langzaam ging de lol er toen wel af. Tot…


    ‘En met mijn eerste serieuze baan was er dat gedoe met Spencer. Nieuwe roddels. Ik ben een paar keer van baan veranderd, werk waarvan ik hoopte dat het de goedkeuring van mijn moeder en mijn zus zou wegdragen. Zelf vond ik het niets. En met mijn laatste baan trof ik een collega die in hetzelfde bedrijf had gewerkt als ik en Spencer. De roddels begonnen opnieuw. Ik was zo blij met deze kans om naar Frankrijk te gaan. Even weg van alles.’


    ‘Onzichtbaar zijn.’


    Een hartgrondige zucht ontsnapte aan haar lippen. ‘Ja.’


    Zonder een woord te zeggen, sloeg Luc zijn armen om haar heen en hij hield haar een lange tijd zo vast.
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    Hoewel ze genoot van het zitten in de open lucht met Luc, was het ook ijzig koud. Het was maar goed dat hij zijn hoofd erbij hield en voorstelde dat ze het laatste restje wijn in de kapel opdronken. De kapel bood bescherming tegen de harde, koude wind, maar ze was inmiddels zo verkleumd dat het eigenlijk geen verschil maakte.


    ‘Zit jij zo te rillen?’ vroeg hij ineens.


    ‘Ik geloof het wel.’


    ‘Laten we in de slaapzakken kruipen. En als je het goedvindt, kruipen we samen in één slaapzak. Dan houden we elkaar warm.’


    ‘Ik dacht dat je geen misbruik zou maken van de situatie.’


    Hij keek haar meewarig aan. ‘Dat ben ik niet van plan.’


    Hij stond op en maakte zijn slaapzakken los van zijn rugtas en rolde ze uit op de grond, waarna hij ze aan elkaar ritste.


    Cleo volgde al zijn bewegingen met haar ogen. ‘Ik heb niet de gewoonte om bij iemand in bed te kruipen op een eerste date.’ Ze ving zijn grijns op en zei snel: ‘Dat geldt ook voor een non-date.’


    ‘We blijven allebei volledig gekleed, uiteraard.’ Hij stak zijn hand naar haar uit en hielp haar overeind. ‘Je bent veel te koud. Waar zijn we aan begonnen…’


    Ja, dat had zij zich ook al afgevraagd toen de kou in haar botten kroop. Toch had ze dit avontuur niet willen missen. Ze probeerde de veters van haar schoenen los te trekken, maar haar vingers werkten niet mee. Luc knielde en maakte haar schoenen los. ‘Stap maar uit.’


    ‘Wat gebeurt er na deze non-date, die eigenlijk een gewone date is? Alhoewel, een gewone date kan ik het niet noemen. Er is niets gewoons aan deze dag.’ Wat zat ze te raaskallen? Kon ze nu niet gewoon haar mond houden? Ze schopte haar schoenen uit en kroop in de slaapzak.


    Luc grinnikte. ‘Misschien moeten we er serieus over praten als jij niet zo beneveld bent.’ Hij deed ook zijn schoenen uit en wurmde zich bij haar in de slaapzak.


    Haar oogleden waren zo zwaar. Ze kon haar ogen niet meer openhouden. ‘Je hebt gelijk,’ mompelde ze. ‘Zoals gewoonlijk. Ik herken mezelf niet meer. Morgen heb ik spijt van alles wat ik heb gezegd, dat weet ik nu al.’


    ‘Dat is niet nodig.’


    ‘Dat zeg jij, omdat je een echte gentleman bent. Zo kom je ze niet veel meer tegen. Geloof me.’ Ze kroop dicht tegen hem aan en voelde zijn sterke armen om haar heen. ‘Perfect,’ fluisterde ze.


    Heel langzaam voelde ze zich warmer worden. Ze probeerde zijn gezicht in het donker te ontwaren. Hij was stil. Zo snel viel hij toch niet in slaap? ‘Slaap je al?’


    ‘Nee.’


    ‘Je moet eigenlijk iets zeggen.’


    ‘Wat moet ik zeggen?’


    Ze schokschouderde. ‘Ik ben bang dat ik te veel ga praten. Omdat ik me ongemakkelijk voel.’


    ‘Je hoeft je niet ongemakkelijk te voelen. Als je opgewarmd bent, kunnen we de slaapzakken wel weer loskoppelen.’


    ‘Ik voel me ook wel veilig.’


    Er klonk een gesmoorde lach uit zijn keel.


    ‘Mag ik je wat vragen?’


    ‘Vas-y.’


    ‘Hoe waren jij en Pascal als kinderen?’


    ‘O nee. Een serieuze vraag ook nog.’ Luc was even stil en ze wachtte af. ‘Pascal was mijn kleine broertje en ik had besloten dat niemand hem pijn mocht doen. Daar zou ik persoonlijk voor zorgen. Op de basisschool had Pascal er de gewoonte van gemaakt om regelmatig ruzie te zoeken met leeftijdsgenootjes. Ik mocht dat vervolgens oplossen, omdat ik ouder en sterker was. Vanaf een jaar of twaalf veranderde dit. Hij was mijn beschermende houding beu en veranderde in een opstandige broer. Hij probeerde me met alles af te troeven, wat nog lukte ook. Helemaal op het gebied van meisjes. Hij was – en is – erg populair en kwam regelmatig met een nieuwe vriendin thuis.’


    ‘Jij niet?’


    ‘Nee, ik was veel te verlegen.’


    ‘Echt?’


    ‘Toen de vrouwen zich voor mij begonnen te interesseren, stak de rivaliteit tussen ons regelmatig de kop op…’


    Luc bleef stil en Cleo kon nu haar ogen echt niet meer openhouden. Ze gaf toe aan het lome gevoel dat haar steeds meer in de greep nam.


    ‘Slaap je al?’ Haar stem was niets meer dan een gemompel.


    ‘Nee.’


    ‘Waarom niet?’


    Hij grinnikte zacht. ‘Jij houdt me wakker.’


    ‘Ik zal mijn mond houden.’


    ‘Alsof dat zou helpen.’


    Ze had geen idee waar hij het over had. Ze was te moe. Loom draaide ze zich om en ze voelde toen zijn ademhaling op haar gezicht. Ze opende haar ogen en zag zijn lippen. Vlakbij. ‘Ik ben ook verliefd op jou. Al heel lang.’


    ‘Dat dacht ik al…’ fluisterde Luc schor.


    ‘En dat zeg ik niet omdat ik dronken ben.’


    ‘Dat weet ik.’


    Zonder aarzelen drukte ze haar lippen op de zijne. Mmm.


    ‘Ga slapen,’ zei hij zacht.


    


    Iemand schudde haar schouders heen en weer. ‘Ga weg,’ mompelde ze. Waarom lieten ze haar niet slapen? Ze draaide zich om en verborg haar hoofd onder de dekens.


    ‘Wakker worden, ma chérie. Anders mis je de zonsopgang.’


    Ma chérie? Wie was dat? Ze kende die stem. Haar ogen schoten open en ze keek recht in het gezicht van Luc.


    ‘Goedemorgen,’ zei hij met een grijns.


    ‘Hmm,’ zei ze. Het was te vroeg om het een goede morgen te kunnen noemen. Ze moest eerst koffie. Luc sprong op en ze volgde hem met haar ogen. Hij liep naar een lichte opening toe. O, dat was waar. Ze waren op de Pic Saint-Loup. En ze hadden gekust. Haar ogen schoten open en ze was ineens klaarwakker. Luc had gezegd dat hij verliefd op haar was. De hoogtepunten van de vorige avond kwamen een voor een terug in haar slaperige brein.


    Luc kwam er alweer aan en gooide haar een deken toe. ‘Kom op. Je wilt het vast niet missen.’


    Cleo sloeg de deken om zich heen, schoot in haar schoenen en greep zijn uitgestoken hand. Met een brede glimlach om de lippen trok hij haar mee naar buiten. Was hij uit zichzelf wakker geworden? Of had hij een wekker gezet? Ze had helemaal niets gehoord. Hij zag er bovendien niet slaperig uit. Wel woest aantrekkelijk, met dat ongeschoren gezicht. Ze kreeg er kriebels van in haar buik.


    Buiten zag ze de lucht al lichter kleuren. Het zou niet lang meer duren. Op de plek waar ze naar de zonsopgang zouden kijken, ging Luc achter haar staan met zijn armen om haar heen.


    ‘Warm genoeg?’ fluisterde hij in haar oor.


    Ze knikte. ‘Voorlopig wel.’ De wind deed al aardig zijn best om de kou tot in hun botten te blazen. Ze draaide haar hoofd om hem aan te kijken. ‘Heb je goed geslapen?’


    ‘Nee.’


    ‘O.’ Ze zou maar niet zeggen dat ze zelf wel goed had geslapen.


    ‘Geen hoofdpijn?’ Een zweem van een lach verscheen om zijn lippen.


    ‘Niet eens.’ Ze keek snel voor zich. Die lippen… Het bracht direct de herinnering naar boven aan het moment dat zij hem ook had gekust. Zij. Had. Hem. Gekust. Wat zou hij gedacht hebben? Hij had haar niet tegengehouden, maar hij had de kus wel beëindigd. Hij had gezegd dat hij geen misbruik zou maken van het feit dat zij te veel alcohol op had. Dat was waar. Maar toch… Of had hij al spijt van die eerste kus en wilde hij geen herhaling? Al die dingen die ze gisteren had gezegd, stond dat hem tegen? Dat kon ze niet meer terugdraaien. Wilde ze het wel terugdraaien? Luc kon ze vertrouwen. En daar ging het om. Ze moest zich kwetsbaar opstellen, wilde ze dit met Luc een kans geven.


    Luc had ook veel met haar gedeeld. En hij had beloofd dat ze zouden praten over wat er tussen hen speelde, als zij er met haar hoofd bij was.


    ‘De zon.’ De stem van Luc rukte haar uit haar overpeinzingen. Een klein randje van de zon werd zichtbaar. Dat randje werd snel meer dan dat en het duurde niet lang, of de hele zon kwam tevoorschijn van achter de horizon. Het zonlicht kleurde de grijze rotsen roze en verdreef de schaduwen over het landschap. Ondanks het geloei van de wind, had deze plek iets vredigs over zich en ademde het hier een diepe rust. Lucs armen om haar heen gaven haar een diep gevoel van veiligheid. Het was een bijzonder moment en ze had dit absoluut niet willen missen.


    ‘Is dit niet prachtig, Luc?’


    ‘Absoluut. Inspirerend.’


    ‘De beste verjaardag ooit.’ Ze schrok van zichzelf en hoopte dat Luc haar gefluisterde woorden niet had gehoord.


    Hij draaide haar naar zich toe. ‘Je verjaardag? Waarom heb je niets gezegd?’


    ‘Ik vier mijn verjaardag niet meer.’


    Ze hoefde hem niet uit te leggen waarom niet. Ze zag het in zijn ogen.


    Hij liet een vinger over haar wang glijden. ‘Ik had het speciaal voor je willen maken.’


    ‘Het is al speciaal.’ De zon op zien komen, boven op deze berg, in de armen van Luc, was een cadeau dat niemand ooit zou kunnen afnemen of evenaren.


    Nog een paar minuten bleven ze in stilte genieten van het grandioze uitzicht. Toen ze aanstalten maakten om aan de terugtocht te beginnen, keek Cleo nog een keer om zich heen. Zou ze hier ooit weer komen? En zou het dan net zo magisch zijn?
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    Tijdens de wandeling naar beneden was Luc vrij stil. Niet dat het erg was, want ze had zelf ook nog genoeg om over na te denken, maar toch suggereerde die peinzende blik in zijn ogen dat hij ergens mee zat.


    In de auto schraapte hij zijn keel en leek het of hij wat wilde zeggen, maar toen startte hij de auto en deed de autoradio aan. Een duidelijke hint dat hij niet in de stemming was om te praten. Zijn zonnebril had hij ook opgezet en nu kon ze hem helemaal niet meer peilen. Na zo’n twintig minuten deed hij net zo abrupt de radio weer uit. Zijn knokkels zagen wit, zo verkrampt hield hij het stuur vast. Een zorgelijke rimpel verscheen op zijn voorhoofd.


    ‘Staat de muziek je niet aan?’ vroeg Cleo na een tijdje.


    Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik zit mezelf in de weg.’


    Ze begon zich nu wel zorgen te maken. Was het iets wat zij had gezegd of gedaan? Had hij spijt dat hij met haar had gepraat over Pascal? Was hij gewoon erg moe na een slechte nacht? Of had hij er spijt van hoe deze trip was verlopen? Erger nog: was hij haar zat?


    Na een hartgrondige zucht verbrak Luc de stilte. ‘Het spijt me. Het ligt niet aan jou. We praten vanavond.’


    Cleo knikte. Wat kon ze anders doen? Ze voelde zich verloren. Normaal gesproken zou ze zich er zo overheen zetten en laten merken dat het haar allemaal niet deerde. Maar haar gebruikelijke houding leek ineens geen houvast meer.


    


    Bij haar huis pakte hij haar bij haar pols en trok haar naar zich toe. Hij legde een vinger onder haar kin, keek haar in de ogen en drukte een kus op haar lippen. Zo vol tederheid, warmte, maar met een vleugje triestheid in zijn ogen dat haar verwarde. ‘Tot vanavond, ma douce.’


    Ze wachtte niet tot hij in de auto was gestapt, maar haastte zich naar binnen. Ze wist niet of ze moest lachen of huilen. Ze had letterlijk en figuurlijk een berg beklommen én weer afgedaald.


    Ze gooide haar tas in een hoek en luisterde naar de stilte in het huis. Langzaam liep ze naar de keuken en toen naar de kamer. Ze opende de tuindeuren en luisterde naar de wind. Ze sloot de deuren weer en keek besluiteloos om zich heen. Ze ging naar de keuken en haalde haar telefoon tevoorschijn. Sophie was nu aan het werk. Die kon ze niet bellen. In plaats daarvan stuurde ze haar een appje.


    Ik mis je!


    Ze had nog wel meer willen schrijven, maar ze had geen idee waar ze moest beginnen. Ze kon haar beter vanavond bellen. Als vanzelf zocht ze het telefoonnummer van haar oma.


    ‘Oma!’ riep ze uit toen ze de stem van haar oma hoorde. Vreemd genoeg sprongen plotseling de tranen in haar ogen.


    ‘Cleo, wat bel jij vroeg. Is alles goed?’


    ‘Ja. En nee. Ik weet het niet meer.’ Ze beet op haar lip om niet in huilen uit te barsten.


    ‘Wat is er gebeurd?’


    Ze slaakte een hartgrondige zucht. ‘Luc…’


    ‘Die man over wie je het laatst had?’


    ‘Ik ben verliefd. Nog nooit ben ik zo verliefd geweest.’


    Haar oma lachte en kuchte toen. ‘Och meisje… dat is toch mooi?’


    ‘Het is mooi. Het is afschuwelijk. Het is opwindend. Het is eng.’


    ‘Ah… die achtbaan van emoties weet ik nog goed. Je moet ervan genieten, hoor.’


    Cleo slaakte een bibberige zucht. ‘Ik wil het niet verknallen. Hij geeft mij het gevoel dat ik bijzonder ben. Ik hoef nergens aan te voldoen, maar…’


    ‘Maar wat?’


    ‘Misschien ben ik niet wat hij had verwacht. Misschien schrik ik hem af.’


    Oma kuchte nog een keer. ‘Momentje, even een slokje water.’ Het was even stil, alvorens ze verderging. ‘Waarom zou hij afgeschrikt worden door jou?’


    ‘Misschien gaat het te snel. We hebben de meest fantastische date gehad, maar vanochtend was er die afstand en ik weet niet wat ik heb gedaan…’


    ‘Meisje, geef die man een beetje ruimte. Niet alles wat hij doet of denkt of voelt, heeft te maken met wat jij doet.’ Ze hoestte weer.


    ‘Verkouden?’


    ‘Ja, het weer is al een week lang om te huilen. Hoe is het weer bij jou?’


    ‘Het is de afgelopen dagen erg fris, door de mistral, maar het is wel zonnig. Wat was dat?’


    ‘De bel. De hulp is er. Ik zal haar binnenlaten. Bel je me gauw weer, Cleo?’


    Haar oma had vast gelijk. Luc had het zelf ook gezegd. Het ligt niet aan jou. Maar toch… Ze zou nu eerst wat eten, douchen en dan aan de gang gaan in het huis. Dat zou haar gedachten wel verzetten.


    


    Luc kwam binnen en keek met een goedkeurende blik rond. ‘Het is behoorlijk opgeknapt!’


    ‘Dank je.’ Ze was trots op het resultaat. ‘Hadden we niet voor vanavond afgesproken? Ik kan nog geen pauze houden, dit stukje moet eerst af.’ Ze zwaaide met haar roller naar de muur waar ze net mee bezig was.


    ‘Ik kwam eigenlijk voor iets anders.’


    ‘O?’ vragend keek ze hem aan, de roller met verf liet ze zakken. Zijn stem klonk serieus. Op dat moment hoorde ze haar telefoon een kort melodietje spelen en haar aandacht was van hem afgeleid. ‘Mail? Ik krijg nooit mail. Wil jij even kijken van wie dat is? Ik ben nu wel nieuwsgierig en mijn handen zitten onder de verf. Mijn telefoon ligt ergens op het aanrecht.’


    Luc verdween naar de keuken.


    ‘Van wie is het?’


    Luc gaf niet direct antwoord, maar kwam met een vreemde blik in zijn ogen weer terug met haar telefoon in zijn handen.


    ‘Wat?’ Ze fronste. Wat was er aan de hand?


    Hij hield het apparaatje omhoog. ‘Het gaat over een afspraak bij… de Daily Mail?’ Met een ongelovige blik keek hij haar aan.


    ‘Wat is daar zo erg aan?’ begon ze voorzichtig. Zijn ogen werden donkerder en de blik in zijn ogen werd met de seconde onheilspellender. Niet-begrijpend keek ze hem aan.


    ‘Erg?’ spatte hij uit. ‘Wat voor spelletje speel jij?’


    ‘S-spelletje?’


    ‘Ik kan niet geloven dat ik hier alweer ingetuind ben!’


    Langzaam stapte ze de ladder af en legde de verfroller neer, zonder te zien waar. ‘Luc, je spreekt in raadsels. Ik snap er niets van.’


    ‘Ik ook niet!’ Met die woorden legde hij haar telefoon niet al te zacht op de dichtstbijzijnde tafel en beende het huis uit.


    Verbluft keek ze hem na. Wat gebeurde hier? Ze keek nog eens naar de deur waar hij zojuist was weg gemarcheerd. Wat was hier in vredesnaam aan de hand? Waarom was het zo erg dat ze een afspraak had bij de Daily Mail? Het was juist goed nieuws. Het betekende dat personeelszaken bij The Mirror woord had gehouden en haar cv had doorgestuurd naar de Daily Mail. Zonder te letten op de verf aan haar handen, pakte ze haar telefoon op en zag inderdaad bij het onderwerp dat er een afspraak was gepland. Hopelijk niet op korte termijn. Ze opende gauw de mail en liet haar blik glijden over de paar zinnen. Opgelucht haalde ze adem. Ze moest bellen voor een afspraak. Dat betekende dat ze er zelf nog de hand in had op welke termijn het gesprek plaats zou vinden. Haar gedachten gingen weer naar Luc. Waarom was hij zo boos? Natuurlijk wist ze wel dat niet iedereen fan was van de Daily Mail, dat snapte ze ook goed, maar zijn reactie was wel erg overtrokken. Ze aarzelde niet en liep onmiddellijk naar zijn huis.


    Ze klopte aan en wachtte.


    Iets later dan nodig was opende hij de deur, maar hij ging niet aan de kant om haar binnen te laten zoals hij normaal gesproken deed. Met zijn armen over elkaar keek hij haar aan en wachtte.


    Zij deed eveneens haar armen over elkaar. ‘Het is gewoon een baan om geld te verdienen. Is dat zo slecht?’


    ‘Inderdaad.’


    ‘En waarom dan wel?’


    ‘Neuzen in andermans leven? Artikelen schrijven waar de helft niet van klopt. Foto’s maken op momenten dat het onderwerp er niet om gevraagd heeft?’


    ‘Het is gewoon werk als elk ander werk.’


    ‘Daar ben ik het niet mee eens.’


    ‘Dat vind ik prima, zolang jij je oordelen voor je houdt. Mijn werk gaat alleen mij aan.’


    ‘Niet als je bij de Daily Mail werkt.’


    Ze rolde met haar ogen en zette haar handen in haar zij. ‘En wat gaat het jou aan?’


    ‘Je houdt zelf niet eens van roddels. Vind je niet dat mensen recht hebben op privacy?’


    ‘Die mensen hebben er zelf voor gekozen.’


    ‘Omdat ze een bepaald beroep willen uitoefenen, moeten ze ook ieder ander facet van hun leven delen? Wat heeft dat met hun werk te maken?’


    Natuurlijk had Luc gelijk, absoluut. Ze had zich er bij The Mirror ook nooit lekker bij gevoeld, maar dat zou ze nu niet hardop toegeven. ‘Ik moet ook mijn rekeningen betalen,’ zei ze toen bij gebrek aan een beter argument. ‘Ik moet ook leven.’


    ‘En dat moet ik betalen met mijn privacy.’


    ‘Jouw privacy? Wat heeft dit nu met jou te maken?’


    ‘Alles! Allereerst neus je rond in mijn tuin en dan pap je met mij aan om nog meer smeuïge details te weten te komen. Om hoeveel artikelen gaat het? Heb je al een mooie titel? Luc Castillon legt zijn ziel bloot.’ Hij maakte een weids gebaar door de lucht alsof hij de titel al zag staan. ‘Om hoeveel geld gaat het?’


    Verbouwereerd keek Cleo hem aan. ‘Geld? Luc Castillon? Denk je dat ik informatie verkoop of zo? Ik heb een sollicitatiegesprek en ik mag blij zijn als het gaat om een vacature als assistent van een van de vormgevers, maar waarschijnlijk mag ik de koffie rondbrengen of zoiets dergelijks. Het gaat helemaal niet om jou. Waarom zou ik informatie over jou willen verkopen? Wie ben jij dan eigenlijk?’


    Luc keek haar voor een moment indringend aan. Langzaam leek zijn defensieve houding te verdwijnen. Hij haalde een hand door zijn haar, zoals hij altijd deed als hij zich verward of onzeker voelde. Deze keer vertederde het haar niet.


    ‘Kom maar even binnen.’ Hij stapte opzij, zodat zij verder kon komen. Ze keek naar haar handen en kleding die nog onder de verf zaten, maar besloot dat dat niet echt belangrijk was. Ze liep naar binnen, maar bleef in de hal ongemakkelijk staan.


    Hij gaf haar een zacht duwtje in de rug. ‘Kom maar mee naar de keuken.’


    Ze gingen aan de grote keukentafel zitten en ze wachtte tot hij van wal zou steken. Hij trommelde met zijn vingers op het tafelblad. ‘Kun je bewijzen dat je niet voor de Daily Mail werkt?’ Hij keek haar onderzoekend aan.


    Cleo fronste. ‘Hoe moet ik dat bewijzen?’


    Hij schokschouderde. ‘Leg nog eens uit waarom de Daily Mail jou heeft gemaild voor een afspraak.’


    Ze haalde haar telefoon erbij, die nu onder de verfvlekken zat, en in een paar klikken had ze de mail gevonden en hield hem die voor. ‘Lees zelf maar.’


    Luc pakte haar telefoon aan en las aandachtig de e-mail. ‘Jij hebt daar gesolliciteerd?’


    ‘Indirect. Voor ik hier kwam, werkte ik voor The Mirror, maar vanwege bezuinigingen heb ik vrijwillig ontslag genomen. De functionaris beloofde mijn cv door te sturen naar de Daily Mail, omdat ze wist dat daar nog weleens vacatures waren. Ik zou wel ergens onderaan moeten beginnen, maar daar is nogal regelmatig doorstroom. Blijkbaar hebben ze mijn cv ontvangen en willen ze in gesprek met mij.’ Ze zweeg en bestudeerde zijn afgewende gezicht. Ze voelde zich boos worden. Waarom moest zij zich verdedigen? Waarom moest zij zich bewijzen?


    ‘En wie is die Luc Castillon die ik zou willen bespioneren?’ Plotseling stond ze op. ‘Nee. Weet je wat? Hou dat maar voor je. Je gelooft mij niet op mijn woord en daarnaast heb je zo weinig vertrouwen in mij gehad dat je niet eens met mij hebt willen delen wie of wat je bent. Ik hoef het niet meer te weten. Hou je waardevolle geheim maar voor jezelf.’ Ze wachtte niet eens op zijn reactie. Nu was het haar beurt om bij hem weg te benen. Ze smeet de voordeur achter zich dicht en rende bijna naar haar eigen huis. Ook haar eigen deur smeet ze achter zich dicht. Dat voelde goed. Wie dacht hij wel dat hij was! Ze liep heen en weer door de kamer en voelde haar boosheid toenemen. Ja, hij wist wel wie hij was. Zij wist dat niet. Waarom vertrouwde hij haar niet? Waarom dacht hij direct het ergste van haar? Was confiance niet belangrijk? Wat had hij al die tijd voor haar achtergehouden? Luc Castillon. Ineens had hij een achternaam. Blijkbaar was die zo belangrijk dat hij hem ook nooit met haar had willen delen. Ze had er nooit iets achter gezocht. Hij wist haar achternaam ook niet. Ja, nu wel, nu hij de e-mail had gelezen. Ze voelde in haar broekzak. Shit. Haar telefoon lag nog bij hem. Met een plof liet ze zich op een stoel vallen. Wat nu? Ze wilde echt niet naar hem toe. Hij kon naar de maan lopen. Met haar mobiel, wat haar betrof. Nou ja, niet helemaal natuurlijk, maar ze vertikte het om haar telefoon te halen.


    De bekende roffel klonk op haar voordeur, hoewel deze keer wat ingetogener dan normaal. Ze wierp een donkere blik naar de deur, maar bleef zitten waar ze zat. Daar was haar telefoon waarschijnlijk. Nou, hij kon hem daar neerleggen.


    ‘Cleo, wil je niet opendoen?’


    ‘Nee!’ riep ze terug.


    ‘Ik heb je telefoon.’


    ‘Leg maar neer!’


    Toen bleef het stil. Ze wachtte een paar minuten om zeker te weten dat hij er niet meer zou staan en opende toen voorzichtig de deur. Inderdaad lag daar haar telefoon keurig te wachten. Snel pakte ze hem op en sloot de deur weer. Even bleef ze besluiteloos staan en ze slaakte een paar keer een diepe zucht. Haar boosheid was gezakt, maar in plaats daarvan kwam een ander gevoel, dat heel wat minder prettig was. Ze slikte en knipperde met haar ogen. Geen tranen, zei ze tegen zichzelf. Ze keek naar de muur waar ze nog geen halfuur geleden vrolijk mee bezig was geweest. Ze moest daar gewoon weer mee verdergaan. Alsof er niets was gebeurd. Dan zou dat akelige gevoel misschien ook verdwijnen.


    Zonder al te veel overtuiging pakte ze de verfroller weer op en ging verder waar ze mee bezig was geweest.
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    Hoe ze zich ook probeerde te concentreren, haar gedachten gingen steeds weer naar Luc. Luc Castillon. Waarom had hij haar nooit verteld wie of wat hij was? Vanwaar die geheimzinnigheid?


    Wacht! Ze had hem helemaal niet nodig om te vertellen wie hij was. Ze wist nu zijn achternaam. Luc Castillon heette hij. En Google was je beste vriend. Ze legde haar verfroller weer aan de kant en liep naar de keuken, waar haar telefoon lag. Zittend op het puntje van de tafel typte ze zijn naam in de zoekmachine. De resultaten lieten niet op zich wachten. Bovenaan stond Wikipedia, in het Engels, die gelijk een foto liet zien. Ze slikte. Dat was overduidelijk Luc.


    Luc Castillon. Singer-songwriter.


    Versuft staarde ze naar die woorden. Singer-songwriter? Ze opende de pagina en liet haar ogen over de tekst glijden. Leeftijd. Geboren in Montpellier. Discografie. Een lijst met nummers en een aantal albums. Ze ging weer terug naar Google. De meeste resultaten waren in het Frans, maar ze vermoedde dat deze pagina’s de meeste informatie bevatten. O, er was ook een link naar de Daily Mail. Hij had zelfs het Engelse roddelblad gehaald. Nieuwsgierig klikte ze dit aan.


    Populaire Franse zanger verdacht van moord.


    Wat? Geschrokken scrolde ze verder en ze zag een foto van Luc in een bar in een verhitte ruzie verwikkeld met een vrouw. Ze las het onderschrift en haar adem stokte in haar keel. Die vrouw was zijn schoonzus!


    De woorden dansten voor haar ogen. Ze keek naar de datum. De foto was ongeveer een halfjaar geleden genomen. Ze probeerde haar aandacht weer te richten op de tekst, maar het kostte moeite om zich te concentreren. Wat ze begreep uit de tekst was dat zijn schoonzus de avond voor het verschijnen van het artikel zelfmoord had gepleegd en er werd nu uitgezocht wat Luc ermee te maken had. Volgens iemand in het ziekenhuis had zijn broer hem beschuldigd van moord.


    Cleo liet haar telefoon zakken en staarde in de verte. Ze wist dat Pascal Luc het een en ander verweet, maar moord? Ze kreeg het er koud van.


    Haastig zocht ze verder, maar uiteraard had de Daily Mail geen update geplaatst over het vervolg.


    Ze verliet de website en scrolde opnieuw door de resultaten van Google. Ze kwam meerdere kopjes tegen waarin Luc een ‘meurtrier’ werd genoemd. Het Franse woord voor moordenaar… Ineens herkende ze het woord. Dát had die man in Montpellier naar Luc geroepen! Koortsachtig zocht ze verder. Ze kwam meer informatie over zijn carrière tegen en hoewel ze lang niet alles kon ontcijferen, begreep ze wel dat Luc sinds de dood van zijn schoonzus niet meer had opgetreden. Wel was er onlangs een album van hem verschenen.


    Weer zocht ze verder en stuitte op een YouTube-link. Ze aarzelde. Wilde ze dit wel zien? Ze beet op haar duimnagel. Ja, ze kon nu net zo goed doorgaan. Luc was toch Luc niet meer.


    Snel klikte ze op de link. Het was een filmpje, gemaakt door een fan tijdens een concert in Parijs. Het beeld en geluid waren niet optimaal, maar ondanks zichzelf raakte ze al snel in de ban van het nummer dat Luc zong. En van zijn stem. Het voelde onwerkelijk. En al die fans die zijn nummers meezongen. Ze kenden allemaal het nummer. Ze kenden Luc! Veel te snel was het nummer afgelopen en zonder nadenken klikte ze op een volgend nummer en daarna weer een ander nummer en daarna weer een… Tranen sprongen in haar ogen en ze kon niet meer tegenhouden dat ze over haar wangen begonnen te stromen. Het was alsof ze met twee verschillende Lucs te maken had. De Luc die ze de afgelopen tijd had leren kennen, en deze Luc. Deze populaire zanger, wiens muziek iedereen kende.


    Ze kwam zijn officiële Facebookpagina tegen, maar zo te zien werd die beheerd door iemand anders. De platenmaatschappij? Ze zocht nerveus verder. Had hij zijn eigen Facebook of was dat deel waar en had hij echt een hekel aan social media zoals hij een keer had laten vallen? Nee. Geen Facebook. Wel vond ze diverse fanpagina’s. Ze klikte een ervan aan en haar oog viel op een foto die onlangs was geplaatst. Ze hapte naar adem. Zij stond er ook op! Dat was in Montpellier, op het terras van de Comptoir de l’Arc! Haar gezicht was niet goed te zien, maar zij was het echt.


    Ze keek naar de reacties.


    Wie is zij?


    Heeft hij een vriendin?


    Ze is niet knap, Luc, kom naar mij.


    Hij is om op te eten.


    En nog meer zwijmelreacties. Eén reactie sprong er echter tussenuit: Luc, je bent meer waard dan wat daar nu naast je zit!


    En zij nog denken dat ze in Frankrijk eindelijk van de roddels af was. Cleo slikte, klikte snel de foto weg, maar kon het niet laten de andere foto’s ook te bekijken. Luc recent. Luc langer geleden. Ze stuitte op berichtjes waarin Luc werd uitgemaakt voor alles wat lelijk was. Er waren hele discussies tussen voor- en tegenstanders. Er waren mensen die beweerden dat alleen zijn status en zijn geld hem onder een aanklacht uit hadden geholpen, dat hij wel degelijk schuldig was aan de dood van zijn eigen schoonzus. Als verdoofd klikte ze verder en ze stuitte op een foto van Luc met zijn vriendin. Een bloedmooie vriendin. Plotseling had ze genoeg gezien. Ze klikte alles weg. Ze had meer gelezen dan haar lief was; wist nu meer van Luc dan haar lief was. Ze wenste bijna dat ze dit allemaal niet had gelezen. Dat Luc gewoon Luc was gebleven. Een misselijk gevoel overviel haar. Hoe had ze ooit kunnen denken dat Luc net zo was als zij? Er was niets gewoons aan Luc. Hij stond ergens aan de top en zij…? Zij was niets.


    Alle berichtjes van net bleven maar door haar hoofd spoken, maar het verhaal van Lucs schoonzus had de overhand. Waarom had Luc haar niet verteld dat hij van moord verdacht was geweest? Was hij bang dat ze hem niet zou geloven?


    Want wat ze ook van Luc dacht op dat moment, ze geloofde er geen klap van dat die beschuldigingen op waarheid berustten. Luc een moordenaar? Nooit. Als hij zei dat het zelfmoord was, dan geloofde ze hem. Waarom had hij niet hetzelfde vertrouwen in haar?


    Een klop op de deur deed haar opschrikken. Luc. Ze wilde hem nu niet spreken. Ze liep de andere kant op en ging de tuin in, zodat ze zijn geklop niet hoefde te horen. Niet veel later kwam er een appje binnen. Haar nieuwsgierigheid won het en ze las het bericht.


    We moeten praten. Kan ik langskomen?


    Ze verwijderde het bericht en zette haar telefoon uit om vooral niet in de verleiding te komen een nieuw bericht te lezen. Of erger nog: te reageren.
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    Later zag ze dat Luc haar een paar appjes had gestuurd, waaronder een waarin hij liet weten dat hij naar Parijs was. Ze had ze allemaal resoluut verwijderd, zonder te reageren. Er was maar één iemand met wie ze nu wilde praten: haar oma. Gisteren had ze haar niet te pakken gekregen en nu alweer niet. Het zat haar niet lekker. Haar oma was nooit zo lang onbereikbaar. Bovendien belde ze altijd terug als ze had gezien dat Cleo had gebeld. Ze moest haar zus maar even bellen. Misschien kon zij haar meer vertellen. Bij haar moeder kwam ze vast niet verder dan haar voicemail.


    ‘Hi Zoe,’ begon ze, zodra ze de stem van haar zus hoorde.


    ‘Cleo, wat brengt jou aan de lijn?’


    ‘Ik belde eigenlijk voor oma.’


    ‘O, had je het al gehoord?’


    Cleo fronste. ‘Nee, wat moet ik gehoord hebben?’


    ‘Oma ligt in het ziekenhuis.’


    ‘In het ziekenhuis?’ De schrik sloeg haar om haar hart. ‘Sinds wanneer? Waarom heeft niemand mij hiervan op de hoogte gebracht?’


    ‘Rustig, rustig, Cleo. Niet zo’n drama gelijk. We wisten niet hoe ernstig het was en we vonden het onnodig jou lastig te vallen voor een kleinigheidje waar jij niets aan zou kunnen doen.’


    ‘En is het een kleinigheidje?’


    Haar zus aarzelde hoorbaar en Cleo voelde haar adem stokken in haar keel.


    ‘We zaten zojuist te overleggen of we jou moesten bellen… Oma heeft een ernstige longontsteking en is in korte tijd erg verzwakt geraakt. Het ging ineens heel snel.’


    Ze liet zich vallen op een stoel en drukte haar hand tegen haar mond. Ze slikte een paar keer moeizaam en bracht toen uit: ‘Ik kom direct naar huis.’


    ‘Weet je dat wel zeker? Misschien knapt ze met een dag of wat weer op.’


    ‘Ja, ik weet het zeker. Ik bel meteen de Wallingtons en daarna ga ik kijken welke vlucht ik terug kan nemen.’


    ‘Je hebt zeker nog niets geregeld voor je terugkomst?’


    ‘Nee, zover was ik inderdaad nog niet…’


    ‘Je kunt zolang bij mij terecht, uiteraard. Of bij mam.’


    Ze knikte verstrooid. Haar gedachten waren bij haar oma. Eergisterochtend had ze haar nog gesproken en toen leek alles nog goed. Ja, ze had wat gehoest, maar dat leek zo onschuldig. En nu lag haar oma ernstig ziek in het ziekenhuis. Ze moest er niet aan denken dat… Nee, daar moest ze niet aan denken.


    Snel maakte ze een einde aan het gesprek met haar zus en belde toen de Wallingtons om hun de situatie uit te leggen. Gelukkig waren ze een en al begrip en kon ze alles achterlaten zoals het nu was. De rest was van later zorg, drukte mevrouw Wallington haar op het hart.


    Zodra dit gesprek ook was afgehandeld, checkte ze gelijk de vluchten op internet. Als ze haast maakte, kon ze vanmiddag nog een vlucht terug nemen. Ze reserveerde een ticket en een taxi en propte gauw wat spullen in haar koffer. Ze had te veel spullen. Moest ze alles meenemen? Zou ze hier weer terugkomen? Ze wist het niet. Haar gedachten gingen naar Luc. Ze hadden elkaar niet meer gesproken sinds hun ruzie en zij had niet gereageerd op de berichten die hij had gestuurd. Hij verwachtte dat ze hier zou zijn als hij terugkwam. Wat moest ze? Tranen sprongen haar plotseling in de ogen. De Luc die ze eerst had leren kennen, hem had ze direct gebeld. Maar deze Luc? Hij had haar niet vertrouwd. Wat stelde hun relatie dan voor? Nee, ze zou hem niet bellen. Hij zou niet eens weten dat ze weg was. En ze kon hem altijd later nog appen.


    Ze verzamelde haar toiletartikelen en de souvenirs die ze tot nu toe had gekocht, maar haar koffer puilde al uit. Waarom paste niet alles erin? Ze haalde eens diep adem en probeerde helder na te denken. Het enige wat ze echter voor zich zag, was haar lieve oma in een ziekenhuisbed. Ze haalde wat spullen uit haar koffer en probeerde hem beter in te pakken. Haar blik vertroebelde en voor ze er iets aan kon doen, drupten er dikke tranen op haar handen.


    ‘Niet huilen,’ mompelde ze, maar de tranen bleven komen. Ze voelde zich plotseling erg alleen. Was Luc er maar, dacht ze. Ze schrok ervan. Het was helemaal niet goed dat ze zo afhankelijk van hem was geworden. Zeker niet gezien de laatste ontwikkelingen. Luc wilde nog praten, maar wilde zij dat wel? Wat zou er gebeuren tussen hen als ze nu naar Londen zou gaan? Zou ze hem ooit nog zien? Haar gedachten draaiden in cirkeltjes, maar antwoorden op haar vragen kreeg ze niet. Ze wist niet eens of ze weer terug naar Frankrijk zou komen of hoelang ze weg zou blijven. Ze wist niet hoe het met Luc ging, hoe hij in deze situatie stond. Dit met haar oma had niet op een ongelukkiger tijdstip kunnen plaatsvinden. Ze zuchtte boos. Wat een akelige gedachte. Een foute gedachte. Ze moest nu om haar oma denken en Luc uit haar gedachten bannen. Hij was van later zorg.


    Ze verborg haar gezicht in haar handen en gaf voor een moment toe aan haar verwarring en verdriet.


    


    Twee uur later zat ze in de taxi, onderweg naar het vliegveld. Een deel van haar kleren had ze achtergelaten. De zonnehoed ook. Die herinnerde haar te veel aan Luc en vooral aan de dingen die hij voor haar verborgen had gehouden. De boekjes over de regio liet ze ook achter. Het maakte haar koffer alleen maar extra zwaar en in Londen had ze er toch niets aan.


    Met een heel ander gevoel dan tijdens de heenreis, stapte ze aan het eind van de middag uit op Heathrow Airport.
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    Niemand kwam haar ophalen en in plaats van de trein te nemen, besloot ze extra geld uit te geven aan een taxi. Ze zou haar moeder en zus ontmoeten in het ziekenhuis waar haar oma lag. De hele reis had ze aan niets anders kunnen denken dan aan haar lieve oma. Bijna aan niets anders. Uiteraard had ze ook aan Luc gedacht, maar iedere keer had ze die gedachten weer uit haar hoofd gezet.


    Ze trof haar familie in een wachtkamer op de derde verdieping. Ze kusten haar verstrooid op de wang. Haar moeder zag er vermoeid uit. Zo kende ze haar helemaal niet. Ze was altijd tot in de puntjes verzorgd. De vrouw die nu voor haar stond, had zich nauwelijks opgemaakt en haar haren waren wat verward. Ging het dan zo slecht met oma? Haar zus liet haar blik over haar verschijning glijden. ‘Zo te zien heb je het goed gehad in Frankrijk. Ben je afgevallen?’


    ‘Niet dat ik weet.’ Ze had zich niet gewogen en haar kleding paste nog steeds. Uit Zoes mond was dit wel degelijk een compliment. Ze keek Zoe een beetje achterdochtig aan. Zag ze bewondering in de ogen van haar zus?


    ‘Laten we naar oma gaan,’ zei haar moeder, die nauwelijks een woord leek te hebben gehoord van het korte gesprek tussen haar en Zoe.


    Hoewel ze zich op een verzwakte oma had ingesteld, schrok ze toch toen ze haar in het witte bed zag. Bleek en nog kleiner dan anders, lag ze helemaal weggezakt in een kussen dat te groot voor haar leek. Cleo balde even heel hard haar handen tot vuisten. Ze moest nu sterk zijn. Ze forceerde een glimlach en hoopte dat ze geruststellend keek, in plaats van de schrik uit te stralen die ze diep vanbinnen voelde.


    Het kostte haar oma zichtbaar moeite, maar ze slaagde erin een kleine glimlach op haar gezicht te toveren toen ze haar kleindochter zag. Cleo ging voorzichtig naast haar zitten en pakte haar hand vast. Hij voelde koud en vederlicht.


    ‘Wat is dit nu?’ Ze hoopte dat ze opgewekt klonk, maar de tranen sprongen in haar ogen. Wat was ze weer emotioneel. Dat leek de laatste tijd een vervelende gewoonte te zijn geworden.


    ‘Je bent helemaal uit Frankrijk gekomen?’ Ze kon haar oma bijna niet verstaan, dus boog ze zich wat naar haar toe.


    ‘Natuurlijk. Ik logeer bij mama.’


    ‘En waar is die knappe vent van je?’


    Ze slikte. Ze voelde de blikken van haar moeder en Zoe op zich gericht. Die wisten helemaal van niets. En Zoe dacht waarschijnlijk dat het ging om de man die zogenaamd bij haar in Frankrijk was. Ze was die domme Facebookreactie helemaal vergeten. Wat moest ze nu zeggen? ‘Laten we het nu niet over hem hebben. Ik wil weten hoe het met jou gaat.’


    ‘O, de dokters maken een hoop poeha. Je weet hoe dat gaat.’


    Je vais bien, tout va bien. Lucs stem klonk plotseling in haar hoofd en het was alsof ze haar oma voor het eerst zag. Leek ze meer op haar dan ze had gedacht?


    ‘Over een paar dagen ben ik weer in orde,’ vervolgde haar oma na een korte adempauze, ‘en kan ik weer naar mijn eigen huisje.’ Ze begon ineens heel heftig te hoesten, zodat Cleo het er zelf benauwd van kreeg.


    ‘We moeten het kort houden.’ Haar moeder gebaarde naar haar oma. ‘Ze raakt vermoeid.’


    Oma schudde al hoestend haar hoofd. ‘Wacht.’ Cleo was al half overeind gekomen, maar ging weer zitten.


    Oma wees naar het bovenste laatje van het kastje naast haar bed. ‘Sleutel.’


    Cleo opende het laatje en haalde daar een sleutel uit. Het was de sleutel van haar oma’s appartement. ‘Deze bedoel je?’


    Oma was weer wat op adem gekomen en knikte. ‘Daar mag je zolang blijven.’


    Een warm gevoel doorstroomde haar. Zelfs nu dacht haar oma aan haar. Ze knikte snel. Het liefst had ze haar oma nu omhelsd, maar als ze al zo benauwd was, was dat waarschijnlijk niet zo’n geweldig idee. Ze streelde enkel even over haar hand, die ze nog steeds vasthield.


    Haar oma kneep zachtjes. ‘Dan moet je wel… voor al mijn planten zorgen, hoor.’


    Ze kon een glimlach niet onderdrukken. Haar oma had bij haar weten niet meer dan drie plantjes in haar appartement. Dat zou zeker geen zware taak zijn. ‘Tuurlijk doe ik dat. Ik hou het hele huis spic en span.’


    Haar moeder kwam er nu tussen en boog zich over haar moeder heen. ‘Rustig aan doen, mams. We komen morgenochtend weer.’


    


    Met haar sleutel en haar koffer volgde ze haar moeder en Zoe naar de lift.


    ‘Hoe gaat het op het job-front?’


    Cleo gaf haar moeder niet direct antwoord. Ze staarde naar haar spiegelbeeld in de grote spiegel aan de achterwand van de lift. Blegh. Was zij dat? Ze zag er niet uit. En Zoe had gezegd dat ze er goed uitzag! Ze wendde zich tot haar moeder. Uiteraard was werk het eerste waar ze naar vroeg. Nou, dan moest ze haar weer teleurstellen. ‘Dat staat op een laag pitje, aangezien ik nog niet van plan was terug te komen.’


    De lift stopte. Iemand stapte in en Cleo, haar moeder en Zoe maakten wat ruimte door een stap naar achteren te zetten. Via de spiegel keek haar zus haar met onverholen nieuwsgierigheid aan. ‘Ik neem aan dat je nu hier blijft?’


    ‘Misschien. Ik weet het nog niet. Eerst even afwachten hoe het met oma gaat.’


    Haar moeder schudde haar hoofd bij die woorden. ‘Ik denk dat je sowieso wel kunt besluiten hier te blijven. Je leven staat nu al een tijdje stil. Stilstand is achteruitgang. Wees een beetje strenger voor jezelf en maak eens wat van je leven.’


    Zoe viel haar moeder bij. ‘Ik kan wel wat proberen voor je te regelen, zodat je gauw weer op orde bent. Dan kun je deze escapade vergeten.’


    ‘Het is de zoveelste keer dat Zoe iets voor je wil regelen. Je kunt dat niet iedere keer voor lief nemen. Besef je wel dat je haar daarmee kwetst? Ze wil jou gelukkig zien en…’


    Cleo staarde haar moeder met groeiende verontwaardiging aan. ‘Waarom laten jullie mij niet een keer mijn eigen leven leiden. Ik ben Zoe dankbaar voor haar hulp, maar waar zij mee aankomt, past niet bij mij. Ik wil wat anders.’


    Haar moeder en Zoe keken haar aan alsof ze ineens paars haar had. Nu ze stil waren, moest ze er meteen een schepje bovenop doen. ‘De afgelopen tijd heb ik niet stilgestaan. Ik heb meer over mezelf geleerd dan ik mogelijk achtte.’


    Er viel een ongemakkelijke stilte, die Zoe zo snel mogelijk verbrak. ‘Wie is die man waar oma het over had? Toch niet degene waar je het op Facebook over had? Ik had niet verwacht dat het serieus was. Je was er nog maar net. Is dat iets geworden?’


    Ze had kunnen weten dat Zoe hierop door zou gaan. ‘Nee.’


    ‘Nee, niet dezelfde man? Of nee, het is niets geworden?’


    ‘Het is niets geworden.’


    ‘Het zou anders echt iets voor jou zijn, om naar liefde op zoek te gaan op plekken waar het niet eens een toekomst heeft.’


    ‘Waarom zou zoiets geen toekomst hebben?’ Ze beet op haar lip. Waarom reageerde ze daar nu op? Ze had het gewoon moeten negeren.


    ‘Wat denk je zelf? Een boer van het Franse platteland en jij in Londen? Hoelang gaat zoiets goed?’


    Cleo wist niet of ze moest lachen of huilen om die opmerking. Was Luc maar een boer van het Franse platteland! Een reactie hoefde ze niet meer te geven: ze waren op de begane grond aangekomen en daardoor werd het fijne gesprek met haar zus onderbroken. Hoe zou Zoe reageren als ze wist van Luc? Zou hij haar goedkeuring kunnen wegdragen? Of was een artiestenleven niet iets wat in een degelijk en geordend bestaan paste? Geld had hij wellicht wel. Daar zag Zoe dan vast weer voordeel in. Het was maar goed dat ze er helemaal niets van wist, anders zou ze Cleo haarfijn uitleggen dat ze dit ook al had verknald.


    


    Een uur later was ze in het appartement van haar oma en ze plofte op de bank, waar ze altijd zat als ze bij oma op bezoek was. Ze keek naar de lege stoel tegenover haar. Opnieuw overviel haar een gevoel van eenzaamheid.
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    Op haar tweede dag in Londen ging Cleo weer op tijd naar het ziekenhuis. Ze maakte zich zorgen. Gisteren was haar oma ineens nog harder achteruitgegaan. Volgens de arts had de griep die oma had gehad haar al verzwakt. De longontsteking eroverheen was te veel van het goede. Hoe zou ze haar oma straks aantreffen? Het was maar goed dat haar moeder en zus aan het werk waren, zodat zij alle tijd en aandacht voor haar oma had.


    Ze liep de ziekenhuiszaal in, ging naast haar oma zitten en begon haar in alle rust verder te vertellen over haar tijd in Frankrijk. Ze was nog niet begonnen of ze hield haar mond. Het mensje reageerde nauwelijks op haar aanwezigheid. Zou haar oma wel alles horen? Of was ze in slaap gevallen? Ze moest gewoon rustig doorpraten. Wie weet luisterde haar oma toch. En als het niet haar oma kalmeerde, dan kalmeerde het haarzelf wel. Op een gegeven moment viel ze stil en haar gedachten gingen als vanzelf naar Luc.


    ‘Vertel… eens over die mooie… man van je.’


    Cleo schrok op. Ze had zo haar best gedaan om niet over Luc te praten. Tegen beter weten in. Ze had kunnen weten dat haar oma naar hem zou vragen. Ze wist ook dat ze haar niet zomaar iets wijs kon maken. Haar oma kende haar te goed. Ze zuchtte en liet haar gedachten teruggaan naar Luc.


    ‘Het gaat momenteel niet geweldig tussen ons. Ik weet niet eens of er nog wat tussen ons is.’


    ‘Vertel me wat je… wel weet.’


    Wat ze wel wist? ‘Wat wil je van hem weten?’


    Haar oma opende haar ogen en keek haar in de ogen. Haar borstkas zwoegde en haar stem was niet meer dan een hees gefluister. ‘Hoe is hij voor jou?’


    ‘Voor mij?’


    ‘Ja… hoe behandelt hij jou?’


    Cleo keek van haar oma weg en staarde naar de grauwe lucht buiten. Luc. Haar hart kneep even samen. Ze keek weer naar haar oma, die haar nog steeds lag aan te kijken met een vragende blik in haar ogen.


    Ze pakte de smalle hand van haar oma op en drukte die even tegen haar wang. Voorzichtig legde ze de hand weer terug op het witte laken. ‘Luc is… was… het beste wat me ooit is overkomen,’ zei ze haast fluisterend. ‘Hij is een goed mens. Hij is een echte gentleman. Hij is lief en zorgzaam. Hij behandelde mij…’ Ze aarzelde en zocht naar woorden.


    ‘Zoals je verdient.’


    Verrast door de opmerking van haar oma, keek Cleo op. Haar blik vertroebelde door de tranen die in haar ogen opwelden. Zoals ze verdiende? Verdiende ze zo iemand als Luc? Ze betwijfelde het. ‘Hij…’ Haar stem brak en ze schudde verdrietig haar hoofd.


    ‘Je houdt van hem.’


    Ja, dat kon ze niet ontkennen. Voor zichzelf niet en tegenover haar oma al helemaal niet. Ze knikte.


    ‘Vertel me…’ Haar oma zocht haar hand en hield deze vast met meer kracht dan Cleo had verwacht. ‘Hoe is hij nog meer?’


    ‘Hij is prachtig.’ Het was het eerste woord dat in haar opkwam. De rest van de woorden vloeiden daarna uit haar mond. ‘Niet alleen vanbuiten, maar ook vanbinnen. Hij was soms wat teruggetrokken, maar hij stond altijd voor me klaar. Af en toe is hij onzeker, maar meestal is hij vol vertrouwen. Hij heeft mij overrompeld, met zijn ogen, zijn lach, zijn warmte... Hij vond mij bijzonder en ik voelde me goed bij hem.’ Ze zocht de ogen van haar oma en die knikte haar bemoedigend toe. ‘Het probleem is… Hij is niet alleen míjn Luc. Ik ben er onlangs achter gekomen dat hij een bekende zanger is in Frankrijk. Hij heeft enorm veel fans. Hij kan iedere vrouw krijgen die hij wil.’


    ‘En hij wil jou.’


    Cleo schudde haar hoofd. ‘Hij heeft dit al die tijd voor mij verborgen gehouden.’ Ze voelde de verontwaardiging weer oplaaien. ‘Hij heeft mij niet vertrouwd met deze informatie. Hij acht mij niet belangrijk genoeg om me de waarheid te vertellen.’


    ‘Och kind…’ Haar oma pakte nu ook haar andere hand. ‘Dus hij is niet perfect.’ Ze pauzeerde en hapte naar adem voor ze vervolgde: ‘Wie is dat wel?’


    Cleo staarde haar oma aan. Ze had verwacht dat haar oma net zo verontwaardigd zou zijn als zij. Dat haar oma zou zeggen dat ze Luc beter kon vergeten. In plaats daarvan zei ze dit. Alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. En natuurlijk was dat ook wel zo. Niemand was perfect. Dat wist zij maar al te goed.


    ‘Heb je hem… ook gevraagd waarom… hij dat niet heeft verteld?’


    ‘Nee.’


    ‘Waarom niet? Wilde… je zijn kant van het verhaal niet horen?’


    ‘Ik weet niet of ik wel met iemand verder wil die mij niet vertrouwt.’


    ‘Meisje toch… We hebben allemaal onze… onzekerheden. Zelfs beroemde mensen. We moeten… allemaal leren. En vergeven.’ Cleo werd overmand door bezorgdheid toen ze zag dat haar oma even op adem moest komen. ‘Je moet er niets tussen laten komen, tussen jou en de man van wie je houdt. Al… dat andere is minder belangrijk.’ Haar oma hoestte, maar liet Cleo’s hand niet los. Toen het hoesten wat minder werd, keek ze Cleo met haar indringende blik aan. ‘Wat belemmert jou zo, meis? Weet je dat wel?’ Haar oma hapte weer naar adem en bracht moeizaam uit: ‘Laat alsjeblieft je leven niet leiden door angst.’ Opnieuw begon ze erg te hoesten. Bezorgd keek Cleo toe hoe haar oma erin bleef hangen.


    Iemand van de verpleging kwam naar haar toe. ‘Laat je oma nu maar rusten. Ze is erg moe.’


    Met tegenzin drukte Cleo een voorzichtige kus op haar oma’s voorhoofd ten afscheid. ‘Ik kom straks terug.’ Met een somber gevoel verliet ze het ziekenhuis.


    


    In het appartement van oma staarde ze lange tijd naar haar telefoon. Haar oma’s woorden bleven door haar hoofd spelen en een onbekend verlangen overviel haar. Kon Luc haar oma maar ontmoeten. Zou ze hem bellen? Ze wilde zijn stem zo graag horen.


    Plotseling ging haar telefoon. Was het Luc? Een onbehaaglijk gevoel bekroop haar toen ze zag dat het haar moeder was. Met een zwaar hart nam ze op.


    ‘Cleo… Oma is niet meer.’


    Cleo bleef als bevroren zitten. ‘Nee,’ bracht ze ademloos uit.


    ‘Het spijt me.’ Haar moeders stem trilde.


    ‘O mam…’ Ze slikte en slikte, maar het nare gevoel in haar keel ging niet weg.


    ‘Kom je naar ons toe?’


    ‘Tuurlijk.’


    Zodra de verbinding was verbroken, sloot Cleo haar ogen. Haar lieve oma was niet meer. Hoe was het mogelijk? Het voelde zo onwerkelijk. Ze was er net nog geweest. Haar oma had dan wel flink gehoest, maar ze was helder genoeg om al die dingen tegen haar te zeggen. Hoe kon het dat ze er nu ineens niet meer was? Ze sloeg haar armen om zichzelf heen en wiegde zichzelf zachtjes heen en weer. Haar oma was dood. Nooit zou ze meer met haar kunnen praten. Ze kneep haar ogen nog stijver dicht, maar de tranen lieten zich niet tegenhouden. Ze onderdrukte een kreet door haar handen tegen haar mond te drukken, maar het pijnlijke gevoel in haar borst werd groter en groter, tot het zich niet langer liet tegenhouden en haar volledig overweldigde. Ze huilde zoals ze nog nooit had gehuild.


    


    Langzaam bedaarde ze wat. Ze keek naar de klok. Ze moest naar haar moeder. Ze moesten nu bij elkaar zijn. Voor troost. Ze greep haar telefoon zo stijf vast dat haar knokkels er wit van zagen. Luc. Ze moest hem spreken. Ze moest zijn stem horen. Terwijl de tranen over haar wangen liepen, zocht ze zijn naam tussen haar contacten en klikte er zonder aarzelen op. De telefoon ging over. Ze wachtte. En wachtte. Ze werd doorverbonden naar zijn voicemail, maar ze wilde geen bericht inspreken. Ze wilde hem live spreken.


    Ze verbrak de verbinding. ‘Waarom neem je niet op, Luc?’ Ze pakte haar tas en haar jas en probeerde zijn nummer nog een keer. Zonder succes. In de ondergrondse zou ze een appje sturen. Nu moest ze gaan. Ze deed haar telefoon in haar tas, pakte haar jas en haastte zich het appartement uit.


    In de metro staarde ze naar haar telefoon zonder werkelijk iets te zien. Wat moest ze Luc appen? Hij wist niet eens dat ze in Londen zat. Ze besloot het eenvoudig te houden.


    Hi Luc. Ik zit in Londen. Mijn oma is zojuist overleden.


    En ik heb je nodig.


    


    In haar ouderlijk huis was de sfeer onherkenbaar. Haar moeder, die ze nog nooit eerder had zien huilen, liep met tranen over haar wangen rond, en haar zus zat met roodomrande ogen somber voor zich uit te kijken. John, de man van Zoe, was er, en verder liepen er mensen door de kamer die ze niet kende. Wie waren dat eigenlijk? Kennissen van haar oma? Of van haar moeder of zus? Voor een moment voelde ze zich verloren in deze chaos.


    Tegen een uur of negen liep het huis leeg en kwam er eindelijk een beetje rust. Alle kaarten waren geschreven en de begrafenis was gepland. Emotioneel leeg, haalde Cleo haar telefoon tevoorschijn. Ze had eigenlijk verwacht dat Luc haar terug zou bellen, maar misschien had hij een berichtje achtergelaten. O shit. Verschrikt keek ze naar haar telefoon. Batterij leeg. En haar oplader lag in haar koffer. In het appartement van haar oma. Shit. Misschien had Luc wel geprobeerd haar te bellen. Straks dacht hij dat ze hem weer negeerde en gaf hij het helemaal op!


    Ze vroeg haar moeder en Zoe of ze een passende oplader hadden, maar helaas. Ze moest wachten tot ze weer in het appartement van haar oma was. Snel hielp ze haar moeder met opruimen en ze wimpelde haar aanbod om vannacht te blijven af. Ze wilde alleen zijn. En het lijntje naar Luc weer openen.


    Zodra ze in het appartement van haar oma was, sloot ze haar telefoon aan op de oplader. Al snel zag ze dat Luc een berichtje terug had gestuurd: Het spijt me dat ik je heb gemist. Kan ik je ergens mee helpen?


    Klonk hij afstandelijk? Hij bood wel hulp aan. Haar ogen gleden over de woorden, maar er veranderde niets. Misschien las ze er meer in dan nodig? Of in dit geval minder. Als ze eerlijk was, was haar eigen bericht net zo koel geweest. Had ze hem wel een bericht moeten sturen? Zorgde ze daarmee niet voor verwarrende signalen?


    Met een hoofd vol verdriet, vragen en twijfels, nam ze een snelle douche, en eenmaal in bed staarde ze nog lange tijd naar het appje van Luc. Uiteindelijk typte ze een reactie terug. Ik red me wel.


    Ze zag dat hij haar berichtje had gelezen, maar hij typte niets terug. Ze slikte. Hier had ze immers om gevraagd? Wat wilde ze eigenlijk van hem? Wat voelde ze? Ze wist het niet meer. Het beeld van haar oma in het ziekenhuisbed verscheen weer op haar netvlies. Wat had haar oma ook alweer gezegd tijdens haar laatste bezoek? Ze wist het niet meer. Waarom kon ze zich haar woorden niet meer herinneren? Op dat moment kwam er toch nog een berichtje van Luc binnen. Natuurlijk red jij je wel.


    Ze las het bericht wel tien keer, maar iedere keer veranderde de betekenis weer. Het was een blijk van vertrouwen. Dan was het weer sarcastisch. Dan was het om aan te geven dat hij er klaar mee was. En dan ineens was het weer een blijk van vertrouwen. Ze wist het niet goed. En haar oma zou haar nooit meer kunnen adviseren. Nooit meer. Tranen stroomden voor de zoveelste keer vandaag over haar wangen.


    Resoluut legde ze haar telefoon aan de kant, maar het duurde lang voordat ze eindelijk in slaap viel.
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    De kist werd boven het donkere gat geplaatst en Cleo vocht voor de zoveelste keer tegen de opkomende tranen. Ze hief haar gezicht naar de grauwe lucht, knipperde met haar ogen en haalde diep adem. Het hielp. De tranen bleven waar ze hoorden. Voor het eerst liet ze haar blik gaan over de groep mensen die zich had verzameld voor de begrafenis van haar oma. Het was een grote groep. Logisch, haar oma was erg geliefd. Wist haar oma wel hoe geweldig ze was en hoeveel mensen haar zouden missen?


    Plotseling zag ze hem. Heel discreet stond hij achter de menigte die zich gegroepeerd had om het graf. Haar hart sloeg over. Hij was hier? Hij was hier! Haar adem stokte in haar keel. Hij was hier! Kon ze maar naar hem toe rennen, haar armen om hem heen slaan, zíjn armen om háár heen voelen, maar dat was niet gepast en bovendien erg raar. Was ze niet boos op hem? Haar emoties schoten alle kanten op en het was maar goed dat ze hier moest blijven staan. Hoe wist hij eigenlijk dat de begrafenis vandaag plaats zou vinden? En waar? Het maakte niet uit. Hij was er. Nu kon ze haar tranen helemaal niet meer bedwingen, maar dat kon haar ineens niets schelen. Luc herinnerde haar aan iets wat ze even was vergeten. Ze hoefde zich niet sterker voor te doen dan ze was. Iedereen mocht zien hoe belangrijk haar oma voor haar was en hoeveel ze haar nu al miste. Ze huilde ook om Luc. Ze had hem ook gemist, al wilde ze dat niet. Door haar tranen heen keek ze naar hem. Ze wilde hem een teken geven dat ze hem had gezien, maar als ze zou zwaaien, zou iedereen kijken. Ze knikte dus maar en hoopte dat hij het kon zien. Ja, hij knikte terug, met zijn hand op zijn borst. Hij leefde met haar mee, liet hij haar weten. O, dat was zo… Luc.


    Was hij ook in de kerk geweest? Ze had hem niet gezien. Ze had trouwens niemand gezien door de mist van tranen in haar ogen. Ze had ook niemand wíllen zien. Al haar aandacht was voor haar oma.


    Haar blik gleed naar de kist. Haar lieve oma… Het was zo onwerkelijk dat ze er niet meer was. Het ene moment was ze er nog en luisterde ze naar haar verhalen over Luc en het volgende moment was ze weg. Het was afgelopen. Ze kon nooit meer naar haar wijze woorden luisteren. Ze kon nooit meer vertellen over haar belevenissen. Ze kon nooit meer vertellen dat ze van haar hield. Had ze dat haar oma wel genoeg verteld? Hadden ze wel echt afscheid genomen? Ze probeerde zich oma’s laatste woorden te herinneren, maar alles was wazig geworden. Het enige wat ze nu had, was die ongelofelijke pijn in haar hart. Met haar hand tegen haar lippen, onderdrukte ze de kreet die uit haar keel opwelde.


    De kist werd in het grote gat in de grond gelaten en ze gooide haar witte roos op de kist, net als de rest van haar familie. In gedachten zocht ze naar iets om tegen haar oma te zeggen, maar ze kon geen zinnig woord verzinnen. Haar hoofd was leeg. Na een diepe zucht die haar oma wel zou begrijpen, draaide ze zich om en liep samen met haar familie naar het gebouw waar de condoleance was. Ze keek over haar schouder. Zou Luc ook komen? Tot haar verrassing zag ze hem even bij het graf staan, alsof hij ook afscheid nam van haar oma, die hij nooit ontmoet had. Ze wachtte tot hij de menigte volgde. Gelukkig. Hij zou komen. Zo meteen zou ze hem nog even zien, even spreken.


    


    Het duurde lang voordat hij eindelijk bij haar familie kwam. Hij condoleerde haar moeder, die deze onbekende man niet goed kon plaatsen, maar zijn condoleance vriendelijk accepteerde. Hij condoleerde haar zus en toen was hij bij haar. Hij schudde haar hand niet, maar kuste haar driemaal op haar wangen, op zijn Frans. ‘Ça va, ma douce?’ Zijn stem, met dat rauwe randje, klonk zo vertrouwd. Zijn onderzoekende ogen ontmoetten die van haar en ze voelde zich overweldigd door tegenstrijdige emoties. Kon je je blij, verdrietig, hoopvol en gefrustreerd tegelijk voelen?


    Cleo knikte. ‘Ik kan niet geloven dat je hier bent.’ Haar ogen gleden over zijn verschijning, alsof ze zichzelf moest overtuigen dat hij echt voor haar stond. Plotseling voelde ze iemand naar haar kijken. Ze keek op en ontmoette de vragende blik van haar zus. Ze haalde kort haar schouders op. Wat kon ze zeggen? Het was te gecompliceerd om in een paar tellen uit te leggen. Misschien later. Misschien nooit. Het was niet belangrijk.


    ‘Natuurlijk ben ik er. Waarom zou ik niet hier zijn?’


    Ze keek weer naar Luc. Ze had geen antwoord op zijn vraag. Het voelde vanzelfsprekend dat hij er was, maar het voelde net zo onlogisch. Haar blik gleed over zijn gezicht. Hij zag er niet al te best uit. Hij had donkere kringen onder zijn ogen, alsof hij al een tijdje slecht sliep. ‘Gaat het met jou?’


    Luc knikte en zei op gedempte toon: ‘Misschien kunnen we gauw afspreken?’ Ja, dit was niet echt de plek voor een gesprek. Ze zag het linkeroor van haar zus al groter worden en een grote schelp vormen om maar ieder woord op te vangen dat er gewisseld werd tussen haar en deze knappe man. Ongewild schoot ze in de lach om haar eigen gedachten. Snel drukte ze haar hand tegen haar mond. Wat een plek om zo te staan giechelen! Ze haalde diep adem. ‘Sorry, ik had een raar binnenpretje. Hoelang ben je in Londen?’


    Hij hield haar blik even vast. ‘Zolang als jij wilt.’ Hij grimaste. ‘Dat is ook niet helemaal waar. Ik moet over een paar dagen weer terug naar Parijs. Daar kan ik niet onderuit. Maar tot die tijd sta ik tot jouw beschikking.’


    Hij wilde met haar afspreken... ‘O. Ik… ik weet het niet. Straks ga ik met mijn moeder en Zoe mee… Misschien vanavond?’


    ‘Blijf vandaag bij je familie. Ik kan wachten. Morgenavond? Zal ik je appen voor de details?’


    Ze knikte. Luc rechtte zijn schouders. Hij maakte aanstalten om verder te lopen. Hij ging weg. Ze wilde haar hand naar hem uitsteken, hem tegenhouden, hem vragen nog even te blijven. Ze wilde zijn handen nog even vasthouden, even in zijn ogen kijken en zien of… Ze vermande zich. Morgen zou ze hem weer zien. Wat dat ook betekende. Luc boog zich nogmaals naar haar toe en kuste haar weer driemaal. ‘Sterkte,’ fluisterde hij. Toen liep hij weg.


    Haar zus schoot haar onmiddellijk aan. ‘Wie was dat?’


    ‘Luc,’ antwoordde ze verstrooid. Haar blik volgde Luc naar de uitgang.


    ‘Luc? Wie is Luc?’


    ‘O, iemand die ik ken uit Frankrijk.’


    ‘Iemand. En die komt naar de begrafenis van oma. Iemand, hè?’


    


    Het liefst had hij haar in zijn armen gesloten en nooit meer losgelaten. De tijd en plaats waren daar echter niet geschikt voor. Bovendien moest er eerst een en ander uitgesproken worden. Nog geen week geleden was Cleo boos zijn huis uit gestoven en de communicatie daarna was niet veelbelovend geweest. Ze had niet gereageerd op zijn appjes waarin hij haar vertelde dat hij naar Parijs moest en dat ze moesten praten. Vervolgens was het een paar dagen stil tussen hen geweest. Gelukkig zat hij tot zijn nek in het werk en werd hij daardoor genoeg afgeleid. Er was flink gerepeteerd voor de tournee die voor de komende maanden gepland stond. Ook hadden er diverse interviews plaatsgevonden en was hij nog te gast geweest in een radioprogramma. Daarnaast had hij een paar nummers geschreven voor een nieuw album dat aan het eind van het jaar gelanceerd zou worden. Cleo had een positief effect op zijn inspiratie. Luc Castillon was weer helemaal terug. Dat laatste verkondigden de media tenminste. Hij was daar zelf niet zo zeker van. Hij werd al ziek bij de gedachte aan zijn allereerste optreden in Parijs. Nog geen twee weken en dan was het zover. Ondanks zijn bezigheden dacht hij veel na over alles wat er tussen hem en Cleo was gebeurd. Zij was belangrijker dan al zijn optredens bij elkaar. De opluchting toen hij zag dat ze hem een appje had gestuurd, maakte algauw plaats voor bezorgdheid zodra hij las dat haar oma was overleden. Hij wist hoe belangrijk haar oma voor haar was en wat had hij met haar te doen. Het liefst had hij alles direct laten vallen om bij haar te zijn, maar zat ze daarop te wachten? Toch had hij een paar afspraken verzet en geannuleerd en had alles op alles gezet om erachter te komen waar en wanneer de begrafenis plaats zou vinden, zodat hij daar wel bij aanwezig kon zijn om zijn steun aan haar te betuigen. Gelukkig herinnerde hij Cleo’s volledige naam en dankzij zijn connecties wist hij waar hij moest zijn.


    Hij was blij dat ze hem morgenavond wilde ontmoeten. Het eerste wat hij haar verschuldigd was, waren zijn excuses. De fout lag bij hem. Hij had haar inderdaad veel eerder in vertrouwen moeten nemen. Nu had ze hem vast op internet opgezocht en had ze op die manier moeten ontdekken wie hij was. Daarnaast was zijn reactie op die mail van de Daily Mail ook niet goed. Hij had alleen een rode lap gezien en was haar daarbij uit het oog verloren. Hij wist dat zij niet zo in elkaar stak. Hij had haar in een korte tijd best goed leren kennen. Zoiets zou zij nooit doen. Zijn angst voor haar reactie had ervoor gezorgd dat hij zijn mond had gehouden en nu dreigde hij haar alsnog te verliezen. Zijn hart kneep samen bij die gedachte. Dat mocht niet gebeuren. Er bloeide zoiets moois tussen hen. Dat wilde hij niet kwijt.
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    De volgende dag, aan het eind van de middag, arriveerde Cleo op Covent Garden, waar ze met Luc had afgesproken. Hij wilde daar ergens met haar eten, zodat ze rustig konden praten. Cleo had geen idee wat ze ervan moest denken. De afgelopen week was er zoveel gebeurd dat ze niet meer wist wat ze moest denken of voelen. Ze kon nog steeds niet helemaal geloven dat haar oma er niet meer was, maar naarmate ze dit meer begon te beseffen, begon de pijn in haar hart ook groter te worden. Was dat normaal? Montpellier en Luc leken op die momenten zo ver weg. Op andere momenten voelde de afwezigheid van Luc bijna alsof ze een deel van haar eigen lichaam moest missen. De Luc die ze kende vóór die ruzie. De andere Luc kon ze niet plaatsen. Die Luc voelde als een vreemde. Na die ene speurtocht op internet was ze niet meer in de verleiding geweest om meer over hem op te zoeken. En als ze terugdacht aan die dag, werd ze iedere keer weer boos vanbinnen. Hij had haar niet vertrouwd.


    


    Ze zag Luc al staan voor hij haar had gezien en haar hart maakte een sprongetje. Even bleef ze staan en bestudeerde hem heimelijk. Hij stond met zijn rug naar haar toe te luisteren naar een straatartiest die enthousiast gitaar stond te spelen. Met zijn hoofd bewoog hij mee in het ritme. Hoe zou die artiest het vinden als hij wist dat er een beroemde zanger naar hem stond te luisteren? Op dat moment draaide Luc zijn hoofd en spotte haar. Een kleine glimlach speelde om zijn lippen en kalm overbrugde hij de laatste meters tussen hen. Hij kuste haar op de wangen en ze ving zijn overbekende geur op, een mix van kruidige aftershave en… Luc.


    Zijn ogen boorden zich in die van haar. ‘Ça va?’


    Dat was een vraag waar ze geen antwoord op had. In plaats daarvan kaatste ze de bal terug. ‘Met jou?’


    ‘Beter, nu ik jou zie.’ Hij glimlachte niet en in zijn ogen zag ze een mengeling van bezorgdheid en onzekerheid. Hij zag eruit zoals zij zich voelde. Net als gisteren vielen haar de donkere kringen onder zijn ogen op en zijn lichtelijk ingevallen gezicht. Ze vroeg zich af wat hem zo dwarszat dat hij er zelfs slecht van sliep. Ze wilde haar hand uitsteken om zijn gezicht te strelen, maar liet deze gauw weer vallen. Luc pakte haar hand vast en kneep er even in. Het voelde zo bekend, zo vertrouwd… Haar lichaam leek andere dingen te willen dan haar hoofd.


    ‘Kom, ik heb hier vlakbij een tafel voor ons gereserveerd.’


    Ze liepen het plein af, een straatje in. Aan het eind hield Luc stil bij een gezellig uitziende gastropub. Hij opende de deur en hield deze voor haar open. Als vanzelf gingen haar gedachten naar haar oma. Luc, de gentleman, had tenminste haar goedkeuring kunnen wegdragen.


    


    Een ober wees ze naar een tafel, waar ze plaatsnamen.


    Luc schoof de drankenkaart naar haar toe. ‘Was het moeilijk gisteren?’


    Cleo knikte en staarde naar de mogelijkheden op de kaart zonder ze echt te zien.


    ‘Was je… wanneer was je in Londen?’


    ‘Ik was op tijd,’ gaf ze snel antwoord op zijn onuitgesproken vraag. ‘Ik heb nog twee dagen met haar kunnen praten.’


    Luc leek opgelucht. ‘Daar ben ik blij om. Dat zijn waardevolle momenten.’


    Dat was het zeker. Cleo knipperde haar opkomende tranen weg. ‘Maar waarom kan ik me nu niet eens meer herinneren wat ze allemaal heeft gezegd?’ Bijna wanhopig hadden die woorden haar mond verlaten. De afstand tussen haar en Luc was ze even vergeten en hij was weer de Luc die zo goed kon luisteren.


    Luc pakte haar hand vast. ‘Dat komt wel weer. Het zijn de emoties die nog in de weg zitten.’


    Ze staarde naar haar hand in de zijne. Ze voelde zijn warmte, maar de onzichtbare muur was ineens weer terug en ze wist niet meer wie hij echt was. Moest ze haar hand lostrekken of niet? Het was alsof Luc haar dilemma opmerkte, want hij liet onmiddellijk haar hand los.


    Gelukkig kwam een ober hun drankjes opnemen, waardoor het ongemakkelijke moment werd verbroken. Cleo bestelde een glas rosé en Luc ging voor een ‘pint’.


    Ze vielen allebei stil, tot Luc zijn keel schraapte. ‘Ik ben blij dat we eindelijk eens kunnen praten.’


    Cleo had ineens geen idee meer waarover ze zouden moeten praten. Die ruzie? Dat leek bij een ander stel te horen, een ander leven. Flarden van hun discussie kwamen naar boven. Hij had haar niet vertrouwd. Hij had dat ene belangrijke niet met haar willen delen. Waarom had ze eigenlijk ingestemd met deze ontmoeting? Ach, natuurlijk wist ze dat wel. Haar gevoelens voor hem waren niet van de ene op de andere dag verdwenen. Ze had hem gemist en verlangde ernaar hem weer te zien. Maar het was de andere Luc die ze had willen ontmoeten. Niet deze… zanger. Een vermoeide zucht ontsnapte aan haar lippen. ‘Waarom wil je praten?’


    Even leek Luc van zijn à propos door haar gelaten vraag. ‘We hebben genoeg te bespreken.’


    ‘Misschien is alles al gezegd?’


    Zijn ogen werden donkerder en hij kneep ze iets samen. ‘Denk je dat?’


    Cleo haalde haar schouders op. Wat kon hij zeggen om alles weer te maken zoals het was?


    ‘Ik denk dat we wel degelijk wat te bepraten hebben. Allereerst ben ik jou mijn excuses verschuldigd. Je had gelijk met alles wat je zei. Ik had je moeten vertrouwen en dat deed ik niet. Ik hoop dat je me de kans geeft het goed te maken en dat je me kunt vergeven.’ Voor een paar tellen voelde ze zich gevangen in zijn donkere blik. Ze had niet verwacht dat hij direct zijn excuses zou aanbieden voor wat hij had gedaan en ze wist niet hoe ze moest reageren. Vergeven? En dan? Waarom voelde dat alsof ze voor een afgrond stond? Haar hele wezen leek in opstand te komen. Bovendien, was het wel een kwestie van vergeven en vergeten? Dat was een vraag waar ze zich veel beter mee bezig kon houden. Het feit dat hij haar niet had vertrouwd in de eerste plaats, was een teken aan de wand. Er was iets mis met hun relatie. Was dat wel te repareren? En moest dat wel gerepareerd worden?


    Hun drankjes en de kaart werden gebracht, waardoor ze even afgeleid waren en praten niet nodig was.


    Terwijl ze de kaart bestudeerde, nam ze een slokje van haar wijn. Een ongemakkelijke stilte volgde en Cleo zocht naar iets om te zeggen. ‘De rosé in Frankrijk was lekkerder.’ Haar poging kwam niet aan. Luc reageerde niet eens. Over de rand van de kaart zag ze Luc verstrooid zijn glas bier heen en weer schuiven.


    ‘Heb jij trek?’ vroeg hij onverwachts.


    ‘Eh… nee, niet echt.’ Ze legde de kaart neer en omvatte haar glas met beide handen, alsof ze steun nodig had. Hij wilde opstappen. Hij had besloten dat een gesprek toch geen zin had. Het verraste haar niet eens.


    ‘Zullen we in plaats daarvan een eindje gaan lopen?’


    Met een ruk keek ze op. ‘O. Oké.’ Luc nam een flinke slok van zijn bier, liet de rest staan en gooide wat geld op tafel. Zijzelf liet de rosé ook staan. Ze kon nu geen slok meer door haar keel krijgen.


    


    Een paar minuten later wandelden ze over de Victoria Embankment, langs de Thames. Het was geen koude avond, maar Cleo hield haar armen om zich heen geslagen. Luc hield zijn handen verborgen in de zakken van zijn halflange zwarte jas, dezelfde die hij ook op de begrafenis had gedragen. Hij stond hem goed. Maar wat stond hem niet goed? Ze wierp een voorzichtige blik op zijn gezicht. Hij leek erg somber gestemd.


    ‘Hoe gaat het eigenlijk met jou?’ De vraag was eruit voor ze het besefte. ‘Je ziet er niet goed uit.’


    ‘Zie ik er zo slecht uit?’


    ‘Vermoeid.’


    ‘Ik slaap slecht,’ bekende hij na een korte aarzeling. ‘Ik ben gestrest.’


    ‘Waarom?’


    ‘Om jou, om ons, om de tournee…’


    Het was de eerste keer sinds ze elkaar kenden, dat hij over zijn werk begon. Een tikkeltje ongemakkelijk wierp ze een blik opzij. ‘Waarom ben je gestrest om de tournee?’ Het was wellicht beter om over zijn werk te praten dan over hun relatie. Een flits van een glimlach verscheen om zijn lippen. Hij had vast door dat ze niet in wilde gaan op hun persoonlijke situatie.


    Daar ging weer die hand door zijn haar. Het stond nu rechtovereind. Ze negeerde de vertederende gevoelens die daarmee de kop opstaken.


    ‘Om heel eerlijk te zijn, zie ik er gigantisch tegen op.’


    ‘Waarom?’ Daar kon ze zich nu niets bij voorstellen. Het was iets wat hij graag deed. Waarom deed je anders dat werk?


    ‘Artiesten zijn rare mensen, hoor. Met kleine hartjes.’


    Artiesten… ‘Je maakt je vast zorgen om niets.’ Ze wilde hem hoe dan ook geruststellen. Het raakte haar nog steeds als hij zorgen had. ‘De fans zullen je geweldig vinden.’


    Hij snoof. ‘Ik heb nachtmerries dat ze me met rotte tomaten zullen bekogelen. Of dat ik voor een lege zaal sta te zingen. Of dat ze halverwege allemaal weglopen.’


    ‘Die lege zaal zal wel meevallen. Hoe verloopt de ticketverkoop?’ Cleo kon bijna niet geloven dat ze deze vraag had gesteld. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was om een artiest te vragen naar de kaartverkoop…


    ‘Heel goed.’


    ‘Nou, zie je wel? De rest, die rotte tomaten en het halverwege leeglopen van de zaal, daar kan ik geen garanties over geven.’


    Hij schoot in de lach. ‘Dank je wel.’


    Die lach van hem had ze zo ontzettend gemist. Nu kon ze haar ogen niet van hem afhouden. Het kuiltje kon ze vanwege de schaduwen van de vallende avond niet zien, maar ze wist precies waar het zat. ‘Je bent toch niet serieus, hè? Over die nachtmerries?’


    ‘Ik ben heel serieus. Geloof het of niet, maar ik zag er altijd al tegen op om op het podium te gaan staan.’


    ‘Podiumvrees? Dat meen je niet!’


    Luc haalde zijn schouders op. ‘Helaas is het zo. Als ik er eenmaal sta, gaat het wel weer. Maar vlak daarvoor, dan ren ik het liefst de andere kant op.’


    ‘Ik heb op YouTube filmpjes gezien van optredens, maar ik heb niets gezien van die zenuwen.’


    Zoekend gleden zijn ogen over haar gezicht en ze sloeg snel haar ogen neer.


    ‘Dat mag ook niet,’ zei hij na een korte stilte. ‘Mensen betalen veel geld voor een concert. Ik ben het verplicht om ze het beste van mezelf te geven. Er zit ook een voordeel aan die angst. Het pusht mij als het ware buiten mezelf, zodat ik nog beter kan presteren. Maar goed, nu is die angst vele malen erger geworden.’


    ‘Waarom? Sorry… ik wil me niet bemoeien met dingen die me niets aangaan.’


    ‘Tijd om dat vertrouwen in jou in de praktijk te brengen, hè?’ Hij knipoogde, maar ze zag een nieuwe kwetsbaarheid in zijn ogen. Vlak voor de twee grote sfinxen bleef hij staan. Hij leunde met zijn handen op de betonnen muur en keek naar de Thames voor zich. Cleo kwam naast hem staan en bestudeerde tersluiks zijn gezicht.


    ‘De zelfmoord van Virginie heeft voor nogal wat beroering gezorgd in Frankrijk.’


    ‘Ik heb gelezen dat je beschuldigd werd van moord.’


    Hij keek haar onderzoekend aan, alsof hij wilde ontdekken of zij zich in het voor- of tegenkamp bevond, en knikte langzaam. ‘Het spijt me dat je er op die manier achter moest komen… Ja, er is een onderzoek geweest, maar ik ben niet officieel verdacht geweest. Het was al snel duidelijk dat ik niets met de zelfmoord te maken had.’ Hij zuchtte. ‘Maar ik voelde me wel degelijk schuldig… En die nasleep met social media heeft er ook goed ingehakt.’


    ‘Welke nasleep?’


    ‘De roddelbladen waren er als de kippen bij en het hele gebeuren is een eigen leven gaan leiden. Iemand roept iets, en bewijs dan maar eens dat het niet zo is. En als je geld hebt of beroemd bent, moet je je dubbel zo hard bewijzen. En dan nog wordt er een andere draai aan gegeven. En als je jezelf ook nog schuldig voelt… Het was gewoon moeilijk. Mensen riepen me na op straat, maar vooral op Twitter en Facebook werden de afschuwelijkste dingen tegen me gezegd. In de anonimiteit durven mensen wel. Ik kon er op dat moment niet tegen en ben gestopt met social media.’ Hij lachte spottend. ‘Dat laatste greep men aan als een bekentenis… Het is allemaal nu weggezakt uit de actualiteit, gelukkig, maar met die tournee sta ik weer in de spotlights en worden dingen weer opgerakeld. Zelfs in interviews. Ik heb nu aangegeven dat ik wel interviews wil geven, op voorwaarde dat er geen persoonlijke vragen worden gesteld over de zelfmoord van Virginie.’


    ‘En denk je dat de mensen tijdens de concerten ook weer rare dingen gaan roepen… Of gaan gooien met tomaten?’


    Luc knikte. ‘Op een podium ben je zo kwetsbaar, want je laat daar een stukje van jezelf zien. Nu ervaar ik dat nog meer dan anders.’ Hij verschoof zijn hand over de betonnen muur tot hij die van haar raakte en legde zijn pink eroverheen. ‘Ik had je dit alles zelf moeten vertellen. Het spijt me echt.’


    Een paar woorden van haar oma, uit hun laatste gesprek, klonken ineens in haar hoofd. En de vraag die ze hem nog niet had gesteld, knalde er nu uit. ‘Waarom heb je dat niet gedaan? Ik dacht dat we iets bijzonders hadden.’ Nu ze was begonnen, was er ineens geen houden meer aan. ‘Ik vertrouwde jou!’ Haar stem klonk schril en tranen begonnen te stromen, maar het kon haar niets schelen. ‘Als je mij werkelijk zo bijzonder vond, dan had je mij moeten vertrouwen. Je hamerde erop dat ik mijn gevoelens moest laten zien met je “je vais bien, tout va bien”. Integriteit, hè? Was je dat soms ook vergeten?’ Ze priemde haar vinger tegen zijn borst. ‘Ik vertelde je zelfs over mijn vader, maar ondertussen hield je dit voor mij achter. En ik maar denken dat jij net zo was als ik. Ik voel me zo dom. Nee, ik voel me de idioot die mijn zus beweert dat ik ben.’ Ze keek van hem weg. Een snik welde op uit haar keel. ‘Waarom heb je mij niet vertrouwd, Luc?’
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    Luc wachtte zwijgend tot ze wat rustiger was geworden. Met zijn duim streek hij de tranen van haar wangen en hij slaakte een diepe zucht.


    ‘Ik was bang.’


    ‘Bang? Jij?’


    ‘Daal ik nu nog meer in jouw achting?’


    Ze keek naar hem op. Daar was opnieuw die kwetsbaarheid in zijn ogen. ‘Waarom was je bang?’


    ‘Voor mij was het een verademing dat je niet wist wie ik was. Dat je mij leerde kennen om mij. Niet om mijn beroep.’ Hij zweeg even. ‘Weet je, vroeger op school was ik helemaal niet zo populair. Pascal was altijd degene die in het middelpunt van de belangstelling stond. Je kent hem. Hij is veel extroverter, charismatischer, veel socialer. Inmiddels weet ik me een beetje te gedragen in gezelschap, maar toen was ik stil en niet zo sportief. Hoewel hij jonger was, kwam hij als eerste met een vriendin thuis. Ik was toen al met mijn teksten en muziek bezig, wat in de ogen van anderen maar saai was, maar dat was mijn manier van uiten. Pas toen ik bekend werd, vonden de meisjes mij interessant. Het ging altijd om mijn status, niet om mij. Met jou was het anders. Je wist niets van mijn bekendheid en je vond mij leuk, maar niet om wat ik doe. Ik was bang dat wanneer ik jou zou vertellen wat ik deed, dat ik niet meer zeker kon weten of het nog om mij zou gaan. Naarmate ik jou beter leerde kennen, ontdekte ik iets wat ik totaal niet had verwacht.’


    ‘En dat is?’ vroeg ze timide.


    ‘Jij was het tegenovergestelde van al die jonge vrouwen die voor mij vielen om mijn status. Jij wilt niet opvallen. Jij wilt niet in de spotlights. Jij wilt gewoon je leven leiden, in alle rust. Daar sta ik dan.’ Hij spreidde zijn handen. ‘Hoe moest ik jou in vredesnaam vertellen dat een groot deel van mijn leven daar lijnrecht tegenover staat? Na die geweldige non-date van ons wist ik dat ik je het moest vertellen, dat ik het niet kon maken om het nog langer achter te houden. Maar ik was zo bang om je te verliezen… En toen kwam die mail van de Daily Mail. Er knapte iets.’ Hij blies langzaam uit. Hij wendde zich iets van haar af en staarde peinzend voor zich uit.


    Na een korte stilte ging hij verder. ‘Vlak na het overlijden van Virginie ging ik een tijdje uit met iemand, een vrouw… In eerste instantie voelde ik me door haar begrepen. Ik had ook behoefte aan een luisterend oor, maar ze bleek een journaliste van Closer te zijn, die zat te vissen naar informatie. Een vervelende rechtszaak volgde om te voorkomen dat persoonlijke informatie, die onrechtmatig was verkregen, over Pascal, Virginie en mij naar buiten zou komen. Wij hadden als familie al genoeg te verwerken, om dit nu ook nog eens in de media terug te lezen...’ Zijn stem stierf weg.


    ‘O, vandaar jouw heftige reactie…’


    ‘Ja, ik zag alleen maar een rode lap.’ Hij keek haar verontschuldigend aan. ‘Ik vergat te kijken naar de persoon die ik had leren kennen en vertrouwde mijn eigen beoordelingsvermogen niet meer. Denk je dat je mij mijn gebrek aan vertrouwen kunt vergeven?’


    Cleo keek van hem weg en staarde in de grijze diepte van de Thames. Dat was het dus. De reden waarom hij haar niets had verteld. En nu vroeg hij haar ook nog of zij hem kon vergeven. Wie was zij om hem deze fout te blijven aanrekenen? Weer echoden woorden van haar oma door haar hoofd. We hebben allemaal onze onzekerheden. Zelfs de beroemde mensen. We moeten allemaal leren. En vergeven.


    Ze staarde naar zijn handen, die kalm naast die van haar op de koele muur leunden, en liet haar blik langzaam omhooggaan tot ze zijn ernstige blik ontmoette. ‘O, Luc, natuurlijk vergeef ik je. Ik… ik begrijp je o zo goed. Waarschijnlijk had ik hetzelfde gedaan als ik in jouw schoenen stond.’


    Opluchting was zichtbaar in zijn hele houding. ‘Blij om dat te horen, ma belle.’ Hij stak zijn hand uit en zij legde de hare erin. Het was zo vertrouwd en veilig. En toch… Hij kneep in haar hand en ze keek naar hem op. Wat verwachtte hij nu van haar? Verwachtte hij dat ze enthousiast in dat leven van hem zou springen? Een leven in de schijnwerpers en nog meer roddels op haar hals halen? Had hij zelf niet net verteld hoe die roddels zijn leven hadden verziekt? Ze was nog niet eens officieel in zijn leven en er werd nu al over haar gepraat op social media. Vergeven kon ze hem wel, maar wat veranderde dit voor haar? Voor hen samen?


    Luc schraapte zijn keel. ‘En wij? Hebben wij nog een toekomst?’ De hoop in zijn ogen sneed door haar hart. Ze slikte een brok in haar keel weg.


    ‘Ik weet het niet, Luc. Ik… heb het gevoel alsof ik je niet ken. Niet echt.’


    ‘Je kent me juist wel.’ Hij draaide zich naar haar toe, legde zijn handen op haar schouders en keek haar met een intense blik aan. ‘Je hebt mij leren kennen, zonder de ruis. Denk je dat mijn beroep verandert wie ik ben? Ik hou nog steeds van Montpellier. Ik geniet van een biertje op een terras met interessant gezelschap. Ik vind het heerlijk om me te verliezen in de sterren. Woorden zijn nog steeds bijzonder voor mij. Ik bloei op in jouw aanwezigheid. Ik wil nog steeds jouw draken verslaan. Als jij me aankijkt, smelt ik iedere keer opnieuw. Ik ben nog steeds bang voor clowns en maak me druk over wat mensen van mij denken. Ik ben nog steeds bang voor afwijzing. En ik hou nog steeds van jou.’


    Ontroerd luisterde Cleo naar deze emotionele stortvloed van woorden. Hij bood haar zijn hart, maar ze wenste dat hij dat niet had gedaan. Ze wist zich er geen raad mee. Ook al beweerde hij dat hij niet was veranderd, voor haar was wel alles anders geworden.


    Met een radeloos gebaar schudde ze haar hoofd. ‘Voor mij is alles veranderd. Jouw leven… Die aandacht… dat zie ik niet zitten.’


    Hij knikte met een gepijnigde blik. ‘Daar ben ik me wel van bewust, Cleo. Ik kan je wel vertellen dat je hier niet alleen in staat, dat we dit samen zullen doen, maar dat vertrouwen moet ook vanuit jou komen. Momenteel zal je leven voelen als een grote puinhoop. Je hebt net je oma verloren…’


    Eigenlijk wilde ze nu huilen. Ze voelde zich inderdaad compleet verloren in deze chaos die haar leven was geworden. Ze knipperde met haar ogen en draaide zich van Luc af om haar aandacht te richten op de Londense skyline bij nacht. Vanaf hier kon ze de London Eye langzaam zien draaien. Door de tranen leken alle lichtjes nog meer te schitteren dan normaal. Automatisch gingen haar gedachten terug naar het moment dat Luc haar de lichtjes van de kust en Montpellier in de verte had gewezen. Wat had ze zich gelukkig gevoeld, op de berg, in zijn armen. Wat was dat nu ver weg.


    ‘Kom.’ Luc gaf haar een duwtje in de rug en gebaarde om verder te lopen. ‘Ik wil je nog wel iets te drinken aanbieden, maar jou kennende wil je nu liever alleen zijn. Waar moet jij zo naartoe?’


    Cleo stopte haar handen diep in haar jas en kwam naast Luc lopen. Ze was blij dat hij nu niet verder aandrong. ‘Ik ga naar Camden, naar het appartement van mijn oma. Daar kan ik nog een maand gebruik van maken.’


    ‘Dus je blijft voorlopig in Londen?’


    ‘In ieder geval een paar weken om mijn moeder te helpen met het leegruimen… Eigenlijk wil ik daarna weer richting Montpellier. Ik wil het huis van de Wallingtons afmaken. En daarna… Ik denk dat het me niet zoveel uitmaakt wat voor werk ik ga doen, zolang ik daarnaast genoeg energie overhoud… om aan mijn sieraden te werken. Ik wil een webshop beginnen.’


    ‘Blij om te horen dat je die ideeën verder gaat uitwerken. Ik heb er vertrouwen in.’


    In alle stilte liepen ze verder. Cleo wierp een tersluikse blik op zijn gezicht. Hij leek diep in gedachten. ‘Ga jij morgen naar Parijs?’


    ‘Overmorgen. Morgen heb ik nog met Sean afgesproken.’


    ‘O ja, die vriend van je.’ Ze herinnerde zich zijn telefoongesprekken met Sean ’s avonds laat. ‘Maar… Woont hij dan in Londen?’ Om de een of andere reden dacht ze dat hij in Frankrijk woonde. Maar natuurlijk. ‘Sean’ klonk niet erg Frans.


    Hij wierp haar een zijdelingse blik toe. ‘Vriend. En collega. Je kent hem wel.’


    Niet-begrijpend keek ze hem aan. ‘Heb ik hem ontmoet bij dat familiefeest?’


    ‘Nope. De zanger, Sean Ryan.’


    Cleo sperde haar ogen. ‘Sean Ryan? Dé Sean Ryan?’


    ‘Ouaip. Ik schrijf, onder het pseudoniem Ian Thompson, teksten bij zijn muziek. We hebben regelmatig contact.’


    ‘Maar… maar… Hij is een wereldster!’ De enormiteit van het gegeven overviel haar. Luc was bevriend met Sean Ryan en schreef teksten voor hem! Dat Luc bekend was in een parallelwereld was tot daaraan toe. Nou ja, ook dat was enorm. Maar nu… dit?! Ze zag best dat Luc haar onderzoekende blikken toewierp, maar hoe kon ze hem uitleggen wat ze voelde als ze dat zelf niet eens begreep?


    Bij het metrostation aangekomen, nam ze haastig afscheid, maar voor ze weg kon lopen, pakte Luc haar hand en keek haar aan met die indringende ogen van hem.


    ‘Wacht.’ Hij stroopte zijn mouw iets op en in een paar snelle bewegingen maakte hij een van zijn leren armbanden los en drukte die in haar handen. ‘Je t’aime, ma chérie.’ Toen liet hij haar los en vluchtte ze de metro in.
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    Met een wanhopig gebaar greep Luc in zijn haar. Hij moest haar laten gaan, terwijl zijn hele wezen iets anders riep. Grimmig bleef hij net zolang staan tot ze helemaal uit zijn zicht was verdwenen. Er vormde zich een knoop in zijn maag die met de seconde groter werd. Zou hij haar alsnog achterna rennen? Haar tegenhouden en zeggen dat hij haar nodig had, dat hij niet zonder haar kon, dat hij van haar hield? Inwendig kreunde hij. Nog nooit had hij zich zo verscheurd gevoeld.


    In zijn hoofd wist hij dat hij haar moest laten gaan. Ze moest ruimte hebben om alles te verwerken en tot een eigen beslissing te komen. Hij kon haar dit niet opdringen. Het moest haar eigen keuze zijn en hij moest erop vertrouwen dat ze de juiste beslissing zou nemen. Maar zijn gevoel? Dat zei dat hij moest ingrijpen. Met die informatie over Sean Ryan had hij het gevoel de doodsteek te hebben gegeven aan het laatste beetje hoop op een toekomst met haar.


    Hij had best gezien dat ze was geschrokken. Het leek de druppel die de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Op dat moment kon hij alleen niet goed plaatsen waarom. Nu wist hij het opeens weer. Kraakhelder. Ze voelde zich te min. Door het noemen van de naam van Sean voelde ze zich met de neus op de feiten gedrukt. Ze voelde zich al zo minderwaardig en nu dacht ze helemaal niet meer in zijn leven te passen.


    In een opwelling had hij haar een van zijn armbanden in de handen gestopt. Hij hoopte… maar hij kon niets anders doen dan het loslaten. Gegeneerd veegde hij snel een traan van zijn wang en met een bezwaard hart liep hij terug de Londense straten in. Urenlang bleef hij lopen, met maar één beeld in zijn hoofd: Cleo, die hem met sterretjes in haar prachtige ogen aankeek op de Pic Saint-Loup.


    


    Bijna verblind door haar tranen knalde Cleo door de metropoortjes en baande ze zich een weg naar het juiste platform. Ze hoefde niet lang te wachten. De metro kwam binnen een paar minuten. Het was rustig, dus had ze geen moeite om een zitplaats te vinden. Ze keek door het raam naar buiten, naar de donkere metrogang, en zag in het spiegelbeeld haar tranen stromen over haar wangen. Toch was het nog niets vergeleken bij de tranen die ze in haar hart voelde. De armband van Luc had ze nog steeds in haar hand geklemd. Ze wist niet welke van de twee hij haar had toegestopt, maar ze kon zichzelf er niet toe zetten om te kijken. De armband voelen was genoeg.


    In het appartement van haar oma gooide ze haar jas en tas aan de kant en liep ze rechtstreeks naar het logeerkamertje, tegenover de slaapkamer die van haar oma was geweest. Ze ging op de rand van haar bed zitten en staarde naar de motiefjes in het behang. De tranen waren gestopt. Ze voelde zich leeg. Uiteindelijk ging haar blik naar haar gesloten hand, waarin ze de armband had geklemd. Langzaam opende ze haar vingers en met haar duim draaide ze het zilveren plaatje om. Confiance. Vertrouwen. Ze slikte.


    Zonder zich uit te kleden, kroop ze onder de dekens. Lange tijd staarde ze de donkere nacht in. Fragmenten van haar gesprekken met Luc schoten door haar heen, vermengd met de woorden van oma. Luc kon iedereen krijgen, maar hij wilde haar. Hij wilde haar. Die beroemde zanger uit Frankrijk, die bevriend was met de wereldster Sean Ryan. Hij wilde háár. Ze hoefde alleen maar ‘ja’ te zeggen. Dat was alles. Was ze niet sterk genoeg om de roddels die ongetwijfeld zouden komen te overleven? Had ze dat tot nu toe ook al niet gedaan? Deze keer zou ze er immers niet alleen voor staan. Maar kon ze er wel mee leven dat alles wat ze zou doen, onder een vergrootglas zou komen te liggen? Ze had er al moeite mee wanneer haar zus er altijd bovenop zat. Het zou in het leven met Luc vele malen erger worden. Wilde ze niet juist met rust gelaten worden?


    Confiance. Vertrouwen.


    Met de armband in haar hand geklemd, viel ze uiteindelijk in slaap.

  


  
    HOOFDSTUK 35


    


    


    De dagen die volgden, bracht Cleo veelal alleen door. Overdag maakte ze eindeloze wandelingen op Hampstead Heath, zodat ze ’s avonds nog te moe was om lang wakker te liggen. Tijdens de wandelingen dacht ze veel na, maar elke keer als ze voorbij ‘vergeving’ dacht, voelde ze een diepe angst naar boven komen. Luc was een ster in Frankrijk, terwijl zij dacht dat hij gewoon was als zij, dat ze gelijkwaardig waren. En wie was zij nu eigenlijk? De stem van haar oma klonk in haar hoofd: Je moet er niets tussen laten komen, tussen jou en de man van wie je houdt. Al dat andere is minder belangrijk. Wat belemmert jou zo, meis? Was dat haar belemmering? Dat zij zich minder voelde? Maar verdiende Luc dan niet beter dan zij? Hij had keus genoeg en daar kon ze nooit tegenop. En dan zou hij iemand ontmoeten die veel beter bij hem paste, die mooier was, die interessanter was. En dan… zou hij haar vergeten. Een scherpe steek werd voelbaar bij haar hart en een intense angst baande zich van daar een weg omhoog, zodat het haar keel dichtkneep. Ineens wist ze wat haar belemmerde. Angst. De pijn die ze had gevoeld toen haar vader hen in de steek had gelaten, háár in de steek had gelaten, was daar niets bij. Roddels kon ze overleven, maar opnieuw verlaten worden… Nee, dat niet.


    


    Vandaag kon ze er niet op uit, er moest flink in het appartement gewerkt worden. Ze hadden nog een paar weken de tijd om het appartement van haar oma leeg te ruimen. Haar persoonlijke spullen moesten gesorteerd, opgeruimd en verdeeld worden. Aan het eind van de ochtend was haar moeder gekomen en zojuist was Zoe gearriveerd om ook te helpen.


    Er werd niet veel gepraat, maar voor het eerst voelde Cleo zich niet opgelaten in het bijzijn van haar moeder en Zoe. Waarschijnlijk kwam dit doordat haar moeder en Zoe niet wisten waar ze moesten beginnen en Cleo het heft in handen nam en orde in de chaos wist te scheppen. Als het ging om handen uit de mouwen te steken, was zij ineens niet meer de mindere.


    ‘Kijk, de sieraden van oma.’ Haar moeder zette een klein kistje op tafel. ‘Ze had niet veel. Is er iets wat jullie willen hebben?’


    Er zat inderdaad niet veel in. Twee paar oorknopjes, een paar kettingen, wat hangertjes, een armbandje en twee ringen. Cleo liet haar vingers over de sieraden gaan. ‘De oorknopjes droeg ze vaak. Ik zou er een mooie ketting van kunnen maken…’


    ‘Wat?’ Zoe keek haar niet-begrijpend aan. ‘Een ketting maken?’ Haar ogen gleden toen naar Cleo’s hals en ze knikte naar de ketting die ze omhad. ‘Heb jij die ook gemaakt?’


    Met warme wangen raakte Cleo de in Frankrijk gekochte mineralen om haar hals aan. Ze wilde zich bijna verontschuldigen, maar hield zich net op tijd in. Waarom moest zij zich verontschuldigen? Zo slecht waren haar creaties echt niet. Ze rechtte haar schouders. ‘Ja, deze heb ik gemaakt.’ Ze streek haar haren achter haar oren, zodat nu ook haar oorbellen zichtbaar werden. ‘Deze ook.’


    Zoe boog zich naar haar toe om de oorbellen van dichtbij te bekijken. ‘Hoe verzin je zoiets?’ Cleo verwachtte een sneer, niet deze opmerking waarin zelfs een vleugje bewondering lag.


    Haar moeder kwam ook kijken. ‘Niet slecht. Wat mij betreft, maak je hier iets anders van.’ Ze schoof de oorknopjes naar Cleo toe en bekeek de andere sieraden van haar moeder. ‘Ik kan hier niets mee. Ze zien me hiermee al in de rechtszaal verschijnen.’


    ‘Ook niet als herinnering?’


    Haar moeder haalde haar schouders op. ‘Herinneringen zitten niet in voorwerpen.’ Natuurlijk was dat waar, maar zelf wilde ze graag iets hebben om haar oma dicht bij zich te voelen. Ze zag hoe Zoe een ring omdeed. ‘De steen is wel mooi… Ik weet het niet.’


    ‘De steen kan eruit gehaald worden.’ Het was eruit voor ze er erg in had. Maar nu het hoge woord eruit was, wilde ze niet meer stoppen. ‘De steen past mooi bij je ogen. Ik kan er een mooie choker van maken, zelfs een andere ring. Als je wilt, kan ik wat ideetjes voor je uittekenen.’


    ‘Je moet je tijd daar niet aan verdoen,’ vond haar moeder. ‘Zo belangrijk is het niet.’


    ‘Zo belangrijk is het wel.’ Ze keek naar Zoe voor steun, maar haar zus zat haar, net als haar moeder, verbaasd aan te kijken.


    ‘Het… is een aandenken. En ik kan er iets moois van maken. Ik heb mooie linten, zilverdraad… En het juiste gereedschap.’


    ‘Wat je wilt.’ Haar moeder maakte een nonchalant gebaar. ‘Doe ermee wat je wilt. Mij maakt het niet uit.’ Ze stond op en vertrok naar de slaapkamer van haar moeder om een andere kast te gaan leegruimen.


    Even bleef het stil. ‘Waarom heb jij al dat materiaal?’ Zoe keek haar nieuwsgierig aan. ‘En gereedschap?’


    ‘Het… het is een hobby.’


    ‘Ik wist niet dat jij een hobby had. Is dat in Frankrijk ontstaan?’


    ‘Nee, ik doe het al veel langer.’


    Opnieuw werd er een verbaasde blik op haar gericht. ‘Tjonge.’


    ‘En ik wil er zelfs mijn werk van maken.’


    ‘Werk?’


    ‘Ja. Eerst een webshop en wie weet later een eigen winkeltje.’


    Een lachsalvo volgde. Cleo stond verontwaardigd op en ruimde de sieraden in het kistje. ‘Wil je dat ik iets voor je maak of wil je een deel van de sieraden zo?’ Haar zus mocht lachen, maar zij was niet van plan zich erdoor van de wijs te laten brengen.


    ‘Sorry, zusje. Ik wilde je niet uitlachen. Ik hoop alleen dat je beide benen op de grond houdt met die wilde plannen. Van een paar oorbelletjes kun je niet leven.’


    ‘Dat verwacht ik ook niet direct. Eerst ga ik het naast een fulltimebaan doen.’


    ‘Hmm. Heb je al werk? Misschien moet je je eerst daarop richten.’ Zoe stond ook op. Met een knik naar de sieraden, zei ze: ‘Maak maar iets voor me. De rest mag je zelf houden.’ Zoe pakte een stapel papieren en begon die te sorteren. Ineens legde ze de papieren neer. ‘Weet je, ik wil echt dat jij je plekje vindt in deze wereld. Ik… weet dat ik een controlfreak ben en dat ik denk, waarschijnlijk onterecht, dat je gelukkiger zult zijn als je net zo leeft als ik. Misschien lijk ik daarin wel op mam.’


    Geschokt door deze openhartigheid, keek Cleo haar zus aan. Ze opende haar mond om te reageren, maar Zoe onderbrak haar. ‘Laten we doorwerken. Vanavond heb ik een belangrijke bespreking.’


    


    Halverwege de middag ging de bel en haar moeder haastte zich naar de deur. Even later kwam ze de kamer in gelopen met een pakketje in haar handen dat ze alle kanten op draaide. ‘Cleo, voor jou.’


    ‘Voor mij?’ Nieuwsgierig pakte ze het pakje aan en zocht naar een afzender.


    ‘Van wie is het?’ Haar zus kwam er gelijk bij staan.


    ‘Geen idee.’ Ze draaide het alle kanten op. Het was licht. Bijna of het een leeg doosje was.


    ‘Nou, maak open dan,’ spoorde Zoe haar aan.


    Cleo haalde een mesje uit de keuken en sneed keurig de tape door die de deksel van het doosje op zijn plaats hield. Zodra de deksel los was, tilde ze het op. Er zat een envelop in het doosje. Ook daar stond geen afzender op. Ze maakte de envelop open en gluurde erin. Ze fronste. Zoe keek met haar mee. ‘Een ticket?’


    Haar hart sloeg over. Ze wist genoeg. Ze deed de envelop weer dicht en stopte hem terug in het doosje, met de deksel erop. Resoluut legde ze het aan de kant.


    Haar moeder en Zoe keken haar vragend aan. ‘Wat was dat?’


    Haar zus gaf antwoord in haar plaats. ‘Een ticket.’ Ze keek Cleo aan. ‘Wat voor ticket was het?’


    Cleo haalde zo nonchalant mogelijk haar schouders op, hoewel haar hart zo hevig bonsde dat het bijna fysiek pijn deed. ‘Het is niet belangrijk.’


    Zowel Zoe als haar moeder brandde zichtbaar van nieuwsgierigheid, maar Cleo was niet van plan iets los te laten. Ze wisten niet van het bestaan van Luc af en dat wilde ze zo houden ook. Ze wist toch wel wat ze zouden zeggen. En deze keer kon ze hen geen ongelijk geven. Zij en Luc waren geen match. Ze had deze keer echt te hoog gegrepen.


    


    Aan het eind van de middag, terwijl Zoe Indiase curry ging halen, sloop Cleo met het pakje naar haar slaapkamertje. Ze wilde het ticket rustig in haar eentje bekijken. Met trillende handen haalde ze het uit de envelop. Zoals ze wel had vermoed, was het een ticket voor de première van Lucs tournee. Er viel ook een briefje uit de envelop. Er waren maar een paar woorden opgeschreven in het sierlijke handschrift van Luc:


    Alle muzikanten zullen er zijn en als ik de ticketverkoop mag geloven, zullen alle fans er zijn. Maar ik ben pas gelukkig als jij er ook bent. Ik heb je nodig.


    Je t’aime!


    Luc


    Ze slikte moeizaam. De woorden kwamen hard binnen. Keihard. Ze wist dat hij van haar hield. Dat was niet onverwachts. Het waren de woorden waarin ze zijn noodkreet hoorde, die zo door haar hart sneden. Hij had haar nodig bij dat eerste concert. Het concert waar hij zo tegen opzag. Hij had haar steun daar nodig. Een loodzwaar gevoel drukte op haar maag en de angst die nu een naam had, drong door haar lijf. Als ze naar hem toe zou gaan, zou ze hem vervolgens ook weer kunnen verliezen.
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    Vandaag moest de boekenkast leeggeruimd worden. De meeste boeken gingen naar het verzorgingstehuis op de hoek van de straat. Haar moeder wilde een paar romans voor zichzelf houden en Cleo zou kijken of er ook nog wat voor haar tussen stond. Opeens trof ze een foto tussen twee boeken, van haar oma in haar jongere jaren, met een onbekende man.


    ‘Hé, wie is dit? Dit is opa toch niet?’


    Haar moeder keek op van de doos waar ze een stapel boeken in zette. ‘O, daar is die foto! Nee, dat is opa niet.’


    ‘Wie is dat dan?’ Ze bekeek het jonge stel dat breed lachend samen op een muurtje in een tuin zat. Haar moeder stond op en kwam met een peinzende blik naast haar staan.


    ‘Hoe hij heette weet ik niet. Dat heeft oma nooit willen vertellen. Wat ik wel weet, is dat oma stapeldol was op deze jongeman. Ik denk dat ze met hem was getrouwd als ze niet naar haar familie had geluisterd.’


    ‘Mochten haar ouders hem niet?’


    ‘Ik denk dat het meer een kwestie was van status. Hij was kunstenaar en woonde in een klein flatje. Haar ouders vonden dat hij niet voldoende voor hun dochter kon zorgen.’


    Cleo was verbaasd. ‘En oma liet zich dat gezeggen?’ Zo kende ze haar oma helemaal niet!


    ‘Oma was toen jong en beïnvloedbaar. En onzeker, denk ik. Haar ouders lieten weten dat ze niet op financiële steun kon rekenen als zijn inkomen niet voldoende zou zijn. Ze hebben haar best onder druk gezet en oma heeft uiteindelijk de stap niet durven nemen. Ze heeft gebroken met hem. Schijnbaar heeft hij zelfs nog gezegd dat hij ander werk zou zoeken, mocht zijn beeldhouwwerk niet voldoende opleveren voor hun toekomstige kinderen…’


    ‘En dat was niet voldoende voor haar?’


    ‘Nee, haar angst en onzekerheid waren groter. Ze hebben er allebei een gebroken hart aan overgehouden. Voor zover ik weet is de man altijd vrijgezel gebleven.’


    ‘Oma niet.’


    ‘Nee.’ Haar moeder schudde meewarig haar hoofd. ‘Ze heeft nooit zoveel van opa gehouden als van deze man. Opa wist dat, maar accepteerde het. Hij hield te veel van oma.’


    ‘Wat triest. Zijn ze niet gelukkig geweest?’


    Haar moeder haalde haar schouders op. ‘Op een bepaalde manier wel.’


    ‘Was ze met die andere man gelukkiger geweest, denk je?’


    ‘Tja, dat zullen we nooit weten uiteraard.’


    Cleo staarde met een onbestemd gevoel naar de foto in haar handen. Ze zag de stralende lach van haar oma en haar hart kneep even samen. Ineens klonken de woorden van haar oma weer door haar hoofd: Je moet er niets tussen laten komen, tussen jou en de man van wie je houdt. En ook: Laat je leven niet leiden door angst. Had haar oma dat gezegd met haar eigen verhaal in haar achterhoofd? Had ze willen voorkomen dat haar kleindochter dezelfde fout zou maken? Haar gedachten gingen naar Luc en ze voelde daar die bekende steek weer. Ze zou zijn hart breken als ze er niet zou zijn. Omdat zij het niet aandurfde. Omdat ze bang was dat de pers aan de haal zou gaan met haar, omdat ze had gezien hoe er op social media nu al over haar werd gepraat. Maar ze was vooral bang dat Luc teleurgesteld zou raken in haar en haar zou verlaten. Daarom durfde ze de stap niet te zetten: ze voelde zichzelf niet goed genoeg. Ze vertrouwde niet voldoende op zijn liefde voor haar. Ze liet zich te veel leiden door angst. Net als haar oma heel lang geleden. Had haar oma spijt gehad van haar keus toendertijd? Waarom had ze anders tegen haar gezegd dat zij zich niet door angst moest laten leiden? Daar was het woord weer: vertrouwen. Ze dacht aan Lucs armband die ze bewaarde in haar tas. Confiance. Vertrouwen.


    Kwam het daar echt op neer? Was het zo simpel? Cleo kreeg het plotseling Spaans benauwd. Liet ze de liefde van haar leven lopen omdat ze te bang was? Waar was haar lef gebleven? Waren al die dingen die haar tegenhielden echt zo belangrijk? Waarom waren ze belangrijker geworden dan Luc? Dan haar liefde voor Luc? Dan Lucs liefde voor haar?


    Haar maag kwam plotseling in opstand en haar hart ging als een razende tekeer. Waar was ze mee bezig? Waarom was zij hier in Londen, terwijl Luc vanavond in Parijs een optreden moest geven waar hij zo vreselijk tegen opzag? Het concert waarbij hij haar steun zo hard nodig had?


    Ze wierp een blik op de klok. Het was bijna tien uur. De radertjes in haar hoofd draaiden overuren. Hoe snel kon ze in Parijs zijn? Ze sprong op. ‘Mam, ik moet naar Parijs!’


    Haar moeder schrok op. ‘Wat?’


    ‘Ik moet naar Parijs. Nu.’ Ze drukte met haar vingers tegen haar slapen. Ze moest nadenken. Ze ademde hoorbaar in en blies weer uit. Hoe kwam ze het snelst in Parijs? Met het vliegtuig? Met de trein? Waar was de concertzaal? Ze haalde haar tas tevoorschijn. In een klein vakje, achter een ritsje, zat opgevouwen het entreebewijs. La Cigale, Boulevard de Rochechouart. Met trillende vingers zocht ze de straat op op Google Maps. Was er een station in de buurt? De Parijse straatnamen tolden voor haar ogen. Kon ze überhaupt nog op tijd komen? Ze keek naar de tijd op haar entreebewijs: 19.00u. De zaal ging een uur voor tijd open.


    ‘Wat ben je aan het doen?’ De stem van haar moeder drong plotseling tot haar door.


    ‘Ik moet om zeven uur in Parijs zijn en nu zoek ik de snelste manier.’


    ‘Maar waarom? We zouden vandaag hier aan de gang gaan.’


    Ze had geen tijd om haar beweegredenen uit te leggen. Ze schudde haar hoofd. ‘Geen tijd,’ mompelde ze. Haar vingers gleden over het scherm van haar telefoon. Gare du Nord was niet al te ver bij La Cigale vandaan. Gare du Nord, kwam daar de trein vanuit Londen ook niet aan? Koortsachtig zocht ze verder. Ja, de trein zou het snelst gaan. Restte haar nu nog de vraag of ze snel genoeg op St Pancras International zou komen. Er zat niets anders op. Ze moest gewoon gaan en de eerste de beste trein pakken naar Parijs.


    Ze hoorde niet eens wat haar moeder zei. Ze greep haar tas en haar jas, vouwde het toegangsbewijs op en stopte dit weer in haar tas. Haar telefoon gooide ze eveneens snel in de tas en ze griste vervolgens de foto van haar oma met de onbekende man van de tafel en stopte deze ook in de tas. ‘Ik moet nu echt gaan!’


    


    Tegen de tijd dat ze op station King’s Cross arriveerde, was er van haar nagels niet veel meer over. Ze rende door de hallen en bereikte een paar minuten later St Pancras International. Ze kreeg bijna een paniekaanval toen ze de lange rij voor de ticketverkoop zag staan. De automatische loketten waren minstens net zo druk. Ze koos de kortste rij en met een oog op de klok gericht en een oog op het loket voor haar, sprong ze ongeduldig van de ene voet op de andere. Hoeveel speling had ze? Als ze de eerstvolgende trein niet zou halen, zou ze dan niet veel te laat in Parijs komen? Ze probeerde het uit te rekenen, maar de getallen tolden door haar hoofd. Ze moest gewoon deze trein halen. Punt. Nog drie mensen voor haar, dan was zij aan de beurt.


    ‘Shit, storing!’ De man vooraan in de rij hief zijn handen in een geërgerd gebaar in de lucht en liep bij het loket weg. Cleo voelde zich van kleur verschieten.


    Nee. Dit gebeurde niet echt. Ze wierp een blik op het andere loket. Als ze daar weer achteraan moest sluiten, kon ze deze trein wel uit haar hoofd zetten. Ze vergat haar manieren en kwam naast de vrouw staan die nu vooraan stond. ‘Doet-ie het echt niet?’


    ‘Ik weet het niet.’ De vrouw stopte haar kaart in de automaat en vol spanning keek Cleo toe of het goed ging.


    Neem je tijd. Ik wacht op je. De laatste woorden van Luc klonken door haar hoofd. Ja ja. Neem je tijd. Hilarische woorden, nu ze zo gestrest stond te wachten of het apparaat wel of geen storing aan zou geven.


    ‘Niets aan de hand.’ De vrouw wierp haar een glimlach toe. ‘Misschien was er een storing bij zijn bank.’


    Cleo blies langzaam uit. Ze zou het redden. De vrouw had haar betaling afgerond en nu was Cleo aan de beurt. Terwijl ze haar ticket betaalde, voelde ze zich ineens rustig worden. Ze zou het redden. De trein zou pas over een paar minuten vertrekken.


    In de trein voelde ze zich nog steeds kalm. Vreemd kalm, alsof er een knopje in haar hoofd was omgezet en ze nu alle vertrouwen had in de toekomst. Ze haalde Lucs armband uit de tas en deed hem om haar pols. Confiance. Haar onzekerheid zou haar nog vaker parten spelen, maar ze was sterk genoeg om obstakels te overwinnen die op haar pad zouden komen. Veel dingen in het leven waren onzeker. Niets kwam met een garantie. Alles draaide om vertrouwen. Vertrouwen in een ander, maar vooral ook vertrouwen in jezelf.


    De laatste dagen met haar oma hadden haar veel geleerd. Het was alsof dat een samenvatting was geweest van de tijd die ze met Luc had doorgebracht. Een bevestiging. Hoe bijzonder. Haar herinneringen aan haar oma waren nu verweven met Luc, terwijl die twee elkaar nooit ontmoet hadden!


    Haar toekomst was nog steeds onduidelijk. Ze had geen werk. Ze wist niet hoe haar relatie met Luc eruit zou zien als zij in Londen woonde en hij in Frankrijk. En nog verder in de toekomst? Luc wilde in Frankrijk blijven. Dat wist ze. Zou zij in Frankrijk kunnen aarden? Zou ze met de aandacht van de pers kunnen leven? Ze wist het niet. Wat ze wel wist, was dat ze er niet voor weg zou lopen. Dit was ook zo’n kans die ze moest grijpen. Een droom die ze waar wilde maken.


    Ze telde de minuten. Het was nu niet lang meer, maar aan de andere kant leek het een eeuwigheid te duren. Zou hij verrast zijn? Ze zag de glimlach in zijn ogen voor zich, en voor die glimlach had ze alles over.


    


    Vlak voordat de Eurostar Parijs in gleed, liet ze haar vingers gaan over Lucs armband en glimlachte ze. Confiance. Deze draak moest ze zelf verslaan. Ze hoefde het ook niet allemaal alleen te doen. Luc was er voor haar. Samen zouden ze deze berg beklimmen. Stap voor stap. Ze was nerveus en opgewonden tegelijkertijd.


    De Eurostar had zijn bestemming bereikt en hield stil. Ze pakte haar tas en stapte uit, met Google Maps in de aanslag op haar telefoon. Het was een stukje lopen, maar ze had nog voldoende tijd om ergens wat te eten. En dan nog had ze genoeg tijd over. Waarschijnlijk te veel tijd.

  


  
    HOOFDSTUK 37


    


    


    Daar liep ze dan. In Parijs. De stad van de liefde. Ze was nog nooit in Parijs geweest en nu ze er eindelijk liep, had ze geen oog voor haar omgeving. De route was niet moeilijk en na ongeveer twintig minuten stevig doorlopen, zag ze aan haar rechterhand La Cigale. Ze was inderdaad te vroeg. Haar blik viel op de eterij naast de concertzaal. Daar kon ze wat drinken bestellen. Honger had ze niet en ze zou ook vast geen hap door haar keel krijgen. Ze bestelde wat sap en nam plaats op een van de vrije stoelen op het terras. Nu was het wachten geblazen. Veel te lang natuurlijk, maar ze was in elk geval op tijd. Nu kon ze Luc wel appen. Ze keek op haar telefoon. Wow. Daar had ze ook echt niet langer mee moeten wachten. Haar batterij was bijna leeg!


    Snel typte ze haar bericht. Kort maar krachtig. Ik ben er. Het zou voor Luc genoeg zijn.


    Vlak voor de zaal openging, stond Cleo op en overbrugde de paar meters naar La Cigale. Er stonden al flink wat mensen net zo ongeduldig te wachten als zij. Eindelijk werden de deuren opengemaakt en samen met de vele fans liep ze naar binnen. Ze wist dat ze daar ook nog een uur moest wachten, maar binnen zijn gaf haar het gevoel dichtbij te zijn. Haar ticket werd gecontroleerd en ze volgde de stroom van fans naar de zaal. In de zaal zelf waren staanplaatsen. Alleen op de balkons kon men zitten. Het was daarom maar goed ook dat ze op tijd was. Nu zou ze dicht bij het podium kunnen staan. Of niet… Tot haar grote ontzetting stormden de fans, die net als zij voor de deur hadden staan wachten, haar voorbij om een plekje bij het podium te bemachtigen. Talloze jonge mensen dromden al voor het podium en duwden haar steeds verder naar achteren. Als ze nu niet stevig bleef staan waar ze stond, zou ze binnen de kortste tijd helemaal achteraan staan!


    De tijd tikte langzaam door, maar ze was niet de enige die ongeduldig werd. Nog voor het uur om was, begon de zaal te stampen met hun voeten en te klappen in hun handen. Als één stem klonk het door de zaal: Luc! Luc! Luc! Luc!


    Het was inmiddels tijd, maar nog steeds lieten de muzikanten en Luc zich niet zien. De adrenalinerush die in de zaal heerste, sleurde Cleo met zich mee, zodat zij net zo hard klapte en riep als de fans om haar heen. Ineens waren ze er. En Luc! Tranen sprongen in Cleo’s ogen bij het zien van zijn gestalte. Daar stond hij, gekleed in een donkergrijze spijkerbroek en een zwartleren jack. Zijn haren leken nog vochtig, alsof hij zo onder de douche vandaan was gestapt het podium op. Het geroep en gejuich van de uitzinnige fans was oorverdovend, maar zelf gilde ze net zo uitgelaten mee. Het viel toch niet op. Daar klonken de eerste tonen van de gitaar. Luc ging achter de microfoon staan, maar nog voor hij het eerste woord kon zingen, hadden de uitbundige fans het al van hem overgenomen en zongen de woorden in zijn plaats. Luc was zichtbaar verrast, maar herpakte zich snel en zong samen met zijn publiek het nummer dat ze van de YouTube-filmpjes herkende als een van zijn hits. Het was duidelijk dat de fans Luc met open armen hadden ontvangen. Hij had zich voor niets zoveel zorgen gemaakt. Ze was zo opgelucht voor hem dat de tranen nu over haar wangen stroomden. Ze geneerde zich er niet eens voor. Niemand lette bovendien op haar. Iedereen had alleen oog voor hem.


    Na het eerste nummer gingen de muzikanten vloeiend over op een volgend nummer. Net als het publiek raakte Cleo in de ban van de zanger en de drang om dichter bij hem te komen, werd ook sterker. Beetje bij beetje wist ze zich verder naar voren te werken. Luc had nu al vier nummers gezongen en begon met zijn vijfde. Het was een romantisch nummer en mobieltjes werden als lichtjes in de lucht gehouden. Het was betoverend mooi. Ineens keek Luc in haar richting en ze hield haar adem in. Zou hij haar zien tussen al die mensen? Hij liet zijn blik zoekend glijden over het publiek, vlak langs haar heen en verder de zaal in. Toen was het alsof hij een schok kreeg en bliksemsnel schoten zijn ogen weer in haar richting. Zijn blik ontmoette die van haar. Het waren een paar seconden en toen keek hij weer een andere kant op. Maar ze wist het zeker. Hij had haar gezien.


    Luc zong verder, maar toen het nummer afgelopen was, keek hij nog een keer in haar richting en knipoogde nauwelijks merkbaar. Met een handbeweging legde hij de band stil.


    ‘Sorry jongens, ik weet dat ik afwijk van ons programma, maar er is iets tussengekomen. Of iemand, kan ik beter zeggen.’ Hij lachte verontschuldigend naar het publiek. ‘In de afgelopen tijd heb ik gewerkt aan nieuwe muziek, maar er is een nummer dat ik nog niet heb gerepeteerd met de band.’ Het publiek begon te juichen, tot Luc verderging. ‘De muzikale begeleiding is dus ook beperkt; jullie zullen het alleen met mij en mijn piano moeten doen. Mijn excuses hiervoor.’ De fans klapten en gilden enthousiast. Hij ging weer verder. ‘Ik heb het ook nog niet eerder voor publiek gezongen, jullie zijn de eersten…’ De fans lieten hem niet uitpraten en een daverend applaus liet zich horen. Luc gebaarde en ze werden weer stil. ‘Jullie zijn ook de eersten die het nummer horen.’ Weer ging het publiek helemaal los. Luc wachtte lachend tot de rust was weergekeerd. ‘Maar,’ begon hij na een poosje, ‘en ik hoop dat jullie me dat zullen vergeven…’ Uit de reactie van de fans bleek dat ze het hem bij voorbaat al hadden vergeven voor wat het ook was dat hij zou zeggen. Luc nam plaats achter de piano en de zaal werd stil. ‘Het nummer is niet in het Frans, maar in het Engels.’ Hij haalde zijn hand door zijn haar, een teken dat hij zich kwetsbaar voelde, maar wat hem tevens woest aantrekkelijk maakte. ‘Het heeft wel een Franse titel. “Confiance”.’


    


    Ons leven is vol bergen


    Op onze weg als beren


    Ze kunnen ons zo tergen


    Terwijl we meer begeren


    


    Voor ons een hoge berg


    We zien er niet voorbij


    Zijn daar warmte, vriendschap, liefde


    Hoe komen we dichterbij


    


    We gaan de berg op


    Samen zijn we groter en sterker


    We gaan voor de top


    En geven het een kans


    Confiance, confiance


    


    Ons leven is vol bergen


    Vol stemmen en ook lawaai


    Scheiden hier onze wegen?


    Gaan we voor de ommezwaai?


    


    Die hoge berg voor ons


    We gaan eroverheen


    Op naar warmte, vriendschap, liefde


    Daar zijn we niet langer alleen


    


    We gaan de berg op


    Samen zijn we groter en sterker


    We gaan voor de top


    En geven het een kans


    Confiance, confiance


    


    We zullen het bereiken


    We komen het te boven


    Er zijn geen barrières


    Als we maar geloven


    Nu niet langer schromen


    We gaan er zeker komen


    We laten ons niet stoppen


    En veroveren die toppen.


    


    We gaan de berg op


    Samen zijn we groter en sterker


    We gaan voor de top


    En geven het een kans


    Confiance, confiance


    


    We gaan de berg op


    Samen zijn we groter en sterker


    We gaan voor goud


    Omdat ik van je hou


    Je t’aime, je t’aime


    


    Cleo kreeg het warm en koud bij het horen van het lied. Hij had dit voor haar geschreven. Haar Luc en deze zanger werden op dat moment één persoon. Tot diep in haar hart voelde ze zich ontroerd door de woorden die Luc speciaal voor haar zong. Voor hen. Als ze nog niet verliefd was geweest, dan zou ze dat ter plekke zijn geworden. Bij de laatste woorden van het nummer, ‘Je t’aime’, keek hij haar in de ogen. Ze hoopte dat hij haar liefde voor hem in die van haar kon lezen.


    Er volgde een explosief applaus van het publiek. Zij waren ook overtuigd. Een nieuwe hit was geboren. Luc pakte nu zijn elektrische gitaar en na een knikje naar de drummer en de twee andere gitaristen, zette hij de tonen in van een ritmisch rocknummer. Het publiek, op Cleo na, herkende dit meteen en klapte mee. Het ene nummer volgde het andere op. De meeste nummers kende ze niet. Ze had maar naar een paar nummers geluisterd op YouTube, toen ze net had ontdekt wie Luc was. Daarna had ze alles wat Luc-de-zanger betrof op een afstand gehouden. Na vanavond wist ze dat daar verandering in moest komen. Luc had er in haar een fan bij. Ze was gefascineerd door de man die ze op het podium ontdekte. Hij was gepassioneerd en charismatisch. Met een enkele handbeweging of knik van zijn hoofd wist hij het publiek te bespelen. Het contact met het publiek was absoluut niet eenzijdig. Luc reageerde net zo goed op wat er in het publiek gebeurde als andersom. Het concert was een feest voor alle aanwezigen. Ze zag het in de ogen van de mensen om haar heen. Ze keek weer naar Luc. Hij lachte naar haar en ze smolt helemaal. O, die lach! Die had ze zo gemist.


    


    Na het laatste nummer stroomde de zaal leeg en Cleo ging op zoek naar de kleedkamers. Daar moest hij ergens zijn. Ze had alleen niet verwacht dat de gang ernaartoe zo vol met mensen zou zijn. En ze had zeker niet verwacht dat halverwege beveiliging stond, die mensen al dan niet toestond verder te lopen. Er waren veel journalisten, maar er waren nog meer fans. Allemaal wilden ze Luc spreken, een handtekening van hem, op de foto samen met hem. De meesten werden niet toegelaten, maar bleven toch staan. Ze vroeg een fan half in het Frans en half in het Engels wat ze daarmee hoopten te bereiken en zo ontdekte ze dat Luc vaak alsnog tevoorschijn kwam voor handtekeningen en foto’s. Daar wilde zij niet op wachten, dus drong Cleo door de menigte heen, tot ze bij de beveiliging stond.


    ‘Ik kom voor… Luc.’


    ‘Wie niet?’ grijnsde de man. ‘Heb je een pas?’


    ‘Een pas?’


    ‘Ja, mademoiselle. Zonder pas kom je mij niet voorbij.’


    ‘O… Mag ik ook mijn naam opgeven?’


    De man bekeek haar van onder zijn borstelige wenkbrauwen. ‘Als je denkt dat dat helpt…’


    ‘Mijn naam is Cleo… Kunt u Luc vragen…’


    De man luisterde haar zin niet uit. In het mondstukje, dat blijkbaar in contact stond met iemand anders van de beveiliging, ratelde hij in snel Frans. Ze kon alleen haar eigen naam verstaan. Toen was het stil. Cleo hupste van de ene voet op de andere. Waarom duurde het zo lang? Luc zou haar echt wel toelaten in zijn kleedkamer.


    ‘En?’


    ‘Momentje,’ bromde de man. Ondertussen controleerde hij een pas van een journalist, die hij met een korte knik toestemming gaf om door te lopen. Toen luisterde hij naar een stem in zijn oor. Hij keek naar Cleo. ‘Ik hoor dat je te laat bent.’


    Huh? Te laat? Wat bedoelde hij? De man begon te grijnzen. ‘Blijkbaar had Luc Castillon je al veel eerder verwacht. Hij snapt niet waarom je zo traag bent.’


    Even begreep ze niet wat hij bedoelde, maar langzaam drong het tot haar door. ‘Nou, laat me er dan gauw langs!’


    Hij liet haar door met een brede lach op zijn gezicht. ‘Vijfde deur rechts! En snel een beetje!’


    De lach van de man klonk nog in haar oren toen ze de gang door liep op zoek naar de ruimte waar Luc zich zou bevinden. Heel moeilijk was het niet. De deur stond open en het was er een gedrang vanjewelste. Fans, journalisten, muzikanten en wat nog meer, krioelden in de ruimte die voor die avond Lucs domein was. Als ze had gedacht Luc alleen te treffen, had ze het mis. Cleo wurmde zich door de drukte en ving aan de andere kant van de kleedkamer een glimp op van Luc. Een gevoel van opwinding doorstroomde haar. Hij was in gesprek met een journalist, te zien aan de microfoon die steeds onder zijn neus werd geduwd. Moest dit allemaal nog na een concert? Ze bestudeerde zijn geanimeerde gezicht. Het leek alsof hij het niet heel erg vond. Hij had een handdoek om zijn hals, maar het zweet parelde nog steeds op zijn voorhoofd en in zijn hals. Hij had wel een ander shirt aangedaan sinds zijn laatste nummer, toch kon ook dit wel weer vervangen worden. Het was bijna doorweekt!


    Ineens zag ze dat iemand Luc een flesje water aanreikte. Hij draaide de dop los en gooide wat water tegen zijn gezicht. Ja, zo bleef een shirt inderdaad niet lang droog. Cleo grinnikte even. Het was boeiend om hem zo gade te slaan. Op zijn terrein. In zijn wereld. Op dat moment keek hij in haar richting. Hun ogen ontmoetten elkaar en een brede grijns verscheen op zijn gezicht. Hij maakte een theatraal gebaar om duidelijk te maken dat hij niet weg kon, gevolgd door een knipoog die haar in vuur en vlam zette. De journalist maakte plaats voor een cameraploeg en die eiste zijn aandacht volledig op. Na de opname mocht een groepje fans met hem op de foto en deelde hij handtekeningen uit. Af en toe wierp hij een blik in haar richting, alsof hij er zeker van wilde zijn dat zij er nog steeds was. Na de fans meldde zich nog iemand voor een interview en werden er foto’s gemaakt van Luc met de bandleden. Langzaam maar zeker werden de mensen met vriendelijke hand weggeleid en werd het steeds rustiger in de kleedkamer. Cleo had de hele tijd in een hoekje gestaan, vlak bij de deur, maar ze had geen seconde van Luc gemist.


    Hij hief zijn hand in de lucht. Vijf minuten, riep hij haar geluidloos toe. Cleo knikte. Vijf minuten. En dan? De opwinding maakte ineens plaats voor zenuwen. Luc werkte nu langzaam de muzikanten het vertrek uit, waarna hij de deur sloot. Ze waren alleen. Hij draaide zich naar haar om en keek haar aan, met die langzame glimlach die haar altijd sprakeloos liet.


    ‘Zo. Je hebt me gevonden.’


    Cleo beet op haar lip. Haar hart bonsde in haar keel terwijl hij rustig de afstand tussen hen overbrugde. Op enkele centimeters afstand bleef hij staan en hij steunde met zijn handen tegen de muur boven haar. Hij priemde zijn ogen in de hare. Ze kon zijn ademhaling tegen haar gezicht voelen. Als gehypnotiseerd staarde ze terug.


    ‘Ik heb je gemist,’ fluisterde hij schor.


    Ja, zij had hem ook gemist. Ze liet haar ogen over zijn gezicht gaan. Ze kon hem bijna voelen, zo dichtbij stond hij. Ze hief haar hand en liet haar vingers gaan over zijn bezwete gezicht, over de bezwete huid van zijn hals.


    ‘Ik was zo blij dat je er was. Je hebt daar geen idee van.’


    ‘Je was fenomenaal.’


    ‘Er waren geen rotte tomaten.’


    Ze glimlachte. ‘En niemand liep weg.’


    ‘Wonderbaarlijk.’


    ‘Ik had dit optreden voor geen goud willen missen. En dat ene nummer…’ Ze slikte de brok in haar keel weg en streelde zijn ruwe wang. ‘Samen gaan we de berg op.’


    ‘Ook niet bang meer?’


    ‘Ja, dat nog wel, maar met jou durf ik het aan.’


    ‘Ik ben er voor je. Altijd.’


    ‘Ik hou van jou.’


    Hij pakte haar hand vast en drukte deze tegen zijn mond, terwijl hij haar ogen geen moment losliet. ‘Zeg dat nog eens.’


    ‘Ik hou van jou.’


    ‘Betekent dit dat je je in dit avontuur met mij stort?’


    ‘Ja.’


    Hij boog zich naar haar toe en streek even met zijn mond over haar lippen. ‘Een leven in de spotlights?’


    ‘Ja.’


    ‘Waarom?’


    Ze hief haar arm met de armband. ‘Confiance.’


    ‘Ik hou van die simpele antwoorden.’ Hij liet zijn lippen over haar wang glijden.


    ‘Dan heb ik nog een simpele vraag voor je,’ fluisterde Cleo ademloos. ‘Wanneer kus je me?’


    Hij lachte zacht. ‘Nu.’

  


  
    DANKWOORD


    


    


    Er zijn zoveel mensen betrokken geweest bij mijn derde roman, dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Ik hoop dat ik niemand vergeet.


    Monique. Wat ben ik blij met deze unieke kans bij Zomer & Keuning. Soms overtreft de werkelijkheid je dromen. Bij dezen ook een knipoog naar Jessica ;-)


    Petra, dank je wel voor de redactie en het meedenken met het lied. Janna, jij ook bedankt!


    Mijn dank gaat ook naar mijn vrienden in Frankrijk voor het delen van informatie over Montpellier en de omgeving. Merci, Johnny (pour tes photos), Nicolas, Christophe Michel, Sylvie, Elisabeth, Catheline, Florence, Jean, Christophe (pour ton aide avec la chanson), Valérie, Solenn. Ook de geweldige groep van Fabrice wil ik bedanken voor alle tips over Montpellier, die jullie zo enthousiast met mij hebben gedeeld.


    David, merci!


    Mijn vrienden van de Engelse groep FoDOP wil ik ook bedanken voor de antwoorden op al mijn vragen. Jullie enthousiasme voor het bedenken van de naam van mijn hoofdpersoon was hilarisch! De volgende keer ga ik weer een beroep op jullie doen.


    Andreas, bedankt voor dat ene zetje dat ik nodig had voor een doorbraak in mijn verhaal. Het is een beetje anders geworden, maar jij weet als geen ander hoe dat soms gaat met een brainstorm.


    Mijn proeflezers wil ik uiteraard ook bedanken: Aline (ook voor het meedenken met de titel en andere zaken, zelfs vanuit Ibiza!), Dani (dat je zoveel tijd voor mij in je drukke agenda hebt kunnen vrijmaken, wauw!), mama en Sandra. Wat heb ik ontzettend veel steun van jullie allemaal ervaren. Zo waardevol!


    En natuurlijk wil ik ook mijn lezers, en heel in het speciaal Maria, de bloggers en iedereen die mij heeft aangemoedigd bedanken voor hun berichtjes. Heel belangrijk!


    Last but not least: Gerard… zonder jou was het niet gelukt.
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